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17 Pantserinfanterie Bataljon 
Garderegiment Fuseliers  
Prinses Irene

De kern van elk leger wordt gevormd door de militairen 
die het grondgevecht voeren, de Infanterie.

Infanteristen werken met 
automatische en semi-
automatische handvuur-
wapens, mortieren en 
antitankwapens. Ook be-
schikt de infanterie over 
geavanceerde communi-
catie- en laserapparatuur 
en allerlei soorten nacht-
zichtapparatuur.

www.facebook.com/17painfbatGFPI

www.fuseliers.nl

Voor de meest actuele foto’s, video’s, meningen en reacties zie:

www.instagram.com/17_painfbat_gfpi

www.youtube.com/17painfbatGFPI
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De totstandkoming van de Vaandeldrager wordt mede mogelijk gemaakt door 
het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). Vfonds 
kan mede dank zij inkomsten uit loterijen jaarlijks 200 initiatieven steunen die, 
vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bijdragen aan onze sterke 
democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving. Uw deelname aan deze 
loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.
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Tekst: Kolonel der Fuseliers b.d. Willem Verweij

Kerst en Nieuwjaar
Wanneer de Vaandeldrager op 
uw deurmat valt of u deze opent 
op internet, laat de Kerstperiode 
niet lang meer op zich wachten en 
kijken we uit naar een nieuw jaar 
waarin (hopelijk) de veiligheidssi-
tuatie in Europa en de wereld sta-
bieler zal zijn. Wetende dat hoop 
uitgestelde teleurstelling is besef ik 
dat we niet teveel mogen verwach-
ten. Wat we wel mogen verwach-
ten is een mooi Regimentsblad. 

In de afgelopen periode zijn ons twee markante Regiments-
genoten ontvallen. Oud-regimentscommandant Kolonel 
der Fuseliers Martin Bevers en Brigademan Frans van der 
Meeren. In dit blad zullen we bij hun verdiensten voor het 
regiment stilstaan.

Oekraïne en Midden-Oosten
In de toestand in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is, 
helaas, weinig verandering gekomen. Ondanks hevige strijd 
en uitgebreide hulp, lijkt de oorlog zich tactisch te stabi-
liseren. Ondanks dat de winter over het operatiegebied 
gaat neerdalen zal het conflict niet bevriezen en in volle 
hevigheid doorgaan. Ook in het Midden-Oosten is een zeer 
ernstig conflict ontstaan. Het zal veel wijsheid en verant-
woordelijkheid van de strijdende en betrokken partijen 
vergen om dit conflict te beëindigen en te werken naar 

een toekomst waarin (min of meer) vreedzaam samenleven 
mogelijk is. Vooralsnog ziet het daar niet naar uit.

Het bataljon gaat door!
Ons bataljon heeft de afgelopen maanden intensief geoe-
fend en zich voorbereid op allerlei scenario’s en taken. 
Uitkijkend naar een welverdiend kerstverlof zal de eenheid 
haar oefen- en trainingsschema weer vol oppakken in 2024 
en zich voorbereiden op de opdrachten die gaan komen.

Traditie
Direct na de jaarwisseling wacht ons, op 11 januari, al weer 
de Regimentsjaardag. Op die dag zal ook ons Museum ge-
opend zijn. Het tastbare verleden van ons Regiment is uit-
gestald in ons Museum. Hans Sonnemans en zijn team van 
vrijwilligers hebben de afgelopen tijd de verzameling uit 
kunnen breiden met unieke zaken. In dit blad een rubriek 
over een aantal van deze nieuwe aanwinsten. 

Inleverdatum kopij Vaandeldrager 145
Het is ons voornemen Vaandeldrager 145 eind april 2024 
uit te geven. Kopij is echter welkom vanaf heden. De uiter-
ste inleverdatum is vrijdag 22 maart 2024

Wij wensen u veel leesplezier met deze Vaandeldrager; 
maar vooral een prachtige kerstperiode en een goed, ge-
zond, gezellig maar vooral vreedzaam 2024.

Van de Redactie

Tekst: Regimentscommandant Luitenant-kolonel der Fuseliers Niels Verhoef 

Beste Regimentsgenoten,

Terwijl ik dit aan het 
schrijven ben zit ik in 
hetzelfde oefenterrein als 
exact een jaar geleden. 
Bizar dat in exact dezelf-
de omstandigheden op 
exact dezelfde datum als 
Rudi Hemmes ons weer 
een oud-strijder is ont-
vallen. Gisteren heb-
ben we met gepaste eer 
afscheid genomen van 
Frans van der Meeren. 

Eervol, maar met een traan. Max Wolff heeft daarentegen op 
97-jarige leeftijd een expositie over hem mogen openen in 
het Airborne-at-the-Bridge museum. Een mooi eerbetoon 
aan een markante oud-strijder. Het doet ons beseffen dat 

we een granieten fundament hebben, waar wij met trots een 
ijzersterk Garderegiment op mogen bouwen. Deze editie 
van de Vaandeldrager staat dan ook weer bomvol met regi-
mentsactiviteiten zoals de kameraadschappelijke Maaltijd van 
de VVOGFPI, het diner van de ROOV, Prinsjesdag en onze 
jaarlijkse herdenkingsreis naar Congleton en Wolverhamp-
ton; een geslaagde reis waarin onze DIG-dragers de rol van 
de oud-strijders overnemen. In de volgende editie komen we 
terug op het bezoek van HKH Prinses Margarita de Bourbon 
de Parme. Zo veel om trots op te zijn!

Ook als bataljon hebben we weer gewerkt aan ons vak-
manschap. Alle groepen hebben zich maximaal ingezet in de 
groepswedstrijden tijdens Strong Fuselier. De snipers van de 
Bcie hebben deze gewonnen. De pelotonscommandanten 
hebben zich verdiept in optreden in verstedelijkt gebied. De 
officieren op compagnies- en bataljonsniveau hebben zich 
verdiept in leiderschap en tactiek tijdens een battlefield tour. 
Overigens zijn alle officieren ook fysiek en mentaal stevig 

Van de Regimentscommandant
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aan de tand gevoeld! Dat we een eenheid van winnaars zijn 
blijkt ook uit het feit dat met overmacht de CLAS-bokaal is 
gewonnen. Regimentsmess Congleton staat vol met prijzen 
voor een diversiteit aan wedstrijden.

Op het vlak van inzet, waar het uiteindelijk allemaal om draait, 
zijn we ook succesvol. De Acie is inmiddels terug uit Enge-
land na een zeer geslaagde inzet in Operatie INTERFLEX, 
waarin wederom zo’n vierhonderd Oekraïners zijn opgeleid. 
Begin volgend jaar zal de Bcie het stokje overnemen, waarna 
alle compagnieën hebben bijgedragen aan deze belangrijke 
operatie. Ook als VJTF staan we nog steeds gereed. Van inzet 
is het nog niet gekomen, maar er gebeurt voldoende in de 
wereld waardoor inzet van deze NAVO flitsmacht nog nooit 
zo dichtbij is geweest.

Iets waar ik zeer trots op ben is de vulling van het bataljon. 
Op dit moment zijn we 96% gevuld. Nu is dat uiteraard maar 
een cijfer, maar voor mij onderstreept dat het karakter en 

de sfeer binnen de eenheid. Professioneel, een winnaarsmen-
taliteit, maar ook een eenheid waarin iedereen zich welkom 
voelt en het beste uit zichzelf wil en kan halen. Een eenheid 
waar je wil werken en wil blijven. En dat vertaalt zich terug in 
een percentage dat nergens hoger is. Dat is sterk terug te re-
lateren aan onze geschiedenis, identiteit en traditiebeleving. 
Op heel veel vlakken is na ruim 80 jaar de cirkel bijna rond. 
We hebben onze ereschuld aan de geschiedenis terugbetaald 
met het trainen van Oekraïners, we bouwen voort op de 
traditie van onze oud-strijders door onze DIG-dragers een 
prominente plek te geven in onze traditiebeleving, net als 
vroeger zijn we in staat om met mensen uit alle lagen van de 
maatschappij een eenheid te bouwen die voor elkaar door 
het vuur gaan. Om van zo’n eenheid commandant te mogen 
zijn is niets minder dan een eer.

Uw regimentscommandant,

Niels Verhoef

Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d. 

Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Frans van der Meeren overleden
Op 13 november 2023 is Frans van der Meeren, oud-strij-
der van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, 
overleden. Hoewel Frans de gezegende leeftijd van 98 jaar 
had bereikt, is het toch altijd te vroeg. Met zijn heengaan 
verliezen wij een fijn mens en een icoon van ons Regiment. 
Zijn In Memoriam vindt u elders in dit nummer.
Wij wensen zijn familie en al zijn dierbaren heel veel sterk-
te toe de komende tijd. 
Dat hij ruste in vrede.

Reünies, kameraadschap en saamhorigheid 
Volgens mij waarderen we het “elkaar ontmoeten, de 
mooie gesprekken en de kameraadschap” na Corona nog 
veel meer dan ervoor. Mooi dat er al weer drie reünies op 
de kazerne in Oirschot zijn geweest! Op vrijdag 16 juni 
was de algemene veteranenreünie van de VVVGFPI gecom-
bineerd met de reünie van 17 (NL) Mechbat SFOR 13 en 
de NSE (Bosnië) een heel gezellige dag en dus een groot 

succes! Op vrijdag 8 september was de reünie van de C 
Compagnie 17 Painfbat GFPI SFIR 5 (Irak Al Kidr) ook heel 
gezellig. Op donderdag 14 september was de reünie voor 
LRRPTG-4 (Mali)  ook heel gezellig. Op 5 oktober was de 
verenigingsmaaltijd van de officieren (VVOGFPI) ook heel 
gezellig. Ten slotte was ook de verenigingsmaaltijd voor de 
onderofficieren (ROOV) heel gezellig en van grote omvang 
omdat ook de partners aanwezig waren. Agenda: op 30 no-
vember organiseert  de B Compagnie 17 Painfbat ISAF/TFE 
10 haar reünie en op 11 januari vieren we weer de Regi-
mentsjaardag.

Steunfonds Prinses Irene en het Generaal 
Noothoven van Goor Fonds
ZIT JE FINANCIEEL IN DE KNEL,  
HET STEUNFONDS KAN JE HELPEN!
Ter informatie en actie breng ik ons Steunfonds nog maar 
eens onder uw aandacht, want steeds weer blijkt dat u niet 
helemaal op de hoogte bent van de mogelijkheden ervan. 
Het Fonds is oorspronkelijk ontstaan op basis van CADI-
winsten tijdens de training van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene in de periode 1941 – 1944 in En-
geland. Het steunfonds was initieel bedoeld om de studie 
te bekostigen van kinderen van de tijdens de Tweede We-
reldoorlog omgekomen mannen van de Irene Brigade. Maar 
dat is inmiddels niet meer aan de orde; overigens wordt 
er momenteel nog wel één weduwe van de Irene Brigade 
ondersteund. 

Mocht een (jonge) veteraan of ander (voormalig) lid van 
het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene financieel vast-
lopen en nergens anders meer terechtkunnen (bij gemeen-
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te of andere overheidsinstanties) dan kunnen wij helpen. 
Het is dan mogelijk om i.o.m. met een Nulde-lijns-helper 
(van de VVVGFPI) een verzoek voor een steundonatie of 
een lening in te dienen bij het bestuur van het Steunfonds. 
Dit geldt dus ook voor mannen/vrouwen die geen veteraan 
zijn, of uitgezonden zijn geweest naar Litouwen of Curaçao. 
Verdere informatie hierover is te vinden op onze website 
www.fuseliers.nl  

Ons advies als bestuur van het Steunfonds is hier dan ook 
echt gebruik van te maken indien nodig. Als u mensen weet 
die het moeilijk hebben, wijs hen hier dan ook gerust op. En 
gelukkig zijn er uit ons Steunfonds inmiddels ook een be-
hoorlijk aantal jonge veteranen ondersteund, zelfs veteraan 
Michael met een hulphond.

We zijn inmiddels heel blij dat de VVVGFPI ons jaarlijks 
structureel steunt, zodat wij vanuit kameraadschappelijk 
oogpunt de mensen die het nodig hebben ook in de toe-
komst kunnen blijven helpen. Daarnaast zijn wij ook blij met 
de aankondiging van een donatie van de VVOGFPI, zoals 
besloten in de Algemene Ledenvergadering op 5 oktober. 
Ook waren wij blij dat Kolonel der Fuseliers (inmiddels 
b.d.) Joost Doense bij zijn FLO-receptie een QR-code voor 
een donatie aan het Steunfonds, als afscheidscadeautje had 
laten ophangen. 

Het zou overigens mooi zijn, als er door nog meer actief 
dienenden zo nu en dan weer eens wat wordt bijgestort 
in ons Steunfonds door bij uw FLO-receptie, Commando-
overdracht of een andere receptie of een jubileum niet te 
gaan voor veel flessen Calvados of wijn, maar als cadeautip 
een goed doel zoals het Steunfonds aan te prijzen d.m.v. 
een QR-code of gewoon een collectebus/-doos voor het 
Steunfonds op de receptie neer te zetten. 

Mocht u naar aanleiding van dit onderwerp vragen hebben, 
mail naar atvermeij@gmail.com 
Volo et Valeo, dit omvat ook kameraadschap!

STRATEGO
Onderaan dit artikel staat een informatief artikel over Stra-
tego. Als iemand van plan is defensie te verlaten, kun je via 
Stratego geholpen worden aan passend werk. Heel veel 
burger bedrijven zitten te springen om personeel met een 
Militair DNA en Stratego koppelt graag voormalig militai-
ren aan mooie bedrijven. Lees het artikel en maak gebruik 
van hun ervaring en diensten!  

Adoptie graven van gesneuvelden van de Prinses 
Irene Brigade
Tijdens onze bestuursvergadering hebben we unaniem in-
gestemd met het voorstel, te bezien hoe we onze identiteit 
nog beter kunnen borgen door bovengenoemde graven te 
gaan adopteren. De wijze waarop dat het beste kan wor-
den uitgevoerd, wordt door de Regimentscommandant nog 
verder onderzocht. Dus meer volgt.

Onze website FUSELIERS
Met veel dank aan Richard van de Velde en onze webmas-
ter is de geschiedenis van de Prinses Irene Brigade overge-
bracht van de privé website van Richard naar onze website. 
Zo is de geschiedenis van de Prinses Irene Brigade geborgd 
voor de toekomst. Richard zal dat deel van onze website en 
de geschiedenis actueel blijven houden.  
Ook zijn er inmiddels 1500 attributen van onze Historisch 
Collectie gedigitaliseerd en op onze website te bewonde-
ren. Waarvoor veel dank aan Hans Sonnemans en zijn team.

EINDE JAAR 
Het was een heel druk jaar voor het bataljon. Na de  
C Compagnie volgden ook de D en de A Compagnie om 
in Engeland onder de naam “Operatie INTERFLEX” veel 
Oekraïners te trainen voor de bevrijding van hun land. 
Daar doorheen liep de grote NAVO oefening voor de VJTF 
(Flitsmacht) op Sardinië “NOBLE JUMP”, waarbij 17 Painf-
bat GFPI werd getraind als spits van de landcomponent. 
Allemaal mooie en eervolle taken! 

We hopen dat de mannen en vrouwen van GFPI met hun 
dierbaren – zeer welverdiend -mogen gaan genieten van 
Fijne Kerstdagen en een mooie jaarwisseling!

Wat gaat 2024 ons brengen?
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Ik wens u en al uw dierbaren een heel gelukkig en gezond 
2024 toe!. We hopen uiteraard ook dat de oorlogen in Oe-
kraïne en Israël snel zullen worden beëindigd, zodat nog 
meer menselijk leed wordt voorkomen. Ten slotte is het 

een mooi vooruitzicht dat we in juni mogen gaan herden-
ken dat het 80 jaar geleden is dat de invasie in Normandië 
plaatsvond. 

Willem van Doorn ( 62 )Koninklijke Landmacht
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Voor die mensen zoekt Stratego een baan in het bedrijfs-leven. Ook militairen die nog tijdens hun loopbaan bij defensie toe zijn aan iets anders, kunnen bij Stratego terecht. Voor mensen bij de krijgsmacht die een snelle persoonlijke groei doormaken is Defensie soms niet meer passend. Er is een vast carrièrepad om de top te bereiken. Je moet een aantal functies doorlopen, elk van twee, drie jaar. Daar haken mensen weleens op af.’ 
Een andere groep die vooral nog niet klaar is om stil te gaan zitten zijn de FLO’ers. Bijvoorbeeld Willem van Doorn, na 44 jaar met plezier te hebben gewerkt bij Defensie ging WIllem met FLO. Eenmaal thuis komt hij er al snel achter dat stilzitten en niks doen geen optie voor hem is. ‘Ik ben nog veel te jong om niks te doen, bovendien wil ik iets doen met mijn kennis en ervaring.’  Voor Willem was het belang-rijk om weer terug te komen bij defensie, wat altijd als een warme deken voor hem is geweest. 

Door samen met Willem te kijken naar zijn behoeften, zoals de overstap naar parttime in plaats van fulltime werken, het verkennen van andere taken en vooral het benadrukken van het mogen werken in plaats van moeten werken, heeft Stratego Willem teruggebracht naar Defensie. Nu geniet hij weer, net als voorheen, van het werken voor Defensie, maar dit keer volledig op zijn eigen voorwaarden. 

Stratego benadrukt met name dat oud-militairen beschik-ken over een uniek "militair DNA" dat buitengewoon waardevol is op de werkvloer. Met een ongeëvenaarde capaciteit om snel te schakelen tussen strategisch denken en operationele uitvoering, tonen ze leiderschapskwalitei-ten die zowel het vermogen om te leiden als om leiding te ontvangen omvatten. Deze eigenschappen maken hen niet alleen uitstekende leiders, maar ook waardevolle teamspe-lers en collega's.

‘Militairen zijn sterk gefocust op teamwork, omdat ze hebben geleerd dat de kracht van een team wordt bepaald door de zwakste schakel. Wat hen echt onderscheidt, is hun onwrikbare vastberadenheid, vooral na een uitzending. Ze zijn gedreven door de drang om te winnen, wetende dat een tweede plaats fataal kan zijn’ , aldus Andrea Lapère oprichter van Stratego.work.

In essentie draait het allemaal om mentaliteit en discipline. Heb jij de vastberadenheid om ook in het bedrijfsleven het militaire DNA tentoon te spreiden? Ga dan naar Stratego.work.

Stratego.work - 085 105 4705 - Blokweg 3, 4761 RA Zevenbergen - www.stratego.work
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Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene, de Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene en van overig delen van ons regiment. Wij wensen de 
naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Mogen zij rusten in vrede!

De heer/Mevrouw Datum overlijden Plaats overlijden

VOSKNBPI
Dhr. F.C. Van der Meeren 13-11-2023 Bergen op Zoom

6de Bataljon GRPI
Mevr. A. Kan Onbekend Onbekend

7e Bataljon GRPI
Mevr. A. Fris-Borst 22 november Bleiswijk

VVOGFPI
Kol M.J.H. Bevers 24-10-2023 ‘s-Gravenhage

Oud-gedienden Bat/Reg
Sgt L.M. Dekker 3 juni 2023 Onbekend

Rectificatie: In VD 143 staat de naam van een overledene van het Genootschap van Vrienden van de Fuseliers abusievelijk verkeerd 
gespeld, waarvoor onze excuses. Het juiste bericht moet zijn:

Genootschap Vrienden van de Fuseliers
Dhr. W. Mercx 18 april 2023 Best

In memoriam

Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal Roland de Jong, adres via secretariaat. 
Secretaris: Luitenant-kolonel b.d. Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom,  
contact: VVVGFPI@fuseliers.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Corné Brands, Bijsterveldenlaan 72, 5045 ZV Tilburg. Tel: 06-40727265. 
E-mail: brandsacm@tele2.nl
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. Vereniging Van Veteranen Garderegiment  
Fuseliers Prinses Irene
Voor meer informatie: www.fuseliers.nl

Tekst: Brigadegeneraal der Fuseliers Roland de Jong 
Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI

De tweede helft van het jaar kenmerkt zich door een ogen-
schijnlijke rust binnen de VVVGFPI. Geen grote happenings 
zoals de Regimentsjaardag, Nederlandse Veteranendag of 
jaarlijkse reünie. Toch is het woord ‘ogenschijnlijk’ meer dan 
op zijn plaats, want naast de grote happenings zijn er ook 
tal van kleinere activiteiten waarbij onze steun is gewenst. 
Zo zijn er een aantal kleinschalige(re) reünies die worden 
georganiseerd. In deze column een verslag van twee van 
dergelijke reünies. Ik maak daarvoor dankbaar gebruik van 
de verslagen die ik toegestuurd heb gekregen. 

Reünie SFIR-5 van de C “BEREN” CIE
Op vrijdagmiddag 8 september 2023 vond, 18 jaar na te-
rugkeer uit IRAK, de tweede reünie van SFIR-5 van de C 
”Beren” Cie  plaats. In verband met Corona-perikelen kon 
de reünie, 15 jaar na dato, niet plaatsvinden. Helaas waren 
er door een druk oefenprogramma, werk en andere om-
standigheden redelijk veel afmeldingen en was er een rela-
tief lage opkomst. Maar omdat de weergoden ons gunstig 
gestemd waren en de 30 graden werd aangetikt, was de 
sfeer onder de aanwezigen “Beren” gezellig. Na een kort 
openingswoord door de voormalig CA en na het houden 
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van 1 minuut stilte voor al diegenen die “ons” ontvallen zijn, 
is er een toast uitgebracht op het Regiment.
En daarna, onder vertoon van een foto slide-show van toen, 
kwamen veel herinneringen en (sterke) verhalen weer bo-
ven tafel en werden er onder het genot van een “hapje”  
(uit de frietkar) en de gratis verstrekte consumpties de 
levensverhalen en opgedane ervaringen onderling uitgewis-
seld. Na een geslaagde dag afscheid van elkaar te hebben 
genomen, kijkt eenieder alweer uit naar de volgende reünie. 
Hopelijk weten we dan nog meer mensen te bereiken en 
zo een nog grotere opkomst te hebben om nog meer “oud 
collega’s” weer eens te zien en te spreken.
Dus eenieder, houd de site VVVGFPI en de jaarkalender in 
de gaten en tot dan!

Reünie LRRPTG-4
Donderdag 14 september 2023 was letterlijk en figuurlijk 
een mooie en warme dag. De temperatuur was prima en 
het zonnetje scheen. Maar het was ook de dag dat de War-
riors van Long Range Recce Patrol Task Group-4 (LR-
RPTG-4) elkaar weer troffen in onze mooie regimentsmess 
Congelton. Vijf jaar na inzet was het goed om elkaar weer 
te zien en te spreken, herinneringen op te halen, elkaar in 
de poppetjes van de ogen te kijken en bovenal ook om nog 
eens na te genieten van het succes van onze missie in Mali 
van dec 2017 tot en met april 2018. De opkomst was ge-
weldig. Echter, vanwege het oefenprogramma konden met 
name de Warriors van JISTARC / 104 verkenningseskadron 
niet aanwezig zijn. We hebben jullie gemist. Na een ope-
ningsspeech - waarin ik terug heb geblikt op de missie en 
uitgevoerde operaties om het geheugen weer op te frissen 
en het gevoel van het succes weer te laten herleven - is er 
onder het genot van een barbecue bijgepraat, geborreld en 
veel gelachen. LRRPTG-4 was opgebouwd uit de kern van 
ons bataljon maar bestond in totaal uit 16 verschillende 
eenheden. Vanaf de eerste dag stond er een team en voelde 
men verbondenheid. Gedurende de gehele missie is dit 
onze kracht gebleven: “sixteen into one”. Onze teamwaar-
den ‘vertrouwen,’ ‘gedrevenheid’ en ‘vindingrijkheid’ bond 
ons en bleek ons tijdens de reünie nog steeds te binden. Er 
stond weer een team! Ik concludeer dat we weer van el-
kaars aanwezigheid hebben genoten en een uitstekende 
reünie hebben gehad. Via deze weg dank ik de regiments-
commandant voor het beschikbaar stellen van ons Congle-
ton. Bovenal dank ik de VVVGFPI en onze TG adjudant - ons 

John - en Corné en Melanie in het bijzonder. De gehele 
organisatie heeft in jullie handen gelegen en daarmee in 
vertrouwde handen. Het was top, dank namens alle Warri-
ors van LRRPTG-4!

Wederom een fantastische herinnering rijker, ik heb geno-
ten. Warriors, het gaat jullie goed.

Voormalig Commandant LRRPTG-4
Kolonel Haran Gorissen

Onderzoeksopdracht Nederlandse inzet 
Afghanistan
Zoals mogelijk bekend heeft het Kabinet opdracht gegeven 
om de 20 jaar lange Nederlandse inzet in Afghanistan onaf-
hankelijk, extern en wetenschappelijk te laten onderzoeken. 
Het onderzoek beoogt op grond van bronnenonderzoek 
de feiten en context van deze inzet te inventariseren en te 
interpreteren. Doel is bij te dragen aan het publieke debat 
met bevindingen en inzichten vanuit een historisch en in-
ternationaal perspectief, alsmede het genereren van kennis 
over de impact van de inzet en de buitenlandse civiele en 
militaire aanwezigheid op Afghanistan zelf.

Naar aanleiding van dit onderzoek zal er vanuit Staf CLAS 
een brief worden gestuurd naar alle Afghanistan-veteranen 
om hen hierover verder te informeren. In de brief zal ook 
aandacht zijn voor een loketfunctie waar de veteranen vra-
gen kunnen stellen en hoe de veteraan juridische onder-
steuning kan krijgen indien benodigd. Mochten er onder 
jullie (of jullie maatjes) veteranen zijn die "last" krijgen door 
de brief of het betreffende onderzoek, dan kan je altijd 
contact opnemen met het Veteranenloket van het Neder-
lands Veteranen instituut (bel 088 334 00 00 of stuur een 
e-mail naar info@veteranenloket.nl) of natuurlijk met onze 



 8 Vaandeldrager nummer 144

eigen coördinator nuldelijnsondersteuning Lkol b.d. Henk 
Laurens (nuldelijns.gfpi@gmail.com of 06-27070722).

Veteranentenue
Sinds 6 oktober 2023 is er een nieuwe procedure voor het 
declareren van de kosten voor het veteranentenue. Decla-
reren kan eenmalig tot een bedrag van € 300,-.
Alleen militairen die uit dienst zijn en burgermedewerkers 
in actieve dienst die de veteranenstatus hebben, komen in 
aanmerking voor deze vergoeding. Voor actief dienende ve-
teranen geldt dat bij officiële gelegenheden het dagelijkse 
tenue (DT) dient te worden gedragen.
Bekijk de procedure voor het aanvragen en declareren van 
het veteranentenue op de website www.veteranentenue.nl. 

Algemene ledenvergadering
Op 11 januari 2024 houden we tijdens de Regimentsjaardag 
weer onze wettelijk verplichte Algemene Ledenvergadering 
(ALV). Als we bij Defensie iets twee keer doen, noemen we 
het een traditie. Ik kan dan ook zeggen dat we traditiege-
trouw onze ALV in een hybride vorm zullen houden. Dat 
wil zeggen dat jullie op de dag zelf natuurlijk fysiek aanwezig 
kunnen en mogen zijn om je stem te laten gelden. Graag 

zelfs! Maar als je door andere verplichtingen helaas ver-
stek moet laten gaan, is het toch mogelijk je stemrecht niet 
verloren te laten gaan. Daartoe hebben de betalende leden 
als het goed is inmiddels een brief op huisadres ontvan-
gen waarin ze geïnformeerd zijn over de zaken waarover 
gestemd moet worden. Door middel van het antwoord-
formulier met retourenvelop kan de ALV en het bestuur 
hierover in kennis worden gesteld. Als bestuur hechten wij 
er waarde aan dat zoveel mogelijk leden meebeslissen over 
de koers die wij als vereniging varen. Maak daarom gebruik 
van je stemrecht en vergeet niet tijdig te reageren. Vul het 
formulier in en stuur het op. Veel makkelijker dan dit kun-
nen wij het echt niet maken.

Als alles volgens planning verloopt, ligt deze Vaandeldrager 
ergens in de maand december op jullie deurmat. Namens 
het bestuur wens ik eenieder hele fijne feestdagen en alvast 
alle goeds voor 2024. We hopen jullie in het nieuwe jaar 
weer te mogen begroeten op één van onze activiteiten. De 
Regimentsjaardag is de eerste kans die zich aandient!

Uw voorzitter

Vereniging van Officieren  
der Garde Fuseliers Prinses Irene

Voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Hans van der Louw
Secretaris: Kapitein der Fuseliers René Bergen Henegouwen
Penningmeester: Majoor der Fuseliers Helga van Stratum-Meindertsma
Contact: vvogfpi@fuseliers.nl
Overige informatie: www.fuseliers.nl

Kameraadschappelijke maaltijd officieren 2023
Op donderdag 5 oktober vond de kameraadschappelijke 
maaltijd van de VVOGFPI plaats in restaurant Hoeve 1827 
in Oirschot. De genodigden werden begroet door twee Fu-
seliers in ceremonieel tenue bij de ingang.

Algemene  ledenvergadering (ALV) VVOGFPI
In de ALV blikte het bestuur terug op de maaltijd van vorig 
jaar, waarvan de opzet goed is bevallen. Ook werd stilge-
staan bij de bezoeken die het bestuur heeft gebracht aan 
een aantal verhinderde oud-regimentscommandanten, om 
onze onderlinge kameraadschap ook met hen te onder-
strepen.

De voorzitter stond stil bij de gelegenheid tot overnachten 
(op loopafstand en tegen een redelijke prijs).

Tenslotte stemde de ALV in met een voorstel van het be-
stuur om een bedrag van € 1.500 uit het eigen vermogen 

op aanvraag voor een specifiek doel, aan het Steunfonds 
Noothoven van Goor beschikbaar te stellen.

Bataljonscommandant Luitenant-kolonel Verhoef blikt tij-
dens de ALV terug op het afgelopen jaar met een video. 
Hierin kwamen alle activiteiten voorbij, waaronder oefe-
ningen, medaille-uitreikingen, overdrachten, regimentsacti-
viteiten en de vele behaalde sportprijzen. Een jaar om trots 
op terug te kijken.

Kameraadschappelijke maaltijd
Na de vergadering verplaatste iedereen naar buiten om aan 
te sluiten bij de genodigden. Onder het genot van een anti-
pasti-plank en een drankje werd er veel bijgekletst. Vervol-
gens was het tijd voor de traditionele groepsfoto.

Met een hartelijk welkom opende de voorzitter de kame-
raadschappelijke maaltijd en las hij de aanhankelijkheidsbe-
tuiging van de VVOGPI aan Zijne Majesteit de Koning voor 
en het antwoord daarop van de Chef van het Militair Huis, 
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die namens de Koning de aanwezigen een goed samenzijn 
wenste. Daarop werd door de aanwezigen het glas geheven 
op het Koninklijk huis.

Daarna werd het diner geopend met een ‘walking dinner’, 
waarin kleine hapjes werden geserveerd. Nadat iedereen 
had plaats genomen aan tafel werden de nieuw benoemde 
officieren van het regiment voorgesteld. De regimentscom-
mandant las een kort stukje voor en de voorzitter van de 
VVOGFPI heette hen welkom binnen de vereniging met 
een drankje.

Na het tussengerecht werden de aanwezigen toegesproken 
door de deputatieleider van het Garderegiment Grena-
diers en Jagers, Kolonel Stensen. Er was dit jaar helaas geen 
deputatie van ons Belgische zusterregiment ‘Bevrijding/5e 
Linie’ aanwezig.

Zoals elk jaar werd ook de regimentsjongste, Tweede-luite-
nant Rob, pelotonscommandant Eenheid 5 van de A Tijger 
Compagnie, uitgenodigd om een toespraak te houden. Zijn 
voordracht ging over vertrouwen en leiderschap, eindigend 
met een persoonlijke quote: “de tekortkoming van de een, 
betekent de opdracht voor de ander”.

De oudste aanwezige oud-regimentscommandant, Brigade-
generaal b.d. Guus van Leeuwe complimenteerde in zijn re-
pliek de regimentsjongste over het belangrijke onderwerp 
en de inkleding van voordracht.
We kijken terug op een mooie avond, waarin veel banden 
zijn aangehaald, goed verzorgd door de mensen van Hoeve 
1827. Het bestuur kijkt ernaar uit de leden en gasten over 
een jaar op 10 oktober 2024 te mogen verwelkomen op de 
kameraadschappelijke maaltijd.

Bezoek aan oud-regimentscommandanten
Enkele oud-regimentscommandanten konden vanwege per-
soonlijke omstandigheden helaas niet deelnemen, waarop 
het bestuur besloot hen thuis op te zoeken en hen boven-
dien te verblijden met een fles ‘Fuselier’ calvados. Het be-
trof Generaal-majoor b.d. Peter Kloeg, Brigadegeneraal b.d. 
Cor Kuypers en Kolonel der Fuseliers b.d. Gerard Schenk. 
De foto’s laten zien dat het bezoek door hen zeer op prijs 
werd gesteld.
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MARTIN
 Jutphaas 15-07-1938 Den Haag 24-10-2023

Na een proces van jarenlang afnemende 
gezondheid hebben we op 31 oktober 2023 
afscheid genomen van Kolonel der Fuseliers Martin Bevers Hij werd ca. 1960 als 
dienstplichtig Vaandrig geplaatst bij 13 
Painfbat GFPI in Schalkhaar. Hij doorliep daar de gebruikelijke subalterne functies en werd als ik me goed herinner aan het eind van die periode C-Bcie. Gedurende die periode volgde hij naast zijn baan ook de overgangsstudie om gelijkgesteld te worden met KMA-opgeleide collegae. Een studie waar toen zo’n zeven jaar voor stond, hetgeen denk ik wel wat zegt over zijn doorzettingsvermogen. Hij voltooide de 

studie aan de HKS, waarna hij een aantal 
staffuncties vervulde alvorens hij terugkeerde naar de Westenbergkazerne te Schalkhaar om Bataljons - en Regimentscommandant te worden in de periode ‘82-’84. Net na de grote herdenking van 40 jaar invasie op de stranden van Normandië nam ik de functie van hem over, zoals ik hem ook al in 1982 was opgevolgd als Hfd G3-5Div en in 1989 deden we het andersom en nam hij mijn functie van Hfd afd Operatiën Las over. Hij was daarvoor hfd G3-1Div. Ook na zijn actieve periode bleef hij betrokken bij ons Regiment en bezocht hij trouw  commando-overdrachten, de regimentsjaardagen, de korpsmaaltijden, de maandelijkse Haagse Fuseliersborrel en zeker ook de jaarlijkse bijeenkomsten van de Vrienden van de (in 1991 gesloten) Westenbergkazerne.

Vanaf mijn eerste plaatsing bij het Regiment in 1966 heb ik hem leren kennen als een trouw kameraad, recht door zee met groot verantwoordelijkheidsgevoel alsook een groot gevoel voor humor, niet een persoon die zichzelf op de voorgrond plaatste, maar veeleer als de man die op enige afstand een zaak of persoon waarnam en als die hem vertrouwen inboezemde kon hij/zij op hem bouwen. 

Guus van Leeuwe
Brigadegeneraal der Fuseliers b.d.

IN MEMORIAM  
Marinus Josephus Hermanus Bevers

Martin Bevers in de rang van Luitenant-
kolonel in de periode 1982-1984 als 
Commandant van 13 Painfbat GFPI
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Contactpersoon: Nelleke Swinkels – van de Vorst
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht aan: Nelleke Swinkels – van de 
Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres: VOSKNBPI@Fuseliers.nl. Tel: 0499-374444 en 
tel: 06-54796857. Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.
Bankrekening (IBAN): NL89 RABO 0334 2067 15 t.n.v. Vereniging Oud-strijders van de Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Website: www.fuseliers.nl en www.prinsesirenebrigade.nl

Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene

In Memoriam Frans van der Meeren 

Rede, door Brigade-generaal A.T. Vermeij, voorzitter van de Stich-
ting Brigade en Garde GFPI, uitgesproken bij de uitvaart op 
maandag 20 november

Om Frans te danken voor alles wat hij voor het Garderegi-
ment Fuseliers Prinses Irene en voor haar stameenheid de 
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene heeft bete-
kend, spreek ik hier namens alle regimentsgenoten. 

Voor ons militairen geldt dat ‘Old soldiers never die, they just 
fade away’. En Frans wás een Prinses Irene Brigade-man in 
hart en nieren, hij hééft een leeftijd bereikt van de aller-
sterksten en wij zullen hem nooit vergeten. 

Toen in september 1944 de Prinses Irene Brigade de grens 
met Nederland passeerde, waren ze weer terug in het eigen 
land. Maar ze hadden inmiddels de nodige verliezen gele-
den, en men zocht aanvulling. Een van die nieuwe aanvullers, 
na 6 weken training, was toen Frans van der Meeren. De 
gevechten gingen door, de brigade werd daarna nog ingezet 
bij Oirschot, Tilburg, in Zeeland, bij Hedel en bevrijdde uit-
eindelijk Den Haag. 

Voor de indrukwekkende pres-
taties waaraan ook Frans had 
bijgedragen, ontving de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene de Militaire Wil-
lemsorde. Deze hoogste Neder-
landse dapperheidsonderschei-
ding is nog steeds gehecht aan 
het huidige regimentsvaandel 
en daar zijn de Fuseliers maar 
wat trots op. Koningin Wilhel-
mina en Prins Bernhard reikten 
persoonlijk, ook aan Frans, het 
invasiefluitkoord uit voor zijn 
aandeel in de bevrijding. En dat 
heeft hij altijd terecht met trots 
gedragen. Ook dit invasiekoord 
tooit ons vaandel en daarmee 
onderscheidt het zich van alle 
andere vaandels. 

Nadat in december 1945 de Irene Brigade werd ontbon-
den, bleef Frans eerst nog bij Defensie, maar later ging hij 
toch als veilingmeester aan het werk.

Frans hield intensief contact met zijn oude kameraden van 
de Prinses Irene Brigade. Later verenigd In de Vereniging 
van Oud Strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prin-
ses Irene. Daarin was hij ook heel actief. In 1993 werd hij 
Secretaris van deze Vereniging. Dat is hij meer dan 25 jaar 
geweest. Naast zijn inzet als bestuurslid inspireerde hij de 
afgelopen decennia vele jonge Fuseliers, met zijn bemoe-
digende woorden bij het uitreiken van de invasiekoorden. 
Voor mij was dat voor de eerste keer zichtbaar bij mijn 
eigen uitzending als bataljonscommandant van SFOR-5 naar 
Bosnië, waarbij Frans samen met andere oud-strijders in 
september 1998 de koorden aan de mannen en vrouwen 
van mijn bataljon uitreikte. Dit was heel inspirerend! Koor-
den ontvangen van de oud-strijders en uitgezonden wor-
den onder de naam Prinses Irene: “zij die vrede brengt”.

In 2008 richtte Frans het Veteranen Ontmoeting Centrum 
in Bergen op Zoom op. Daar wilde hij oude en jonge ve-
teranen van alle missies samen brengen. Zijn motto daar-
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bij was “Iedere zweetdruppel of traan is even zout“.  Dit 
motto gebruikt Martin Faas, prominent Fuselier en mede 
oprichter van het Veteranen Ontmoetingscentrum, nog 
steeds in zijn gastlessen op scholen. Bij het 10-jarig bestaan 
in 2018 werd aan  Frans door de Burgemeester van Bergen 
op Zoom een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. 

Deze Koninklijke Onderscheiding ondersteunden wij graag, 
want Frans is, naast 25 jaar secretaris van de Vereniging 
Oud Strijders, ook ruim 20 jaar bestuurslid geweest van 
het Steunfonds Prinses Irene. Tot het einde toe was hij zeer 
begaan met onze doelgroep: “de veteranen die tussen het 
wal en het schip dreigen te vallen omdat ze financiële pro-
blemen hebben”. 

Toen in april 2021 zijn Isabel hem ontviel, en hij daardoor 
niet meer voor haar hoefde te zorgen, was hij weer wat 
vaker in ons midden in Oirschot. 

Een mooi moment was ook vorig jaar toen Frans samen 
met de Burgemeesters van ‘s-Hertogenbosch en Maasdriel 
de brug bij Hedel de naam “Prinses Irene Brigade brug” 
mocht geven.

Onze laatste herinnering is dat we op 7 maart dit jaar nog 
op de Noordsingel 23  bij Frans thuis vergaderden met het 
Steunfonds. Omdat reizen naar Oirschot hem zwaar begon 
te vallen, maar hij bleef betrokken.

Het waren vooral  Frans, en de andere nog in leven zijnde 
veteranen van de Prinses Irene brigade, die door hun aan-
wezigheid en verhalen de grote voorbeelden en inspirators 
waren voor alle Fuseliers. Niet voor niets staat er in het 
regimentslied “goed voorbeeld doet goed volgen, oud strij-
ders gaan ons voor, dat geeft ons moed en berenkracht” !

Alle regimentsgenoten wensen jou Dorthy en Frans en 
kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte de ko-
mende tijd. Jullie verliezen in Frans een hele lieve en zorg-
zame vader en trotse grootvader en overgrootvader.

Frans, dank voor alle inspiratie en voor de mooie herin-
neringen die wij zullen koesteren. Wij verliezen in jou een 
prachtig mens, een fantastisch voorbeeld en een echte ka-
meraad en zo zul je in onze gedachten voortleven!

Rust in vrede. 

Max Wolff, Van Vluchteling tot Bevrijder
Tekst: Max Wolff 

Foto’s: Daan van Oort Fotografie

Voor Max, de enige nog actieve overgebleven Veteraan van 
de Prinses Irene Brigade, was  de opening van een tentoon-
stelling over hem in het Airborne Museum een bijzondere 
eer en een onvergetelijke dag.

Naast Max en zijn vrouw Carla waren ook dochter Batya 
uit Amsterdam met haar zoon Jona, Regimentscommandant 
Niels Verhoef en Regimentskapitein Adriaan Vugts aanwezig 
bij de opening. 

Verder waren er de Kolonel van de Marine Hoofd Krijgs-
machtrabbijn Menachem Sebach, samen met Majoor Krijgs-
machtrabbijn Joram Rookmaker, Burgemeester Marcouch 
van Arnhem, Burgemeester Schaap van Oosterbeek, de 

heer Weijers directeur van het Airborne Museum en de 
heer Brentjens, de conservator van het museum. 
De tentoonstelling werd geopend door de heer Weijers, 
een uitgebreide toelichting door de heer Brentjens en een 
voor mij emotionele toespraak van Rabbijn Sebach.

Wraak voor het onrecht dat Max en zijn familie 
was aangedaan
Max Wolff en zijn familie maakten deel uit van de Joodse 
gemeenschap van Arnhem. Tijdens de Tweede Wereldoor-
log kregen zij te maken met uitsluiting en vervolging en het 
gezin besloot te vluchtten. Er volgde een mislukte vlucht 
naar Zwitserland, waarbij zijn beide zusjes en zwager door 
de Zwitserse grenswacht werden gearresteerd en over-
gedragen werden aan een Duitse patrouille. Zij kwamen 
uiteindelijk in het concentratiekamp Drancy bij Parijs, kort 
daarna gedeporteerd naar Auschwitz en bij aankomst ver-
moord. 

Na jaren van vlucht en onderduik in Nederland, Frankrijk 
en België zat Max met zijn ouders tijdens D-Day in juni 
1944 in de Belgische stad Halle. Max wilde wraak voor het 
onrecht dat hem en zijn familie was aangedaan en besloot 
zich aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten. 

Op 19 juli werd Max bevrijd in het dorpje Banneville-la-
Campagne, niet ver van Caen. Na screening door de En-
gelse Field Security overgebracht naar het Allied Training 
Centre Wrottesley Park bij Wolverhampton. 
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DNA brengt uitsluitsel naar zoektocht brigadisten
Richard van de Velde

Net zoals in het tv-programma Spoorloos, waar iemand op 
zoek gaat naar zijn biologische vader of moeder, krijg ik via 
mijn website www.prinsesirenebrigade.nl in 2016 een heel 
bijzonder verzoek van een man die eind 1945 op Walcheren 
is geboren. Hij hoort pas in 1970 van een familielid dat zijn 
vader niet zijn biologische vader is, maar iemand die als lid 
van de Prinses Irene Brigade enige maanden op Walcheren 
heeft verbleven. Zijn ouders en hun families hebben toen 
afgesproken dat nooit bekend te maken. Al die jaren heeft 
hij weinig met deze wetenschap gedaan, omdat een buiten-
echtelijk kind destijds als een schande wordt beschouwd, 
waar liever geen ruchtbaarheid aan moest worden gegeven. 
Zijn moeder en stiefvader zouden een zoektocht ook vast 
niet hebben gewaardeerd en misschien zou hij zijn biolo-
gische vader ook in verlegenheid brengen als zijn “wellicht 
geheime” relatie bekend zou worden. 
 

Verblijfplaatsen van de Brigade in de winter 1944-1945  
(Bron: V.E. Nierstrasz)

Als zijn moeder al ver in de negentig is, trekt hij zijn stoute 
schoenen aan en kan hij voor het eerst met haar hierover 
spreken. Helaas weet ze zich niet veel meer te herinne-
ren. Wel vertelt ze dat ze inderdaad een korte affaire met 
de brigadist heeft gehad, terwijl haar man vanwege de Ar-
beidsinzet in Duitsland moest verblijven. Ze kan gelukkig 
zijn naam (niet de schrijfwijze) nog herinneren en dat hij 
afkomstig is uit West-Brabant. Helaas kan de man met die 

gegevens van zijn moeder niets vinden op de website van 
de Prinses Irene Brigade en stuurt hij mij uiteindelijk een 
verzoek of ik die naam kan traceren.  

Als ik met behulp van mijn zoekmachine al mijn mailtjes 
vanaf 2005 op de gevraagde naam check, komt er tot mijn 
verbazing een mail uit 2011 tevoorschijn van een Brit uit 
Congleton, die namens een tante van hem aan mij heeft 
gevraagd of de gezochte man nog in leven is. Zij bewaart 
nog mooie herinneringen aan hem. Hij heeft zelfs een hele 
mooie foto van hem meegestuurd….Zo blij als ik hiermee 
ben, stuur ik die foto natuurlijk meteen door aan mijn ‘op-
drachtgever’. Kort daarop laat deze  verheugd de foto aan 
zijn bejaarde moeder zien, maar zij kan helaas niet met ze-
kerheid meer zeggen of het wel de juiste man is. 

Voor de zekerheid raadpleeg ik ook mijn 2500 namen tellen-
de namenregister van de Irenebrigade en er staan enkele na-
men in die er op lijken, maar pas als ik een Brigade adresboek 
uit 1982 erop nasla, komen zijn naam, adres en woonplaats 
in Engeland wel tevoorschijn! Helaas ontdek ik online al snel 
dat de persoon in kwestie in 2010 is overleden. Dankzij ge-
nealogische websites, waarop ik geabonneerd ben, kom ik na 
uren speurwerk erachter dat de overledene drie kinderen 
heeft. Dan is het een kwestie van zoeken naar die namen op 
sociale media en contact proberen te leggen met hen. 

Ik speel de links door aan mijn ‘opdrachtgever’ en die krijgt 
daardoor eind 2017 contact met een dochter van zijn 
biologische vader. Tot zijn verwondering reageert zij niet 
geschokt en is meteen heel open met het beantwoorden 
van vragen over haar vader. Ze noemt zijn naam, geboorte-
datum en -plaats. Ze weet ook dat hij bij de Prinses Irene 
Brigade heeft gediend en tegen het einde van de Tweede 
Wereldoorlog in Nederland is geweest. Het blijkt al snel 
dat zij, noch de rest van haar familie, weet hebben gehad 
dat hun vader tijdens zijn verblijf in Zeeland een relatie 
heeft gehad. Na de oorlog is hij weer teruggekeerd naar 
Engeland, waar hij enkele jaren later is getrouwd. 

Daar organiek ingedeeld bij de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene doch als 
tolk bij een verkenningseenheid van de Royal Engineers en op 15 augustus geland in 
Arromanches. 

Dit was het begin van mijn tocht door Frankrijk, België Nederland en Duitsland, suc-
cessievelijk bij eenheden van 106 TSD, 954 Pioneer Corps, 627 Regt. Royal Artillery, 69 
CDN Gen.Transport Cy. en uiteindelijk in 1945 bij het 37ste Graves Identification and 
Concentration Unit in Oosterbeek.
Max speelde als tolk een belangrijke rol in de gesprekken over de aanleg van de mi-
litaire begraafplaats, de Airborne Cemetery in Oosterbeek, was hij aanwezig bij de 
eerste herdenkingen en heeft jarenlang herdenkingsdiensten voor de Joodse militairen 
gehouden.

De tentoonstelling is te zien in het Airborne Museum at the Bridge aan de Rijnkade in 
Arnhem en de toegang is gratis.
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Het blijkt dat zijn ‘halfzus’ nog veel foto’s en andere aan-
denken uit haar vaders periode bij de Prinses Irene Brigade 
heeft bewaard. Per mail zendt ze de weken daarop regelma-
tig scans daarvan naar Nederland. Hieruit wordt duidelijk 
dat haar vader aan het eind van de oorlog inderdaad op 
Walcheren in Zeeland is geweest en een relatie met zijn 
moeder zou kunnen hebben gehad.

Beiden besloten af te wachten of de nog aanwezige per-
soonsgegevens bij het Ministerie van Defensie aankno-
pingspunten zou bevatten. Daarvoor was wat geduld nodig, 
want deze werden om privacy-redenen pas na het 100e 
geboortejaar van betrokkene vrijgegeven. Omdat de per-
soonsgegevens over de periode eind 1944/begin 1945 te 
weinig aanknopingspunten opleveren, spreken ze beiden af 
om uit te zoeken waar en hoe ze het beste een DNA-test 
kunnen doen.

Bij standaardlaboratoriumtesten vergelijken ze het DNA 
op ongeveer 20 kenmerken. Het geeft bijna nooit 100% ze-
kerheid over een half broer-zus verwantschap. Beiden erf 
je 50% van het DNA van je vader en 50% van je moeder. 
Theoretisch kan zij dus precies de andere 50% van haar 
vader hebben geërfd.

In mei 2020 ziet hij op tv de interessante reportage “Oor-
logskinderen”. Hierin wordt door DNA-detective Els Leijs 
uitgelegd hoe het met moderne DNA-technieken steeds 
vaker lukt om onbekende biologische vaders op te spo-
ren. Hij neemt contact op met Els en vraagt haar of de 
genoemde moderne DNA-technieken in hun geval een be-
trouwbaar testresultaat kunnen opleveren. Els weet hem 
hiervan te overtuigen.

Dergelijke DNA-testen maken gebruik van databanken 
waar miljoenen personen hun DNA in laten opnemen. Al 
deze DNA’s worden op honderdduizenden kenmerken 
met elkaar vergeleken. Na opsturen van het DNA-mate-
riaal ontvang je na enkele weken een overzicht met welke 
andere DNA’s uit de databank een zodanig sterke match 
bestaat, dat er sprake moet zijn van gemeenschappelijke 
voorouders. Er kunnen verwantschappen tot een aantal 
generaties terug mee worden vastgesteld. Het levert vaak 
duizenden meer of minder sterke matches met andere 
DNA’s.

Om de test anoniem te laten gebeuren, kiezen ze ervoor 
om gefingeerde namen te gebruiken en de test via het bu-
reau van Els te laten uitvoeren, zodat de woonadressen bij 
de DNA-organisatie niet bekend worden. 

Na een maand ontvangen ze de bevestiging dat uit de mil-
joenen DNA-profielen in de databank is gebleken, dat tus-
sen hun DNA’s een hele sterk match is vastgesteld: uit de 
uitslag blijkt dat ze 24% DNA met elkaar delen en dat be-
tekent dat ze half-broer/zus zijn. Er zijn overigens nog 3300 
andere matches, maar met nummer 2 van die lijst delen ze 
maar 1,8 % DNA.

Beiden zijn, net als ik, dolgelukkig met dit resultaat en ze 
zijn vast van plan hun contacten de komende tijd stevig aan 
te halen. 

(Uit privacyoverwegingen zijn in dit verhaal de (plaats)na-
men in Nederland weggelaten)

Dat dit verhaal niet op zichzelf staat, blijkt in mei van dit 
jaar als ik een mail krijg van Willem Borstel uit Zandvoort. 
Hij onderzoekt op MyHeritage al jaren zijn eigen Amster-
damse stamboom en die van zijn vrouw Mirjam. Zij stamt 
van haar moederskant af van de Zandvoortse familie Terol. 
Haar overgrootouders waren Cornelis “Kees Flakkie” Terol 
(1881-1974) en Elizabeth “Lijsje” Bol (1880-1965). 

Ze maken beiden gebruik van de mogelijkheid om een 
DNA-test af te nemen om op die manier hun voorouders 
te kunnen traceren. Na de uitslag komt er vrijwel met-
een  in maart 2022 in hun MyHeritage DNA-mailbox een 
opmerkelijk verzoek binnen. Een zekere Michael Garrett 
Harvey (78) uit het Engelse Paulerspury in Northhamp-
tonshire, vraagt daarin om de stamboomgegevens van zijn 
echtgenote Mirjam Borstel-Bogaart te delen. Michael blijkt 
op zoek naar zijn biologische vader. Bij de afwikkeling van 
de erfenis van zijn juist overleden moeder heeft Michael in 
de papieren van de notaris gezien dat zijn vader niet zijn 
biologische vader is. Tevens ziet hij op de huwelijksakte van 
zijn ouders, dat zij op een hele andere datum getrouwd 

Margaret en Michael (Bron W. Borstel)
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zijn, dan de datum waarop zij jaarlijks hun trouwdag heb-
ben gevierd. Namelijk op 19-11-1945 i.p.v. op 19-06-1944. 
Waarschijnlijk uit schaamte voor de directe omgeving, heb-
ben zij deze datum aangepast aan de geboortedatum van 
“hun” oudste kind Michael. 

Als Michael over die shock heen is, gaat hij op advies van 
zijn kinderen, zelf op onderzoek uit naar zijn biologische 
vader en neemt via My Heritage een DNA-test af. Uit die 
uitslag komt naar voren dat zijn roots in Nederland liggen. 
Vervolgens stuurt hij de eerste tien matchen allemaal een 
mailtje en daarvan komt één terecht bij Willem en Mirjam. 

Al snel is het Willem duidelijk dat de vader van Michael 
moet worden gezocht bij één van de vijf zonen uit het zes-
tien kinderen tellende gezin van “Flakkie” en “Lijsje”. Via de 
Amsterdamse gezinskaart van de destijds van Zandvoort 
naar Amsterdam verhuisde zoon Leendert Terol (geboren 
10-01-1912 in Zandvoort en overleden op 11-05-1983 te 
Den Haag) komt hij er al vrij snel achter dat deze vlak voor 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog als olieman bij 
de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) heeft ge-
werkt.

Leendert Terol (Bron W. Borstel)

Uit een krantenartikel uit de Nieuwe Haarlemsche Cou-
rant van 02-09-1939 blijkt dat Leendert kort voor het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Nederland op 
het stoomschip de Oranje is uitgevaren en daarna niet is 
teruggekeerd naar het inmiddels door Duitsland bezette 
Nederland. 

Willem ontdekt via de huwelijksakte van Leendert, van 21-
12-1945 te Den Haag, dat hij als sergeant bij de Prinses Ire-
ne Brigade heeft gediend. Nu moet Willem zien te achter-
halen waar Leendert zich in het Verenigd Koninkrijk heeft 
opgehouden ten tijde van de verwekking van Michael in juni 
1944. Op de website van de PIB leest hij dat de Brigade in 
verband met de Engelse kustverdediging, de zogenaamde 
Harwich Defences, tussen 1943 en 1944 als onderdeel van 
de 21e Legergroep van Montgomery gelegerd is geweest 
rondom Dovercourt, Clacton on Sea en Frinton on Sea. 
Dit laatste stadje ligt slechts 3 km van Walton-on-the-Naze 
vandaan, de geboorte- en de destijdse woonplaats van de 
moeder van Michael.

Kaartje Harwich Defences (Bron: L.R. van Vliet)

Deze informatie is voor Michael reden genoeg begin maart 
2023 naar Nederland toe te komen om in het archief van 
het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) 
te Den Haag zelf aanvullend onderzoek te verrichten naar 
de zee- en militaire carrière van zijn biologische vader. Hij 
neemt vervolgens een taxi en rijdt daarmee alle terugge-
vonden woonadressen van zijn biologische vader af, om zo-
veel mogelijk te beleven waar en hoe hij ongeveer geleefd 
moet hebben. Tevens brengt hij een bezoek aan Mirjam en 
Willem Borstel en samen met hen bezoekt hij het geboor-
tehuis van zijn vader Leendert in Zandvoort. 

Uit Willems vervolgonderzoek naar Leendert Terol, komt 
tevens naar voren dat hij in 1947 nog een zoon Leon heeft 
gekregen. Hij slaagt erin om hem op te sporen en contact 
met hem te leggen. Na een voorzichtige telefonische al-
gemene inleiding over zijn stamboomonderzoek brengt hij 
de DNA-match met zijn, voor hem tot op dat moment, 
eveneens onbekende Engelse halfbroer ter sprake. Geluk-
kig is Leon dolenthousiast en biedt hij zelfs aan om ook een 
DNA-test te doen.

Tijdens het gesprek bevestigt Leon dat zijn vader inderdaad 
tijdens de oorlog bij de Brigade heeft gezeten en vertelt 
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vol trots dat Leendert voor zijn deelname aan de landing 
in Normandië het ‘invasiekoord’ heeft ontvangen. Verder 
vertelt hij dat zijn vader onder andere tijdens de opmars 
van zijn brigade aan diverse gevechten in Frankrijk en Bel-
gië heeft meegedaan, tijdens operatie Market Garden de 
Maasbrug bij Grave heeft bewaakt en bij de slag om Tilburg 
actief is geweest.

In april 2023 krijgt Leon het resultaat binnen van zijn DNA-
test en blijkt dat Michael inderdaad een halfbroer van hem 
is. Als Willem Michael hiervan telefonisch op de hoogte 
stelt, is hij tot tranen geroerd. 

Begin mei 2023 komt Michael weer naar Nederland en ar-
riveert samen met zijn halfbroer Leon in Zandvoort voor 
een ontmoeting met Willem en Mirjam Borschel. De 76 
en 78-jarige halfbroers worden door hen gastvrij ontvan-
gen en na de koffie bezoekt het gezelschap als eerste het 
geboortehuis van hun vader Leendert. Het kleine witte 
vissershuisje uit eind 1800 op Swaluëstraat 3 bestaat nog 
steeds en ligt vlak naast het Zandvoorts Museum. 

Daarna volgt een dorpswandeling door de oude Noord-
buurt. De tocht eindigt op het bordes van het raadhuis. 

Michael en Leon gehuld zijn in een poloshirt met daarop het Zandvoortse 
wapen en hun Zandvoortse bijnaam 'Flakkie'.  (Bron: M. Borstel-Bogaart)

De Band Pavillion in Dovercourt

Tijdens de afsluitende borrel met haring worden er volop 
verhalen uitgewisseld. Zo blijkt dat zowel Leendert als Mar-
garet erg dol op dansen zijn geweest. Volgens de halfbroers 
hebben zij elkaar vast en zeker in een Engelse club leren 
kennen, alwaar veel militairen komen om te dansen met 
de lokale meisjes. Zoals het zeer populaire Band Pavillion 
in Dovercourt, dat in die tijd door de Brigade elke veer-
tien dagen voor de manschappen wordt gehuurd om er een 
‘dance’ te houden.
Verder geeft Leon aan dat zijn vader Leendert altijd op en 
top als een echte gentlemen gekleed was. 
Michael vertelt verder dat zijn moeder Margaret vaak zei 
dat ze helaas nooit met de liefde van haar leven heeft kun-
nen trouwen. 
Beide mannen zijn ervan overtuigd dat Leendert nooit ge-
weten heeft van het bestaan van zijn Engelse biologische 
zoon Michael.
Tot slot wordt er getoost op de gezamenlijke toekomst. 
Daarbij wordt afgesproken om volgend jaar gezamenlijk de 
festiviteiten rondom de 80-jarige herdenking van de inva-
sie in Normandië bij te wonen. Zij zullen daarbij ook het 
strand bezoeken bij Graye-sur-Mer, waar hun vader Leen-
dert Terol op 6 augustus 1944 met de aanvullingstroepen 
de eer heeft gehad om als eerste onderdeel van de Brigade 
weer voet aan vaste wal te zetten. 

(Dit laatste verhaal is tot stand gekomen in nauwe samen-
werking met Willem Borstel)

Afgelopen jaar heb ik op MyHeritage samen met mijn 
vrouw ook een DNA-test uitgevoerd. Een dag na de uitslag 
krijg ik meteen bericht van iemand uit Normandië. Mijn 
hart staat stil en ik denk: “Mijn vader zou toch niet net 
na de landing….enz.?” Gelukkig blijkt het alleen maar een 
korte vraag te zijn van iemand die niet verwant is met mij. 
Als ik van de schrik ben bekomen, lijkt het mij aan de an-
dere kant ook wel spannend als ik nog ergens een direct 
familielid heb.

Mocht je interesse zijn gewekt, kijk dan eens op deze nut-
tige websites:
• Sites van DNA-detective Els Leijs:  https://elsleijs.nl/  en  

https://familiezoeken.nl/
• Standaardtesten voor (half-)broer/(half-)zus:  

https://www.mijnapotheek.nl/Half-broer-zus-DNA-test  
en  https://www.dna-test.nl/broer-zus-test.html
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Regiments Onder Officiers Vereniging
ROOV diner 2023 

Donderdagavond 26 oktober was het tijd voor het 
jaarlijkse diner van de ROOV. Samen met hun partners 
waren de onderofficieren in grote getale aanwezig. Zij 
werden ontvangen door de erewacht van Fuseliers bij de 
ingang van Hoeve 1827 in Oirschot. 

Na het welkomstwoord van de Bataljonsadjudant Peer 
was het tijd voor de groepsfoto. Na de opening was het 
tijd voor een ronde langs het buffet, wat tot in de puntjes 
was verzorgd door de medewerkers van Hoeve 1827. 

Een gezellig samenzijn, waar veel is bijgekletst onderling. 
Ook was er de mogelijkheid om samen met de partner 
op de foto te gaan. Tijdens de avond is er uiteraard ook 
geproost en zong iedereen uit volle borst het Fuseliers-
lied mee. 

Een zeer geslaagde avond waar we op terugkijken! Tot 
volgend jaar.

Tekst: Melanie Giesen-Schuurmans

In deze rubriek wil ik graag iemand aan het woord laten die een verleden heeft bij het 
Regiment en nu lid is van de VVVGFPI. Hoe gaat het nu met deze persoon? Wat doet 
hij/zij tegenwoordig en wat is zijn/haar band met het Regiment?
Dit keer is het de beurt aan: Gertjan Hijink

Wie ben je?
Mijn naam is Gertjan 
Hijink. Ik ben op mo-
ment van schrijven 36 
jaar oud en woon sa-
men met mijn vriendin 
Wendy, dochter Fjara 
(23 maanden) en zoon 

Sverre (4 weken). Tegenwoordig werk ik als fysiotherapeut 
in de eerstelijns zorg en ben daarnaast werkzaam bij het 

17e als Reservist Operationele Capaciteit. Wanneer er nog 
iets van vrije tijd beschikbaar is, besteed ik deze graag aan 
koken (en eten), dagjes uit, sporten, lezen en het kijken van 
serie, documentaire of film.

Wat is je band met het Regiment?
Wanneer ben je bij het 17e Begonnen?
De precieze datum van opkomst bij het 17e weet ik niet 
meer. Maar ik ben de Algemene Militaire Opleiding (AMO) 
gestart in augustus 2006 dus dit is ergens in 2007 geweest. 

Fuseliers toen en nu…..!
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Hoelang heb je in dienst gezeten?
In augustus 2010 heb ik de dienst weer verlaten om fysio-
therapie te gaan studeren en sinds augustus 2021 ben ik 
weer als reservist actief bij het 17e. 

Op welke functie en bij welke cie heb je gezeten?
Na mijn Tertiaire Functie Opleiding (TFO) heb ik even 
moeten wachtklikken bij 42 Pantserinfanteriebataljon Lim-
burgse jagers. De Bravo Compagnie (Bcie) van het 17e 
waar ik geplaatst werd, was op dat moment namelijk nog 
op uitzending in Afghanistan. Eenmaal bij de Bcie ben ik be-
gonnen als Minimi-schutter en volgde al snel de cursus tot 
Combat Life Saver (CLS). Later werd ik omgeschoold tot 
Panzerfaust-schutter maar bleef dit combineren met mijn 
CLS-taak.   

Hoe vaak ben je op uitzending geweest, waarheen en wat deed 
je tijdens deze uitzending(en)?
Van juli 2009 tot november 2009 ben ik op uitzending ge-
weest met de Bcie naar Deh Rawod, Afghanistan. We vielen 
daar onder Battlegroup 10. Afwisselend bemanden wij de 
Forward Operating Bases (FOB) Coyote, waren de Quick 
Reaction Force (QRF), deden enkele of meerdaagse pa-
trouilles of verbleven op Camp Hadrian. 

Vooraf aan deze uitzending heb ik een aantal boeken ge-
lezen om mijzelf te verdiepen in het land waar ik naar-
toe zou gaan. Boeken als “De terugkeer van de chaos (Sarah 
Chayes)” en “Afghanistan een geschiedenis (Willem Vogelsang)” 
hebben geholpen een beeld te vormen. Afghanistan was in 
mijn ogen een land bestaand uit vele stammen die al vele 
generaties met/naast elkaar leven of tegen elkaar strijden. 
Hierdoor heb ik nooit het idee gehad dat wij dit met onze 
goede bedoelingen binnen enkele jaren zouden veranderen. 
In mijn beleving had ik als Fuselier slechts een kleine rol in 
een heel groot plaatje: samen uit, samen thuis.  

Van de uitzending 
herinner ik mij 
vooral hoe ik on-
der de indruk was 
van het landschap, 
de cultuur en het 
contact met de lo-
kale bevolking. Zo 
anders dan de Oir-
schotse Heide. Ik 
herinner mij hoe ik 
altijd bovenluiks wil-
de staan tijdens de 
bereden patrouilles 
met onze Bushmas-

ter. Ik herinner mij dat ik ondanks de hitte graag op pa-
trouilles te voet ging. Altijd bepakt met mijn grabbag, CLS-
tas en een licht antitankwapen (LAW). 

Er was echter ook de dreiging en het besef dat de situatie 
plots kon veranderen. Scherp blijven op verandering van je 

omgeving en/of afwijkend gedrag van personen. Slapen met 
je wapen half geladen in de slaapzak en je bajonet voor het 
grijpen.

Ik herinner mij de angst tijdens een nachtelijke patrouille 
door de maisvelden, de verhoogde hartslag wanneer de 
plaatselijk be-
volking de stra-
ten begonnen 
te verlaten, 
de adrenaline 
bij actie en de 
zorgen nadat 
dreiging werke-
lijkheid was ge-
worden.

Tweemaal hebben we een strike gehad met een Improvised 
Explosive Device (IED) waarbij gewonden vielen, eenmaal 
konden we spreken van “troops in contact” en eenmaal 
was er in het voorterrein een dode te betreuren: Kevin 
van Rijdt. 

Hoe lang geleden heb je (eventueel) de dienst verlaten? 
Eenmaal terug van de uitzending viel de eenheid uit elkaar. 
Mensen gingen de dienst uit, kregen een andere functie 
of vertrokken naar een andere eenheid. Als Bcie begon-
nen we met de nieuwe rekruten weer met niveau 1: het 
bos in, rondommetje bij de achterpoort, camoufleren etc. 
Al snel concludeerde ik dat ik hier niet zoveel zin meer in 
had en besloot te solliciteren bij de Koninklijke Militaire 
Academie (KMA) en een lijntje uit te gooien naar de op-
leiding tot Fysiotherapeut. De interesse voor Fysiotherapie 
was ontstaan door mijn eigen revalidatie-traject na een on-
derbeen breuk in 2008. Laat ik het zo stellen: mijn landings-
vaardigheden bij het parachutespringen bleken nog niet op 
voldoende niveau.  

Stukje over reservist zijn bij het 17e Painfbat GFPI:
Tijdens het eerste 
studiejaar was de 
verleiding erg groot 
te stoppen en weer 
terug te keren naar 
defensie. Er was 
twijfel of het wel de 
goede keuze was. 
Waarom fysiothera-

pie studeren en niet naar de KMA? Echter, terugkeren naar 
defensie zag ik als de makkelijke weg en vond dat ik moest 
doorzetten. Na 4 studiejaren mocht ik mijn diploma ont-
vangen, startte ik met werken in een fysiotherapeutische 
praktijk en mocht 5 mooie jaren als fysiotherapeut aanslui-
ten bij het jeugd-/ jong oranje heren volleybalteam. 

Maar het bleef jeuken. Het groene pak had ik dan wel uit 
gedaan, het groene hart was er nog altijd. De twijfel keerde 
periodiek weer terug, misschien toch nog naar de KMA? 
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Uiteindelijk kwam ik weer in contact met het 17e en daar 
bleken ze een nieuw concept uit te testen: de Reservist 
Operationele Capaciteit (ROC). Kort door de bocht kun 
je dit zien als reservist bij de eenheid. Zodoende ben ik 
sinds augustus 2021 weer actief betrokken bij het regi-

ment. Bijvoorbeeld ter 
ondersteuning, als oe-
fenvijand en vanuit mijn 
expertise. Samen met 
andere spelers binnen 
de 13 Lichte Brigade 
zet ik mij in voor bles-
surepreventie, het be-
houden/ verbeteren 
van de fysieke en men-
tale inzetbaarheid van 
militairen en probeer 
de uitval bij opleidingen 
te reduceren.  

Wat is je leukste herinnering aan 17 Painfbat GFPI?
Omdat je als militair veel verschillende ervaringen opdoet, 
zal waarschijnlijk elke militair beamen dat dit misschien wel 
de moeilijkste vraag is om te beantwoorden. Om maar een 
aantal dingen te noemen, denk ik aan de historische week 
in Normandië of aan het pelotonsuitje in de Ardennen 
waarbij het hele peloton na het kanoën (tot ergernis van de 
uitbater), zich midden in een café stond af te drogen en om 
te kleden. Ik denk aan de ondersteuning tijdens de lucht-
machtdagen met verblijf op een luxe resort (dat was eens 
wat anders dan onder een poncho), de Nijmeegse vierdaag-
se, Marche Internationale de Diekirch of aan het parachu-
tespringen. Ik heb goede herinneringen aan de sterke band 
met de vele collega’s toen en met een aantal nu nog. 

Gelukkig maak ik 
nu als reservist 
weer nieuwe herin-
neringen en moet 
ik toegeven; als 
oefenvijand voor-
waarts met de Pan-
zerfaust… dat is 
nog steeds leuk. 

Vertel eens iets over je VVVGFPI-Lidmaatschap?:
Ik heb niet echt actieve herinneringen aan wanneer ik lid 
ben geworden van het VVVGFPI of over het waarom. Mijn 
vermoeden is dat hier een keer een voorlichting over is 
geweest en ik mij toen heb aangemeld. Ik moet eerlijkheids-
halve ook bekennen dat ik tot op heden niet heb stilgestaan 
bij dit lidmaatschap of de betekenis hiervan voor mij. Dit 
geldt overigens voor de veteranenstatus in het algemeen 
(wellicht passend bij mijn leeftijd). Het is dat mijn vriendin 
zich actief inzet binnen de veteranenwereld middels foto-
grafie. Hierdoor raak ik meer betrokken en ben meer be-
wust van de veteranenstatus. 

Ik denk dat wanneer de behoefte groeit om in contact te 
komen met oud-collega’s en op de hoogte te blijven van je 
oude eenheid, lidmaatschap van het VVVGFPI aan te raden 
is. Middels de vaandeldrager houd je dan een vinger aan de 
pols en zeker omdat je dan op de hoogte wordt gebracht 
van de verschillende evenementen of over de ondersteu-
ningsmogelijkheden voor jou als veteraan van het regiment. 

Mocht je nieuwsgierig geworden zijn naar wat de VVVGFPI in-
houdt, voor wie dit bedoeld is en hoe je eventueel lid zou kunnen 
worden, kijk dan voor meer informatie op:

www.fuseliers.nl/verenigingen/vvvgfpi
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Vrienden van de Westenbergkazerne

Secretariaat: Gert Krijnsen, Willem Kesstraat 11, 7425GK Deventer
Contact: E-mail: krijnsen@hotmail.com. Tel: 06-51828451

Nieuwsbrief

(Redactie Vaandeldrager: deze nieuwsbrief is ingekort door het 
gedeelte over Duitse concentratiekampen uit de oorspronkelijke 
nieuwsbrief weg te laten)

Deventer, November 2023

Beste Vrienden en Vriendinnen van de 
voormalige WBK.
Daar zijn we weer met een nieuwe nieuwsbrief. Om te 
beginnen maar eens over de meest recente reünie, hoewel 
alweer de nodige maanden geleden (16 maart 2023).

Hoewel het er aanvankelijk op leek dat de opkomst zeer 
laag zou zijn (waarna ik u een herhaalde uitnodiging stuur-
de), bleek dit uiteindelijk alleszins mee te vallen. Overigens 
had dat ook te maken met een bijeenkomst van de Vrienden 
van de Rode Baret 
(waar diverse oud-
Westenbergers lid 
van zijn) en van de 
Vereniging Infanterie 
Officieren (VIO) op 
dezelfde dag.

Maar gezellig dat het 
uiteindelijk was. Na-
tuurlijk, het is elke 
keer kort van tevo-
ren een boel geregel, 
maar dan heb je ook 
wat. Dit keer waren 
(op uitnodiging) ook 
de BC Niels Verhoef 

en BA Joost Borren-
bergs van 17 Painf-
bat Garderegiment 
Fuseliers Prinses 
Irene aanwezig. Zij 
hebben de Calva-
dos (merk: Fuselier) 
voor na de maaltijd 
verzorgd. En die 
maaltijd was meer 
dan de moeite (en 
de kosten) waard.

Ook onze voorzit-
ter Joop de Lange 
was (na ziekte) weer 
terug en inzetbaar, 

zodat hij de aanwezigen welkom kon heten en zijn woordje 
kon doen.

Onze regimentsoudste Guus van Leeuwe mocht (uiter-
aard) zijn zegje doen. Daarnaast stelde de aanwezigheid van 
BC en BA van 17 Painfbat onze nestor Herman Wesselink 
in de gelegenheid enkele boeken over te dragen voor het 
Fuseliersmuseum.

Overleden
Hoewel geen lid, kunnen we melden dat, na het overlijden 
van Marcellino (Sjeng) van Engelen in december vorig jaar, 
zo’n 9 maanden erna ook zijn vrouw is overleden in Indo-
nesië.

Mocht u weet hebben van meer overleden leden, meld het 
ons dan alstublieft.

Terug naar het heden
En dan vooral naar de toekomst: de volgende reünie van de 
Vriendenkring zal plaatsvinden op donderdag 14 maart 
2024. De tweede week van maart, dus. 
In principe wordt dat ook voortaan de planning, omdat er 
in de eerste week altijd artillerie reünie activiteiten zijn. De 
benodigde faciliteiten, zoals altijd op de “Knobbel” (Leger-
plaats bij Oldebroek), zijn inmiddels gereserveerd. Dus…..
zet hem in uw agenda en houd de datum vrij.



Kosten van de reünie
Wellicht wist u al dat uw bijdrage voor deelname slechts 
een deel is van de kosten van de reünie. Het andere deel 
wordt bekostigd door het Veteranenplatform. Daaruit be-
talen we de koffie/thee, drankjes en het Indische buffet. En 
niet te vergeten …. de personeelskosten op die dag. En 
ja hoor, ook Paresto heeft zijn prijzen flink verhoogd, ter-
wijl het Veteranenplatform dat met zijn bijdrage helaas niet 
doet. Het bestuur heeft daarom gemeend het bedrag van 
de eigen bijdrage opnieuw (iets) te moeten verhogen. De 
eigen bijdrage zal vanaf de volgende reünie € 20,00 bedra-
gen.
We hopen dat het u er niet van weerhoudt om deel te 
nemen aan onze jaarlijkse bijeenkomst en u zich (na de 

ontvangst van de uitnodiging in januari) in grote getale aan-
meldt voor onze jaarlijkse bijeenkomst op donderdag  
14 maart 2024. Het wordt vast weer super gezellig.  

Dat was onze Nieuwbrief. 

Graag tot ziens en blijf gezond!

Namens het bestuur.
Gert Krijnsen, secretaris. 

VOLO et VALEO

Genootschap Vrienden van de Fuseliers
Pelgrimage voor Vrijheid, in het spoor van de Koninklijke 

Nederlandse Brigade Prinses Irene. 
Tekst: Rick Crauwels

Al gedurende enkele jaren organiseert de regio West- en 
Midden-Brabant/Zeeland van de Ridderorde van het Hei-
lig Graf van Jerusalem een fietspelgrimage. En hoewel co-
rona in eerste instantie roet in het eten gooide, toog op 9 
september een gezelschap van 16 edelvrouwen, ridders en 
aanhang richting Arromanches. Vanuit die uitvalsbasis fietste 
het gezelschap gedurende 6 dagen langs een aantal plekken 
die betekenisvol zijn voor de bevrijding van Europa en voor 
de rol van de Prinses Irenebrigade. 

Zondag 10 september werd gebruikt om een beetje warm 
te draaien: het gezelschap maakte een korte fietstocht naar 
Bayeux om aldaar in de Kathedraal een viering bij te wo-
nen. Altijd een goed moment om je schoolfrans weer op 
te halen.
Na een lunch in de stad werden de pedalen weer opgezocht 
en werd koers gezet richting de Arromanches 360 cinema, 
waar we gezamenlijk een 360 film over de invasie bekeken. 
De steile klim richting de cinema bleek daarbij voor en-

kele deelnemers de eerste persoonlijke beproeving te zijn. 
Van buiten de cinema konden de invasiestranden overzien 
worden en kreeg je een goed beeld van de omvang van 
de kunstmatige haven die voor de kust van Arromanches 
was aangelegd. Daar werd ook het verhaal verteld van de 
mannen en vrouwen van het Garderegiment Fuseliers Prin-
ses Irene, die hier in de traditie van de Irenebrigade hun 
invasiekoord uitgereikt krijgen om dit koord vervolgens te 
dopen met een duik in zee. 
 ’s Avonds werd de dag afgesloten met een gezamenlijk di-
ner net buiten Arromanches. De fietsfanaten kwam daarbij 
langzaamaan bovendrijven: zij gingen ook per fiets naar het 
restaurant. De echte diehards hebben dit tot aan de laatste 
avond volgehouden.

Maandag 11 september werd koers gezet richting Pointe 
du Hoc. Het is moeilijk om je voor te stellen hoe de jonge-
mannen van de US Rangers deze steile kliffen onder zwaar 
Duits vuur moesten beklimmen om de kustverdediging bo-
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venop de rotspunten uit te schakelen. Na dit indrukwek-
kende bezoek volgde een gezamenlijke lunch waarna het 
gezelschap via een schitterend fietspad bovenlangs de rots-
kust richting de Amerikaanse begraafplaats in Colleville sur 
Mer vertrok. De immense zee aan graven daar deed ieder-
een vanzelf verstillen en maakte weer eens goed duidelijk 
hoe hoog de prijs voor onze vrijheid is geweest. Ondanks 
de drukte die er altijd heerst, vonden we een mooie rus-
tige plek voor een korte herdenking en een moment van 
bezinning. En nu de wereld weer deels in brand staat, komt 
daarbij vanzelf de vraag op of de mensheid ooit iets leert.

Dinsdag 12 september mochten de kuiten nog even uitrus-
ten: we vertrokken per auto richting Isigny-sur-Mer. Daar 
werden de fietsen van de auto’s geladen om te vertrekken 
naar Sainte-Mère-Église. Ìedereen die de film “The longest 
day” gezien heeft, herinnert zich ongetwijfeld de parachutist 
die daar met zijn parachute aan de kerktoren bleef hangen.
Na een lunch in het stadje fietsten we weer richting Isigny, 
om vervolgens weer naar het hotel in Arromanches terug 
te keren.

Ook woensdag 13 september kende een rustige start: 
met de auto vertrokken we richting Saint-Aubin-sur-Mer, 
waarna een schitterende fietstocht langs de kust volgde. De 
lunchstop vond plaats bij de bekende Pegasus brug. Vanaf 

de fiets hadden we die al aan de horizon zien opdoemen; 
een indrukwekkend gezicht. Na een lunch werd de reis 
vervolgd richting Bréville-les-Monts. Daarmee betraden we 
heilige grond voor de Irenebrigade: hier in de buurt was 
het hoofdkwartier van de brigade. En nog steeds is er een 
klein monumentje dat herinnert aan de Irenebrigade. Een 
mooie locatie voor een sobere herdenking en een moment 
van bezinning. 

Donderdag 14 september was alweer de laatste dag van 
onze tocht. Nadat iedereen na het ontbijt de auto had in-
gepakt, vertrokken we richting Pont-Audemer: de eerste 
plaats die door de Irenebrigade werd bevrijd. Een monu-
mentje bij de Mairie herinnert daar nog steeds aan. Dat was 
een passende locatie voor een laatste bezinningsmoment.

Daarmee kwam een mooie indrukwekkende reis teneinde. 
Een reis waarbij er veel ruimte was voor diepgaande per-
soonlijke gesprekken. En ook een reis waarbij we er weer 
eens aan herinnerd werden dat vrijheid niet vanzelfspre-
kend is. Dit besef geldt temeer als je bedenkt wat er op 
dit moment in Oekraïne en rond de Gaza-oorlog gebeurt.  

Bataljonsnieuws

Bataljonsstaf

Herdenkingsreis Wolverhampton-Congleton
De beleving van een DIG-er

Op woensdag 8 november komen 15 personen bijeen in de 
regimentsmess voor een briefing over de Commemoration 
Trip naar Engeland.
De aanwezige deelnemers aan de reis, RC RA RK Lt Log, de 
Vaandelwacht en 4 Dragers Insigne  Gewonden (DIG-ers), 
stelden zich aan elkaar voor waarna de Regimentskapitein 

(RK) Adriaan de briefing aanving. Een 5e DIG-er zou een 
dag later aansluiten tezamen met de Lt Log Gijs.
Nog even snel de lunch meegenomen om vervolgens met 
de bus te vertrekken naar IJmuiden voor de oversteek per 
ferry naar The Port of Tyne nabij Newcastle.
Het werd helaas geen rustige oversteek. Volgens de beman-
ning was zulk noodweer in 6 jaar tijd niet meer voorgeko-
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men. Storm op zee dus, blijk je geen zeebenen te hebben 
en zochten diverse “landrotten” vroegtijdig hun hut op om 
vervolgens de wc-pot “te knuffelen”. 
Na 16 uur “hotseklotsen”, het is inmiddels 9 november, was 
vaste grond onder de voeten zeer welkom. Infanterie was 
destijds toch een goede keuze!
Een rit van 4 uur bracht ons in het Wolverhampton Village 
Hotel.
Gezamenlijk hebben we genoten van een prima diner waar-
na nog enkele alcoholische versnaperingen in de sportsbar 
van het hotel werden genuttigd.

Vroeg uit de veren, het is 10 november en er staat ons op 
deze eerste dag een mooi programma te wachten. Tijdens 
het ontbijt werd nog even gezongen vanwege mijn verjaar-
dag, thanks guys.
Na het ontbijt vertrokken we naar Wrottesley Park in Per-
ton ongeveer 6km west van Wolverhampton. Wat is daar te 
zien…….NIETS. Maar dat moet ik natuurlijk wel even uit-
leggen. Wrottesley Park is nu een natuurbegraafplaats, ech-
ter in 1941 was daar het eerste kamp van de Irenebrigade 
gevestigd. Onder deskundige leiding van Keith Elder en An-
gus Dunphy werd op plekken in het park halt gehouden 
waar aangeduid werd wat er voorheen, in die tijd, had ge-
staan. 

Nogmaals, niets te zien, maar je verbeeldingsvermogen aan-
sprekend, aangevuld met de inspirerende uitleg van beide 
heren en een overzichtskaartje, zag je toch herkennings-
punten en is het gevoel wat ik daarbij kreeg, je staat op een 
plek waar het allemaal begon, hier liggen de roots van ons 
regiment, kippenvel, emotie, niet te beschrijven.
Via de Prinses Beatrixstraat en de Prins Bernardstraat ver-
lieten we het park.
Schuin de weg overstekend kwamen we bij een nabijgele-
gen verzorgingshuis. In de hal en de ontvangstruimte werd 
je overspoeld met poppy’s, aangebracht op alle muren, aan 
slingers, op tekeningen en kransen, prachtig om te zien op 
welke wijze men hier aandacht schenkt aan herdenken. Een 
geweldige maar vooral warme ontvangst door de bewoners 
en hun begeleiders. Heerlijk genoten van hun zelfgemaakte 
scones en andere soorten gebak. De koffie was weliswaar 
niet te hachelen maar die hebben we even later tijdens een 
toost op het regiment weggespoeld met Calvados.

Volgende stop was bij het Civic Centre van Perton. Bijna 
waren we aan de lunch begonnen maar werden op tijd gedi-

rigeerd naar een ander zaaltje waar voormalig geschiedenis 
leraar, Angus Dunphy, het woord nam. Een uur lang heb ik 
geboeid geluisterd naar een man op leeftijd die zich enorm 
heeft verdiept in de geschiedenis van de Irenebrigade. Wat 
kon die man geweldig vertellen, elke zin was goed te volgen 
en wat ik niet kan uitleggen is de warmte en het respect 
welke hij uitstraalde tijdens zijn betoog, als hij sprak over de 
Irenemannen én onze aanwezigheid. Ik had nog uren naar 
hem kunnen luisteren maar gelukkig heeft hij alles vastge-
legd in een 138 pagina’s tellend boek: “The Princess Irene 
Brigade at Wrottesley Park 1941-1944”. Chapeau Sir Angus.
Onze Regimentscommandant (RC) Niels verraste hem met 
een prachtig schilderij van het regiment.

Uiteindelijk dan toch tijd voor de lunch met enkele plaat-
selijk notabelen, een speech van onze RC en de 2e ronde 
Calvados. Na de innerlijke mens versterkt te hebben werd 
koers gezet naar het National Memorial Arboretum in Al-
rewas, Staffordshire. Hier wordt herdenken een beleving, 
een niet meer uit te wissen herinnering en soms nemen 
zelfs emoties de overhand. 
Het doel van dit enorm grote herdenkingsveld (150 hectare, 
ongeveer 215 voetbalvelden met ruim 400 gedenktekens) 
is om de gevallenen te eren, dienstbaarheid en opoffering 
te erkennen en trots te kweken bij de Britse strijdkrachten 
en de burgergemeenschap. In het hart van het Arboretum 
staat het Armed Forces Memorial, een eerbetoon aan de 
meer dan 16.000 militairen die sinds het einde van WOII 
hun leven hebben verloren in een gewapend conflict of als 
gevolg van terrorisme. 
Absoluut de moeite waard om deze herdenkplaats te be-
zoeken of tenminste even googelen.

Na het diner in het hotel mochten we onze opwachting 
maken bij The Royal Airforce Association in Wolverhamp-
ton. Een gezelschap van veteranen waaronder de weduwe 
van een Schotse veteraan, Sheila genaamd, van Nederland-
se komaf. Gezellig babbelen onder het genot van enkele 
“pints” en uiteraard een toast met Calvados.

Hetzelfde gezelschap troffen we de volgende dag ook aan 
bij het monument op St. Peter’s Square. Hier vond de 1ste 
herdenking plaats.



Vervolgens is ons gezelschap verplaats naar het Jeffcock 
Cemetary, eveneens in Wolverhampton. Op dit kerkhof 
liggen 23 Irenemannen begraven die gestorven zijn tijdens 
hun opleiding alhier. Ook hun commandant, Lt-Gen Noot-
hoven van Goor, ligt hier begraven. 

Tijdens de ceremonie is voornamelijk de “Padre” aan het 
woord waardoor de herdenking een hoog Christelijk ge-
halte krijgt maar bovenal weer heel veel respect. En dan is 
het tijd voor het dodenappèl, de RK maakt zich op om de 
namen van alle overleden Nederlandse militairen ter plaat-
se op te noemen. Tegelijk zie ik 23 aircadets uittreden en 
individueel plaats nemen bij het graf van een Ireneman. Al-
len buigen het hoofd als ze plaats hebben genomen en staan 
in de houding. RK Adriaan noemt de eerste overledene bij 
rang en naam, de aircadet die bij desbetreffend graf staan 
heft het hoofd en brengt de eregroet. En dit gaat zo door 
tot de laatste naam uitgesproken is. En daar sta je dan, met 
tranen in je ogen. Enerzijds door dit prachtige, respectvolle 
moment, anderzijds doordat je wordt meegesleurd naar je 
eigen herinneringen, zeg maar je eigen “verliesmomenten”.
Nog een kippenvel momentje als beide volksliederen ten 
gehore gebracht worden tijdens het brengen van de ere-
groet en dan weet je dat het goed is. Wat heb ik zojuist 
beleefd? Herdenken 2.0!

De weergoden zijn ons na de stormachtige oversteek ge-
lukkig nog steeds goed gezind dus op naar de receptie bij 
de burgemeester van Wolverhampton. De gebruikelijke 
speeches staan op het programma. Maar om daar zomaar 
aan voorbij te lopen doe ik de sprekers tekort. Een bur-
gemeester die met enorm veel respect spreekt over onze 
mannen van de Irenebrigade maar ook ons, de aanwezige 
delegatie van het 17e, een warm gevoel van welkom geeft, 
daar raak ik van onder de indruk. Vervolgens komt onze RC 

aan het woord. Wat rapper van tong dan de burgemeester 
maar als je dan na afloop nogmaals zo’n gevoel hebt als 
enige minuten daarvoor dan weet je dat het goed is. Goed 
gesproken Niels, TOP! 
Cadeaus worden uitgewisseld en de gebruikelijke toast met 
Calvados. “Op het regiment”!

Tijd om te verkassen naar Congleton om in het Lion and 
Swan hotel van een heerlijk diner te genieten en aanslui-
tend nog enkele “pints” soldaat te maken.
De volgende ochtend verzamelen we bij de Congleton 
Lawn Tennis club en daar zijn we niet de enige zo blijkt. Het 
plein loopt aardig vol en de diverse eenheden, veteranen, 
politie, brandweer, ambulanciers, aircadets eigenlijk te veel 
om op te noemen, stellen zich op om onder begeleiding van 
harmonie en drumband, door de straten van Congleton te 
marcheren. 
Onze delegatie loopt mede vooraan in de parade. Helaas 
is het weer omgeslagen en regent het al enige tijd en kom 
ik erachter dat het veteranentenue verre van waterdicht is. 

Na een korte mars door Congleton waarbij onderweg 
toch behoorlijk veel mensen de moeite hadden genomen, 
ondanks de weersomstandigheden, om de parade buiten 
gade te slaan. 
Aangekomen op Lawson Street, bij het Congleton War Me-
morial is er juist genoeg ruimte vrij om de parade op te 
stellen. Links en rechts van het monument evenals op de 
weg erboven zijn duizenden mensen verzameld om de ce-
remonie bij te wonen. Zover als ik links en rechts van mij 
kan kijken zie ik een mensenmassa, indrukwekkend is een 
understatement.
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Ook tijdens deze ceremonie heeft een “padre” grote inbreng 
maar er zijn ook andere sprekers. Ik licht er éen uit, een jon-
geman, geschatte leeftijd 14 jaar, in een aircadet uniform. Met 
volle overtuiging krijgen we het volgende te horen:

They shall grow not old, as we that are left grow old.
Age shall not weary them, nor the years condemn.
At the going down of the sun and in the morning

We will remember them.

Juist voordat hij de laatste regel uitspreekt kijkt hij fier naar 
de menigte voor hem en denk ik bij mezelf, knap gedaan 
maatje, jij komt er wel. Weer kippenvel.
Vervolgens worden zo’n 50 poppykransen en bloemen ge-
legd bij het monument, waarna de ceremonie wordt afge-
sloten en iedereen door de “padre” wordt uitgenodigd in 
de nabije kerk voor een hapje en een drankje. De regen is 
inmiddels gestopt en ons detachement begeeft zich naar de 
Town Hall voor een receptie en een lunch. Ook hier weer 
de nodige speeches, de toost met Calvados en diverse fo-
tomomentjes. Tijdens de laatste speech van de RC Niels 
werden de DIG-ers ook vernoemd, “the new old-guys” als 
opvolgers van onze oud-strijders. Mooi om zo vernoemd te 
worden en eervol om in hun voetsporen te mogen treden, 
“goed voorbeeld doet goed volgen”.

Na de lunch vertrekken we te voet tezamen met de burge-
meester en zijn echtgenote naar de plaatselijke brouwerij 
voor een rondleiding en er mag natuurlijk ook van het ger-
stenat geproefd worden. Vooral dat laatste dus…..

’s Avonds nog even naar een pub vlakbij het hotel waar 
we gezelschap kregen van enkele veteranen en de burge-
meester was ook weer present. Mooie verhalen uitwisselen 
onder het genot van de nodige “pints”. Nederlandstalige 
muziek maakte op enig moment de sfeer helemaal com-
pleet en werd er gedanst en weten ze ook daar nu wat een 
polonaise is.

Het is inmiddels 14 november, aan deze trip komt een ein-
de en rijden we met de bus richting Newcastle om vervol-
gens de nachtboot terug naar IJmuiden te nemen. Na een 
min of meer rustige overtocht, de reispilletjes zullen daar 
ook hun bijdrage aan geleverd hebben, kwamen we met 
enige vertraging aan het einde van de ochtend aan in IJmui-
den. Nog een laatste stukje met de bus naar Oirschot, met 
complimenten aan Ale en Joël onze chauffeurs. Een beker 
koffie in de regimenstbar, een korte evaluatie o.l.v. RA Peer, 
een knuffel voor eenieder en huiswaarts.

Afsluitend wil ik toch graag een woord van dank uitspre-
ken naar het hele gezelschap van deze mooie, eervolle en 
indrukwekkende trip. Het leek wel of wel elkaar al jaren 
kenden, voelt als thuiskomen, heel bijzonder.
Een speciaal woord van dank aan RC Niels en zijn staf voor 
het mogelijk maken van deze herdenkingsreis voor ons 
DIG-ers. Volo et Valeo!

Adjudant (bd) der Fuseliers, one of the new old-guys,
Ton van Hooff.
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A “Tijger” Compagnie

Operatie Interflex, Noord Engeland, A-cie
Tekst: P.J.M (Bart) Jansen, Compagnies sergeant-majoor, Alfa ‘Tijger’ Compagnie

De Alfa ‘Tijger’ Compagnie bevindt zich op het moment 
van schrijven in Noord-Engeland. De compagnie is hier eind 
juni neergestreken om de bijdrage aan operatie Interflex 
over te nemen van onze D ‘Springbok’ Compagnie.
In dit opleidingsprogramma trainen we Oekraïners om te 
vechten in en voor hun land tegen de Russische agressor.

Het voormalige Engelse schietkamp waar we ons bevinden, 
ligt in de buurt van  garnizoensstad Catterick Garrison ge-
legen in de provincie North Yorkshire.
De nieuwe omgeving van de Fuseliers voor de aankomende 
maanden kenmerkt zich door heuvelachtig terrein met flin-
ke hoogteverschillen in een landelijke omgeving, waarbij de 
vele grasvelden bevolkt met schapen worden afgewisseld 
met kleine bosgebieden. De smalle idyllische wegen die in 
het gebied liggen, bieden ook voor de ervaren chauffeur 
voldoende uitdaging. Helemaal omdat er nu ook aan de an-
dere kant van de weg moet worden gereden.
Ondanks dat we ons in de zomerperiode bevinden, hebben 
we bijna dagelijks een regenbui te verduren. ‘No raining no 
training’ is een door de Engelsen vaak gebruikte uitspraak.

Samen met onze Noorse coalitiepartners verzorgen we 
op deze locatie, onder Engelse leiding, ieder programma 
waarbij we onze Oekraïense trainees opleiden tot basis 
infanterist.

De opleiding die wij geven is verdeeld in vijf modules. In de 
eerste module zorgen we dat de trainee bekent raakt met 
zijn uitrusting. We leren de trainees elementaire basisvaardig-
heden omtrent het persoonlijke wapen en we dragen er zorg 
voor dat de trainee zich kan redden te velde. Ook schenken 
we aandacht aan de lessen op het gebied van ZHKH. 

Kennis maken uitrusting

In de tweede module behandelen we onderwerpen die te 
maken hebben met het offensieve gevecht, te velde maar 
ook in verstedelijkt gebied. 

Bij de derde module verschuiven we de aandacht van het 
offensieve gevecht naar het defensieve gevecht waarbij de 
loopgraaf uitvoerig word behandeld. 

Tijdens alle trainingen te velde realiseren we ‘battlelane’s’ 
waarbij we de getrainde onderwerpen van de voorgaande 
dagen laten terugkomen. Dit doen we, zodat onder druk 
en stress getraind wordt door onze trainees. We gebruiken 
hier dan ook lotusslachtoffers voor die daadwerkelijk in 
het verleden een ledemaat zijn verloren. Ook schakelen we 
een bedrijf in dat zorg draagt voor artillerie-nabootsers 
en geluiden van machinegeweervuur. Al deze extra facet-
ten samen dragen zorg voor het feit dat een realistisch 
scenario kan worden weggezet.

ZHKH m.b.v. Lotusslachtoffers

Na deze intensieve periode gaat de trainee in de vierde mo-
dule aan de slag met het  schiettechnische gedeelte van de op-
leiding. We beginnen met het inschieten van zijn persoonlijke 
wapen, de AK-47, om daarna door te gaan in de verschillende 
schietoefeningen waarbij diverse schiethoudingen en wapen-
handelingen worden getraind. In de vijfde en laatste module 
word aandacht besteed aan defensieve en offensieve acties; 
deze acties worden met scherp uitgevoerd op de schietbanen.

De trainees, maar ook onze Tijgers, zijn zich er van door-
drongen dat we ze voorbereiden voor het ‘echte’ werk. 
Daarom wordt de lat voor ons zelf, maar ook voor de trai-
nees bijzonder hoog gelegd. Mooi om te zien hoe snel de 
trainees de zaken oppakken, ze blijven de instructeurs vra-
gen stellen. Wat op hun beurt ook weer motiveert om nog 
meer in te gaan op de lesstof.



Instructie m.b.v. een tolk

Na deze periode van komt het meest indrukwekkende 
moment. We nemen dan afscheid van de trainees. M.b.v. 
een tolk geven we aan hoe trots we op ze zijn en dat ze 
veel hebben geleerd de afgelopen periode. We bedanken 
ze voor de prettige samenwerking. We willen ze succes 
wensen in hun strijd met de Russische agressor, maar dat 
laatste geeft een vreemd gevoel. Oekraïners die terug gaan 
naar hun eigen land om daar een oorlog uit te vechten, 
waarbij ze daarvoor eigenlijk maar een korte militaire op-
leiding hebben genoten.
Het voelt op dat moment alsof het werk niet af is, maar 
dat de tijd op is. Helemaal omdat we zoveel verhalen van 
ze hebben gehoord en we intensief samen hebben getraind.

De laatste avond organiseren we een gezamenlijke BBQ 
waarbij er door de eenheden persoonlijk afscheid wordt 
genomen. Een dubbel gevoel, omdat we ze aan de ene kant 
de oorlog insturen aan de andere kant is het een en al 
dankbaarheid. De volgende ochtend brengen we ze terug 
naar het vliegveld en vertrekken ze.

Bijzonder trots ben ik op alle Tijgers hoe ze invulling geven aan 
het trainen en begeleiden van al onze trainees, zo hebben ze 
in korte tijd veel Oekraïense woorden eigen gemaakt om hun 
commando’s en lessen kracht bij te zetten. We trainen bij het 
principe ‘lead by example’  en proberen koste wat het kost het 
beste uit ieder individu te halen. Ook als dit betekent dat tot 
in de late uurtjes nog een wapentest geoefend moet worden 
zodat ook de laatste trainee de wapentest haalt. 
De trainingen die we geven zijn intens voor onze instruc-
teurs, ze zijn onafgebroken aan het werk waarbij ze hele 
dagen voor de groep staan.
 
Ten tijde van dit schrijven hebben we even een paar rusti-
gere dagen om ons voor te bereiden op de volgende lich-
ting. Mooi moment om de batterij weer op te laden. Op 
naar de volgende! Want de dankbaarheid van de vorige club 
geeft genoeg energie en motivatie om de volgende club 
weer zo goed mogelijk klaar mogelijk te stomen voor de 
oorlog die zij uitvechten.

Slava Ukraini!
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Opleiding en oefenen Bcie
Tekst: Elnt Cemers (PC ZwWpnPel)

Na het zomerverlof zijn de Bravo Eagles weer van start ge-
gaan met het traject Basis-X om getraind het jaar af te slui-
ten. Na de laatste niveau-2 testen en de vierdaagse was het 
tijd geweest voor een welverdiende vakantie. De compag-
nie ging verder met de training op pelotonsniveau en kreeg 
de opdracht om zich gereed te gaan maken voor Opera-
tie Interflex in januari 2024. Een mooie kans om als laat-
ste compagnie van het 17e een steentje bij te dragen aan 
de oorlogsinspanningen van onze Oekraïense collega’s. De 
voorbereidingen hiervoor zijn op dit moment in volle gang.

MOT-IV en CPX
De eerste oefening die gepland stond was gemotoriseerd 
optreden op groepsniveau en staftraining voor de staffunc-
tionarissen en de pelotonscommandanten. Allereerst ging 
de compagniesstaf, ondersteund met een adviseur genie en 
waarnemer van de vuursteun, richting Amersfoort om onder 
leiding van het Land Training Centrum (LTC) de ‘team-trai-
ning’ uit te voeren. Hierbij wordt het commandovoerings-
proces op niveau 4 beoefend en leren de functionarissen 
met elkaar samenwerken. Dit werd in deel twee met de PC’n 
in praktijk gebracht door een Command Practice Exercise  
waarbij diverse scenario’s in StealBeast de revue passeerden. 
Een zeer nuttige oefening waarbij de compagniestaf een start 
maakt richting de teamcertificering in 2024. 

Gedurende deze week gingen de groepen de Oirschotse 
heide op om hun optreden in combinatie met voertuigen 
te beoefenen. Zo werden uitstijgdrills, bereden verplaatsin-
gen, contactdrills en hinderlagen beoefend. Tevens werd de 

mentale component van het Zware Wapen-peloton getest 
door middel van een mentale training gedurende de nacht. 
Het zwembad, loopgravenstelsel en de dojo kwamen voorbij.

Ten slotte ging de commandant vaandelwacht van 17 GFPI 
richting Den Haag voor de derde dinsdag van september. 
Tweede Luitenant Koen Berkers liet hier namens de Bcie 
een nette uitvoering van de vaandelwacht zien. Hij draagt 
het stokje van commandant vaandelwacht over aan Eerste 
Luitenant Cremers. 

Strong Fuselier
Na enkele jaren van afwezigheid in de jaarroosters van de 
Compagnieën was het deze oktober weer zover, de Strong 
Fuselier groepswedstrijden. Door de vele verhalen van eer-
dere edities werd er door de manschappen met gezonde 
spanning naar uit gekeken. Verschillende onderdelen waar 
de basis militaire handelingen centraal stonden werden uit-
gevoerd door de groepen. De Bravo Compagnie was goed 
vertegenwoordigd met tien verschillende teams. Fysieke 
onderdelen als de speedmars en hindernisbaan werden 
afgewisseld met kennis over materieelherkenning of ra-
dio procedures waarbij ’s nachts flinke afstanden te voet 
werden afgelegd. Na afloop werd de balans opgemaakt en 
bleek ons Sniperteam het hoogste puntenaantal te hebben 
behaald en hiermee de Toon de Bresser trofee te hebben 
gewonnen. Een trotse commandant snipergroep, Sergeant 
Pim, vertelde hierover dat de uitstekende niveau 1 van 
hemzelf en zijn groep de reden zijn van dit succes. Volgend 
jaar zal hij zijn titel gaan verdedigen.

B “Eagle” Compagnie

De winnaars van de Toon de Bresser Trofee, met links Oud BA/RA Majoor b.d. Toon de Bresser



Prinsjesdag 2023
Tekst: Sergeant Berend Prins, groepscommandant Eenheid 5 C Compagnie

Hallo, mijn naam is Berend Prins.  Sinds eind juni geplaatst 
als groepscommandant (gpc) bij de Charlie Compagnie, 
eenheid 5. Ik ben vanuit burgerleven, na mijn middelbare 
school, opgekomen bij de Koninklijke Militaire School(KMS), 
School Zuid. Na de KMS heb ik de vaktechnische opleiding 
(VTO) MOT in Oirschot gedaan. Ik was blij om te horen 
dat ik uiteindelijk bij dit bataljon geplaatst zou worden, om-
dat de geschiedenis en de tradities van het regiment mij erg 
interesseren. Ik voelde mij dan ook erg vereerd om als gpc 
mee te gaan naar Prinsjesdag.

In de aanloop naar Prinsjesdag hebben we verschillende 
momenten ingepland om te trainen. Op de momenten  dat 
het rooster het toe liet hebben we samen met de Acie 
geoefend. In deze periode was er ook de oefening FURI-
OUS HUNTER (FUHU). Een groot deel van de deelnemers 
van Prinsjesdag deden ook mee met FUHU. Dit resulteerde 
erin dat wij een dag van tevoren pas als een compleet ge-
heel konden oefenen. De jongens met de meeste ceremo-
niële ervaringen hebben hun kennis gedeeld met de rest. 
De exercitie hebben we zo lang mogelijk getraind totdat 
alles synchroon liep. De generale repetitie was confronte-
rend, omdat op het laatste moment nog wijzigen waren. Er 
moesten nog zaken afgesproken worden, zoals de beweging 

van 3’en naar 2’en naar 1’en én weer andersom. Er werd 
een beroep gedaan op de flexibiliteit van de jongens. Zij 
hebben ook initiatief getoond waardoor er gezamenlijk tot 
oplossingen gekomen is, welke meteen toegepast konden 
worden de volgende dag. 

Op 19 september 2023 stonden we met de jongens van de 
Vaandelwacht, Acie en Ccie klaar voor de ere-afzetting op 
Prinsjesdag.  We vertrokken om 06:30u met de bus vanaf 
de wapenkamer richting het stadion van FC Den Haag. We 
kwamen daar om  08:15u aan. In het stadion hebben we 
ons omgekleed naar het ceremoniële tenue (CT) en maak-
ten ons klaar voor de ceremonie op de groene mat. Op 
het veld traden de vaandels in en marcheerden we af als 
één geheel richting de bussen. We liepen wat achter op de 
tijdsplanning, dus stegen we snel in om te vertrekken naar 
het centrum. Daar stelden we ons weer op en vertrokken, 
marcherend,  naar de ereafzetting. Er was afgesproken om 
op het pad al over te gaan van drie rijen naar twee rijen. Dit 
hebben wij gedaan met een geïmproviseerde manoeuvre. 
Daarna nog van twee rijen naar  een enkele rij, wederom 
in de beweging, om zo op de afgesproken plaats te eindi-
gen. We waren blij dat de Commandant een microfoon had, 
anders hadden wij zijn bevelen niet meegekregen. Dit ging 
namelijk lastig vanwege de harde wind. 

Na zo’n twee uur staan was de ceremonie voorbij en gin-
gen we in dezelfde beweging terug richting de bussen. In 
het stadion kon het CT weer uit en zat de dag er bijna op. 
Eerst nog een terugreis naar Oirschot. Ik vind dat wij een 
nette prestatie hebben neergezet. De flexibele instelling, 
het delen van kennis en het streven naar perfectie heeft 
hier aan bijgedragen. Ondanks dat er  van te voren niet 
door iedereen even positief naar zo’n ceremoniële inzet 
werd gekeken.  Achteraf bleek dit onterecht. Over het al-
gemeen viel de ceremonie mij alles mee en was ik trots op 
onze prestatie. 

C “Beren” Compagnie
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MFO (Manoeuvre Functie Opleiding)

In Q3 van dit jaar heeft Ehd 4 van de Ccie zorg gedragen 
voor het draaien van de MFO. Wederom mogen we onze 
nieuwe collega’s opleiden tot volwaardig infanterist voordat 
zij bij ons een definitieve plaatsing krijgen. Een bijkomend 
voordeel van afgelopen jaar was dat een deel van de aan-
staande Fuseliers vroeg klaar was met hun AMO. Hierdoor 
werden zij in afwachting van de MFO al bij ons geplaatst.

En dat bood kansen. Vier weken voor het zomerverlof, 
waarna de MFO zou starten, landen de eerste geslaagden 
van de AOM bij ons peloton. Speciaal voor hen hebben wij 
een programma geschreven, de voor (V)MFO. Dit program-
ma was erop gericht de mannen zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de MFO. Daarnaast wilden wij hen de verbon-
denheid met het regiment, het zijn van Fuselier, inprinten in 
het geheugen. Gesterkt met de identiteit van een Fuselier 
hebben zij een goed beroepsbeeld wat hen in staat stelt 
zich door het restant van de opleiding te slaan.

Na een welverdiend zomerverlof breekt de MFO eindelijk 
aan! Gedurende 10 weken gaan onze sergeanten en kor-
poraals hun aanstaande groepsleden trainen in het vak van 
infanterist. Een mooie kans ook voor twee van onze nieuw 
geplaatste sergeanten. Zij kunnen direct aan de start van 
hun eerste functie hun eigen groep opleiden en vormen. 
Hetzelfde geldt voor onze nieuwe plaatsvervangers.

Al met al zijn wij te spreken over het niveau van de nieuwe 
kerels. Er is een wil om te werken en zij gaan mee in het 
tempo van de opleiding. Week na week ontwikkelen zij niet 
alleen hun vaardigheden, maar leren zij ook wat hun nieuwe 
beroep betekend en wat er van hun verwacht gaat worden. 
Zoals bij elke opleiding komt al dit samen in de eindoef-
fening. Na een week hard aan hun taats te zijn getrokken 
komen onze geslaagden aan bij de achterpooort van de ka-
zerne. Onder luid aplous van familie en vrienden lopen zij 
de kazerne binnen. Gefeliciteerd mannen, en welkom bij 
het 17de!

D “Springbok” Compagnie

Springbokken naar ISK en ASK

In week 40 waren de Delta Springbokken op oefening op 
Artillerie Schietkamp (ASK) en Infanterie Schietkamp (ISK). 

De mortiergroepen hebben op het ASK getraind om hun 
skills aan te scherpen en waar nodig te verbeteren. Zij doen 
dit samen met het Fire Support Team (FST), zij zijn verant-
woordelijk voor het doorgeven van de juiste coördinaten 
van de vijandelijke doelen aan de mortiergroepen. Het FST 
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bevindt zich in de bosrand en hebben een goed zicht op de 
vijandelijke stellingen. Via de radio’s geven zij aan de mor-
tiergroepen de posities van de doelen door. Waarna zij hun 
granaten op deze doelen vuren. Mortiergroep Bravo heeft 
zich afgelopen week op niveau II gecertificeerd en mortier-
groep Alfa heeft getraind voor de certificering. 

Op  het ISK hebben de Springbokken een schiettraining door-
lopen om op het gewenste niveau te komen en te blijven. Zo 
is er geschoten met de Colt, Minimi en de Glock. Daarnaast 
hebben de AntiTank (AT) pelotons onder verzwaarde om-
standigheden getraind op niveau II (groepsniveau).

Een succesvolle week voor de Delta-compagnie, waarbij ie-
dereen zijn schietvaardigheid op peil heeft gebracht.

Regimentsverzameling  
Brigade en Garde Prinses Irene

Bijzondere aanwinsten voor de Regimentsverzameling
Door Hans Sonnemans, conservator

De Regimentsverzameling Brigade en Garde wordt nog 
steeds uitgebreid met bijzondere schenkingen. De meeste 
veteranen uit de Tweede Wereldoorlog of de Indië-periode 
zijn niet meer onder ons. Nu zijn het vaak hun nabestaan-
den die persoonlijke objecten aan onze collectie schenken. 
Vaak zijn het zaken die vele jaren door de familie gekoes-
terd zijn, zeker als het gaat om bezittingen van gesneuvelde 
militairen. Zoals in het geval van sergeant Piet Lammers, 
componist van de nog steeds bekende en gespeelde Prinses 
Irene Mars en sergeant Jacques Elbers, die als oorlogsvrij-
williger op West-Java om het leven kwam.

Deze persoonlijke bezittingen van omgekomen regiments-
genoten krijgen een plaats in de vaste expositie in het mu-
seum. Bij de komende Regimentsjaardag op 11 januari 2024 
zullen familieleden aanwezig, onder andere de zoon van 
sergeant Elbers en de kleinzonen van sergeant Lammers.

Sergeant en onderkapelmeester Piet Lammers
Peter Wilhelmus Hubertus (Piet) Lammers werd geboren 
op 31 december 1906 te Venlo-Blerick. 

Piet is een goed gehumeurde en zachtaardige man en in het 
dagelijks leven beroepsmuzikant. Zijn hele leven bestaat uit 
muziek en hij bespeelt diverse instrumenten zoals de trom-
bone, saxofoon, viool en de bas. Als dienstplichtige maakt 
hij deel uit van de grote groep Nederlandse militairen die in 
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juni 1940 de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk maken 
en daar het Nederlands Legioen vormen. 

Al in augustus 1940 wordt een muziekkorps gevormd. Piet 
maakt deel uit van de groep van vijfendertig muzikanten. 
Vanwege zijn verdiensten is hij al vrij snel bevorderd tot 

sergeant-onderkapelmees-
ter van het muziekkorps van 
de Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene. Hij 
componeert diverse mar-
sen, waaronder de Prin-
ses Irene Mars. Deze mars 
wordt voor de eerste keer 
uitgevoerd bij de vaandeluit-
reiking aan de Brigade op 27 
augustus 1941.

Het muziekkorps wordt heel bekend in het Verenigd Ko-
ninkrijk, door optredens in Londen en door het hele land. 
Er worden radio-optredens verzorgd bij Radio Oranje en 
de BBC.  In de studio van ‘His Masters Voice” in Londen zijn 
vier grammofoonplaten (78 toeren) opgenomen.

Oorlogsbestemming en Prinses Irene Mars
Bij de reorganisatie begin 1943 krijgt het muziekkorps een 
oorlogsbestemming en krimpt in tot vijftien man, met Piet 
Lammers als drijvende kracht. De muzikanten zijn onder-
gebracht bij de medische dienst van de Brigade en krijgen 
een opleiding tot ‘gewondendrager’.

Sergeant Lammers is als gewondenverzorger ingedeeld bij 
de staf van de Brigade (ststcie zouden we nu zeggen) en 
maakt op 6 augustus de oversteek mee naar Normandië. 
In de avond van 14 augustus worden de stellingen en het 

Brigade-hoofdkwartier vlakbij het Chateau St Côme weer 
hevig onder vuur genomen door vijandelijke mortieren en 
artillerie. De granaten exploderen in de bomen en daar-
door daalt een hevige schervenregen neer. Sergeant Lam-
mers ligt op dat moment een brief te lezen, in het gras 
naast de ambulance en wordt door een scherf dodelijk 
getroffen. Hij is de eerste gesneuvelde van de Brigade. Hij 
wordt in Frankrijk begraven en is later overgebracht naar 
Militair Ereveld de Grebbeberg.

Zijn Prinses Irene Mars is nog steeds de mars van het Gar-
deregiment Fuseliers Prinses Irene. De handgeschreven 
partituren van de mars uit 1941, zijn kapelmeesters em-
bleem, de grammofoonplaten en andere persoonlijke be-
zittingen zijn begin 2023 geschonken aan onze Regiments-
verzameling door zijn kleinzonen Peter Burggraaf en Peter 
Lammers en zijn achterkleinzoon Conor Lammers.

Sergeant Jacques Elbers
Jacobus Theodorus Gerardus (Jacques) Elbers wordt ge-
boren op 19 mei 1923 in Nijmegen. In de oorlogsjaren is 
hij actief in het verzet. Na de bevrijding van Nijmegen in 
september 1944 meldt hij zich als oorlogsvrijwilliger bij de 
Prinses Irene Brigade. Hij wordt opgeleid in Leopoldsburg 
en gaat uiteindelijk als sergeant-wapeninstructeur aan de 
slag. In 1945 vertrekt hij naar het Verenigd Koninkrijk voor 
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Vrijwilligers gezocht voor Regimentsverzameling Brigade en Garde 
Prinses Irene
De historische collectie van het Garderegiment Fuseliers 
Prinses Irene, ook wel Regimentsverzameling genoemd, is 
sinds 1993 gevestigd in gebouwen van de Generaal-majoor 
de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. Sinds 2000 
in de gebouwen 8 en 28, vlakbij de hoofdingang van de ka-
zerne. Sinds 2006 is het een officieel museum, geregistreerd 
in het Nederlands Museumregister.

Iedere woensdag tussen 10.00 en 16.00 is het museum 
geopend voor publiek ‘van buiten’ maar daarnaast ook op 
afspraak en bij allerlei gelegenheden van het Regiment en 
Defensie.
Een klein team vrijwilligers houdt het museum draaiend, 
onder leiding van de conservator.
De gehele collectie wordt beschreven en gedigitaliseerd en 
er worden rondleidingen gegeven. De vrijwilligers zijn in de 
eerste plaats de gastheren voor de bezoekers van binnen 
en buiten Defensie en dragen hiermee het Garderegiment 
Fuseliers Prinses Irene uit.

Vanwege de toenemende belangstelling zoeken 
we versterking voor dit team. Wie zoeken we? 
• Een tweetal enthousiaste teamplayers met affiniteit 

voor militaire geschiedenis en natuurlijk GFPI in het bij-
zonder. Een veteranen- of Defensie achtergrond is mooi 
meegenomen maar niet noodzakelijk.

• In overleg en incidenteel beschikbaar op doordeweekse 
dagen (voor openstelling en rondleidingen op afspraak) 
en minimaal één keer per maand op woensdag.

Wat kunnen we bieden?
• Een plek in een klein hecht team dat de geschiedenis 

en traditie van GFPI uitdraagt met een heel bijzondere 
collectie.

• Een Defensie smart-card met eventueel toegang tot Mulan.
• De standaard Defensie reiskostenvergoeding.
• Deelname aan cursussen en trainingen (BHV, collectie-

registratie, erfgoed)
• Een bijzondere betrokkenheid bij en waardering van het 

Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Bij belangstelling even contact opnemen met Hans  
Sonnemans (conservator) via museum@fuseliers.nl,  
jwh.sonnemans@mindef.nl of 06 2291 8886.

de opleiding van oorlogsvrijwilligers in Wrottesley Park in 
Wolverhampton. Uit die ‘Irene’ periode zijn veel persoon-
lijke zaken zoals een uniform, reiskoffer en aantekeningen 
bewaard gebleven en door zijn zoon Jack Elbers in 2020 
geschonken aan de Regimentsverzameling.

Met 1-3-2 Regiment Infanterie (1e compagnie 3e bataljon 
2e Regiment Infanterie) vertrekt hij op 18 oktober 1946 
aan boord van de ‘Indrapoera’ om een maand later in Ba-
tavia aan te komen. Het 3e bataljon bestaat vrijwel geheel 
uit dienstplichtigen van de lichting 1945.  Het bataljon is 
ingedeeld bij de 3e Infanterie Brigade Groep in West-Java. 

Actiegebieden zijn daar Tjiandjoer, Tjirandjang, Tjiamis, Ga-
roet. Sergeant Elbers sneuvelt op 24 augustus 1947 door de 
actie van een sniper bij het oversteken van een rivier. Hij is 
begraven op het Nederlands Ereveld Menteng Pulo.

In totaal komen 41 man van het bataljon om in de periode 
november 1946 – december 1949. De traditie van het 2e 
Regiment Infanterie wordt vanaf 1950 voortgezet door het 
Regiment Infanterie Limburgse Jagers. De naam van ser-
geant Elbers is op het monument van dit regiment aange-
bracht.



Regimentsblad van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.Regimentsblad van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.


	Van de Redactie
	Van de Regimentscommandant
	Van de Stichting Brigade en Garde
	In memoriam
	Vereniging Van Veteranen GFPI
	Vereniging van Officieren der Garde Fuseliers Prinses Irene
	IN MEMORIAM Marinus Josephus Hermanus Bevers

	Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene
	In Memoriam Frans van der Meeren 
	Max Wolff, Van Vluchteling tot Bevrijder
	DNA brengt uitsluitsel naar zoektocht brigadisten


	Regiments Onder Officiers Vereniging
	ROOV diner 2023 

	Fuseliers toen en nu…..!
	Vrienden van de Westenbergkazerne
	Nieuwsbrief

	Genootschap Vrienden van de Fuseliers
	Pelgrimage voor Vrijheid, in het spoor van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. 

	Bataljonsnieuws
	Bataljonsstaf
	Herdenkingsreis Wolverhampton-Congleton

	A “Tijger” Compagnie
	Operatie Interflex, Noord Engeland, A-cie

	B “Eagle” Compagnie
	Opleiding en oefenen Bcie

	C “Beren” Compagnie
	Prinsjesdag 2023
	MFO (Manoeuvre Functie Opleiding)

	D “Springbok” Compagnie
	Springbokken naar ISK en ASK


	Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene
	Bijzondere aanwinsten voor de Regimentsverzameling
	Vrijwilligers gezocht voor Regimentsverzameling Brigade en Garde Prinses Irene



