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17 Pantserinfanterie Bataljon 
Garderegiment Fuseliers  
Prinses Irene

De kern van elk leger wordt gevormd door de militairen 
die het grondgevecht voeren, de Infanterie.

Infanteristen werken met 
automatische en semi-
automatische handvuur-
wapens, mortieren en 
antitankwapens. Ook be-
schikt de infanterie over 
geavanceerde communi-
catie- en laserapparatuur 
en allerlei soorten nacht-
zichtapparatuur.

www.facebook.com/17painfbatGFPI

www.fuseliers.nl

Voor de meest actuele foto’s, video’s, meningen en reacties zie:

www.instagram.com/17_painfbat_gfpi

www.youtube.com/17painfbatGFPI
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De totstandkoming van de Vaandeldrager wordt mede mogelijk gemaakt door 
het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). Vfonds 
kan mede dank zij inkomsten uit loterijen jaarlijks 200 initiatieven steunen die, 
vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bijdragen aan onze sterke 
democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving. Uw deelname aan deze 
loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.
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Tekst: Kolonel der Fuseliers b.d. Willem Verweij

Vakantie
Wanneer de vaandeldrager op uw 
deurmat valt of u deze opent op 
internet, heeft u hopelijk een goe-
de vakantie gehad. De batterijen 
zijn weer opgeladen voor een vol 
jaar bataljons- en regimentszaken. 
Zo ook voor de redactie van de 
vaandeldrager. Ook dit keer heb-
ben we on best gedaan u een in-
formatief regimentsblad voor te 
leggen.

Oekraïne
In de toestand in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne is, 
helaas, weinig verandering gekomen. Ondanks hevige strijd 
en uitgebreide hulp, lijkt de oorlog zich tactisch te stabilise-
ren.  Op operationeel en strategisch niveau zien we steeds 
meer een dreiging aan de oostgrens van het bondgenoot-
schappelijk grondgebied. Polen voelt zich al genoodzaakt 
haar grens te versterken en de Russen van verdere agressie 
te weerhouden door geloofwaardige afschrikking. De NAVO 
zal daar op inspelen en van haar bondgenoten de nodige in-
spanningen van mensen, materieel en middelen vragen. 

Het bataljon gaat door!
Ons bataljon heeft de afgelopen maanden intensief geoe-
fend en zich voorbereid op allerlei scenario’s en taken. Na 
een welverdiende vakantie zal de eenheid haar oefen- en 
trainingsschema weer vol oppakken en zich voorbereiden 
op de opdrachten die gaan komen. 

Traditie
Het verleden van ons Regiment verdient de aandacht. Onze 
redacteuren hebben weer kunnen putten uit vele bronnen 
en in dit nummer staan weer artikelen die dit verleden be-
handelen. Het tastbare verleden van ons Regiment is uit-
gestald in ons Museum. Hans Sonnemans en zijn team van 
vrijwilligers hebben de afgelopen tijd de verzameling uit 
kunnen breiden met unieke zaken. Onze traditie uit zich 
ook in ons ceremonieel tenue (“ het rode pak”). In dit num-
mer een bijdrage over het hoofddeksel bij dit tenue (“ de 
helmhoed”).

Inleverdatum kopij Vaandeldrager 144
Het is ons voornemen Vaandeldrager 144 voor de kerst 
van  2023 uit te geven. Kopij is echter welkom vanaf heden. 
De uiterste inleverdatum is vrijdag 17 november 2023

Wij wensen u veel leesplezier met deze Vaandeldrager!

Van de Redactie

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene, de Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene en van overig delen van ons regiment. Wij wensen de 
naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Mogen zij rusten in vrede!

De heer/Mevrouw	 Datum overlijden	 Plaats overlijden

6de Bataljon GRPI
Dhr. J van Woerkom	 3 januari 2023	 Onbekend
Dhr. A.H. Otteman	 29 januari 2023	 Onbekend
Dhr. N. van Meurs	 9 maart 2023	 Amstelveen
Dhr. P.H.J. Peters	 23 maart 2023	 Doornenburg
Dhr. H.J. van Rijn	 30 maart 2023	 Amsterdam

7de Bataljon GRPI
Dhr. J.P.E. Verbout	 11 oktober 2022	 Koekangen
Dhr. R. Rijnders	 1 februari 2023	 Purmerend

Genootschap Vrienden van de Fuseliers
Dhr. W. Merckx	 18 april 2023	 Best

In memoriam
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Tekst: Regimentscommandant Luitenant-kolonel der Fuseliers Niels Verhoef 

Beste Regimentsgenoten,

Na een jaar Bataljons- en 
Regimentscommandant 
te mogen zijn ben ik nog 
trotser dan toen ik begon. 
Zowel het bataljon als 
het regiment zijn spring-
levend. De vulling gaat 
goed en tegen het einde 
van het jaar verwacht ik 
dat het bataljon gevuld is. 
De sfeer is goed, de bin-
ding is goed en dat draagt 
bij aan mooie prestaties. 

De ene na de andere prijs wordt binnen gesleept, zoals de 
brigadesportdag, de waarnemingswedstrijd en diverse on-
derdelen voor de CLAS-bokaal, inclusief de Generaal van 
Wiggen-trofee voor het schieten. Dat is belangrijk omdat 
vanuit die winnaarsmentaliteit de wil en vaardigheden ont-
staan die bijdrage aan winnen op het gevechtsveld.

Ook op regimentsvlak heeft de agenda vol gestaan. Zo is er 
een delegatie vanuit de besturen en het bataljon aanwezig ge-
weest bij de herdenking van de bevrijding van Den Haag. We 
zijn naar Normandië geweest voor de 79-jarige herdenking 
van D-day. Ook dit hebben we voor het eerst zonder onze 
oud-strijders moeten doen. Goed om te zien dat ook daar 
onze DIG-dragers hun rol hebben opgepakt en ook mooi 
om te zien hoe positief daar ook vanuit de autoriteiten en 
omstanders op wordt gereageerd. Volgend jaar zijn de 80-ja-
rige herdenkingen en zijn we van plan groots uit te pakken. 
Gelukkig waren Max en Frans wel aanwezig bij de reünie van 
de VVVGFPI, die met thema SFOR-13 druk is bezocht. Op 
het moment dat ik dit schrijf heb ik overigens nog spierpijn 
van onze DIG-lunch. Die spierpijn is geen logisch gevolg van 
de lunch zelf, maar wel van het sportmoment dat daar aan 
vooraf ging. Mooi om te zien hoe sport kan verbroederen.

Op dit moment zit onze Acie in Engeland voor operatie IN-
TERFLEX. Na deze rotatie hebben we inmiddels 1.200 Oe-
kraïners opgeleid. Een significante bijdrage aan het conflict! 
Tegelijkertijd heeft de compagnie verder opgewerkt om als 
compagnie inzetbaar te zijn in het hoogste geweldsspectrum. 
Twee taken tegelijkertijd voorbereiden is hard werken, maar 
onze Tijgers hebben dat goed gedaan.

De Bcie heeft net de oefening FEARLESS FUSELIER achter 
de rug. Deze oefening was in Oostenrijk wat naast de no-
dige logistieke uitdagingen ook een andere omgeving om in 
te trainen bood. De Eagles liggen goed op schema om eind 
dit jaar de pelotons succesvol te meten. Een flink deel van 
de compagnie heeft meegelopen in de Nijmeegse Vierdaagse, 
alle 41 Fuseliers zijn feestelijk onthaald op de Via Gladiola.

Onze Ccie is de hofleverancier geweest voor de NAVO oe-
fening NOBLE JUMP op Sardinië. Doelstelling van de oefe-
ning was te tonen dat de Very High Readiness Joint Taskforce 
(VJTF) in staat is snel te ontplooien en daarbij is een indruk-
wekkende Fire Power Demonstration gehouden. Samen met 
de mortieren van de D Compagnie hebben de Beren een 
belangrijke bijdrage geleverd. Parallel is een eigen oefening 
georganiseerd met helikopters en boten. Veel blije gezichten 
en een geslaagde oefening.

De Springbokken van de Dcie zijn onlangs teruggekeerd uit 
Engeland van operatie INTERFLEX. De mannen en vrouwen 
hebben een indrukwekkende prestatie geleverd, waar zowel 
de Oekraïners als de Britten complimenten voor hebben 
gegeven. Onze verkenners zijn zelfs voor de tweede keer 
geweest.

U merkt al; we hoeven ons niet te vervelen. En dat is maar 
goed ook. In de huidige veiligheidscontext moeten we klaar 
zijn voor inzet. En dat zijn we. Volo et valeo!

Uw Regimentscommandant,

Niels Verhoef

Van de Regimentscommandant



	 4	 Vaandeldrager nummer 143

Van de Stichting Brigade en Garde
Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d. 

Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Mei een maand van herdenken en waardering
Jaarlijks staan we als Fuseliers op 4 mei stil bij onze geval-
lenen. Dat doen we op de Dam in Amsterdam, in Loenen en 
op nog veel meer plaatsen. Zo mocht ik dit jaar een krans 
namens de veteranen leggen in Gouda.  Op 5 mei vieren 
we onze vrijheid en op 8 mei herdenken we  de bevrijding 
van Den Haag door de Prinses Irene Brigade. Bij al deze 
herdenkingen en vieringen spreken we onze waardering uit 
voor onze oud-strijders en onderstrepen we en dragen we 
uit: “Freedom is not Free”. Vrijheid is een kostbaar goed, 
waar we als Nederlanders heel dankbaar voor moeten zijn 
en goed op moeten passen. Wat kost die vrijheid dan? De 
regering moet voldoende budget voor haar Krijgsmacht 
beschikbaar stellen (2% van ons Bruto Binnenlands Pro-
duct!!) en wij als militairen moeten zorgen dat onze een-
heden getraind zijn en de juiste spirit hebben om indien 
nodig ons hoogste offer te brengen. Inmiddels beseft (na 30 
jaar bezuinigen) heel Nederland – vooral door de oorlog 
in Oekraïne – dat vrijheid een groot en kostbaar goed is.

Herdenking bevrijding Den Haag 8 mei 1945
Dit jaar was het weer een bijzondere herdenking bij de 
plaquette in de muur van de Grote Kerk in Den Haag. Het 
was namelijk voor het eerst een herdenking zonder oud-

strijders van de Prinses Irene Brigade. Daarom waren wij 
met drie generaals der Fuseliers b.d. aanwezig (Van Leeuwe, 
Van der Louw en ik zelf) om de herdenking luister bij te 
zetten. Burgemeester van Zanen hield een mooie en waar-
dige speech. De krans werd gelegd door de PBC en ook de 
heer Thijs van Vlijmen en zijn echtgenote en hun kleinzoon 
waren erbij. Van Vlijmen vertelde dat hij in 1949 hoorde bij 
de eerste lichting dienstplichtigen die niet naar Indië werd 
gestuurd omdat de politiële acties werden beëindigd. Hij 
vertelde als lid van de Tweede Kamer te hebben bijgedra-
gen aan de totstandkoming van de plaquette in de Kerk-
muur, die onthuld werd op 2 mei 1985. Alles bij elkaar was 
het weer een waardige herdenking. 

Oekraïne: INTERFLEX en VJTF
Het blijven dit jaar drukke tijden voor het bataljon. Na de 
C Compagnie volgden ook de D en A Compagnie om in 
Engeland onder de naam “Operatie INTERFLEX” veel Oe-
kraïners te trainen voor de bevrijding van hun land. Daar 
doorheen liep in mei de grote NAVO-oefening voor de 
VJTF (Flitsmacht) op Sardinië “NOBLE JUMP”, waarbij 17 
Painfbat GFPI werd getraind als spits van de landcompo-
nent. Allemaal mooie en eervolle taken!

Functie-overdracht Regimentsadjudant 1 juni
Met een waardige ceremonie droeg Regiments- en Batal-
jonsadjudant Joost Borrenbergs zijn functie over aan Adju-
dant Peter (Peer) Bakkes. Wij zijn Joost heel dankbaar voor 
alle tijd en energie die hij heeft besteed aan de regiments-
zaken! Joost, ondanks de hele drukke tijd voor het parate 
bataljon was jij er ook altijd voor de regimentszaken; voor 
onze eigen Fuselier Calvados, andere wapens/bajonetten 
voor de Vaandelwacht, de uitvaarten met militaire eer voor 
onze oud-strijders van de Prinses Irenebrigade, het onder-
officierscorps en ga zo maar door…..
Joost, heel veel dank voor jouw fantastische inzet; we zullen 
je missen! 
We zijn toch ook heel blij met de opvolger, Adjudant Peer 
Bakkes een oudgediende bij ons regiment. We kijken uit 
naar een vruchtbare samenwerking. 

Webmaster Lkol b.d. Henrie Doreleijers bedankt
Medio 2020 bedankte ik Lkol b.d. Henrie Doreleijers voor 
zijn grote inzet gedurende vier jaar als Hoofdredacteur van 
De Vaandeldrager. Hij voerde in die functie ook veel digi-
tale vernieuwingen, dus gerelateerd aan onze website door, 
waardoor ons blad ook nog toekomstbestendiger werd. 
Deze kennis en ervaring leidde ertoe dat ik Henrie vroeg 
of hij de kwaliteit en inrichting van de website nog verder 
wilde professionaliseren. Inmiddels heeft hij daar drie jaar 
hard aan getrokken en in april 2023 gaf hij aan dat het mo-
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ment is aangebroken om de website aan het communicatie-
team over te dragen en zich terug te trekken. Henrie, heel 
veel dank voor jouw grote inzet.

“Het pijnlijke afscheid van de Indische Archipel” 
en eerherstel voor Indië-veteranen 
Dit boek werd op 17 april in Perscentrum Nieuwspoort 
gepresenteerd en het eerste exemplaar werd aangeboden 
aan de IGK, tevens Inspecteur der Veteranen Lgen der Ma-
riniers Frank van Sprang. Dit 370 blz. tellende boek, omvat 
bijdragen van zestien deskundige auteurs die vanuit ver-
schillende perspectieven een waardevolle en objectieve 
aanvulling geven op het dekolonisatieonderzoek. Dit boek 
heeft de volgende doelstellingen:
•	 bijdrage leveren aan het Kamerdebat over het dekolo-

nisatieonderzoek, door opname in het dossier voor het 
Kamerdebat;

•	 erkenning van de politiek dat het dekolonisatieonder-
zoek niet conform de in de brief van 2 december 2016 
opgedragen kaders is uitgevoerd en daardoor enerzijds  
incompleet  en anderzijds eenzijdig is;

•	 erkenning van de politiek dat het boek een waardevolle 
aanvulling op het dekolonisatieonderzoek is en daarom 
een plaats krijgt in het geschiedenisonderwijs;

•	 publiekelijk eerherstel voor de krijgsmacht en vooral 
haar veteranen.

Daarmee moet er een einde komen aan het eenzijdig be-
lichten, verdraaien, uitwissen en vermelden van onjuisthe-
den over dit deel van ons geschiedenis, hetgeen moet lei-
den tot publiekelijk eerherstel van onze veteranen. 
Inmiddels is er in de Tweede Kamer op 14 juni over gede-
batteerd en heeft onze Minister van Defensie weer een 
excuusbrief geschreven aan alle Indië-veteranen met als 
kerntekst: “Ik herhaal hier nogmaals naar u deze excuses. U 
deed uw taak onder moeilijke omstandigheden en met gevaar 
voor eigen leven en verdient daarvoor ons aller waardering en 
respect. Dat wil ik, ook namens het huidige kabinet, in deze brief 
nogmaals onderstrepen”.

Reünies en saamhorigheid 
Volgens mij waarderen we het “elkaar ontmoeten, de 
mooie gesprekken en de kameraadschap” na Corona nog 
meer dan ervoor. Mooi dat er al weer drie reünies op de 
kazerne in Oirschot zijn geweest! Op vrijdag 16 juni was de 
algemene veteranenreünie van de VVVGFPI gecombineerd 
met de reünie van 17 (NL) Mechbat SFOR 13 en de NSE 
(Bosnië) een heel gezellige dag en dus een groot succes! 
Op vrijdag 8 september wordt de reünie van de C Com-
pagnie 17 Painfbat GFPI SFIR 5 (Irak Al Kidr) gehouden. Op 
donderdag 14 september wordt de reünie voor LRRPTG-4 
(Mali) georganiseerd. Ten slotte is op 5 oktober de vereni-
gingsmaaltijd van de officieren (VVOGFPI) gepland. Zet het 
alvast in je agenda en meld je in juni aan op de website.

Nationale Veteranendag sfeerimpressie…
Op 24 juni werd in Den Haag weer de Nationale Vete-
ranendag georganiseerd, ook dit jaar weer een feest van 
waardering, erkenning, kameraadschap en ontmoeting! De 

GFPI “huiskamer” was weer een heel gezellige ontmoe-
tingsplaats voor veel Fuseliers, top geregeld door het be-
stuur van de VVVGFPI!  Samen met de voorzitter van de 
VVVGFPI Brigade-generaal der Fuseliers Roland de Jong 
vond ik (een half jaar geleden) dat ons detachement voor 
het defilé wat groter zou moeten zijn. Om zo’n toename 
te realiseren, stelden wij voor dat iedereen die vorig jaar 
al mee liep een extra kameraad veteraan mee zou bren-
gen. Onder ons motto: “goed voorbeeld doet goed volgen”, 
had ik die extra veteraan voor mij persoonlijk geregeld in 
de persoon van Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Leen 
Noordzij. Gelukkig is het detachement op deze wijze nog 
wel wat gegroeid tot 25 deelnemers. Laten we deze truc 
volgend jaar maar weer toepassen. Bovendien geef ik het 
bestuur van de VVVGFPI in overweging om gedurende het 
defilé de “huiskamer” minimaal te bemensen en gewoon 
lekker zelf ook mee te lopen. Overigens was uiteindelijk 
het detachement van ons regiment wel 125 personen 
sterk, doordat direct achter het VVVGFPI-detachement de 
B Compagnie liep in ceremonieel tenue met 100 personen. 

Prachtige donatie voor het steunfonds!
In de vorige editie van De Vaandeldrager vermeldden wij 
het droevige nieuws dat Karel Zwart ons was ontvallen. Als 
Regiment mochten wij Karel op zeer waardige wijze met 
militaire eer naar zijn laatste rustplaats begeleiden. Begin 
juni werd er namens Karel Zwart een prachtige donatie 
van 1000€ door Wijnand en Jolanda de Jong-Zwart gedaan 
voor het goede werk van het Steunfonds. Daarmee wilden 
zij ook hun dankbaarheid uitdrukten voor alle steun die Ka-
rel en de familie hebben mogen ontvangen en voor de fan-
tastische Militaire uitvaart. Karel was trots bij het GFPI te 
hebben mogen dienen en droeg dat waar mogelijk altijd uit.
Karel, Wijnand en Jolanda hartelijk dank voor jullie steun!
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Regimentskleuren voor DIG-dragers

Sinds enige tijd zijn de veteranen met het Draaginsigne Ge-
wonden (DIG) ondersteunend en aanvullend aan onze oud-
strijders Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene bij 
koorduitreikingen aan nieuwe leden van het Regiment. Dit 
doen zij met trots en met een groot regimentsgevoel.
Nu de groep oud-strijders kleiner wordt en helaas minder 
in staat is om bij alle koorduitreikingen aanwezig te zijn, is 
het de eervolle taak voor onze DIG-dragers om deze tra-
ditie over te nemen.
Afgelopen vrijdag 16 juni heeft de Stichting Brigade en Gar-
de Prinses Irene (St. B&G) een regimentsstropdas geschon-
ken aan iedere DIG-drager om te dragen bij het veteranen-
tenue. Dit om het regimentsgevoel nog meer uit te stralen 
en voor eenheid van tenue. De overhandiging vond plaats 
door de Vice-voorzitter van St. B&G, Harold Jacobs, aan de 
vertegenwoordigers van de DIG-dragers, Ton van Hooff en 
Dennie van de Sande.

Vereniging Van Veteranen GFPI
Voorzitter: Brigade-generaal Roland de Jong, adres via secretariaat. 
Secretaris: Luitenant-kolonel b.d. Andy van Dijk, Laan van Everswaard 47, 4617 LH Bergen op Zoom,  
contact: VVVGFPI@fuseliers.nl
Penningmeester/ledenadministratie: Corné Brands, Bijsterveldenlaan 72, 5045 ZV Tilburg. Tel: 06-40727265. 
E-mail: brandsacm@tele2.nl
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. Vereniging Van Veteranen Garderegiment  
Fuseliers Prinses Irene
Voor meer informatie: www.fuseliers.nl

Tekst: Brigadegeneraal der Fuseliers Roland de Jong 
Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI

Net één dag terug van het zomerverlof en daar kwam al-
weer het dwingende mailtje binnen van de hoofdredacteur 
van dit mooie blad dat de deadline voor het aanleveren van 
kopij precies over vier dagen verloopt. Oefff…! Natuurlijk 
stond deze belangrijke datum ook in mijn agenda, maar aan-
gezien ik net op een nieuwe functie ben gestart, stond die 
agenda al vol met heel veel ‘ook belangrijke’ dingen. Gelijk 
maar aan de slag en dat nog sluimerende vakantiegevoel 
achterlaten is dan de enige oplossing! Ik hoop trouwens dat 
iedereen heeft kunnen genieten van zijn of haar vakantie. 
De weersomstandigheden hebben niet overal meegezeten 
en dan druk ik mij heel voorzichtig uit. Hagelstenen van het 
formaat pingpongbal, overstromingen door hevige regenval 
en windvlagen die tenten deden wegwaaien. Als dat niet het 
geval was, dan waren er nog de bosbranden die letterlijk 
en figuurlijk roet in het vakantie-eten konden gooien. Ik 
hoop dat het jullie, net als mij, bespaard is gebleven. In deze 
woelige tijden, waarin ook ons kabinet nog is gevallen, is er 
gelukkig een baken van rust en zekerheid: de VVVGFPI! We 
kijken weer terug op een paar mooie activiteiten.

Jaarlijkse reünie VVVGFPI
Afgelopen 16 juni was het weer tijd voor de jaarlijkse reü-
nie van onze vereniging. Ook dit jaar mochten we ons ge-

lukkig weer verheugen op de aanwezigheid van een aantal 
van onze echt oude veteranen en dat zeg ik met het nodige 
respect. Hun aanwezigheid op zo’n hoge leeftijd blijft voor 
mij het toonbeeld van verbondenheid. Ik hoop oprecht dat 
ook de volgende generaties veteranen van latere missies de 
weg naar Oirschot zullen blijven vinden en natuurlijk dat 
ook deze mensen zo oud mogen worden. Zoals bekend zijn 
alle leden van de VVVGFPI welkom op de reünie (en je bent 



	september 2023	 7

automatisch lid als je onder de vlag van het regiment bent 
uitgezonden), maar is er elk jaar een thema-eenheid. Dit 
jaar was dat SFOR-13 (inclusief het NSE) waar de toen nog 
Luitenant-kolonel Harold Jacobs de scepter over zwaaide. 
We praten over een missie die 20 jaar geleden terugkeerde 
uit Bosnië en inmiddels is Harold kolonel buiten dienst, 
maar nog altijd even bevlogen. De mensen van SFOR-13 
volgden eerst even een apart programma, maar alle deel-
nemers aan de dag kwamen bij elkaar bij het appèl en het 
daaropvolgende feestgedruis. Het was weer ouderwets ge-
zellig en de aanwezige frietkar zorgde ervoor dat de buikjes 
gevuld werden. De reünie is vieren, maar zeker ook even 
stilstaan bij hen die ons ontvielen. Niet alleen hen die sneu-
velden tijdens hun missie, maar ook onze kameraden die 
ons ontvielen nadien. Zoals de boegbeelden Rudi Hemmes 
en Harry Vleeming die afgelopen jaar overleden. Tijdens het 
appèl heb ik daarom samen met de Regimentscommandant, 
Luitenant-kolonel Niels Verhoef, ter nagedachtenis aan hen 
een krans gelegd bij ons monument. Het appèl houden we 
waardig, maar wel lekker kort en krachtig, dus voor jullie 
geen enkele reden om pas later aan te haken in het pro-
gramma. 

Nederlandse veteranendag en defilé
De laatste zaterdag in juni was het weer tijd voor de NLVD 
in den Haag en logischerwijs waren we daar als vereniging 
aanwezig. Mel en Emil waren traditiegetrouw de vrolijke gast-
vrouw en gastheer, samen met organisator Corné Brands in 
de tent op het enigszins stoffige Malieveld. Gelukkig werd 
‘onze huiskamer’ door onze veteranen goed bezocht. Ook 
dit jaar deed de VVVGFPI mee met een detachement aan 
het defilé onder de bezielende leiding van Martin Faas. De 
gebruikelijke leden van de vereniging waren dit jaar weer 

present. Al jaren proberen deze fuseliers meer collega-ve-
teranen te bewegen om deel te nemen aan het defilé, zodat 
ook ons detachement net zo groot wordt als dat van an-
dere regimenten. Het verzamelen was bij de huiskamer op 
het Malieveld, maar helaas had niet iedereen dat scherp en 
was het toch even zoeken voor een aantal. Uiteindelijk was 
iedereen terecht en werd er opgesteld op de Koekamplaan. 
Dat is altijd een soort reünie op zich met een hoog “ouwe 
jongens krentenbrood” gehalte. Alle hokjes en zuiltjes ver-
dwijnen en het is één grote familie van veteranen. Tijdens 
het opstellen werd het detachement verrast met een bezoek 
van mevrouw Hemmes. Een dapper bezoek dat door ons de-
tachement zeer werd gewaardeerd. Haar man Rudi, die altijd 
prominent aanwezig was bij de NLVD, was immers afgelopen 
jaar overleden. Nadat het bekende startschot had geklonken, 
begon het defilé zich in beweging te zetten. Het eerste rot 
van ons detachement bestond dit jaar uit drie voormalige 
regimentscommandanten. Voor ons detachement liep de uit-
zendvlag van het bataljon mee en daarmee waren we uniek. 
Achter het VVVGFPI-detachement liep een detachement van 
de Bcie van ons bataljon in ceremonieel tenue. Een geweldig 
mooi gezicht en onze beide detachementen werden door 
de vele mensen langs de kant met luid applaus begroet. Ze 
liepen er dan ook strak bij! Voor degene die voor het eerst 

meeliepen werd het marcheren door Den Haag een erva-
ring die zij niet hadden willen missen. Na terugkomst op het 
Malieveld werden er in de grote tent de bekende blauwe 
hap en een drankje genuttigd. Na de dankwoorden van onze 
detachementscommandant aan beide detachementen werd 
het geheel afgesloten met het zingen van ons Regimentslied. 
Mooi om dat vanuit zoveel kelen te horen in een volle KL-
tent. Terug bij de huiskamer werd op de goede afloop ge-
toast met een klein glaasje Calvados en was het de rest van 
de middag een gezellige en vrolijke boel. Al met al een hele 
goede PR voor onze vereniging en het regiment. Volgend jaar 
weer en doe jij dan ook mee?

Nuldelijnsondersteuning
Ben jij die veteraan die collega veteranen en hun relaties 
wil helpen indien daar een noodzaak toe is? Misschien ben 
jij dan de geschikte kandidaat om je aan te melden voor 
de opleiding tot nuldelijnsondersteuner (NO). Na de op-
leiding en certificering maak je deel uit van het landelijk 
en in regio’s ingedeelde netwerk dat vanuit het Neder-
landse Veteranen Instituut beschikbaar is om collega ve-



teranen of hun relaties te ondersteunen. De NO draagt 
zorg voor beschikbaarheid van laagdrempelig contact met 
veteranen en/of hun relaties. Door middel van gesprekken 
die aansluiten bij de behoefte van de ander wordt onder-
steuning geboden in de vorm van: een luisterend oor, het 
geven van passend advies of door het in contact brengen 
met de juiste zorg-/hulpverleners. Bij een duidelijke ‘hulp-
vraag’ zal de NO adviseren het Veteranen Loket te con-
tacten. Op verzoek van bepaalde instanties en in overleg 
met de Regiocoördinator(en) kan de NO gevraagd worden 
ondersteunende taken rond de zorg aan een veteraan uit 
te voeren. De tweedaagse opleiding met avondprogramma 
en overnachting is op 26 en 27 oktober 2023. Daarna is er 
nog een afsluitend deel op 12 januari 2024. Heb je interesse 
in dit mooie en dankbare werk van nuldelijnsondersteu-
ner, neem dan onmiddellijk contact op met de coördinator 
nuldelijnsondersteuning VVVGFPI, Henk Laurens door een 
mail te sturen naar nuldelijns.gfpi@gmail.com.

Toelating tot de opleiding nuldelijnsondersteuning is afhanke-
lijk van selectie door de landelijk coördinator en de behoefte 
uit de regio’s.

Statuten en huishoudelijk reglement
Door de invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechts-
personen en het feit dat onze statuten (stammend uit 
2010) toch al geüpdatet moesten worden, zijn in januari 
tijdens de algemene ledenvergadering nieuwe concept-sta-
tuten ter goedkeuring aangeboden. Na een prettige discus-
sie kreeg het bestuur toestemming voor de voorgestelde 
statuten, maar wel met de opdracht om ook een categorie 
“buitengewone leden” toe te voegen. Deze categorie be-
treft de Fuseliers die voor een langere tijd een buitenlandse 
inzet of missie onder het vaandel van het regiment hebben 
uitgevoerd, maar vanwege politieke besluitvorming niet in 
aanmerking komen voor de veteranenstatus. Dat voelde 
niet helemaal eerlijk en op verzoek van de regimentscom-
mandant werd daarom ook voor deze Fuseliers een ope-
ning geboden voor een aangepast lidmaatschap van onze 
vereniging. Dit betreft op dit moment de deelname aan de 
operaties Enhanced Forward Presence (eFP) en INTER-
FLEX. Op 8 juni meldde onze vicevoorzitter, Henk de Boer, 
zich namens de vereniging bij de notaris om de statuten te 
laten passeren. Dat verliep prima en de nieuwe statuten zijn 

inmiddels gepubliceerd op onze website: www.fuseliers.nl/
verenigingen/vvvgfpi. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan 
het onderliggend huishoudelijk reglement dat voorziet in 
de nadere bepalingen en een verdere uitwerking van de 
nieuwe statuten. Op de eerstvolgende ALV zal het concept 
huishoudelijk reglement ter goedkeuring worden aangebo-
den, waardoor de vereniging, na goedkeuring, qua rechtsbe-
voegdheid weer helemaal klaar is voor de komende jaren.

Gewondenlunch 2023
Half juli organiseerde het bataljon de jaarlijkse lunch voor 
de Draaginsigne Gewonden (DIG)-dragers. Aangezien dit 
logischerwijs veteranen betreft, was ik als voorzitter van 
onze vereniging van veteranen ook uitgenodigd om een 
vorkje mee te prikken en natuurlijk om met elkaar van ge-
dachten te wisselen. Een leuke dag waarbij als grote ver-
rassing Marc uit handen van de bataljonscommandant de 
Commanders Coin mocht ontvangen. Marc heeft vrijwillig 
de rol van coördinator van de DIG-dragers op zich geno-
men, waardoor de bekendheid van DIG evenals zorg en 
nazorg meer aandacht krijgen. Daarnaast spelen de DIG-
dragers een belangrijke rol bij de koorduitreikingen van het 
bataljon en dragen daarmee bij aan de vorming van onze 
Fuseliers. Marc, vanuit de vereniging ook onze hartelijke 
felicitaties!

Uw voorzitter

	 8
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Vereniging van Officieren  
der Garde Fuseliers Prinses Irene

Voorzitter: Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Hans van der Louw
Secretaris: Kapitein der Fuseliers Mathijs Creemers
Penningmeester: Majoor der Fuseliers Helga van Stratum-Meindertsma
Contact: vvogfpi@fuseliers.nl
Overige informatie: www.fuseliers.nl

Donderdag 5 oktober: ALV en kameraadschappelijke maaltijd

Aanstaande donderdag 5 oktober organiseert onze vereni-
ging de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en de kame-
raadschappelijke maaltijd.

Uw bestuur kijkt met plezier terug op de maaltijd van vo-
rig jaar. Wij hopen op een minstens zo grote opkomst en 
een wederom gezellig en sfeervol samenzijn met de offi-
cieren van het Regiment en bataljon en de genodigden. We 
gaan ervan uit dat u bekende en collega’s in uw omgeving 
die wellicht 5 oktober nog niet zo op het netvlies hebben 
staan, eraan herinnert de maaltijd in hun agenda te noteren.

De ALV en kameraadschappelijke maaltijd vinden wederom 
plaats in Hoeve 1827. Wij zoeken naar mogelijkheden om, 
tegen beperkte kosten, in de omgeving gelegenheid tot 
overnachten aan te bieden. Hierover en over andere details 
wordt u op korte termijn via de website en/of via e-mail 
geïnformeerd.

Tot 5 oktober!

Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
Bij overlijdensgevallen van leden van bovengenoemde vereniging graag bericht aan: Nelleke Swinkels – van de 
Vorst, Esdoornstraat 21, 5682 CM Best, of e-mailadres: VOSKNBPI@Fuseliers.nl. Tel: 0499-374444 en 
tel: 06-54796857. Gelieve ook uw adreswijziging naar Nelleke Swinkels te sturen.
Bankrekening (IBAN): NL89 RABO 0334 2067 15 t.n.v. Vereniging Oud-strijders van de Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene
Website: www.fuseliers.nl en www.prinsesirenebrigade.nl

Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Scholieren verrassen veteraan Max Wolff (97) met persoonlijke brief: 
‘Fijn dat er aandacht is’

Artikel overgenomen uit Dagblad De 
Gelderlander d.d. 21 april 2023, auteur Arnold 
Winkel
Ruim vierhonderd veteranen van over de hele wereld die 
tijdens de Tweede Wereldoorlog op Nederlands grondge-
bied hebben meegevochten tegen de Duitse bezetter, heb-
ben vrijdag één of soms zelfs twee brieven ontvangen van 
middelbare scholieren. Lotta Zwetsloot en Robin Nijman 
bezorgden hun brief zelf bij de Arnhemse veteraan Max 
Wolff (97).
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In hun brief danken de twee 13-jarige meiden van de Wa-
geningse scholengemeenschap Pantarijn Wolff en zijn strijd-
makkers voor de strijd die zij destijds hebben gevoerd voor 
hun vrijheid nu. “Ik heb gezegd dat ik hem heel erg bedank 
voor zijn inzet toen, zodat wij nu in vrijheid leven”, zegt Lotta. 
“Ik vond het niet heel moeilijk om de brief te schrijven, maar 
ik vond het wel lastig om de meneer niet te beledigen of zo.”

Dat vond Robin ook: “En ik ben ook best een beetje ze-
nuwachtig om die brief nu aan hem te geven.” Ze heeft in 
haar brief ook veel aandacht voor de natuur. “Daarom is hij 
ook wat langer.”

Goed dat er aandacht is
Wolff, een graag geziene gast in Wageningen op Bevrijdings-
dag en binnenkort zelfs eregast, neemt uitgebreid de tijd 
voor de Wageningse scholieren, die allebei in 3 havo/vwo 
zitten. Hij leest de brieven van de meiden één voor één 
helemaal voor. Gooit er af en toe een kwinkslag tegenaan. 
,”Ben jij getrouwd dan?”, vraagt hij Lotta, die dat natuurlijk 
ontkennend beantwoordt. ,”Nou, je hebt het over jouw ge-
zin”, riposteert de veteraan gevat.

De aandacht van de jongeren doet Wolff zichtbaar goed. 
,,Dat was vroeger wel anders. Toen wij na de Tweede We-
reldoorlog thuiskwamen, had niemand belangstelling voor 
ons. Heel fijn dat dat nu wel het geval is.” De Arnhemmer 
neemt uitgebreid de tijd om vragen van Robin en Lotta 
te beantwoorden. ”Natuurlijk is iedereen bang geweest tij-
dens de oorlog. Ik ook. Of de lucht boven het slagveld mooi 
was, weet ik niet meer. Wel dat het in de Ardennen ontzet-
tend koud was. Het vroor 20 graden en er lag een meter 
sneeuw. Dat vergeet ik nooit meer.”

Zussen en zwager vermoord
Wollf, van Joodse afkomst, vertelt de Wageningse meisjes 
ook zijn verhaal van de oorlog, bijna tot in het kleinste de-
tail. Hij verhaalt over de vlucht van zijn familie vanuit hun 
woonplaats Arnhem. Daarbij raakten Max en zijn ouders 
gescheiden van zijn twee zussen en zwager. Die bereikten 
het neutrale Zwitserland, maar werden kort daarna zon-
der pardon de grens overgezet. Ze geraakten uiteindelijk in 
Auschwitz, waar het drietal de dood vond.

Max en zijn ouders bleven wel uit handen van de bezetter, 
waarbij ze regelmatig van onderduikadres moesten wisse-
len. In 1944 was de 18-jarige Max het zat en slaagde hij erin 
de geallieerde linies te bereiken. Hij sloot zich aan bij de 
Engelsen en maakte aan hun zijde onder meer het beruchte 
Ardennenoffensief mee en de bevrijding van verschillende 
steden.

Na de bevrijding moest hij alsnog de Nederlandse dienst-
plicht vervullen en zou hij naar Nederlands-Indië moeten. 
,”Dat heb ik geweigerd. We hebben zelf vijf jaar voor onze 
vrijheid gestreden en dan zouden we nu een oorlog begin-
nen tegen mensen die hetzelfde willen?”

Nog meer respect
Robin en Jotta horen de geschiedenis van ‘hun’ veteraan 
bijna ademloos aan. ,”Heel bijzonder”, reageert Jotta na het 
bezoek. ”Zijn hele verhaal, wat hij allemaal heeft meege-
maakt vind ik heel bijzonder. Ik heb nu nog meer respect 
voor wat hij toen voor ons heeft gedaan.”

Robin sluit zich daar helemaal bij aan. ”Ik heb ook heel veel 
respect voor hem. Heel mooi dat ik zijn verhaal heb mogen 
horen. En ik vond het heel zielig dat hij als enig kind van de 
familie is overgebleven.”

Lotta en Robin bieden bloemen en brieven aan Max Wolff. © Rolf HenselVeteraan Max Wolff met Lotta Zwetsloot (links) en Robin Nijman. De 
twee Wageningse meiden hadden hem een brief geschreven en hebben 
die persoonlijk afgeleverd bij Wolff in Arnhem. © Rolf Hensel
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Festiviteiten in Wageningen
Op 5 mei kan het duo Wolff weer zien. Hij is dan eregast 
bij de festiviteiten in Wageningen. ,,Als onze lieve heer het 
wil, ben ik er dan zeker weer bij.” Hij relativeert de rol van 
Wageningen als stad van de capitulatie. ,”Die was al eerder 
in een tent op de Lüneburger Heide. Maar het is goed om 
in Wageningen, met het monument en Hotel De Wereld, 
stil te staan bij de bevrijding.”

Gedenkboekje van het 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene 
1946-1950 (vervolg van Vaandeldrager 142)

Tekst: Theo Masselink

Noot van de redacteur: de navolgende tekst is onveranderd en 
integraal overgenomen van het originele document.

In de namiddag van de 20e december bereikten we Ngem-
boek en de eerste brug over de Kali Brantas. Deze brug 
zouden wij moeten passeren om onze doelen te kunnen 
bereiken.

De brug viel dan ook zonder tegenstand onbeschadigd in 
onze handen en toch konden wij met onze colonne niet 
naar de overkant. Het leek een hangbrug te zijn van lichte 
constructie, ten enenmale ongeschikt 
voor de zware wagens van de Huza-
ren van Boreel.

Toch werd een poging ondernomen 
om enige wagens naar de overkant te 
krijgen, wat met veel moeite gelukte. 
Maar de brug kraakte zo onheilspel-
lend dat we een andere oplossing 
moesten zoeken. Bij de hangbrug werd 
ter beveiliging een half peloton van de 
1e compagnie achtergelaten. De co-
lonne keerde ter plaatse en nu ging het 
weer voorwaarts. Getracht zou wor-

den om nu over de 15 kilometer verder gelegen brug over 
de rivier bij Lodojo te komen. Daarvoor moesten wij eerst 
weer een heel eind de heuvels in. Telkens moest worden 
gestopt voor kapotte, of te kleine bruggen, hetgeen veel 
tijd in beslag nam.
Voorzichtig rijdend ging het voorwaarts. Tot nu toe hadden 
we alle kampongs verlaten aangetroffen en wij waren hier-
aan min of meer gewend geraakt. Daarom deed het ons 
vreemd aan toen wij in het schijnsel van onze koplampen 
vele mensen ter weerszijden van de weg zagen staan die op 
enthousiaste wijze “Merdeka” (vrijheid) riepen.

Waarom zij dit riepen is ons nog 
steeds een raadsel. Verkeerde de 
bevolking in de veronderstelling dat 
wij TNI troepen waren? In dat geval 
waren zij toch erg optimistisch over 
het aantal voertuigen dat de TNI 
bezat. Of riepen zij maar klakkeloos 
een strijdleuze welke hun was inge-
prent? Het geval werd nog vreem-
der toen we hier en daar langs de 
weg TNI militairen ontwaarden die 
in het gelid stonden en ook weer 
“Merdeka” riepen.

Vereniging van Oud-Strijders Indië-Bataljons  
Garderegiment Prinses Irene

Organisatie: VVVGFPI.Contactpersoon Lkol Benjamin Hoeberichts, p/a 17 Painfbat GFPI VOSIB, Postbus 33, 
5688 ZG Oirschot. Tel. 06-15006790. E-mail: VOSGRPI@Fuseliers.nl
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. VVVGFPI



	 12	 Vaandeldrager nummer 143

Het was reeds donker toen wij Lodojo bereikten. Na een 
kort vuurgevecht in het donker konden wij de brug bezet-
ten en een klein bruggenhoofd vormen aan de overzijde. Bij 
de brug die geschikt leek voor alle voertuigen werd over-
nacht. De volgende morgen bij het krieken van de dag werd 
ook bij deze brug een peloton ter beveiliging achtergelaten 
en voort ging het weer.

Wij zouden proberen om via Taloen, vanuit het westen 
Wlingi binnen te rukken. Helaas ging het niet zo vlot als wij 
wel wilden.

Daaraan waren wij trouwens de laatste dagen al wel ge-
wend geraakt. De TNI had in de nachtelijke uren de weg 
versperd door vele bomen te kappen en dwars over de 
weg te laten vallen.

Toen we na moeizaam werken tot 3 kilometer van Taloen 
gevorderd waren verscheen er een Catalina vliegtuig boven 
ons. Er werd een bericht afgeworpen met de tekst: Wlingi 
reeds bezet door de Grenadiers. Nieuwe opdracht: door-
stoten naar Blitar, voornaamste gebouwen en bruggen veilig 
stellen. 

Er werd besloten om twee colonnes samen te stellen om 
ons geluk langs twee wegen te kunnen beproeven. De eer-
ste colonne zou trachten om via Taloen en Garoen de stad 
Blitar vanuit noordoostelijke richting binnen te rukken, 
terwijl de tweede colonne zou proberen om via Kongoro 
en Karantengah de stad vanuit zuidwestelijke richting te 
bezetten. Toen de eerste colonne de weg Blitar – Wlingi 
ter hoogte van Taloen had bereikt bleek tot onze verbazing 
dat de weg geheel open lag. Wel waren de bomen tot twee-
derde ingekeept en had men de brugdekken van verschil-
lende bruggen al voor de helft verwijderd.
Men had hier blijkbaar nog niet op onze komst gerekend. 
Vanaf nu begon een spannende race naar Blitar. We moes-
ten zo hard mogelijk rijden om te voorkomen dat de TNI 
een of meerdere bruggen alsnog op zou blazen, of de kans 
kreeg om boomversperringen aan te leggen.

Indien de TNI er in zou slagen om ons op te houden dan 
zouden zij zeker de stad in brand steken en alles van waar-
de vernielen. Met een snelheid van 80 kilometer per uur 
joegen de wagens van Huzaren over de hobbelende wegen. 
Bij bruggen werd niet meer gestopt. Nu moesten grotere 
risico’s genomen worden ter wille van een belangrijk doel. 
Een zwarte rookwolk steeg in de verte omhoog. Zou de 
stad reeds in brand staan?

De rookwolk werd groter, dikker en zwarter. Bij het pas-
seren van Garoem zagen wij dat de suikerfabriek aldaar in 
brand was gestoken. Dus nog niet de stad. Vooruit maar 
weer met grote snelheid.

Toen de voortstuivende colonne de eerste huizen van Blitar 
was genaderd begonnen links en rechts enige mitrailleurs 
te knetteren. Maar onze jongens waren paraat en hierop 
voorbereid. Al rijdend werd dit vuur beantwoord. Bij het 
passeren van een kazerne tegenover het klooster sloegen 
vele TNI soldaten op de vlucht.

In de stad aangekomen klonken hier en daar zware ont-
ploffingen. Enige gebouwen, waaronder het stationsgebouw, 
gingen de lucht in. Het neervallende puin en gruis maakte 
de voortgang van onze opmars heel moeilijk.

Eenmaal in de binnenstad splitste de colonne in verschillen-
de, welke ieder hun opgegeven doelen veilig moest stellen. 
Een belangrijk object was een grote brug aan de westzijde 
van de stad gelegen op de weg naar Kediri. Het gelukte 
op het nippertje om deze brug ongeschonden in handen 
te krijgen. De lonten om de brug op te blazen waren net 
aangestoken, maar door razendsnel optreden kon het nog 
net worden verijdeld.

Tijdens het oprukken door de stad werden de wagens nog 
flink met automatische wapens beschoten. Toch werd na de 
bezetting van de voornaamste punten de weerstand min-
der en ging men over tot sluipschutter activiteiten. 

Hoewel het stationsgebouw was opgeblazen vielen enige 
grote loodsen, waarin zeven grote locomotieven stonden, 
onbeschadigd in onze handen.
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Regiments Onder Officiers Vereniging
Even voorstellen: de nieuwe BA/RA

Regimentsgenoten, beste Fuseliers,

Afgelopen juni was het eindelijk zover, een lang gekoester-
de droom is werkelijkheid geworden. Het is een eer om 
mezelf voor te mogen stellen als jullie nieuwe Bataljons- /
Regimentsadjudant (BA/RA) van 17 Pantserinfanteriebatal-
jon Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Mijn naam is Peter (Peer voor intimi) Bakkes, ik ben ge-
trouwd met Miranda en woon samen met haar en onze 
twee zonen, Kyenno en Jevanni in Roermond. 

Mijn verleden met het Regiment gaat terug naar het jaar 
1995 waar ik opkwam als jonge Fuselier bij de A Compag-
nie. Vanaf dat moment heb ik alle rangen mogen doorlopen 
tot en met stafadjudant en met een korte uitstap als Twee-
de luitenant voor de duur van de uitzending in Afghanistan. 
Met het 17e bataljon heb ik drie missies mogen meemaken 
(IFOR-2, SFOR-5 en SFOR-10). In de periode van 2005-
2010 heb ik een tweetal functies mogen vervullen bij ons 
zuster bataljon (42 Pantserinfanteriebataljon Limburgse Ja-
gers) en heb ik deelgenomen aan een 2-tal uitzendingen 
(TFE-3 en TFE-9). 

Het feit dat ik nu jullie BA/RA mag zijn geeft mij een enorm 
gevoel van trots en de verantwoordelijkheid om het Re-
giment en Bataljon een plek te laten zijn waar je graag wil 
werken in plaats van moet werken. Voor mijn gevoel zit dat 
laatste wel goed. In de korte, maar intensieve inwerkperi-
ode, heb ik kunnen genieten van de behaalde prijzen gedu-
rende verschillende wedstrijden en Regimentsactiviteiten 
waar onze Fuseliers een visitekaartje afleveren voor het 
Regiment en Bataljon. Ik zie nog steeds de can-do menta-
liteit van ons Bataljon waar ook ik ooit voor ben gevallen. 

Een ander onderwerp waar ik zeer trots op ben is de aan-
dacht die de Stichting Brigade en Garde en VVVGFPI geven 

aan onze tradities en reünies. Dit draagt bij aan de betrok-
kenheid van alle externen en maakt ons Regiment en Batal-
jon alleen maar krachtiger. Tevens maakt het mij ook trots 
hoe het Bataljon omgaat met de dragers “Draaginsigne ge-
wonden”. Iets unieks waar onze gewonden recht op heb-
ben en de verantwoording die zij nemen in het overnemen 
van tradities, zoals het uitreiken van de koorden.

Ik besef mij terdege dat de coronatijd, verschillende kleine 
missies en VJTF ervoor gezorgd hebben, dat het Bataljon 
grotendeels separaat van elkaar heeft gewerkt. Ik kijk er 
dan ook naar uit om vanaf het einde van het jaar weer als 
collectief in Nederland te zijn, waarbij we samen kunnen 
gaan investeren in ons Regiment/Bataljon met als hoogte-
punt de 80-jarige herdenking in Normandië volgend jaar, 
waar we als geheel aan zullen deelnemen.

Er komen drukke tijden aan, waarbij we gaan opwerken met 
de Brigade om deel uit te mogen maken van de 10e Duitse 
Pantserdivisie en een bijdrage blijven leveren voor het op-
leiden en trainen van ons nieuw personeel. Gereed stellen 
blijft dus onze voornaamste prioriteit en dit kunnen we niet 
zonder onze combat- and combat servicesupport. Zoals al 
aangeven in mijn speech gedurende de functieoverdracht, als 
ik Fuseliers zeg dan bedoel ik ook onze CS en CSS.

Ik ga er alles aan doen om jullie gedurende deze drukke 
periode te ondersteunen en er zorg voor te dragen dat 
eenieder krijgt, waar hij/zij recht op heeft. Dit alles zal ge-
paard gaan met een lach, een traan maar zeker ook met 
vele uitdagingen die we samen moeten aangaan, want ik kan 
het immers niet alleen.

Volo et Valeo, leve het Regiment!

Aooi Peer Bakkes
BA/RA der Fuseliers
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Uitvaart Karel Zwart

23 Maart 2023, ‘Regiments Onderofficiers Vereniging’-
avond (ROOV). Een avond die net als ieder andere ROOV 
in het teken staat van gezelligheid, tradities en weer met de 
collega's bij elkaar komen. De sfeer zit er goed in. Er wordt 
gelachen, er is een opgewekte sfeer en je hoort de verhalen 
links en rechts alle kanten op gaan. Opeens vraagt de BA 
van iedereen de aandacht. Hij deelde het trieste nieuws dat 
eerder op de dag de oud-strijder Adjudant Karel Zwart 
was komen te overlijden. Karel was een markante on-
derofficier van het regiment en een van de laatst levende 
Irene Mannen. Ook was hij een gerespecteerd erelid van 
de ROOV. De avond ging over naar het gezamenlijk eren 
van Karel volgens de tradities van het 17 Garderegiment. 
De band die het garderegiment heeft met de veteranen 
en oud-strijders en het daarbij behorende traditiegevoel, 
is kenmerkend voor ons regiment. Dit is onder andere wat 
het regiment zo sterk en krachtig maakt.

Niet veel later kreeg het 17 Garderegiment de eervolle 
taak om een bijdrage te leveren aan de uitvaart. Fuseliers 
van alle rangen en standen waren bereid om deze belang-
rijke dag tot een waardig afscheid te maken. Alle voorbe-
reidingen werden getroffen, ceremoniële tenuen werden 
aangemeten en oefenmomenten ingepland. Middels een le-
vensgrote maquette en de inzet van de Fuseliers werd elke 
rol tot in detail beoefend. 

31 Maart 2023, de dag van de uitvaart. De dag om oud-
strijder Karel Zwart een laatste eer te betonen. De laatste 
voorbereidingen werden getroffen, iedere Fuselier wist wat 
van hem verwacht werd en voelde de verantwoordelijk-
heid voor het bijdragen aan een waardig afscheid. Na afloop 
kwamen de dochter en een goede vriend van Karel naar 
ons toe, om ons te bedanken voor het waardige afscheid 
dat hij verdiend had. Op dat moment voel je je trots, en dat 
gevoel deelden meerderen van ons die dag. Het was afgelo-
pen voor ons en we praatten nog even na over de dag, wat 
het met mensen deed en de emoties die loskwamen.  

Wij Fuseliers kijken met gepaste trots terug op een waar-
dig afscheid van een mede-Fuselier en oud-strijder Adju-
dant Karel Zwart.
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Tekst: Melanie Giesen-Schuurmans

In deze rubriek wil ik graag iemand aan het woord laten die een verleden heeft bij het 
Regiment en nu lid is van de VVVGFPI. Hoe gaat het nu met deze persoon? Wat doet 
hij/zij tegenwoordig en wat is zijn/haar band met het Regiment?
Dit keer is het de beurt aan: Eric Aarts

Wie ben je?
Mijn naam is Eric Aarts 
en woon al bijna 30 jaar 
samen met mijn partner 
Karin. We hebben sa-
men vier kinderen ( drie 
dochters  en een zoon ) 

en inmiddels zes kleinkinderen en twee achterkleinkinderen 
en met deze aanwas hebben wij altijd wel iets om handen zoals 
het repareren van fietsen tot het maken van ‘n poppenwagen, 
wegbrengen naar sport/paardrijden en ga zo maar door. Karin 
is als vrijwilligster druk in wijkcentrum “De Huiskamer” waar 
ze de zorg heeft over mensen die het wat moeilijker hebben in 
de samenleving. Tegenwoordig help ik mijn zoon Bjorn, die zzp 
-er is, regelmatig in de bouw of ben met andere klusjes bezig 
in de familie. Er is altijd wel iets te doen. 
Ik heb na mijn FLO, jaren met een Actros (MB) trekker-opleg-
ger voor de fa. Ritmo, met veel plezier  op Engeland gereden. 
Alleen de belastingen weten je dan ook te vinden en dat is iets 
minder aangezien je in deze sector niets “zwart” kunt doen.

Ik kan eenieder adviseren om na je FLO gewoon bezig te 
blijven als je gezondheid dit toe laat.

Wat doe je tegenwoordig?
Mijn hobby’s zijn de motorsport(moto2-moto3-motogp). 
25 juni ben ik samen met mijn dochter Bibi nog naar de 
TT in Assen geweest en we hebben op de Geert Timmer 
tribune genoten, ondanks de temperatuur van 33°C. Verder 
doe ook nog regelmatig aan sport: hardlopen en omdat ik 
tijdens mijn actieve periode in dienst altijd gewoon met het 
pel ging sporten gaat me dit ondanks mijn leeftijd van 71 
nog redelijk goed af.

Wat is je band met het Regiment?
In nov. 1970 op de KMS gestart met de opleiding en in 1973 
afgerond op het SBOC (cavalerie) en daar tewerkgesteld als 
wachtmeester in de functie van schietinstructeur Leopard. 
Door een ongeval met zo’n Leopard in 1983 ben ik over 
moeten stappen naar de logistiek en ben ik in 1985 op het 
PIROC terechtgekomen bij de MatVzgGp. Dat was mijn eer-
ste kennismaking met het materieel van de Pantserinfanterie.

Het parate leger trok mij wel en toen mijn commandant (Ron 
Koorevaar) overgeplaatst werd naar het 17e Bat gaf ik hem de 
boodschap mee om eens te kijken of er bij het 17e geen logis-
tieke functie voorhanden was voor mij en jawel hoor ik kreeg 
vrij snel te horen dat er een functie vrij kwam bij de SSVCIE, 
BevoPel, met de Adjudant van Gammeren aan ‘t roer.

Ik heb daar een geweldige tijd gehad mede te danken aan 
de goede sfeer die mede veroorzaakt werd door de plv C-
SSVcie de Eerste luitenant Peter Aerts.

Anecdote......Peter had het portier van zijn auto in elkaar gereden. 
Een aantal mensen van het Bevo-Pel kwam op het idee om bij 
De Vleut in Best een sloopkeukendeur op te halen en die in de 
kleur van zijn auto te verven. We hebben Peter daarna op de kof-
fie uitgenodigd met de mededeling dat we een nieuwe deur voor 
z’n auto hadden. Hij was er binnen twee tellen en de mensen die 
Peter kennen weten zijn reactie al met zijn onnavolgbare lach.

In 1991 zat mijn functie bij het 17e er op en werd ik over-
geplaatst naar 581 MunDepCie.
Dit was de springplank naar mijn eerste uitzending naar 
Yoegoslavië onder UNPROFOR vlag met als standplaats 
Busovaca bij 1 NL/BE TransportBat Functie: Toeg Sie 4. 
Prettige samenwerking met UNHCR met goede resultaten.
Aldaar gesolliciteerd op een functie als  Adj  bij 139 MunA-
plCie en bij mijn terugkomst in NL geplaatst in Grave bij de 
Cie die Obelix als mascotte had. Mooie herinneringen aan 
over gehouden.
Zeker als ik terug denk aan de vele schietseries die we met 
succes hebben kunnen draaien. Tijdens die weken in Ber-
gen/Hohne kwam ik ook veel in contact met de logistieke 
mensen van het 17e. We hebben altijd service verleend tot 
het gaatje en zelfs als het eigenlijk niet kon, kwamen we 
altijd wel tot een oplossing.

Het 17e Bat bleef me trekken en in 1997 werd ik er als 
Plv C-BevoPel geplaatst. In die periode waren we regel-
matig op oefening(BRD/Polen/Frankrijk/UK/BE). Dat waren 
de krenten in de pap. Om als BevoPel het Bat elke keer 
weer logistiek te ondersteunen was elke keer weer een 
uitdaging. Niet alleen de KL III/KL V maar ook de mannen/
vrouwen van de KL I-keukengroep kregen het voor hun 
kiezen. We hebben altijd veel waardering gekregen en af en 

Fuseliers toen en nu…..!
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toe kritiek als het eten niet op tijd of op smaak was. Kon 
gebeuren...........maar als er bij de InfPel’s iets fout ging werd 
er op een fluitje geblazen en ging de actie overnieuw. Bij de 
KL I was dat helaas niet mogelijk. 
De BBQ’s tijdens de weekend-breaks waren ook altijd ge-
slaagd. De Koks werkten zich tijdens deze weekenden een 
slag in de rondte maar de positieve reacties van hun Infan-
terie-collega’s maakte veel goed.

In 1998 voor de 2e keer op uitzending, SFOR 5, Sisava. Re-
gelmatig de prefab van het Bevopel uit de sneeuw moeten 
graven om de deur te kunnen openen. Pakken met sneeuw 
elke keer weer opnieuw. Sneeuwkettingen leggen!!!! Iets 
positiefs was om in een omgekeerde motorkap van een MB 
de sneeuwhelling van de springschans af te razen.
Eenieder keek uit naar de zondagse brunch die elke keer 
weer een succes was. Respect voor de Kl III gp die er elke 
keer weer voor zorgde dat de kachels bleven branden en 
de aggregaten bleven draaien.

In het voorjaar konden we weer de helling op rennen rich-
ting R0A en terug.

Na terugkeer in Oirschot werd mij gevraagd of ik de func-
tie van vertrouwenspersoon voor het 17e op me wilde ne-
men. Ik zou dan voor langere tijd bij het bat kunnen blijven. 
Ik had daar wel oren naar en heb zodoende ja gezegd.

In de periode 1999-2002 diverse oefeningen voor de kie-
zen gekregen en wat in die periode nog mogelijk was, 2-3 

schietseries per jaar. Toen konden we nog snel schakelen 
als iemand zijn zaakjes  niet goed voor elkaar had .Door 
mijn vroegere werk bij de MunCie kon ik daar gelukkig 
veel voor elkaar krijgen. Door de intrede van de fysieke 
distributie was dit later jammer genoeg niet meer mogelijk.
Na deze periode volgde mijn 3e uitzending, SFOR 13 
Bugonjo. Mooie accommodatie, prettige werkplek/onder-
komens. Tijdens deze uitzending werd mijn 1e kleinkind 
(Amber) geboren en door de intrede van het internetcafé 
kreeg ik de 1e foto van haar binnen. 
Mijn eerste kerstmis op uitzending meegemaakt verkleed 
als herder.
Als BevoPel flink aan de bak gemoeten. Bevoorraden van de 
vooruitgeschoven posten/schietserie Glamoc. 

Het is als vanzelfsprekend maar elke keer weer de KL I / KL 
III / KL V voor elkaar krijgen, ga er maar aan staan. Je moet er 
samen voor gaan en onderling respect hebben en eenieder in 
zijn waarde laten. Regelmatig heb ik onze koks met gevechts-
bepakking/wapen meegenomen in de jeep naar een stek waar 
onze Fuseliers vertoefden op de hei achter hun YPR.

Regen of verzengende hitte, die mannen gingen door en 
mijn koks hadden na het zien van die ellende alleen maar 
respect voor hun collega’s zoals ze omgekeerd waardering 
hadden voor de koks die tijdens een “vrij” weekend de 
BBQ hadden verzorgd.

Ik ben tot aan mijn FLO bij het bat gebleven en heb met 
pijn in het hart het BevoPel in 2006/2007 op moeten heffen 
toen de fysieke distributie haar intrede deed.
Ik kijk met veel plezier terug op de periode dat ik bij het 
17e Bat heb mogen dienen. 
Vroeger met de dienstplicht was het een uitdaging om te 
zorgen dat een vent die uit ’t gareel liep weer binnen de 
lijntjes ging lopen.

In mijn tijd met een beroepsleger was ik trots als ik zag dat 
iemand van het pel leiderschapskwaliteiten had en dat we 
die dan ook zo ver konden krijgen om naar de KMS te gaan.

Het is mooi als ik tijdens bijeenkomsten van VVVGFPI oud-
werknemers van het pel tegen kom als SgtI/SM Ik noem 
geen namen want dan ga ik iemand tekort doen.

De herdenkingen/koorduitreikingen in Arromanches heb-
ben op mij ook altijd grote indruk gemaakt.

Eenieder die samen met mij gediend heeft bij 17 Painfbat 
draag ik een warm hart toe. We hebben samen de kar moe-
ten trekken en dat moeten we blijven doen zeker m.b.t 
onze vereniging VVVGFPI.

Mocht je nieuwsgierig geworden zijn naar wat de VVVGFPI in-
houdt, voor wie dit bedoeld is en hoe je eventueel lid zou kunnen 
worden, kijk dan voor meer informatie op:

www.fuseliers.nl/verenigingen/vvvgfpi
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Genootschap Vrienden van de Fuseliers
� Dodenherdenking in de Nieuwe Kerk en op de Dam  

op 4 mei 2023 maakte grote indruk
Tekst: Adriaan van Stolk, lid Genootschap Vrienden van de Fuseliers

Jan de Winter en Adriaan van Stolk (91) hebben de landelij-
ke vereniging van Koude Oorlog Militairen (KOVOM) ver-
tegenwoordigd tijdens de herdenking in de Nieuwe Kerk 
en op de Dam.

In verband met de parkeerproblematiek rond de Dam zou 
mijn zoon Arjan ons brengen en spraken wij af om elkaar 
te ontmoeten bij het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis langs de 
A10 te Amsterdam.

Jan stond ons op te wachten en wij reden mooi op tijd rich-
ting het centrum. Wij kwamen tot aan de politie afzettingen 
vlakbij het Paleis. De afspraak was dat Arjan ons ook hier 
weer kwam ophalen. Wij vergaten de naam van de straat te 
noteren. Hierover later meer. 
In tegenstelling tot de ontvangen informatie konden wij via 
de ingang voor genodigden zo doorlopen naar de Dam al-
waar banken waren neergezet en water werd uitgedeeld.

Inmiddels was Arjan door een agent verteld hoe hij moest 
wegrijden en kwam over Het Rokin tussen de voetgangers 
door. Op het Rokin werd hij door 2 agenten te fiets aange-
houden en die vroegen hem wat hij hier deed. Arjan vertel-
de dat hij zojuist twee genodigden op De Dam had afgezet 
en door hun collega deze route had aangewezen gekregen. 
Bij het tonen van zijn rijbewijs zagen zij tevens zijn ledenpas 
van het COM. Oh, ben jij Marinier. Ja klopt, Marinier. Nou 
rijdt dan maar door, maar let een beetje op je snelheid.

Leuke gesprekken en prima organisatie 
Intussen hadden wij op De Dam leuke gespreken met di-
verse veteranen en nabestaanden van o.a. Indië-slachtoffers. 
Om wat in beweging te komen maakte ik een korte wande-
ling op de Dam en ontmoette daar diverse bekenden, o.a. 
Klaas Orsel van de Bond van Wapenbroeders en Hoofd-
krijgsmachtaalmoezenier Kolonel Jean Paul Thöni, die ik 
kende van de Militaire Bedevaarten naar Lourdes. 
Hij vertelde dat hij over een week weer naar Lourdes zou 
gaan en wel met het bagagebusje van de motorrijders. Ook 
dat hij een korte overweging zou uitspreken in de Nieuwe 
Kerk en eindigen met het Onze Vader. 

Daarna ontmoette ik een groep jongeren van de Scouting 
en kwam in gesprek over de verkennerij in de oorlog en 
kort daarna. Hoe ik de oorlog beleefd had, de ellende van 
de vliegende bommen die onderweg waren naar Antwer-
pen en die regelmatig vlakbij ons woonhuis neerkwamen 
met in één geval dat er 12 zeer jonge buurtkinderen bij 
omkwamen. Deze scouts, rond de leeftijd van 15 jaar, luis-
terden zeer aandachtig en stelden ook goede vragen. Hun 

aandacht en de herinneringen aan de oorlog emotioneer-
den mij toch even onverwachts.

Adriaan van Stolk in gesprek met leden van de Scouting

De verzorging en begeleiding van de dames van de organi-
satie was heel vriendelijk en charmant. Een voorbeeld: De 
weg naar de toiletten in de Nieuwe Kerk was een soort 
hindernisbaan, lift naar beneden, dan steile kleine trappetjes, 
waarbij ik door een zekere Helene goed en prettig werd 
begeleid.

Mooie zitplaats vooraan
Tegen 18:00 uur ging de kerkdeur open en werden Jan en 
ik naar vak F verwezen recht tegenover het orkest en de 
spreekstoel. Vanaf onze zitplaatsen konden wij alles goed 
volgen en zagen diverse bekenden binnenkomen, o.a. Ge-
rard Kamp van de AVOM en leden van het Regiment Fuse-
liers Prinses Irene. De schrijver Marcel Möring was helaas 
niet al te goed te verstaan.

Vanuit de Nieuwe Kerk liepen wij, waarbij Jan mij met een 
arm ondersteunde, tussen de erewacht van de actief die-
nende militairen van Lacht-, Lucht- en Zeemacht, Mare-
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chaussee en daarna de veteranen door, hetgeen veel indruk 
op ons maakte. Wij kregen een mooie zitplaats vrij vooraan 
en konden vandaar alles goed volgen. 

De eerste krans werd gelegd door Z.M. de Koning en H.M. 
de Koningin. Daarna de Taptoe en twee minuten stilte en 
aansluitend het Wilhelmus.

De toespraak “Mijn Pappo. Ik wist niet” van het 17-jarige 
meisje Loewana Wekas uit Enschede was zeer indrukwek-
kend. Zij is een nakomeling van een Sinti-familie. Daarna 
werden er diverse kransen gelegd. Dieuwertje Blok was 
de tweede spreker met de indringende vraag “Wat zou ik 
doen?”. Hierna werden de overige kransen gelegd en aan-
sluitend door vijftig schoolkinderen uit Overijssel en Am-
sterdam bloemen gelegd. Tijdens het defilé legden wij ook 
een bloem bij het monument en daarna waren wij uitgeno-

digd voor de koffie in de tuinzaal van Hotel Krasnapolski. 
Hier konden we de herdenking even laten bezinken.  

Politiebegeleiding
Ondertussen had ik Arjan gebeld dat wij ongeveer twintig 
minuten nodig hadden en dan bij onze afzetplaats zouden 
staan. Dit liep toch anders. De kortste weg daar naar toe 
was afgesloten. Na enige omzwervingen kwamen wij in de 
buurt. De vermoeidheid was zichtbaar en met behulp van 
de portofoons van een vriendelijke agente en agent werd 
de locatie van onze auto gezocht. Onder begeleiding van 
een motoragent kwam Arjan met de auto naar ons toe en 
werden wij ook weer onder begeleiding van de motoragent 
tussen de afzettingen door uitgeleid.
Zonder verdere problemen kwamen wij bij het OLV Gast-
huis en zegde ik Jan hartelijk dank voor zijn goede zorgen 
en waren wij om 22:30 uur weer thuis. 

Bataljonsnieuws

Bataljonsstaf
Functieoverdracht van Bataljons- en Regimentsadjudant Joost aan Peer

Op 1 juni, een zonnige namiddag, vond op de bataljonsappé-
lplaats de functieoverdracht plaats van de Bataljons- tevens 
Regimentsadjudant van Adjudant Joost Borrenbergs aan 
Adjudant Peer Bakkes.

Voor een aangetreden bataljon, (militair) genodigden en 
vrienden en familie nam Peer het stokje over van Joost. We 
nemen hierbij afscheid van een bijzondere Bataljonsadju-
dant. Zoals overste Niels hem omschrijft; altijd klaar om te 
sparren, te luisteren of te adviseren. Soms steunend, soms 
confronterend maar altijd met de juiste intentie. Een man 
met hart voor het Bataljon.

Joost opende zijn speech met de woorden; “mijn reis bij het 
Bataljon zit er op, maar mijn reis bij het Regiment uiteraard 
nooit”. Een korte terugblik van de afgelopen jaren van Joost 
als Bataljonsadjudant volgde. De inzet, passie, kameraad-

schap en vakmanschap van de Fuseliers maakt hem trots 
en wie wij als Fuseliers zijn. Met veel trots, vertrouwen en 
dankbaarheid draagt Joost, zoals hij het zelf omschrijft, de 
mooiste baan van de wereld over aan Peer.

Hierna volgde het officiële gedeelde van de functieover-
dracht, aftredend Regimentsadjudant Joost overhandigde 
zijn functiestok aan Peer, de aantredend Regimentsadjudant.

Peer nam vervolgens het woord, waarin hij Joost bedankte 
voor zijn inzet voor onze Fuseliers, het Bataljon en het Re-
giment. Hij sprak de Fuseliers toe met de volgende woor-
den; “we gaan een uitdagende periode tegemoet, waarbij 
we samen gaan lachen, huilen, maar ook vechten. Ik zal er 
alles aan doen om te zorgen dat het wel en wee van ons 
Bataljon en Regiment in de hand is, maar hierin heb ik jullie 
wel nodig, want wij doen het samen”.



We sloten de ceremonie af met een toost Calvados. Na-
mens het gehele Regiment wensen we beide heren veel 
succes in hun nieuwe rol.

 Volo et Valeo, leve het Regiment.

Beëdiging en koorduitreiking Arromanches

Op dinsdag 6 juni zijn zo’n achtig nieuw geplaatste Fuse-
liers van 17 Pantserinfanteriebataljon Garderegiment Fuse-
liers Prinses Irene traditioneel beëdigd op het strand van 
Arromanches in Frankrijk, een historische locatie van het 
Garderegiment. Hier kwamen 79 jaar geleden onze oud-
strijders aan land. Daarnaast ontvingen zij samen met zo’n 
vijfendertig andere militairen hun invasiekoord. Dit gebeur-
de ten overstaan van familie, vrienden, collega’s, regiments-
genoten en andere belangstellenden.

Beëdiging
De nieuw opgekomen militairen legden de eed of belofte 
af. Zij beloofden trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan 
de wetten en onderwerping aan de krijgstucht, met daarbij 
de hand aan het vaandel.

Koorduitreiking
Na de ceremonie reikten dragers van het Draaginsigne Ge-
wonden (DIG) het invasiekoord uit aan de beëdigde militairen 
en andere regimentsgenoten die nog geen koord hadden. Met 
deze koorduitreiking geeft het Regiment zichtbaar invulling aan 
haar tradities en bevestigt de band met Arromanches en in het 
bijzonder hun oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene. Na de uitreiking van de koorden werd 
de ceremonie afgesloten met een toost calvados en werd de 
Irenemars gespeeld door de Fanfare Korps Nationale Reser-
ve. De Fuseliers zongen het Regimentslied uit volle borst mee.

Het invasiekoord is een teken van wie wij als Regiment zijn, het 
verbindt ons. Met het invasiekoord maken we zichtbaar dat wij 
allen Fuseliers zijn, ongeacht waar we gevochten hebben.
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Koord natmaken
Na de koorduitreiking renden de Fuseliers over het strand 
naar de zee. Om de herinnering aan de invasie van Norman-
dië in stand te houden is het invasiekoord traditiegetrouw 
‘nat’ gemaakt door een duik in de zee van Arromanches.

Regimentscommandant Niels Verhoef sloot zijn toespraak af 
met de woorden; Fuseliers, ik ben blij met jullie formele in-
trede bij het Regiment. En onthoud: ik vraag van jullie slechts 
twee dingen. Geef het beste van jezelf en wees bereid om te 
leren. Als je dat doet, volgt de rest vanzelf. Jullie zijn onder-
deel van onze familie en daar ben ik blij en trots op.

Fuseliers, gefeliciteerd met deze mijlpaal en welkom in het 
warme nest van het 17e Pantserinfanterie bataljon! Volo et Valeo!

Binnenkomst VTO MOT

Op vrijdag 16 juni zijn onder luid applaus van familie en 
nieuwe collega’s zeven officieren en vijftien onderofficieren 
door de achterpoort gemarcheerd. Hiermee ronden zij na 
37 weken hun Vaktechnische Opleiding ‘Gemotoriseerde 
infanterie’ (VTO MOT) af. Zij gaan als juniorleaders aan de 
slag binnen 17 Pantserinfanterie en 42 BLJ van 13 Lichte 
Brigade.

Deze juniorleaders maken het verschil op het slagveld en 
zijn van cruciaal belang voor het behalen van opdrachten. 
Het leiderschap en tactisch vernuft van juniorleaders zijn 
essentieel voor het succes van een brigade! Daarom heb-
ben ze een opleiding gevolgd die perfect aansluit bij de ope-
rationele realiteit. Discipline en voorbeeldgedrag stonden 
centraal tijdens de opleiding. Als juniorleaders dragen ze 
niet alleen discipline uit, maar handhaven ze het ook.

Gedurende dertien dagen hebben de cursisten in de eind-
oefening non-stop gepresteerd op het gebied van leider-
schap, commandovoering en tactiek, ondanks weinig slaap 
en veel fysieke inspanning. We zijn trots op hun prestaties 
en wensen hen veel succes in hun nieuwe rol als pelotons- 
en groepscommandanten!
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Een sportieve dag met gouden randje

Donderdag 22 juni stond in het teken van vele activiteiten 
door het hele land waar meerdere eenheden van het Batal-
jon aan deelnamen.

Grebbeberg masters

Zo hebben verschillende teams vandaag deelgenomen aan 
de Grebbeberg Masters op Kwintelooijen, Rhenen. Dit is 
een jaarlijks terugkerend sportevenement voor het goede 
doel, en waar we met en voor onze gewonde (oud) col-
lega’s sporten. Dit jaar kwamen de opbrengsten ten goede 
aan het Sportfonds Five Five Out. Teams konden deelnemen 
aan mountainbiken, wielrennen, hardloop estafette en wan-
delen. Teams van het bataljon hebben meegedaan aan de 
wielren rondes, waarbij ze ruim 75 kilometer hebben ge-
fietst. En liepen teams tijdens de hardloop estafette meer-
dere keren een pitte ronde van 2,83 kilometer, onverhard 
en met ongeveer 60 meter aan trappen. Een hele prestatie!

Open Militair Kampioenschap Schieten geweer 
en pistool
Dit is een internationale wedstrijd op het Infanterie Schiet-
kamp in Harskamp. Schieten is een belangrijk onderdeel als 

militair zijnde, deze wedstrijd is een goed moment om de 
schietvaardigheid van diverse onderdelen te vergelijken en 
voor eenheden een moment om naar toe te werken. 

Er deden meerdere 
teams mee aan deze 
wedstrijd. Zo zijn de 
dames eerste gewor-
den met Glock schieten 
en de heren 3e bij het 
geweer schieten. Over-
all hebben de teams de 
eerste prijs behaald en 
hebben daarmee de 
Generaal van Wiggen 
Trofee gewonnen voor 
eenheid met in totaal 
het beste geweer- en 
pistool team. Daar zijn 
we natuurlijk heel erg 
trots op!

Zilveren Spike
Dit is een vaardigheidswedstrijd voor verschillende anti-
tankgroepen. Hierbij meten, testen en vergelijken ze deze 
groepen in wedstrijdverband met betrekking tot specifieke 
tactieken, technieken en procedures. Tijdens deze wedstrijd 
is een team van het bataljon op de vierde plek geëindigd. 
Een resultaat om trots op te zijn.



Rhino Challenge 2023

Woensdag 28 juni, vond de jaarlijkse sportdag van 13 Lichte 
Brigade, de Rhino Challenge, plaats. Tijdens de Rhino Chal-
lenge wordt er gestreden om de Rhino Challenge Bokaal. 
Verschillende onderdelen van de sportdag tellen hiervoor 
in de punten mee, o.a. Hero WOD, military dropping, ori-
ënteren/schieten en de speedmars. De commandanten 
konden tijdens het Commandantenspel nog extra punten 
binnenhalen.

De winst is binnen
De brigadesportdag is gewonnen, en hoe! We hebben de 
volgende prijzen in de wacht gesleept:

Overall: 1e plaats
Commandantenspel: 1e plaats
Basketbal: 1e plaats
Hero WOD: 1e plaats
Military dropping: 1e plaats
Oriënteren / schieten (duathlon): 1e plaats
Schieten: 1e plaats
Ludieke spellen: 1e plaats
Touwtrekken: 3e plaats
Klein terrein voetbal: 3e plaats
Speedmars: 3e plaats

Die Rhino Bokaal hebben we dan ook zeker verdiend!

Sportvrouw 2023
Tijdens het Brigade-appèl 's ochtends is de prijs voor beste 
sportman en sportvrouw 2023 uitgereikt. De prijs voor 
Sportvrouw 2023 ging naar:
Fuselier der Eerste Klasse Iris Hinfelaar!

Fus1 Iris Hinfelaar is op en top militair, zo ook op sportief vlak. 
Tijdens de sportlessen onderscheidt ze zich als een alleskunner. 
Zo is ze met hardlopen een vaste gast in de spitsgroep en geeft 
ze veel collega’s het nakijken. Ook qua kracht zit het goed, zo is 
te zien tijdens WOD’s en bij haar laatste goede deelname aan 
sterkste man/vrouw.

Daarbij is ze dit seizoen een ware aanwinst voor de sportkalen-
der en heeft ze o.a. punten gepakt als een van de kartrekkers 
van het vrouwen speedmars-team. Niet alleen het maximale uit 
zich zelf halen op verschillende onderdelen, maar ook erg actief 
in het motiveren van anderen. Dit tijdens een sportles, fysiek 
moment in het bos, maar ook om deelname aan verschillende 
sportwedstrijden aan te moedigen.

Altijd vrolijk, enthousiast en positief, kortom, een aanwinst voor 
Team Oirschot, zeker op sportief gebied.

Iris, wij zijn trots op jou en erg blij met een aanwinst als jij 
voor ons bataljon. Ga zo door!
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Uitreiking rode erekoord Adjudant Joris

Op 29 juni heeft tijdens een bijzonder appèl Adjudant Joris 
zijn Rode Erekoord ontvangen van de Regimentscommandant 
wegens het langdurig structureel uitstekend functioneren.

In zijn functie als Adjudant Operatien heeft hij door zijn lo-
yaliteit, toewijding, vakkennis en coachende rol binnen het 
bataljon en daarbuiten laten zien dat hij het rode erekoord 
meer dan verdient.

Niet alleen in zijn huidige functie heeft hierbij de doorslag 
gegeven, maar ook in alle voorgaande functies heeft Joris 
uitstekend gefunctioneerd.

Een ieder weet waar hij of zij aan toe is bij Joris. Hij is altijd 
authentiek en “what you see is what you get”.

Zo las Overste Verhoef ook voor tijdens de uitreiking; 
“Jouw ‘rode draad’ heeft altijd gelegen bij het begeleiden/

coachen en spiegelen van alle Fuseliers binnen het bataljon, 
of dit nu manschappen, onderofficieren of officieren zijn. 
Personeelszorg staat bij jou dan ook hoog in het vaandel”.

Jarenlang heeft Joris laten zien dat hij die toegewijde on-
derofficier is, die iedereen in zijn team wilt hebben. Hij is 
een professioneel pur sang en heeft daarnaast ook nog een 
‘Oranje/Blauw’ hart met een zeer groot netwerk. Joris zijn 
rol binnen het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene is niet 
onopgemerkt gebleven en draagt bij aan deze waardering.

De Regimentscommandant sloot af met de woorden “als 
iemand het rode erekoord verdient, ben jij het wel”.

Joris, van harte gefeliciteerd met deze mooie onderschei-
ding!

Rode erekoord
Militairen ontvangen het rode erekoord 
wanneer zij zich onderscheiden door 
bijzonder gedragingen, bijzondere in-
spanning, toewijding of loffelijk handelen. 
Het onderscheidingsteken bestaat uit 
een ponceaurood koord met gouden 
nestels en wordt gedragen op de linker-
schouder van het Dagelijks Tenue

Historie rode erekoord
Het rode erekoord, is een van oorsprong Frans onderdeel 
van een uniform en heet daar een Fourragère. In Nederland 
en ook in andere landen is het een waarderingsonderschei-
dingsteken, een aanduiding van een functie of een collec-
tieve onderscheiding die aan een vaandel wordt gebonden 
en door alle militairen van een eenheid wordt gedragen.

De Fourragère werd volgens sommige bronnen ingesteld 
door Keizer Napoleon I maar is volgens legenden ouder; de 
Hertog van Alva zou de soldaten van een eenheid die voor 
de vijand op de vlucht sloeg als waarschuwing een koord 
om de hals hebben laten dragen. Aan dat koord zouden zij 
worden gehangen wanneer zij nogmaals op de vlucht sloe-
gen. Een volgende maal waren zij in het gevecht zo dapper 
dat zij het koord als onderscheiding bleven dragen.

Eerste plaats Forward Observer Bokaal

Op 12 juli hebben Forward Observers (FO) Mariët (17 Charlie) en Rene 
(42 Brigade Verkennings Eskadron) deelgenomen aan de FO wedstrijden 
op het Artillerie Schietkamp (ASK) ’t Harde. Hier kregen de FO groepen 
de mogelijkheid om in competitief verband hun kennis en vaardigheden te 
tonen.

Dit was de eerste editie van deze wedstrijd, waarbij de groepen onder an-
dere werden getest op het bepalen van coördinaten, materiaalherkenning, 
oriënteren en procedures met live fire. De Forward Observers werden be-
oordeeld op nauwkeurigheid, snelheid en procedure. Het team van Mariët 
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en Rene won 5 van de 9 onderdelen en hebben daarmee de FO bokaal 
gewonnen.

Luitenant Mariët en Wachtmeester Rene, wat een top prestatie! Gefelici-
teerd met deze eerste plaats!

Als onderdeel van het Fire Support Team (FST) is een FO groep verant-
woordelijk voor de eindgeleiding van grondgebonden vuursteun. Aangezien 
deze grondgebonden voorsteun 24/7 beschikbaar is en nagenoeg niet af-
hankelijk van het weer, is een FO-groep een belangrijke sensor, verbindings-
platform en effectenbrenger voor de manoeuvre. Het brengen van deze ef-
fecten dient dan wel nauwkeurig, tijdig en conform procedure te gebeuren.

A “Tijger” Compagnie

Alfa Compagnie neemt Operatie Interflex over van de 
Delta Compagnie
In dit opleidingsprogramma in het Verenigd Koninkrijk trai-
nen militairen Oekraïners om te vechten in en voor hun 
land tegen de Russische agressor. Afgelopen drie maanden 
heeft de Delta-compagnie de opleiding gegeven aan de Oe-
kraïense vrijwilligers.

Vorige week hebben de Delta-springbokken de training 
overgedragen aan de Alfa-compagnie. De Tijgers zullen de 
komende maanden honderden Oekrainse vrijwilligers op-
leiden tot basisinfanterist. Zij hebben dan vorige week op 
de vliegbasis Eindhoven voor de komende periode afscheid 
genomen van hun familie.

Tijgers veel succes de komende periode en Springbokken 
welkom thuis.

Activiteiten B Compagnie
Tekst: SM Wagemans (CSM)

Inleiding
Momenteel bevinden de EAGLES zich halverwege het Ba-
sis-X jaar. Binnen de trainingsfilosofie betekent dit dat het 
complete pakket aan taken tot op groepsniveau is getraind. 
Om tot dit punt te komen doorliep de compagnie de afge-
lopen maanden vijf oefeningen met allen een eigen thema 
en twee schietseries in Bergen-Hohne (SOB). De trainings-
activiteiten van de compagnie waren zo veel als mogelijk 
toegesneden op een mogelijke toekomstige inzet van de 
eenheid. De tot nu toe doorlopen trainingsscenario’s wa-
ren zo ingericht dat ze aansloten bij het beheersingsniveau. 
Weliswaar wordt de complete taak overwegend getraind 
in een compagniescontext. De focus tijdens evaluaties sluit 
aan bij het beheersingsniveau. Hierdoor is de eenheid in 

staat gericht leerpunten bloot te leggen en waar nodig 
denkwijzen aan te passen.

Aangezien getraind zijn meer is dan het beheersen van 
skills, drills en het trainen van de individuele fysieke ge-
steldheid, wordt er doorlopend aandacht besteed aan de 
bereidheid te willen vechten, team cohesie en leiderschap.

Nationale Veteranen Dag:
Zo namen de EAGLES op zaterdag 24 juni deel aan de jaar-
lijkse nationale veteranen in Den Haag. Door deelname van 
honderd EAGLES in ceremonieel tenue was het 17 Painfbat 
GFPI sterk vertegenwoordigd tijdens deze dag. De VVVGFPI, 
aangevuld met de uitzendvlag van ons bataljon maakte het 

B “Eagle” Compagnie



	september 2023	 25

detachement compleet. Het gezamenlijke optreden afgeslo-
ten met het fuselierslied op het Malieveld droeg bij aan de 
erkenning voor en verbondenheid met onze veteranen.

Normandie
17 PAINFBAT GFPI herdenkt jaarlijks in Normandië de 
bijdrage van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses 
Irene (KNBPI) die werd geleverd in de bevrijdingstocht 
naar Nederland. Dit jaar was het aan de B-EAGLES om 
hier invulling aan te geven namens het bataljon. Door het 
uitvoeren van een herdenkingsceremonie, beëdiging en 
koorduitreiking en een battlefield tour (BFT), gericht op de 
geschiedenis van ons regiment, is er trots voor de eenheid, 
onderlinge kameraadschap en waardering voor onze DIG-
dragers aangewakkerd.

Een bijzondere gebeurtenis om te benoemen is de herden-
kingsceremonie voor de Kpl1 Peels. Op de landingsstran-
den van Normandië werd op een waardige manier door de 
EAGLES voor de laatste maal afscheid genomen van Erik 
Jan. Na afloop van deze ceremonie is zijn as in besloten 
gezelschap uitgestrooid.

NIV II meting: Omdat meten, weten is!
Zoals eerder beschreven zijn de afgelopen maanden alle 
taken op groepsniveau getraind. Om een zo duidelijk mo-
gelijk beeld te krijgen waar de eenheid op dit moment staat 
werden er tijdens de afgelopen oefening in BRUCKNEU-
DORF (Oostenrijk) groepstesten afgenomen. Iedere groep 
liet zich van zijn beste kant zien tijdens een offensief en een 
defensief scenario. Beoordeeld door de PC en OPC van 
een ander peloton, creëerden we binnen de eenheid een si-
tuatie waarbij er door een neutrale partij feedback gegeven 
kon worden op zowel de prestatie als het (leiderschaps)
gedrag. Het bij elkaar meekijken versterkt de eenheid van 
opvatting binnen de compagnie en draagt bij aan een ster-
ker wij-gevoel. 

Doorkijk
Waar de focus het eerste half jaar heeft gelegen op het 
optreden met de groep binnen de context van het NIV IV 
gevecht, wordt deze in de komende oefeningen en schietse-
ries verlegd naar het NIV III (peloton) en start de compag-
nie met het trainen van de staffunctionarissen door middel 
van staftraining.

Oefening Snow Eagle

Week 12/13 stond voor de Bravo Eagles in het teken van 
de oefening Snow-Eagle. 
Tijdens deze oefening werd het vechten, verplaatsen en 
verblijven in winters bergachtig terrein beoefend. 

Aan gekomen op de Lizum-Walchen kazerne in Wattens, 
Oostenrijk, begon het trainingsprogramma vrijwel direct te 
draaien.
Onder leiding van specialisten werden er praktijklessen 
verzorgd over lawine piepers, verplaatsingstechnieken, 
schiethoudingen en onderkomens.

Nadat deze informatie en technieken door de Fuseliers ei-
gen gemaakt werd, kon de driedaagse actie beginnen!

De eerste dag stond in het teken van het verplaatsen rich-
ting de eerste overnachtingslocatie, het beoefenen van de 
eerdere genoemde praktische handelingen en het verken-
nen van de aanvalsdoelen. Nadat dit alles uitgevoerd was 
kon het opbouwen van de onderkomens en de welverdien-
de nachtrust beginnen.



Eenmaal 's ochtends wakker geworden was het tijd om de 
aanval in te zetten. Over twee verschillende sporen bega-
ven de Eagles zich naar de opgedragen aanvalsdoelen. 
Nadat deze geneutraliseerd waren kon de verplaatsing ver-
der doorgezet worden naar het zadel en tevens het hoog-
ste punt van deze training op 2410 m.
Deze doorstoken te hebben was het zo goed als tijd voor 
de laatste overnachting.
Op locatie aangekomen sloeg het weer snel om, hevige 
windstoten en sneeuwval zorgden voor een extra dimensie.

Toen de ochtend eenmaal aangebroken was bleek het weer 
nog niet te zijn gaan liggen.
Na een korte verplaatsing was het tijd voor de ijsbreek-
drill. Een voor een ging eenieder het gecreëerde wak in 
waarna er buddy’s gewijs moest worden gezorgd voor dro-
ge kleding en warme drank.

Met deze driedaagse achter de rug was het tijd voor het 
tweede gedeelte van deze oefening waarbij het verplaatsen 
op ski's en groepscohesie centraal stonden.

Al met al een geslaagde oefening!

Detachement B compagnie Vierdaagse Nijmegen 2023

De eerste dag: 18 juli .
Vanmorgen was het zo ver, de aftrap van de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar loopt er 
een detachement van de Bravo Compagnie mee. Vanmorgen vroeg liepen zij onder 
de helm en laarzen door.

Veel succes Eagles! 

De laatste dag: 21 juli.
Ze zijn binnen! Alle eenenveertig Fuseliers zijn vandaag over  
Via Gladiola komen lopen. 

Een enorme prestatie! 

Gefeliciteerd Fuseliers!
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Met trots een Garderegiment!
Tekst: Sergeant Luc Hermkes

Op dinsdag 11 april vond het staatsbezoek plaats van Zijne 
Excellentie Macron, president van de republiek Frankrijk. 
Bij de Charlie Compagnie is een aantal weken van tevoren 
het steunverzoek binnen gekomen, om als ereschildwacht 
te dienen tijdens het staatsbezoek van President Macron. 
Dit vergde de nodige voorbereidingen. Voor ons als onder-
deel van een Garderegiment de uitgelezen kans om te laten 
zien wie wij zijn en waar we voor staan.

Voorbereiding
In de voorafgaande weken werd vanuit de commandant 
ereschildwacht een bevel verstrekt aan alle ondercomman-
danten, die op hun beurt hun eigen analyse hierop loslie-
ten en met adviezen kwamen aan hun commandant. Aan-
sluitend werden de Ceremoniële Tenuen  aangemeten en 
klaargemaakt om richting Amsterdam te brengen. Hierna 
was het aan de commandanten van aflossing (CvA) zaak 
om de benodigde oefenmomenten in te plannen, om per 
eenheid de juiste exercitie aan te leren. Het oefenen van 
de exercitie was van groot belang, want eenmaal aangeko-
men op de Dam in Amsterdam moest alles kloppen. Nadat 
iedere eenheid en CvA goed getraind had met de groep is 
er een groot compagniesoefenmoment gehouden. Daarin 
werden alle puntjes op de i gezet, vragen beantwoord en 
eenheid gecreëerd.

Amsterdam
In de vroege morgen van 11 april om 04:00 uur vertrok-
ken vier combi’s en een bus vanuit de RVS-kazerne naar 
het Marine Etablissement Amsterdam (MEA). Hier werd 
iedereen gelegerd en werd er omgekleed in CT. Hier wer-
den ook de laatste oefenmomenten nog opgepakt voor er 
verplaatst werd richting de Dam. Met behulp van combi’s 
en motorbegeleiding van de KMar verplaatste de eerste 

van in totaal drie shiften ( bestaande uit 2x bezetting/ 2x 
aflossing/2x reserve/1x CLS/1xCvA) naar de Nieuwe Kerk. 
In de Nieuwe Kerk bevond zich de wachtlocatie in de Eg-
gertzaal. Dit was de ‘uitwachtlocatie’ voor hen die geen 
dienst hadden voor het paleis. Vanaf 10.15 uur werden de 
posten betrokken door een CvA en twee keer bezetting. 
Vanuit de Nieuwe Kerk werd er verplaatst naar de zijkant 
van het paleis, hier werd er opgesteld en kon de bezetting 
van de posten beginnen. Na ieder uur werd er indien mo-
gelijk gewisseld van bezetting. Door de vele malen geoe-
fende exercitie verliep dit zeer soepel, doch moest er altijd 
rekening mee gehouden worden met de voertuigen dan 
wel de ceremonieën die voor het paleis plaatsvonden. Dit 
vergde enig aanpassingsvermogen van de ereschildwacht. 
Iedere acht uur arriveerde de volgende shift die de dienst 
over kwam nemen. De ereschildwacht en de rotatie hier-
van werd het gehele verblijf van president Macron vastge-
houden tot 12 April 19:00 uur.  Nadat de laatste shift klaar 
was werd er terug verplaatst richting het MEA en kon de 
afwikkeling beginnen. 

C “Beren” Compagnie



Afwikkeling
Zodra iedereen op het MEA was aangekomen werd er be-
gonnen met het terughangen van de CT’s. Deze werden 
door het KPU-bedrijf hier weer opgehaald. Nadat alles in 
orde was gemaakt werd er terug verplaatst naar de RVS-
kazerne. Hier vond nog een gezamenlijke afsluiting plaats 
en zijn de eenheden weer ter beschikking gesteld. De com-
mandanten hebben hierna nog een debrief met elkaar ge-
had waarin alles werd besproken en punten te verbetering 
zijn aangedragen.

Conclusie
Zelf heb ik als CvA opgetreden en ik vond dit een zeer 
waardige opdracht om uit te voeren. En ik deel die mening 
met iedereen die betrokken was bij de ereschildwacht. Met 
name om als Garderegiment deze eervolle taak te mogen 
voltooien is iets wat mij bij zal blijven. Omdat we veel aan-
dacht hebben besteed aan de voorbereiding was de uit-
voering des te beter en hebben we een positieve bijdrage 
kunnen leveren aan de publieke opinie over de krijgsmacht.
Al met al was het een mooie taak om uit te voeren en laat 
dit zien waarom wij als Regiment ons terecht een Gardere-
giment mogen noemen!

Oefening NOBLE JUMP
Tekst: Tweede luitenant Confurius, PC 4e Peloton 

(foto’s in dit artikel zijn van Wessel Zuijderduin Fotografie)

Een uitgestrekt tentenkamp, tientallen voertuigen, tanks, 
helikopters, vliegtuigen en honderden militairen. Het is een 
indrukwekkend gezicht wanneer je rondloopt over het kam-
pement in zuid-Sardinië. Vanuit zeven verschillende NAVO 
landen zijn 2200 militairen verzameld voor de oefening No-
ble Jump. De VJTF(Very High Readiness Joint Task Force) is 
in volle sterkte aanwezig om te laten zien wat zij waard is.

En laten zien wat we waard zijn, dat doen we. De logis-
tieke uitdaging van het verplaatsen van zoveel personeel 
en materieel is inmiddels bereikt. Nu kan gestart worden 
met trainen. Samen met onze internationale partners gaan 
we de komende dagen verschillende oefeningen draaien. 
De Joint allied power demonstration is hiervan de kers op de 
taart. In een geplande demonstratie gaan wij samen met 
Duitse en Noorse compagnieën een actie ontplooien.

Onze Fuseliers zijn in de actie de eerste verdediging. De fic-
tieve vijand verplaatst zich naar onze sector en wij openen 
het vuur. Met voertuigen, uitgestegen infanterie en onze 
60mm mortier delen we de eerste klap uit. Na een kort ge-

vecht krijgen we de call naar de tweede linie te verplaatsen. 
Daar aangekomen vallen we verder terug zodat de Noorse 
CV-90’s het gevecht kunnen overnemen. Met behulp van 
luchtsteun vechten de Noren zich terug in onze oude po-
sities. Vervolgens is het de beurt aan de Duitsers. Met Le-
opard tanks zetten zij vanaf de rechterflank de tegenaanval 
in en drijven zij de vijand terug.

	 28
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De hele operatie is tot op de minuut gepland en uitgebreid getraind voordat de live fire demonstration plaatsvindt. Ondanks 
het geprepareerde karakter van de actie geeft het aan wat mogelijk is. Door samen te werken met NAVO-partners raken 
we ook in deze context op elkaar ingespeeld. De demonstratie laat daarnaast zien hoe een joint optreden met NAVO-
partners eruitziet. Door samen te trainen, gebruik te maken van elkaars ervaringen en verschillende wapensystemen ont-
staat er een beeld van hoe een echte inzet van de VJTF eruit kan zien. Hoe meer wij trainen in deze setting hoe beter. Train 
as you fight!

D “Springbok” Compagnie

Ervaringen Operatie Interflex

Operatie Interflex door een Korporaal van Staf 17 Dcie                                                                        
Vanuit de ogen van een korporaal van de staf. Na voorbe-
reiding en veel planning door ‘keyplayers’ was 3 april ein-
delijk de dag om onze inzet te beginnen. Met de Amaroks 
vertrokken we naar de haven in  IJmuiden om aansluitend 
onze voertuigen te parkeren op de boot en onze hutten te 
betrekken. Eenmaal gelegerd gingen we even bekijken wat 
er op de boot te doen was. Een bingoavond met een gast-
heer die mij veel deed denken aan een oud-mafioso.

Na de HOTO, aankomst van de hoofdmacht en gelegerd 
te zijn in Wathgill kunnen we beginnen aan de voorberei-
dingen. De pelotons zijn druk bezig met het voorbereiden 
van de lessen terwijl wij als staf ons opmaken voor de HAP 
(Handling and processing)

De Hap
Met een team bestaande uit staf, Opc’n, manschappen en 
tolken konden we ons opmaken voor een vier uur durende 
reis naar het zuiden om de trainee’s te ontvangen en te 
kleden. Eenmaal op locatie troffen we een grote loods op 
een kazerne ‘in the middle of nowhere’ aan. Na de voertui-
gen weggezet te hebben werden we ontvangen door een 
majoor en zijn manschappen, of zoals hij ze noemt ‘’F*king 
Pikeys’’. De mensen die de Britse televisieserie ‘Peaky Blin-
ders’ gekeken hebben weten wat dit betekend. 

In de loods staan ongeveer tweehonderd stapelbedden, pal-
lets met uitrusting geformeerd als een straatje, pooltafel en 

in de hoek een JBL Boombox. Een geïmproviseerde KPU 
laten we maar zeggen. Na het avondeten was het tijd om 
even de koppen bij elkaar te steken en met een plan te 
komen om het zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen. 
Een goed plan werd gemaakt en beoefend. Met een gerust 
hart konden we met een hek afgeschermde stapelbedden 
betrekken want de trainee’s komen midden in de nacht aan. 
Wat voor mensen zouden er arriveren? Zijn ze hier vrijwil-
lig, of opgeroepen? 

De volgende ochtend nadat de trainees midden in de nacht 
zijn aangekomen was het tijd om alles vlekkeloos te laten 
verlopen. Iedereen nam positie op het afgesproken plek 
in om de stroom van trainees zo snel en secuur mogelijk 
door het proces te laten gaan. 
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Mijn positie was aan het eind van de kledingstraat en het 
begin van de locatie om te tellen en passen en per 8 man 
kon ik ze doorsturen naar een van de 4 locaties die gerund 
werden door de pelotons. Hierdoor kon ik pas echt zien 
wat voor trainees het waren. Het was een mix van nerveuze 
en vastberaden gezichtsuitdrukkingen. Ik maakte een praatje 
met de mensen die wel Engels konden. Bakker, vrachtwagen-
chauffeur, ondernemer en een handje vol beroepsmilitairen. 

We waren lekker bezig en het liep na wat aanpassingen 
compleet gestroomlijnd. Plots werd het stil. compleet stil. 
Ik keek op mijn horloge en zag dat het 08.59 was. De JBL 
boombox waar EDM en Drum & bass door klonk veran-
derde in de stem van president Zelensky. Zijn stem galmde 
door de hele loods. En de nerveuze blikken van sommige 
trainees veranderden ook in een vastberaden blik. Ik kon 
niet verstaan wat zijn toespraak over ging. Maar ik denk dat 
iedereen wel kan invullen waar het over ging. Een tikkend 
geluid van een klok vervolgde om zo het door president 
Zelensky aangekondigde minuut stilte te starten. Na een 
minuut verstreken te zijn werd er afgesloten en riep ie-
mand ‘’SLAVA!’’ waarop tweehondeerd man schreeuwde 
“UKRAINI!’’ Ik heb nog nooit eerder van top tot teen kip-
penvel gehad. Dit is inderdaad een bijzondere inzet.

Operatie Interflex door Fus1 B.H.M.A van Wersch
Op 8 april ben ik met mijn eenheid, 17 Delta Springbok 
compagnie richting Engeland vertrokken voor operatie In-
terflex. Drie maanden lang gaan we hier training verzorgen 
om twee lichtingen Oekraïners op te leiden. In vijf weken 
tijd trainen we ze in alle basis facetten van het infanterieop-
treden zoals: Optreden verstedelijk gebied (OVG), vechten 
in loopgraven (trench warfare) en contact drills. 

Na in december de MFO afgerond te hebben kon ik meteen 
met mijn nieuwe eenheid op inzet. Mijn voornaamste taak 
is het geven van demo’s maar ook het uitleggen en evalue-
ren van de acties. Het is voor mij bewonderenswaardig hoe 
snel de trainees nieuwe stof tot zich opnemen. We gaan als 
een sneltrein door de training heen. Voor de trainees is het 
heel intensief omdat ze tot voor kort nog gewoon werk-
zaam waren als bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur of kok. 
Maar toch blijven ze elke dag weer opnieuw gemotiveerd 
om het beste uit de training te halen. Ook zijn ze heel dank-
baar naar ons toe wat ons ook weer motiveert. 

Al met al ben ik blij dat ik mijn steentje mag bijdragen aan 
deze inzet en daarmee indirect aan de strijd in Oekraïne. Ik 
heb immens veel respect voor de mannen die we opleiden 
en heb vertrouwen in hun succes. 

Operatie Interflex eenheid 8 door Eerste  
luitenant der Fuseliers M.L.M Reijnders
Pelotonscommandant eenheid 8 
Van wapenleer tot aan het herkennen en uitschakelen van 
de T-series en Armoured Infantry Fighting Vehicles. In vijf 
weken tijd probeert iedereen van de eenheid er alles aan 
te doen om zoveel mogelijk kennis over te dragen aan de 
Oekraïense militairen. 

Tussen de Oekraïense trainees zitten veel personen die 
gevechtservaring hebben. Dit varieert van het vechten in 
de Krim als vrijwilliger tot aan enkele maanden geleden in 
het oosten van Oekraïne Deze ervaring wordt door ons 
uitgevraagd en geïntegreerd in alle lessen die wij verzorgen. 
Het enige probleem wat wordt ervaren in de uitvoering 
van deze inzet is het gebrek aan tijd. 
De eerste drie weken van de eerste rotatie zijn inmiddels 
voorbij. Concreet betekent dit dat de Trainees twaalf veld-
dagen hebben gehad en daarmee het ‘groene’ gedeelte van 
de cursus hebben afgerond. De laatste twee weken staan in 
het teken van LFX oefeningen zowel statisch als bewegend 
in buddyparen. Het valt de mannen zwaar dat we na drie 
weken al moeten stoppen met het tactische gedeelte van 
de opleiding.

           ‘We kunnen ze nog zoveel dingen leren,   
            en het niveau is nog alles behalve 
            voldoende om ze de oorlog in te sturen’. 

Helaas is dit voor de Oekraïense trainees de werkelijk. De 
beschikbare tijd is de beperkende factor in de diepgang die 
we kunnen aanbrengen en in de getraindheid van de trai-
nees. 

Als commandant van eenheid 8 maakt het mij ontzettend 
trots om te zien hoe iedereen van de eenheid er alles aan 
doet om zoveel mogelijk kennis over te dragen aan de Oe-
kraïense trainees.
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Operatie Interflex door Sgt M. Groeneveld 17 
D”springbok”cie
De naam van de operatie zegt het al, flexibel zijn. Dit is een 
competentie waarin wij binnen de landmacht heel goed in zijn.

Voorbereidingen gedaan voor de operatie maar pas wan-
neer de Oekraïense Rekruten, na een lange reis vanuit Oe-
kraïne, de bus uitstappen weet je wat voor vlees je in de 
kuip hebt. Eerste indrukken worden gemaakt en onze ka-
pitein geeft ze het welkomstwoord. De Oekraïense rekru-
ten staan als compagnie van tweehonderd man opgesteld, 
waarna ze uit volle borst “Slava Ukraini” roepen. De Rekru-
ten weten waarvoor ze komen, een intensieve maar vooral 
hoognodige opleiding. Om hun thuisland te bevrijden.

De totale opleiding duurt vijf weken. In deze vijf weken ko-
men verschillende onderwerpen aan bod waar zij te maken 
mee gaan krijgen als ze terug keren naar Oekraïne. Zo komt 
het wapensysteem AK aan bod, niveau 1 te velde, tactisch 
optreden niveau 1/2, trench, ovg en het MARCH protocol. 

De opleiding wordt afgesloten met negen dagen schieten en 
hierna zijn zij gereed om terug te gaan naar hun thuisland. 

Vijf weken zijn kort maar wij proberen er het maximale uit 
te halen. Het maakt me trots om te zien wat wij hebben be-
reikt de afgelopen weken, wat de rekruten hebben bereikt. 

Viking Rivalry Challenge
Tekst: Bart Vossen 17 D ”Springbok” Compagnie

Op donderdag 1 juni heb ik deel mogen nemen aan de 
Viking Rivalry Challenge van het Telemarkbataljon in Noor-
wegen.
Hier mocht ik namens het Bataljon meedoen in het VJTF 
(Very High Readiness Task Force)- team, dat was uitgeno-
digd door het Telemarkbataljon.
Deze challenge is hét evenement van dit Noorse bataljon, 
waarvoor zij het hele jaar trainen en van elke eenheid de 
beste teams samenstellen.

Op 30 mei vloog ik alleen naar Noorwegen om daar sa-
men met een soldaat van 110 naar ons hotel in Elverum te 
rijden. 's Avonds zijn we naar de "icebreaker" gegaan om 
kennis te maken met het uitgenodigde Interflex team welke 

bestond uit 7 Britten. Hier kwamen we meer te weten over 
wat ons de volgende dag te wachten stond en hoe groots 
dit evenement voor de Noren is.

De volgende dag, 1 juni, leerden we 's ochtends bij het hotel 
de rest van ons VJTF team kennen: een Nederlandse over-
ste, twee Duitse luitenants en twee Noorse soldaten. We 
verplaatsten naar kamp Rena waar we werden ontvangen 
als belangrijke gasten. 
Na een goed verzorgde brunch en een toespraak van de 
Vikingwacht van het bataljon, werden we voorbereid op de 
sportchallenge.

In teams van zes werd elke opdracht uitgevoerd. De op-
drachten waren vooral gericht op kracht die je bij Vikingen 
kan verwachten: zwaar tillen, trekken, roeien, hakken kwa-
men aan bod, afgewisseld met rennen, bijlgooien en speer-
werpen.
Het was een zware, maar erg vette ervaring waarbij ik heb 
genoten van de beleving en rivaliteit binnen hun bataljon.
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Dat zij trots zijn op hun roots was te merken, bijvoorbeeld 
aan het pantservoertuig verkleed als Vikingschip en de 
"wacht" verkleed als Viking.

Na de sportchallenge werden we meegenomen voor een 
verzorgde maaltijd, die natuurlijk ook compleet in de Viking 
stijl was, om de magen te vullen voor een groot feest met 
het hele bataljon.
Voordat het feest begon werd er nog een officieel gedeelte 
gehouden waar mensen werden beloond door aan 'the 
council' toegevoegd te worden en werden gestraft voor 
gemaakte fouten. Ondanks dat ik erg geen woord van heb 
verstaan was ook dit een erg bijzonder ervaring.

Voor het feest waren kosten nog moeite gespaard, waarbij 
wij als gasten bijzonder goed werden behandeld.
Al met al een super ervaring. Bijzonder om in de keuken 
van zo'n bijzonder bataljon te mogen kijken, al hun normen 
en waarden te mogen ervaren en deel te mogen nemen aan 
zo'n evenement!

Tekst: Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Andy van Dijk

Het is dit jaar al weer 75 jaar geleden dat bij de inhuldiging 
van Koningin Juliana (in september 1948) de ere-compagnie 
van het Garderegiment Prinses Irene voor de eerste maal 
paradeerde in het ceremonieel tenue. Een opvallend on-
derdeel van dit ceremonieel tenue is, naast de rode jas, het 
hoofddeksel. In dit artikel beschrijf ik de geschiedenis en 
het gebruik van dit hoofddeksel – de helmhoed – en de 
onderscheidende elementen van deze “Fuseliershelm”.

Algemeen
Een tropenhelm of helmhoed is een nauw om het hoofd 
sluitend lichtgewicht hoofddeksel dat vaak wordt ge-
bruikt in tropische en subtropische landen om het hoofd 
te beschermen tegen zon en / of regen. Daarnaast biedt 
de helmhoed ook enige bescherming tegen vallende voor-
werpen zoals takken, kokosnoten of andere boomvruchten. 
De helmhoed is enigszins waterwerend bij regen, raakt niet 
doorweekt en wordt dus niet zwaar. De (militaire) helm-
hoed had niet de functie en doelstelling vergelijkbaar met 
de huidige gevechtshelm. 

Militair historische context
In 1868 werden door Britse koloniale troepen voor het 
eerst tropenhelmen gedragen tijdens de veldtocht in Ethio-

pië. Deze helmen werden gebruikt door zowel infanteristen 
als cavaleristen. Binnen enkele decennia volgden de meeste 
koloniale machten het Britse voorbeeld; in de meeste ge-
vallen betrof het een kurken helm met een overtrek van 
textiel. De helmhoed van het uitgaanstenue was voorzien 
van goudkleurige versieringen, zoals een helmplaat op de 
voorzijde, een piek bovenop en knoppen aan de zijkanten. 
Hoofd- en opperofficieren droegen een helmhoed voor-
zien van een gouden rand. Te velde werden er geen versie-
ringen gedragen.

De helmhoed GFPI

Voorbeeld Sjako KNIL officieren/onderofficieren
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Binnen de Koninklijke Landmacht werd de helmhoed ge-
bruikt door het Koninklijk Nederlands Indisch Leger 
(KNIL). Bij de oprichting van het KNIL in 1830 werd de 
sjako ingevoerd als hoofddeksel bij het veldtenue. 

In 1894 werd, na zeer veel klachten, de sjako vervangen door 
de helmhoed. De donker gekleurde helmhoed had een lage 
prijs en was ook in Nederlands-Indië gemakkelijk te fabri-
ceren. Vanaf 1910 werd bij het KNIL de helmhoed alweer 
vervangen door een bamboe tropenhoed. De helmhoeden 
werden ook na 1910 nog gebruikt bij het KNIL, maar maak-
ten geen onderdeel meer uit van het officiële tenue. 

Ontwerp
In en op het ceremonieel tenue, van de hand van Frans Smits 
Sr, komt de geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade Prinses Irene tot uitdrukking. Het stamonderdeel 
van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene (GFPI) werd 
tijdens de oorlogsjaren in Engeland opgericht. Het ontwerp 
van het ceremoniële tenue is daarom gebaseerd op de oer-
oude Britse infanteriekleding, een rode scharlaken jas met 
donkerblauwe broek. De Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene omvatte alle wapens en dienstvakken van de 
Landmacht en er werd gedurende de Tweede Wereldoor-
log tijdelijk een grote groep Mariniers ingedeeld. Elementen 
die hiernaar verwijzen zijn in en op het ceremonieel tenue 
verwerkt.

De helmhoed GFPI
De helmhoed is gebaseerd op een typisch Britse infante-
riehelm. De kurken helmhoed is overtrokken met zwart 
fluweel. Aan de voorzijde van de helm bevindt zich de zoge-
naamde helmplaat. De helmplaat bestaat uit een vijfpuntige 
ster. Deze ster herinnert aan de Geallieerde 'invasiester' 
zoals destijds aangebracht op de voertuigen van de Konink-
lijke Nederlandse Brigade Prinses Irene. Het midden van de 
ster is een oranje kokarde waarop het regimentsembleem 
(de gekroonde banderol met de woorden 'Prinses Irene') is 
aangebracht. Bovenop de helmhoed is een vierpuntige ro-
zet van goudkleurig metaal bevestigd. De punten van deze 
rozet zijn bladvormig en op de rozet staat een zeskantige 
piek van 60 millimeter. Deze piek is zoals die van het Korps 
Mariniers, terwijl de witmetalen leeuwenkophaken aan de 
zijkanten dezelfde zijn als die op de kolbak van de Cavalerie 
en Koninklijke Marechaussee. Aan deze leeuwenkophaken 

wordt de kinketting bevestigd. De kinketting is gemaakt van 
goudkleurige metalen ringen op zwart soepel leder.

Het gebruik
De helmhoed is licht van gewicht, goed sluitend om het 
hoofd met redelijke ventilatie door een losstaande zweet-
band aan de binnenzijde en de diverse ventilatiegaatjes. De 
helmhoed ziet er krijgshaftig uit en het gezicht, de ogen 
en de nek van de drager worden behoorlijk beschut tegen 
de zon. De helmhoed is ook gemakkelijk te reinigen. De 
helmhoed wordt recht op het hoofd geplaatst, zodanig dat 
men net onder de vizierklep door kan kijken wanneer men 
in de houding staat. Met de veter aan de binnenzijde is de 
helm op de juiste hoogte af te stellen. De kinketting wordt 
op de punt van de kin gedragen. Van de niet-gebruikte losse 
ringen wordt steeds de derde ring aan de leeuwenkophaak 
gehangen. 

In Nederland worden de helmhoeden alleen nog gedragen 
bij de ceremoniële tenues van het Korps Mariniers, het Re-
giment van Heutsz en het Garderegiment Fuseliers Prinses 
Irene. De helmhoed behorende bij het ceremoniële tenue 
van het Regiment van Heutsz is een exacte kopie van het 
KNIL model 1894.

Curiositeit
Op 11 januari 2018 gaf Generaal-
majoor der Fuseliers b.d. Hans van 
der Louw zijn ceremoniële tenue 
in bruikleen aan de Regimentsver-
zameling. Bijzonder, want het tenue 
wijkt af van het origineel ceremo-
nieel tenue. Enerzijds, omdat de 
toenmalige Commandant Land-
strijdkrachten het dragen van de 
helmhoed bij zijn toenmalige functie 
niet gepast vond en daarom werd 
de gebruikelijke ceremoniële helm-

hoed vervangen door een generaalspet. Anderzijds, omdat 
hij als Adjudant-generaal van Z.M. de Koning te paard het 
Binnenhof betreedt tijdens Prinsjesdag. Een bereden Fuse-
lier dus en daardoor de enige Fuselier met sporen aan zijn 
laarzen. Dit uniek ceremonieel tenue is tentoongesteld in 
een vitrine in gebouw 18.

Bronnen: Wikipedia, www.fuseliers.nl, Vaandeldrager 124, Defensiekrant nr. 
18 (2014), www.nmm.nl  en het Regimentsboek (Sonnemans, Verweij e.a. 
5e druk).



	 34	 Vaandeldrager nummer 143

ZIE OMSLAG BESTAND


