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De kern van elk leger wordt gevormd door de militairen 
die het grondgevecht voeren, de Infanterie.
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automatische handvuur-
wapens, mortieren en 
antitankwapens. Ook be-
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en allerlei soorten nacht-
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De totstandkoming van de Vaandeldrager wordt mede mogelijk gemaakt door 
het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (vfonds). Vfonds 
kan mede dank zij inkomsten uit loterijen jaarlijks 200 initiatieven steunen die, 
vanuit de lessen getrokken uit oorlog en conflict, bijdragen aan onze sterke 
democratische rechtsstaat en vreedzame samenleving. Uw deelname aan deze 
loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.
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Tekst: Kolonel der Fuseliers b.d. Willem Verweij

“Old soldiers never die; 
they simply fade away”
Generaal Rudi Hemmes is overle-
den! In diverse landelijke publica-
ties wordt hij het boegbeeld van 
ons Regiment genoemd; en dat is 
natuurlijk ook zo.

Als jongeman, tijdens de Tweede 
Wereldoorlog,  ervoer Generaal 
Hemmes onrecht en onvrijheid. 
Na verzet hiertegen besloot hij 
de strijd tegen bezetting en on-
recht aan te gaan. Als lid van de 
Irenebrigade zag hij dat vrede en 

vrijheid niet gratis zijn. Daar moeten offers voor gebracht 
worden; en die bracht de Brigade. Zolang ik de Generaal 
ken heeft hij, als ervaringsdeskundige, deze boodschap uit-
gedragen aan de jongere generaties. Bereid je voor op strijd 
als je vrede en vrijheid wil; “Freedom does not come free”.

De boodschapper is nu overleden; maar zijn boodschap 
moet luid en duidelijk blijven en door u worden overgeno-
men in woord en daad. De Vaandeldrager was het blad van 
de Vereniging Oud-strijders KNBPI. Mede door de inspan-
ningen van Generaal Hemmes is het een Regimentsblad ge-
worden voor alle geledingen van het Garderegiment.
Daarom zal een gedeelte van deze Vaandeldrager opgedra-
gen worden aan Generaal Hemmes; dat verdient een boeg-
beeld (wij hopen op uw begrip). 

Wij wensen Madeleine en de familie alle sterkte toe om dit 
verlies te dragen. 

Wilt u de uitvaart die op 19 november jl. plaats vond nog 
eens (terug-) zien, dan kan dit via de volgende link:
https://www.youtube.com/watch?v=ugIH8ETkwjM 
(let op: het lijkt of er staat ugl < uu-gee-el> maar de l is een 
hoofdletter i!)
Of scan de QR-code:

Verder leest u in deze Vaandeldrager artikelen van de hand 
van onze redacteuren over de strijd en de  bevrijding van 
de omgeving van Breda (Dorst en Den Hout) door de Ire-
nebrigade. Daarnaast een uitgebreid verslag van de ervarin-
gen van Johan Haukes, Indië-veteraan.

Ook een uitgebreid verslag van de oefeningen van het ba-
taljon in de afgelopen periode. Natuurlijk mag ook een 
bijdrage van onze “Engelandvaarders 2.0” niet ontbreken . 
Zij trainen in multinationaal verband Oekraïense militairen 
voor hun inzet in de strijd tegen Rusland. Een deel van dat 
verslag wordt gevormd door een brief van de Regiments-
jongste over zijn bevindingen in het VK aan de op 6 okto-
ber bijeengekomen leden van de Vereniging van Officieren 
GFPI. Ook vindt u achterin weer een ‘regimentsgerichte’ 
culinaire bijdrage.

In de vorige editie van ons blad was er wegens plaatsge-
brek geen ruimte voor de bijdrages van het Genootschap 
Vrienden van de Fuseliers. In deze editie zijn de bijdrages 
van deze gewaarde groep “fans” van ons regiment alsnog 
opgenomen.

De redactie wenst u veel leesplezier!

Inleverdatum kopij Vaandeldrager 142
Het is ons voornemen Vaandeldrager 142 april 2023 uit te 
geven. Kopij is echter welkom vanaf heden. De uiterste in-
leverdatum is vrijdag 24 maart 2023

De Redactie wenst u een prachtige Kerst en een goed, ge-
zellig maar vooral gezond 2023 toe. 

Veel leesplezier met deze Vaandeldrager!

Van de Redactie
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Tekst: Regimentscommandant Luitenant-kolonel der Fuseliers Niels Verhoef 

Regimentsgenoten,

Op zondag 13 november 
bereikte ons het droevi-
ge nieuws dat ons boeg-
beeld Generaal-majoor  
Rudi Hemmes is overle-
den. Op de respectabele 
leeftijd van 99 jaar is hij 
ons ontvallen. Terugkij-
kend op zijn indrukwek-
kende levensverhaal en 
enorme bijdrage aan het 
regiment word je toch 
even stil. 

In deze Vaandeldrager staan we dan ook uitgebreid stil bij 
onze Rudi. Daarbij kijken we terug op een mooie uitvaart 
waar wij als regiment – zowel actief-dienenden als post-ac-
tieven – op een waardige manier aan hebben bijgedragen. Op 
zo’n moment van intens verdriet, ben je als Regimentscom-
mandant toch trots op de enorme binding binnen het Regi-
ment. En juist aan die binding heeft Rudi ook een enorme 
bijdrage geleverd.

Rudi, namens het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene har-
telijk dank voor alles wat je voor ons hebt betekend. Je was, 
bent en blijft een voorbeeld voor alle generaties Fuseliers.

En toch moeten we door. Op het moment van schrijven ben 
ik met een groot deel van de bataljonsstaf in Wildflecken 
(Duitsland) waar we onze bijdrage leveren aan de certifice-
ring van de 37e Panzergrenadierbrigade in haar rol als hoofd-
kwartier van de VJTF brigade. Voor mijzelf een eerste kennis-
making, voor de staf het laatste station naar de intensieve en 
zeer relevante stand-by periode volgend jaar. 
Ondertussen heeft de C Compagnie gisteravond afscheid 
genomen van hun laatste lichting Oekraïners in Engeland. 
Tegen de tijd dat u dit leest zijn ze terug. De mannen en 
vrouwen van de C Compagnie, aangevuld vanuit B- en D 
Compagnie, hebben daar gedurende drie maanden een top-
prestatie geleverd. Die taak lijkt op het eerste oog eenvoudig, 
maar probeer maar eens in vijf weken burgers op te werken 
tot militair om daarna nagenoeg direct te gaan vechten tegen 
de Russen. Randvoorwaarden, klimaat en de internationale 
omgeving maken de taak vervolgens nog uitdagender. De 
verantwoordelijkheid die onze mensen hebben gevoeld en 
getoond is bewonderenswaardig.

De A Compagnie heeft de laatste tijd getraind op pelotons-
niveau. De Tijgers zijn drie weken naar Oostenrijk geweest 

met de voertuigen. Niet alleen uitdagend voor de pelotons-
commandanten, maar zeker ook voor de chauffeurs. Vorige 
week zijn in Bergen-Hohne de pelotons allemaal schiettech-
nisch gecertificeerd op pelotonsniveau en is de tactische ni-
veau 3 test uitgevoerd.

De B Compagnie heeft zich gericht op de voorbereidingen 
op de Manoeuvre Functieopleiding (MFO) en daar de opstart 
meegemaakt. Nieuw is dat nu ook de voertuigbemanningen 
een specifieke functieopleiding krijgen die door de B Com-
pagnie zelf is ontwikkeld. Voor de opzet is veel belangstelling 
vanuit de andere compagnieën en de brigade, dus ik denk dat 
de Bereden Functieopleiding (BFO) blijft. Ondertussen heeft 
de B Compagnie ook de ceremoniële omlijsting van Prins-
jesdag verzorgd. Voor veel Fuseliers was dat een eerste ken-
nismaking met deze eervolle taak en voor iedereen was de 
uitvoering voor de Koninklijke Schouwburg nieuw. Aangezien 
de verbouwing van het Binnenhof nog wel even zal duren, zal 
dit voor de komende jaren de standaard worden.
Ook de D Compagnie heeft niet stil gezeten. Zij hebben ook 
een flink aantal mensen in INTERFLEX, hebben een aantal 
oefeningen met 43 Gemechaniseerde Brigade uitgevoerd en 
hebben deelgenomen aan de SOB. De Springbokken heb-
ben daarnaast twee nieuwe mortiergroepen uit de grond ge-
stampt, waardoor de vuurkracht van het bataljon weer sterk 
is vergroot.

Waar ik persoonlijk erg blij mee ben is dat de VVVGFPI ook 
plaats gaat maken voor ingezette militairen die niet de ve-
teranenstatus hebben. Los van de politieke en strategische 
discussie over de veteranenstatus moet er plek zijn voor 
onze mensen die zich voor vrede en veiligheid hebben inge-
zet in bijvoorbeeld eFP of  INTERFLEX, ongeacht of ze nu 
al dan niet formeel de veteranenstatus hebben. Doordat de 
VVVGFPI zich nu ook voor hen openstelt, kunnen we beter 
oog voor elkaar hebben en is het bijvoorbeeld makkelijker 
om in de toekomst een keer een reünie te organiseren. Voor 
onze jongere Fuseliers lijkt dat nu nog niet belangrijk, maar 
dat komt vanzelf. Schrijf je dus in bij de vereniging.

U begrijpt: hier staat een trotse bataljons- en regimentscom-
mandant, hoewel nu wel wat aangeslagen door het verlies 
van Rudi. Het is heerlijk terug te zijn bij de eenheid. De af-
gelopen periode ben ik met open armen ontvangen binnen 
zowel het bataljon als het regiment. Bedankt daarvoor!

Voor nu wil ik u een mooi verlof, prettige feestdagen en een 
goed 2023 toewensen. 2023 wordt niet rustiger. De wereld 
is in beweging, wij staan klaar om te handelen en ik reken op 
jullie allemaal. Tot volgend jaar en ik hoop u allen te zien op 
de Regimentsjaardag.

Van de Regimentscommandant
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Reactie Koninklijk Huis

Op de officiële website van het Koninklijk Huis stond op 14 november, de dag na het  overlijden van Generaal-majoor b.d. 
Hemmes het volgende condoleance bericht:

Foto’s van de officiële website 
van het Koninklijk Huis

Overlijden Generaal-majoor Hemmes
Op 13 november jongstleden overleed op 99-jarige leeftijd Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht Rudi Hem-
mes. Hij was vele jaren het boegbeeld van onze regimentsgeschiedenis en een inspirerend voorbeeld en stimulans voor alle 
regimentsgenoten, maar ook voor vele anderen. Vanwege zijn grote betekenis voor ons regiment is de volgende rubriek 
geheel gewijd aan zijn nagedachtenis.

Rudi Hemmes Normandie
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Rudi Hemmes
Door Hans Sonnemans, Regimentsconservator

Geboren op 21 juni 1923 in Harderwijk. Vader was infan-
terie-officier, moeder de dochter van een arts. Zijn ouders 
scheidden in 1926. Hij vertrok met moeder, zusje en inwo-
nende oma naar Den Haag. Moeder hertrouwde in 1929 met 
een gepensioneerde ambtenaar bij de rechterlijke macht. Hij 
kreeg nog een (half)zusje. De verhouding met zijn beide zus-
sen is erg goed. Ze trouwden beiden met jongens uit zijn 
voetbalclub HBS (Houdt Braef Stant), waarvan hij op zijn 10e 
lid werd (en waarvan hij later voorzitter werd).

Het contact met zijn vader was afstandelijk (van vaders-
kant). Met zijn tweede vader ging het goed maar hij werd 
opgevoed door zijn moeder. Hun huwelijk was uitstekend. 
Vanaf zijn vierde jaar was hij bevriend met buurjongen Bob 
Tusenius. Ze gingen samen naar school, naar het voetbal-
len en uiteindelijk ook naar Engeland. In zijn jeugd was hij 
een brave jongen, verlegen ook maar met een goede smaak 
voor mooie meisjes, waar hij overigens nooit aankwam! 
Over het gevaar van Hitler-Duitsland werd op school nooit 
gesproken. Alleen zijn Duitse grootmoeder noemde Hit-
ler een gevaar voor de mensheid, maar ze was een van de 
weinigen.

De inval op 10 mei 1940 kwam als een donderslag bij hel-
dere hemel. Rudi was toen 16 en vond dat hij alles wat 
Duits was moest haten. Pas later begreep hij dat hij geen 
Duitsers haatte maar onrecht. Zijn eerste daad van verzet 

was het strooien van 
suiker in de tanks van 
Duitse auto’s, want dan 
konden ze niet meer 
rijden. Toen de suiker 
op de bon ging stopte 
dat al snel.

Rudi Hemmes en Jan Elbers 
in het museum in Oirschot. 
In de vitrinekast is links 
een foto zichtbaar van Rudi 
tijdens de veldtocht.

De condoleancekaart van ons Belgische zustereenheid, het Bataljon Bevrijding/5e Linie, die de traditie voortzet van de 
Belgische Brigade Piron, de evenknie van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in de Tweede Wereldoorlog.

Condoleance van het Belgische Bataljon ‘Bevrijding/5e Linie’
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In 1941 deed hij eindexamen van de HBS, samen met jeugd-
vriend Bob in 1942. Eigenlijk wilde Rudi naar de KMA, of-
ficier worden maar dat ging toen niet meer. Hij liet zich 
daarom inschrijven bij de medische faculteit in Utrecht. In 
andere omstandigheden was hij nooit medicijnen gaan stu-
deren. Hij genoot van het studentenleven in de jaren 1941 
en 1942, al was het natuurlijk moeilijk, en maakte nieuwe 
vrienden. 

Via de ouderejaars studenten kwam langzaam het verzet 
op gang.  Samen met Bob was het hem al vanaf het begin 
duidelijk: de Duitsers moeten eruit geknikkerd worden. Van 
hieruit of vanuit Engeland. Er werden papiertjes gemaakt 
met verzetsleuzen, dubbeltjes uitgezaagd, verzetskrantjes 
bezorgd, kleine dingen. Het was voor Bob en hem niet ge-
noeg, dus het moest Engeland worden.

Er bleken twee makkers van de voetbalclub in Brussel en 
Parijs te wonen. In maart 1943 besloten de twee vrienden 
te gaan. Ze meldden zich aan bij de vrijwillige arbeidsdienst 
voor Duitsland. Vanuit de hal van Utrecht CS begon de reis, 
op weg naar Parijs. Daar kwamen ze in contact met een 
Duitser die hen adviseerde om zich bij de Organisation 
Todt (OT) te melden om in het zuiden te gaan werken. 
Zogezegd zo gedaan en in juni 1943 kregen ze een mars-
bevel van OT om met de trein naar Nimes te gaan. Daar 
overnachtten ze in een Wehrmachtsheim want ze hadden 
geen geld en papieren voor een hotel. De volgende dag 
ging de reis naar Perpignan maar door een controle in de 
trein (en het ontbreken van een Ausweis) werd die plaats 

niet gehaald. Er werd uitgestapt in Sete. Daar kon de reis 
verder en de vrienden meldden zich aan bij Baugesellschaft 
Callenbach en kwamen in de betonbouw terecht. Alleen 
de voorman was een Duitser, de rest allemaal Hollanders. 
Van daaruit probeerden ze contacten te krijgen om een lijn 
naar Spanje te krijgen maar het viel niet mee. Uiteindelijk 
staat voetbalvriend Albert in Sete en vertelt dat hij een lijn 
heeft om hen over de Pyreneeën te krijgen maar dat kan 
alleen vanuit Parijs! Tja en als je dan terug naar Parijs moet, 
dan kun je net zo goed in de komende veertien dagen nog 
even terug naar Den Haag. Via de OT werden de papieren 
“geregeld” (niet legaal uiteraard) en zo ging de reis weer 
even terug naar huis. 

Op tijd weer terug naar Parijs en vandaar naar Lourdes. 
Daar werd een konvooi van 20 man geformeerd, Polen, 
Fransen, Amerikaanse vlieger, Hollanders. Oktober 1943 
hollen ze door de Pyreneeën, veel te snel. Na een zware 
tocht van dagen werd Spanje bereikt, waren ze werden op-
gepakt door de politie en uiteindelijk in de gevangenis van 
Barbastos terecht geraakt. Na bemiddeling van de Neder-
landse ambassade en lange weken later, kwamen ze vrij en 
in Madrid aan. In januari 1944 van Madrid naar Lissabon. 
Na een dag of twee kon vriend Bob met een boot mee 
naar Engeland en blijf Rudi achter. Via bemiddeling van de 
Nederlandse ambassade kon hij dezelfde avond met een 
vliegtuig mee. Hij werd opgevangen in de Patriotic School 
in Londen en moest na zijn ondervraging door de mensen 
van de Britse veiligheidsdienst wachten op de aankomst van 
Bob. Pas nadat hij ook ondervraagd was, kwam hij vrij.

	 6	

Staande rechts op de foto met bril, Rudi Hmnes tijdens de veldtocht.
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Hij meldde zich voor de dienst en de indelingsofficier zei 
dat hij mocht kiezen. Zijn keuze was de luchtmacht maar als 
brildrager kwam hij nergens door de keuring heen. Dat luk-
te wel bij de landmacht en hij werd geschikt verklaard voor 
alles. Hij werd ingedeeld als soldaat bij de Verkenningsafde-
ling van de Brigade (Recce unit). Zijn opleiding beschreef 
hij als surrogaat; geen  basisopleiding maar hij ging met-
een naar de troep en de schietbaan in Wolverhampton. Hij 
merkte direct dat de verhoudingen daar wel erg bijzonder 
waren. Veel soldaten hadden voor de oorlog geen militaire 
opleiding of rang gehad en bleven daarom soldaat, onge-
acht hun vooropleiding. Die vooropleiding was vaak hoger 
dan die van de onderofficieren of soms zelfs officieren. “Er 
waren daar veel chiefs en weinig indians” zou hij daar later 
van zeggen.

In Engeland had hij weinig zorgen, hoefde zich niet in te 
spannen voor de strijd van het dagelijks bestaan. Hij leerde 
er erg veel en was, ook later, van mening dat ze daar, voor 
wat legervorming betreft, de tijd ver vooruit waren.  Vooral 
in het begin was de brigade een legertje op een schoen 
en een slof. Veel van de mensen die in 1940 waren over-
gekomen, die de meidagen achter de rug hadden, waren 
niet zo happig om zich weer in die ellende te begeven. Ze 
hadden een trauma van gierende kogels die niet tegen de 
Duitsers op konden. Maar na vele selecties waren alleen de 
allerbesten overgebleven, die waren overtuigd dat het goed 
moest gebeuren. Rudi voelde zich hierbij een broekie die 
nauwelijks iets wist.

Begin augustus 1944 ging hij aan boord van een schip, voor 
zijn gevoel terug. Niet hangend over de reling maar gewoon 
beneden, tussen honderdduizend hangmatten. Patrijspoor-
ten waren er niet in een ruim en naar boven gaan was on-
mogelijk, ook ’s nachts niet. Informatie kregen ze niet, als 
soldaat had je toen een beperkt gezichtsveld. Ze werden 
getransporteerd, namen aan naar Frankrijk maar het was 
niet gezegd. 

Het schip gaat liggen, wachtend op hun beurt, grote verwach-
tingen. Hoe zou het zijn? Vanuit het grote Libertyship werd 
er van alles op kleinere landingsboten geladen. Een carrier 
valt uit de takels, zo de zee in. Geen probleem, op het strand 
krijg je zo een nieuwe, wordt er gezegd. Hij hoopt maar dat 
het toch niet die van zijn groep is, want anders werd het 
eerst schoonmaken, inrijden, eigen spullen erin.

In Normandië worden de stellingen overgenomen van de 
6e Airborne Division. Rudi had het grote voorrecht om de 
kaartentas te mogen dragen van “zijn luit”, luitenant Ben 
ter Haar. De luitenant ging naar voren en nam hem mee als 
ordonnans. Ter Haar probeerde bij een Britse officier infor-
matie te krijgen over hun positie maar toen vlogen ineens 
de mortiergranaten over. Onmiddellijk wilde hij weer terug 
naar “zijn kluppie” om te zien of iedereen veilig was. Pas 
toen hij zag dat de onderofficieren het allemaal geregeld 
hadden, ging hij terug. Vanaf dat moment heeft hij alleen 
maar zorg gehad over zijn mensen, waar ze ook zaten en 
wanneer dat ook maar was, die aan hem waren toever-

trouwd. Als allerlaatste dacht hij aan zichzelf. Voor Rudi was 
luitenant Ter Haar een gouden man en een voorbeeld voor 
hem, later als officier.

In Normandië leerde hij voor het eerst zichzelf kennen toen 
hij voor het eerst onder vuur kwam te liggen. Iedereen was 
bang, ook hij. Hij kreeg ervaringen die “je een stootje in de 
richting geven die je niet eerder bij jezelf had vermoed”. In 
een oorlog, was zijn ervaring, heeft het geen zin jezelf zor-
gen te maken, elke vijand is eropuit om je te pakken, er zijn 
zoveel toevalligheden. Je moet wel leren voorzichtig te zijn. 

Zijn grote leermeester daar in het Franse “veld” was ser-
geant-majoor van de Kamp. Rudi omschreef hem als een 
“schurk” en een prachtige vent. Hij week af van alle goede 
normen die zijn goede moeder hem had bijgebracht. “Maar 
ik hing aan zijn rokken, want als hij er niet was, wat dan?” 
Dus werd die jonge appelboom gekapt (ook al was het zon-
de van zo’n mooie zevenjarige appelboom) en gebruikt in 
de carrier zodat met het tentzeil zo een tent opgezet kon 
worden. Een potkachel werd meegenomen uit een huis (ja 
maar, dat mag toch niet), voor op de trekhaak van de car-
rier. En natuurlijk moest die grote pan ook maar mee.
Van de Kamp ratste alles mee, Rudi noemde het plunde-
ren maar de sergeant-majoor redeneerde anders. “Straks 
schieten wij dat huis in de prak en heeft niemand meer 
iets aan die spullen, nu hebben wij er iets aan.” In het begin 
vroeg Rudi alles maar hij leerde snel dat hij niets moest vra-
gen maar alleen doen wat er gezegd werd. Als er geen tijd 
was om dingen uit te leggen, deed hij maar bliksems goed 
wat van de Kamp zei…

Daar in Normandië beleefde hij ook een eenzame en ang-
stige nacht. De hele recce wed uitgeschakeld door een 
voedselvergiftiging (waarschijnlijk bedorven melkpoeder). 
Iedereen was ziek en hij stond op wacht. Niemand kwam 
hem en zijn maat aflossen. Hij voelde zich verschrikkelijk 
verlaten en angstig. De andere vent op de nevenpost sloeg 
helemaal door en begon te schieten op alles wat bewoog, 
was helemaal in de war.

Een andere ervaring kreeg hij bij Pont Audemer, waar de 
Duitsers net weggetrokken waren. Ze kwamen ’s avonds 

Als chauffeur Brencarrier in een bevrijde stad



	 8	 Vaandeldrager nummer 141

laat aan, een weilandje, artillerievuur dus onmiddellijk werd 
er een gat in de grond gegraven. Het werd een modelgat 
voor hem en van de Kamp samen. De volgende morgen 
constateerden ze allebei dat het wel heel erg stonk… Het 
gat was namelijk gegraven in een Duitse latrine. De stank 
was onbeschrijfelijk.

In Beringen had hij een andere afgrijselijke ervaring waar hij 
later nog van zou dromen. Ze sliepen in het kantoor van de 
kolenmijn, in het administratiezaaltje. Iedereen had daar zijn 
eigen stekkie gevonden. De moeilijkheid was alleen om dat 
weer in het donker terug te vinden als je na de wacht weer 
terugkwam. Je wist alleen je eigen stekkie en dat van de 
man die na je kwam en die je moest porren. Nooit langer 
slapen dan 4 uur, twee uur op, vier uur af, twee uur op, vier 
uur af. Die nacht had hij zwaar geslapen, als een os. Altijd 
bewaarde hij zijn bril bij zijn helm, die helm lag naast zijn 
bol. Toen hij op wacht stond had hij pas door dat hij zijn bril 
was vergeten. Dus terug, terwijl hij niets zag en daarom de 
verkeerde deur opentrok. Tastend en voelend probeerde 
hij zich te oriënteren. Hij was in een kamer waar de (Duit-
se) lijken waren ondergebracht, gedood door tankgranaten 
die verwonden als een hakmes dat rondgaat….

Hij passeerde met de Brigade de Nederlandse grens en nam 
deel aan de strijd in Zuid-Nederland. Patrouilles in Boven-
Leeuwen en vooraan in de strijd bij Tilburg. Eind november 
1945 vertrokken ze naar Zeeland. Daar kreeg hij van luite-

nant Ben ter Haar de opdracht om als tolk mee te gaan met 
een Engelse commando-eenheid, die een “akkevietje” moet 
opknappen op Schouwen Duiveland. Met de commando’s 
stak hij toen over in bootjes, een spannende ervaring,

In Zuid-Nederland werd inmiddels een begin gemaakt met 
de heropbouw van de Landmacht, ook met het oog op de 
komende strijd in Nederlands-Indië. Geschikte militairen 
met gevechtservaring werden geselecteerd voor de offi-
ciersopleiding en ook Rudi hoorde bij deze groep. In januari 
1945 vertrok hij samen met enkele maten terug naar En-
geland, naar de OCTU (Officer’s Cadet Training Unit). De 
veldtocht was voor hem toen teneinde. Later zou hij zeg-
gen het toch wel jammer te vinden dat hij Hedel en zeker 
ook de intocht in Den Haag niet te hebben meegemaakt. 
Zijn oranje-blauwe herinneringskoord ofwel invasiekoord 
zou hij per post ontvangen, als “souvenir”.

Na een half jaar keerde hij als tweede luitenant der infan-
terie terug bij de Brigade, inmiddels in Schoonhoven. Op 
20 november 1945 werd de zitting van het nieuwe par-
lement, de Voorlopige Staten Generaal, geopend met een 
troonrede door koningin Wilhelmina in de Ridderzaal in 
Den Haag. Luitenant Hemmes was toen commandant van 
de vaandelwacht van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene. De Brigade werd enkele weken later formeel 
opgeheven en het Regiment Prinses Irene werd in mei 1946 
opgericht. 

Rudi kroop door het oog van de naald……..
Richard van de Velde

Rudi Hemmes is maar liefst 99 jaar geworden, maar 
slechts weinigen weten dat hij door een mirakel op 
21-jarige leeftijd de dood ontsprongen is. 

Rudi was brenschutter en maakte deel uit van de "Carrier-
troop" van de Recce, waarvan 1ste luitenant Ben ter Haar 
de commandant was. 

Vanaf 25 september 1944 was de Recce actief in het land 
van Maas en Waal en voerde een verkenning uit. 
En passant rekenden ze ook achttien N.S.B.'ers (w.o. Ne-
derlandse SS'ers) in.
Drie dagen later had de Verkenningsafdeling het noordelijk-
ste deel van het land van Maas en Waal onder haar hoede, 
met een observatiepost in een steenfabriek in Druten. 

Op 1 en 2 oktober rapporteerde de Verkenningsafdeling 
strooptochten van de Duitsers in Wamel, waarbij burgers 
gevangen werden genomen en dertig huizen in brand wer-
den gestoken. Zij maakten daarbij gebruik van een pont-
veer 'De pico' dat bij Tiel lag. Deze werd door vuur van de 
Britse Life Guards tot zinken gebracht.

Op papier was sinds 3 oktober 1944 het westen van gebied 
van Het land van Maas en Waal bevrijd, maar er was nog 

geen officiële geallieerde bezetting. Het hele gebied stond 
nog onder Duitse terreur vanuit Tiel, over de Waal. 

De Recce werd op 5 oktober 1944 in zijn geheel naar 
Horssen geplaatst, van waaruit de patrouillegang werd 
voortgezet. Hier bivakkeerde ze in een droge sloot en in 
een oude kerk. De officiersmess van de Brigade huisde in 
de pastorie. De pastoor daarvan was alleen erg bezorgd 
over zijn parketvloer...

Laat in de namiddag op 6 oktober 1944 werd de troop van 
Ter Haar ingekwartierd in een boerderij van de familie Bull 
aan de Waalbandijk in Boven-Leeuwen. Zoals gebruikelijk 
was het noodzakelijk wachtposten uit te zetten. Enkele bri-
gadisten w.o. Rudi Hemmes, Lex v. d. Ven, Raymond Arnoti, 
Marinus Kroon en Bill Susan kregen als taak vanaf het inval-
len van de duisternis met twee man een stuk dijk richting 
Beneden-Leeuwen te bewaken. Raymond Arnoti gooide 
een muntje op, "kruis of munt", won en besloot om samen 
met Marinus Kroon de eerste twee uur de bewaking van 
de dijk te gaan doen. 

Een dorpsslager in Leeuwen herinnert zich die avond nog 
goed: "Ik zie de jongens nog lopen bij volle maan. Ik had 
gehoord dat er een Duitse aanval werd verwacht en waar-
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schuwde ze allebei nog. "Die zullen we dan een warm ont-
haal geven, zeiden ze." 

In diezelfde nacht van 6 op 7 oktober kwamen er inderdaad 
vergeldingsacties van de Duitsers. Ditmaal niet in Wamel, 
maar in Leeuwen. Vanuit Tiel kwamen ze rond 02.00 uur 
aan wal. Eerst zetten zij wachten uit, de andere ploeg be-
gon toen met haar vernietigingswerk. Ze gooiden flessen 
fosfor door de ramen van huizen. De bevolking werd in 
nachtgewaad de straat op gejaagd. 47 huizen brandden tot 
de grond toe af. Enkele Duitsers hadden op de Waalbandijk 
een dienstdoende veldwachter aangehouden en hem ge-
dwongen te zeggen waar de Irenebrigadiers huisden. Ang-
stig had hij ze de plaats aangewezen. Twee van die Duitsers 
verschuilden zich toen tegen de gevel van de bakkerij van 
Van Eck, tegenover de boerderij waar de Brigadisten huis-
den. 

Dhr. De Heuvel was er getuige van: “Ik werd die nacht rond 
een uur of twee, drie plotseling wakker van een hoop la-
waai op de dijk. Er bleken heel veel huizen in brand te staan. 
Ik ben toen, zonder medeweten van mijn ouders naar bui-
ten gegaan en zag nog net vanuit ons erf dat twee solda-
ten van de Irenebrigade werden afgelost. Ze kwamen juist 
de oprit van de Waalbandijk bij de Florastraat afwandelen, 

toen twee Duitsers (ik herkende ze aan hun helmen), die 
tegen de deur van de tegenover gelegen bakkerswinkel van 
Van Eck geleund stonden, op hun schoten. Ik hoorde daarna 
nog een grote knal. Ze waren op slag dood. Buurtgenoten 
mochten niet naar die gesneuvelden toegaan, omdat andere 
Irenemannen ons naar binnen dirigeerden. Die twee Duit-
sers renden na hun daad richting de dijk die ze overstaken 
bij het café, daarna de uiterwaarden door, richting de Waal.”

Een ordonnans: “Ik moest die nacht het bericht overbren-
gen dat Duitsers de Waal waren overgestoken en in de 
richting van Boven-Leeuwen kwamen van de boerderij van 
Bull. Ik was vlakbij de dijk toen ik geratel hoorde. Ik dook 
in een greppel. Van daaruit zag ik twee van onze jongens op 
de grond liggen: Kroon en Arnoti. Ze waren verminkt en 
doorzeefd met kogels. Als ik iets eerder was geweest, zou 
ik ook neergemaaid zijn. Onze commandant Ter Haar, riep 
onze groep na de eerste paniek bij elkaar en dwong ons 
naar de lijken op de grond te kijken. “Kijk maar, daar liggen 
ze. Kijk er maar goed naar. Ze hebben geen pijn meer en 
geen angst meer, zo erg is het dus ook niet." Die man zag 
het goed: als hij was gaan jammeren, zouden we dagenlang 
van streek zijn geweest.””

In het voorjaar van 2007 werd in Boven-Leeuwen een pla-
quette voor deze omgekomen brigadiers onthuld. Rudi 
Hemmes zei er toen dit over: “Ik ben overal doorheen ge-
sloft en dan lijkt het gemakkelijk te gaan. Zo nu en dan op 
wacht staan en dan moet je soms een beetje geluk hebben. 
Ik had bij Boven-Leeuwen een wacht geruild met een ande-
re soldaat. Ik lag net onder mijn deken of ik hoorde machi-
negeweergeratel en een harde knal. Duitsers hadden onze 
wachtpost beschoten en bij één van hen een handgranaat 
aan zijn gordel geraakt. Die ontplofte. Dat was de wacht 
die ik oorspronkelijk moest lopen. Ik heb echt zo’n mazzel 
gehad, want van onze brigade is toch 49 man gesneuveld.''

Boerderij in Boven-Leeuwen van de familie Bull
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Mijn herinneringen aan medebestuurslid Rudi Hemmes
Tekst: Frans van der Meeren, secretaris VOSKNBPI

25-1-1993 werden Nico van Zalinge en Frans van der 
Meeren uitgenodigd voor een kennismaking met het be-
stuur van de Vereniging van Oud Strijders van de Konink-
lijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (VOSKNBPI) voor 
een mogelijk toekomstige bestuursfunctie. Ik, Frans, ging 
toch wel met enige schroom naar het Kasteel van Breda 
waar deze vergadering zou worden gehouden. Maar de 
welkomstwoorden van de voorzitter Genmaj Rudi Hem-
mes stelden ons gelijk gerust met zijn uitspraak “wij noe-
men hier elkaar bij de voornaam en zeggen elkaar indien 
nodig de waarheid, we zijn hier tenslotte bij elkaar voor het 
wel en wee van onze makkers”. Tijdens deze vergadering 
werden wij al benoemd als lid van het bestuur wat al snel 
uitmondde in overname van het secretariaat.

Besluitvorming: De voorzitter was, als er besluiten wer-
den genomen, gewend dat die ook strikt werden nageleefd. 
Ik herinner me het besluit, dat bij defilé of parade de een-
heid als een eenheid deelnam; geen deelname met allerlei 
kleuren baretten, geen burgerkleding naast veteranen pak 
enz. Er was natuurlijk verzet tegen de kleur van de baret, 
die op een of andere wijze verdiend was. “Dan gaan we 
blootshoofds defileren”; verzet bij diegene die altijd een 
hoofdbedekking droeg. Vanaf dat moment is het besluit ge-
vallen: bij defilé of parade dragen we een zwarte baret. Het 
heeft wel enkele leden gekost.

Bevrijding Tilburg: na de monumentenreis, 2001, die ons 
voerde via Engeland, Frankrijk, België en Nederland met 
einddoel onze residentie Den Haag, brachten wij vanzelf-
sprekend ook een bezoek aan Tilburg. De stad waar door 
de brigade Prinses Irene zwaar werd gevochten om de be-
volking hun vrijheid terug te geven. Toen de vijand de strijd 
op gaf mochten de Schotten als zogenaamde bevrijders Til-
burg binnen trekken. Tijdens de toespraak van de toenma-
lige burgemeester Johan Stekelenburg kwam tot uiting dat 
de Schotten Tilburg hadden bevrijd. Dat viel slecht bij onze 
voorzitter, die de burgermeester uitvoerig vertelde dat de 
bevrijdingsgevechten waren geleverd door de Koninklijke 
Brigade Prinses Irene!

Engeland: een vertegenwoordiging van de vereniging gaat 
regelmatig omstreeks 11 november (einde van de Eerste 
Wereldoorlog) naar Wolverhampton, waar 23 leden van de 
brigade liggen begraven, waaronder de eerste commandant 
Noothoven van Goor. Wolverhampton, de stad waar de 
brigade de langste tijd bivakkeerde. Er worden slaapplaat-
sen gereserveerd in een plaatselijk hotel. Rudi en ik wer-
den, niet voor de eerste keer, op dezelfde kamer ingedeeld. 
Toen we ons zelf even wilden opfrissen van de lange reis en 
voor het diner op de kamer kwamen, kwamen we tot de 
ontdekking dat er alleen een tweepersoons bed aanwezig 
was. Geen bezwaar zei Rudi “ik ga wel op de bank of in de 
zetel liggen”. Ik antwoordde daarop “onder geen beding, wij 
slapen samen in een bed!”. Zo geschiedde.

Frankrijk: als we, rond 6 juni, met een aantal oud-strijders 
in Normandië waren en we werden aangesproken door 
wie dan ook, dan werd er al snel gezegd, vraag het maar aan 
onze generaal. Door Rudi werd dat ons niet in dank aan-
vaard. We zijn hier als makkers onder elkaar en dat heeft 
niets met rang of stand te maken.

V fonds: Rudi heeft het tot laatst toe geprobeerd om sub-
sidie, die door het V fonds wordt verstrekt en jaren ook 
werd toegekend opnieuw aan VOSKNPI toe te kennen. 
Maar vanwege de meerdere aanvragen, op naam van Prin-
ses Irene, werd dat afgewezen. 

Bijna 30 jaar zijn we samen opgetrokken in het bestuur 
van de VOSKNBPI. Al die jaren was hij op een indrukwek-
kende wijze betrokkene bij het wel en wee van onze jonge 
mannen en vrouwen die werden uitgezonden. Zo vaak als 
hij kon was hij aan-
wezig bij vertrek 
en thuiskomst 
van de manschap-
pen. Rudi was een 
mensenmens. Een 
voorzitter met 
een warm hart.

Voorzitter en secretaris tijdens de Algemene Ledenvergadering VOSKNBPI 
in 2008

Herdenking Pont Audemer

Terugkeer SFOR 13
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Vereniging van Veteranen GFPI

Rudi Hemmes. Boegbeeld van de VOSKNBPI en de Enge-
landvaarders. Maar daarmee eigenlijk ook boegbeeld van 
onze VVVGFPI. Wanneer ik aan Rudi denk, denk ik aan de 
bekende foto waarop je hem als Commandant van de Vaan-
delwacht net na de oorlog het Binnenhof op ziet lopen. 
Toen nog onbewust van de grote rol die hij zou gaan spelen 
voor de veteranen en ons Regiment. En dat voor een hele, 
hele lange periode. Zijn lotsbestemming.

Rudi Hemmes als commandant Vaandelwacht

Rudi Hemmes. De man die met zijn strijdmakkers talloze 
oranje-blauwe invasiekoorden uitreikte. Ook aan mij. Hún 
koorden. Koorden die zij hadden verdiend met de gevech-
ten die ze met de Prinses Irene Brigade in 1944/1945 had-
den gevoerd bij plaatsen die staan gememoreerd op ons 
vaandel. De koorden die veel later ook gedragen mochten 
worden door allen die bij het Regiment dienden en zelfs 
door hen die niet tot het regiment behoorden, maar wel 
onder die vlag op missie gingen. Het duurde echter tot 
2019 voordat er eindelijk toestemming werd verleend om, 
met terugwerkende kracht, ook de mensen die tussen 
1945-1982 bij het Regiment hadden gediend het koord toe 
te kennen. Rudi Hemmes de standvastige. Anderen zouden 
misschien het woord ‘koppig’ hebben gebruikt. Voor mij en 
voor velen was het moment waarop Rudi Hemmes het in-
vasiekoord opspeldde bij Harry Vleeming een emotioneel 
moment. Rudi Hemmes, de man die over zijn eigen scha-
duw heen kon stappen.

Zichtbaar geëmotioneerd ontvangt Harry Vleeming het invasiekoord van 
Rudi Hemmes

Rudi Hemmes, de man van de vele speeches en verhalen 
tijdens herdenkingen op onze bataljonsappèlplaats en an-
dere gelegenheden. Oorlogsverhalen. Verhalen waar je stil 
van werd en die zo mooi gedetailleerd waren dat je erin 
werd meegenomen. Als Rudi sprak, was het stil en werd 
er geluisterd. Geen emotionele betogen, maar een heldere 
schets over wat strijd is en wat strijd met zich meebrengt. 
Emotioneel was Rudi niet of in ieder geval toonde hij het 
niet. Behalve die ene keer bij de herdenking in Colijnsplaat. 
Daar waar de Irene Brigade op 25 november 1944 maar 
net wist te voorkomen dat de Duitsers de mannen van het 
dorp zou samendrijven in de kerk om deze vervolgens op 
te blazen. 

Rudi Hemmes, de rustige en ‘gewone’ man. Hoewel hij 
in zijn actieve militaire loopbaan opklom tot de rang van 
generaal-majoor was hij wars van dikdoenerij. In onze ver-
gaderingen wilde hij geen stijf gedoe met aanspreektitels, 
rangen of het gebruik van “U”. We waren allemaal kame-
raden en makkers die hetzelfde doel nastreefden en daar 
paste het gebruik van voornamen volgens hem uitstekend 
bij. Tijdens vergaderingen had hij nooit het hoogste woord. 
Zijn bijdrage was altijd kort, bondig en to the point. Niet 
om de brei heen draaien, maar vooral doen was zijn motto! 
Rudi Hemmes, de man die nog steeds kon aanvoelen hoe 
jonge mensen denken en met hun kon kletsen. In de bar, 
tijdens diners maar ook tijdens zijn bezoekjes aan missies. 
Hij was niet de  langspeelplaat uit het verleden waarbij de 
naald was blijven hangen. Hij luisterde en leefde mee  met 
de mensen in het hier en nu. Soms, heel soms maakte hij 
daarbij een bruggetje naar ‘zijn tijd’ om daarmee ‘het mo-
ment van nu’ een klein beetje te relativeren. Daarbij was 
zijn fijne gevoel voor humor een uitstekend hulpmiddel. 

Rudi, was ook de nette man en een charmeur. De man die 
het vooral niet erg vond als vrouwelijk schoon zich in zijn 
omgeving bevond. Hij wist altijd wel waar hij tijdens een di-
ner moest gaan zitten. Iedere vrouw was overigens verder 
kansloos, want zijn grote liefde, steun, toeverlaat en mis-
schien wel roerganger was ‘zijn’ Madeleine.

Rudi Hemmes, de onverwoestbare. En als hij toch wat op-
liep trok hij er zich daar weinig van aan. Vlak voor de her-
denking van 75-jaar GFPI had hij zijn heup gebroken en was 
de boel met bouten en schroeven aan elkaar gezet. Ieder-
een adviseerde hem niet te komen, maar dat was natuurlijk 
tegen de bekende dovemansoren gezegd. Al met al werd 
hij met vereende krachten in zijn rolstoel op het podium 
geplaatst, zodat hij het langstrekkende defilé kon begroeten.

Rudi Hemmes, de man op wie de tand des tijds geen enkele 
invloed leek te hebben. Leek. Helaas is het onvermijdelijke 
ook voor hem gekomen. Dat stemt ons enerzijds bedroefd, 
maar anderzijds kunnen we alleen maar dankbaar zijn voor 
hetgeen hij al die jaren voor ons als vereniging en voor vele 
veteranen heeft betekend. Ik ga er vanuit dat hij op zijn laat-
ste reis wel een paar flessen Calvados heeft meegenomen 
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en die met zijn oude maten nu aan het drinken is. Als zo’n oud-strijder dan iets te 
diep in het glaasje heeft gekeken en half hangend tussen zijn maten wordt wegge-
bracht zal Rudi wel weer afsluiten met zijn bekende opmerking: “Ach, hebben ze die 
arme drommel weer door zijn knieën geschoten….!”.

Namens het bestuur van de VVVGFPI en al haar leden.

De voorzitter VVVGFPI

Brigadegeneraal Roland de Jong

Een persoonlijke herinnering aan Generaal-majoor Rudi Hemmes
Door Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Hans van der Louw

Een bijzonder mens, Generaal-majoor Rudi Hemmes, icoon 
van ons Regiment, is er niet meer. ‘Ireneman’ van het eerste 
uur en op en top Fuselier, officier in hart en nieren, een 
‘verhalenverteller’ bij wie jong en oud aan de lippen hing, 
en vooral een charmant en aimabel mens. Iemand die ik 
goed heb leren kennen sinds augustus 1995, toen ik Com-
mandant 17 Painfbat GFPI werd. 
Hoe doe je recht aan de Rudi Hemmes die ik meemaakte 
op zovele markante momenten voor ons Regiment en die 
zo breed werd gewaardeerd om zijn inzet, humor en cha-
risma?
Na enig nadenken heb ik besloten om deze uitdaging aan te 
gaan middels een terugblik op (de aanloop naar) de IFOR-2 
uitzending in 1996, Rudi en ik vonden elkaar in een idee en 
dat we dit samen realiseerden. Omdat we er allebei in ge-
loofden en op elkaar vertrouwden. Vanuit respect en kame-
raadschap en omdat het goed voor ons Regiment – ‘Prinses 
Irene’ – zou zijn. Dat verbond ons en maakte ons sterk. En 
dus lukte het.

17 Painfbat GFPI zou in juni 1996 de kern vormen van de 
2e rotatie van de Nederlandse bijdrage aan de IFOR-uit-
zending naar Bosnië en Herzegovina. Het bataljon was in 
augustus 1995 nog nauwelijks gevuld en wij moesten on-
der hoge tijdsdruk opwerken voor onze missie. Er was nog 
een uitdaging: 17 GFPI zou uiteindelijk samengesteld zijn 
uit militairen afkomstig van meer dan 40 eenheden vanuit 
de gehele krijgsmacht. De vraag was hoe wij vanuit die di-
versiteit en met oog voor de eigen tradities van Cavalerie, 
Genie, EOD, etc., toch een eenheidsgevoel zouden kunnen 
creëren. Het antwoord vonden we tijdens een teambuilding 
met de CC’n en Bataljonsstaf: een krachtig symbool zou 
ons moeten verbinden, een symbool dat we ook konden 
toevoegen aan bijvoorbeeld de zwarte baret van de cava-
lerie. Het Invasiekoord werd dat symbool, vormde die ver-
binding. We hadden echter wel de toestemming nodig van 
de oud-strijders van de Irene Brigade…

In een persoonlijk gesprek met Rudi vroeg ik hem om toe-
stemming om tijdens de missie het invasiekoord op ons 
gevechtstenue te mogen dragen. De parallellen met de 
Irene Brigade waren duidelijk: vechten voor vrede en veilig-
heid, met een samengestelde eenheid en we gingen onder 
de vlag van ‘Irene’. Rudi steunde ons verzoek. Hij ging naar 
zijn achterban, de mannen van de Irene Brigade, en ‘ver-
kocht’ het aan hen. Een nieuwe traditie was geboren (en 
nog steeds dragen Fuseliers op missie het Invasiekoord). 
Veel later hoorde ik dat er wel degelijk weerstand was ge-
weest onder de Brigademannen. Rudi toonde echter dat 
hij een echte ‘verbinder’ was; sterker nog, hij onderkende 
de kracht van het idee, juíst ook voor de oud-strijders. Zij 
en de jonge veteranen werden zo immers nog meer met 
elkaar verbonden. En het Invasiekoord, als symbool van de 
Irene Brigade, zou nog zichtbaarder worden gedragen dan 
tot dan toe. Een mooi eerbetoon aan hen die ons in de 
Tweede Wereldoorlog voorgingen…

Vlak voor de uitzending organiseerden we, aan het einde 
van onze oefening in Vogelsang, een koorduitreiking. Tien-
tallen Brigademannen werden, samen met een groot aantal 
oud-strijders van de Indië Bataljons, per bus aangevoerd. 
De Indië oud-strijders zouden namelijk een speciaal ont-
worpen borstembleem aan de mannen en vrouwen van 17 
GFPI uitreiken. Zo werd aan beide groepen oud-strijders 
de mogelijkheid geboden om gezamenlijk een brug te slaan 
naar de jonge militairen van 17 GFPI. Het was met recht 
een emotioneel moment en bij menig (oud-)strijder vloei-
den de tranen. 
Ik heb nog een foto waarop we samen vooraf deze cere-
monie doorspraken: Rudi namens de Irene Brigade, Jan El-
bers namens de Indië Bataljons en ik als BC/RC. Hier werd 
(Regiments)geschiedenis geschreven. Vooral dankzij Rudi, 
die in de kracht van ons idee geloofde en ‘zijn’ oud-strijders 
overtuigde en meekreeg. 
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Tijdens de missie kwam Rudi ook bij ons op bezoek. Op 
een van onze grote posten zag hij het bord met ‘Generaal 
Hemmeslaan’. Enigszins verlegen ging hij met ‘zijn’ bord op 
de foto. Dat was ook kenmerkend Rudi Hemmes, altijd aan-
wezig en amicaal in de omgang, maar ook bescheiden en 
zichzelf nooit ‘groter’ makend. Deze karaktertrek maakte 
hem zo geliefd binnen ons Regiment, bij iedereen. Terug in 

Nederland schreef Rudi mij een brief. Een stukje uit die 
brief wil ik hier citeren. Omdat het Rudi tekent. “Het was 
duidelijk dat de oud-strijders, waar ik de exponent van was, 
heel dicht aan het hart van de Fuseliers (en alle andere wa-
pen en dienstvakkers van 17 GFPI) zitten gebakken. Ik heb 
daarvan genoten. Het idee om aan allen het Invasiekoord 
uit te reiken, heeft zijn uitwerking niet gemist.”  

Wij gaan, ik ga, Rudi 
vreselijk missen. Maar 
de herinnering aan de 
vele mooie momen-
ten samen, die blijft. 
Dank je Rudi, voor je 
kameraadschap, voor 
je vriendschap, voor je 
voorbeeld! Dank voor 
je verhalen. Dank voor 
wie je was, dank voor 
hoe je was. Wij zullen 
je nooit vergeten! Fu-
selier, rust zacht…

‘Een unieke vriendschap’
Reijer Holtmans, Kolonel van de Koninklijke Luchtmacht

In augustus 1993 werd ik als jonge Tweede-luitenant ge-
plaatst bij de C Compagnie van 17 Painfbat GFPI. Een bij-
zonder moment. Als voorbereiding kreeg ik van een kennis 
het boek “Ik zou weer zo gek zijn” van mw. Hanny Meijler. 
Ik vond het een lastig te lezen boek, maar om kennis te 
maken met de ontstaansgeschiedenis (en dan specifiek de 
mannen, lees grondleggers) van ons Regiment kan ik het 
iedereen van harte aanbevelen. Ik kon toen niet weten dat 
één van de beschreven mannen een belangrijke rol zou 
gaan spelen in mijn leven.

Ik leerde Generaal-majoor van de KLu Hemmes kennen bij 
de paraatstelling en koorduitreiking van onze lichting in Co-
lijnsplaat (CCie 17 Painfbat GFPI opkomst september 1993). 
In de bus daar naar toe had ik mijn peloton een paar verha-
len verteld uit het boek als achtergrond van de belevenis-
sen van de ‘mannen van de Irene Brigade’, de geschiedenis 
en daarmee de basis van onze tradities, met als meest zicht-
bare het oranje-blauwe invasiekoord en de achtergrond van 
het baretembleem in dezelfde kleuren. Als BOT-officier was 

de traditie dat 
je zes maanden 
‘rode pat’ bleef 
en ook pas na 
zes maanden 
gerechtigd was 
(na een test in 
het museum) 
tot het dragen 
van het inva-
siekoord. Bij de 
uitreiking van 

de koorden kreeg ik, tot mijn verbazing en verrassing, ech-
ter uit handen van Genmaj Hemmes ook een koord, met 
als reden dat hij vond dat ik bewezen had voldoende ken-
nis te hebben van het regiment en haar tradities. Daarmee 
werd een unieke vriendschap geboren. Mijn interesse in het 
regiment en haar tradities werd groter toen ik als Elt OPZ 
van het bataljon ook commandant van de Vaandelwacht 
werd. Iedereen weet dat daar waar oud-strijders gaan ook 
meestal het vaandel en dus de vaandelwacht aanwezig was 
en is. In die periode werd onze relatie van kennis uitge-
bouwd naar vriendschap. Velen waren daar verbaasd over. 
Een jonge assertieve luitenant, met een soms wat grote 
mond, en de toen al wat oudere Genmaj Hemmes, was 
dat niet wat uit evenwicht? Maar juist dat was zo typerend 
voor Rudi (ik moest hem al snel ‘gewoon’ Rudi noemen), 
hij liet zich niet vertellen wat hij moest doen en had altijd 
oog voor jonge mensen. En met name voor soldaten en 
korporaals, “zij moeten het doen” zei hij altijd en dus moet 
je daar je aandacht op richten. 

Dat werd mij heel duidelijk toen hij ons kwam bezoeken 
in Bosnië-Hercegovina tijdens onze inzet in het kader van 
IFOR-II. Drie dagen lang heb ik hem (en de delegatie waar-
van hij deel uitmaakte) mogen begeleiden door onze AOR 
(Area of Responsibility). Ik vond het een unieke belevenis 
en een hoogtepunt, evenals Rudi zelf en al diegenen die hij 
bezocht. Zijn innemende persoonlijkheid, zijn altijd toegan-
kelijke opstelling en zijn oog voor soldaten en korporaals 
maakten hem die dagen een graag geziene gast. Voor bege-
leiders soms ook improviseren want het schema was voor 
hem niet heilig. Als mensen aandacht nodig hadden dan kre-
gen ze dat van hem ondanks schema of drang van officieren. 
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Samen in Bosnië-Hercegovina - 1996
Na de uitzending werd onze band steeds intenser, mede 
door de vele bezoeken die we met het Vaandel en de Vaan-
delwacht, in aanwezigheid van ‘onze’ oud-strijders, brachten 
aan voor het regiment historische plaatsen. Voor mij per-
soonlijk was ons bezoek aan Congleton een nieuw hoogte-
punt. We hadden besloten om in een combi van het batal-
jon naar Congleton te reizen. Samen met Hans Sonnemans 
vertrokken we gedrieën vanaf de RVS-kazerne. Ik vroeg 
Rudi of hij vaker in Engeland had gereden in verband met 
‘links-rijden’. Natuurlijk was zijn antwoord, ik zal wel laten 
zien hoe het moet. Uiteindelijk heeft hij zelf alle kilometers 
op Engelse bodem achter het stuur gezeten, ondanks dat 
hij toen al de leeftijdsgrens van 70 was gepasseerd. Het was 
een mooie trip waarin hij ook daar moeiteloos schakelde 
tussen aandacht voor manschappen en ‘min of meer’ ver-
plichte momenten waarin zijn aanwezigheid noodzakelijk 
was. Hij genoot van de aandacht, kon altijd daar waar nodig 
verhalen vertellen en tijdens zijn formele speeches hing ie-
dereen aan zijn lippen. Hij was een meester in het boeien 
en binden, van jong tot oud. 

Ons contact bleef niet beperkt tot de kazerne of histori-
sche plaatsen als Beringen, Hedel, Colijnsplaat, Tilburg etc. 
Al snel bleek dat we een gemeenschappelijke ‘liefde’ had-
den. Voetbal en Ajax. In die tijd was hij lid van de tuchtcom-
missie van de KNVB en kreeg hij wel eens kaartjes van het 
Nederlands Elftal. Vaak kreeg ik van hem zo’n kaartje. Als 
tegenprestatie heb ik hem ooit meegenomen naar de, toen 
nog, Amsterdam ArenA om een thuiswedstrijd van Ajax te 
bezoeken. Voorafgaand kwam hij bij ons thuis eten. Mijn 
moeder vroeg zich af wat we dan moesten eten, er kwam 
immers een generaal op bezoek. Toen ik het hem vroeg zei 
hij: “gewoon wat op het menu staat”. Het werd uiteindelijk 
boerenkool met worst. Ajax won overigens. 

Ik logeerde soms bij hem in Den Haag, leerde zijn vrouw 
en kinderen kennen en we dronken (soms teveel) Calvados. 
Dat deden we vooral op de jaarlijkse kameraadschappelijke 
maaltijd, toen nog op de kazerne. Ik denk dat sommigen 
soms met verbazing hebben gekeken hoe we met elkaar 
omgingen, vooral als bijna iedereen naar huis was en we, 
met een aantal andere Fuseliers, de aangebroken flessen 
leegdronken op de legeringskamers. Het zijn onvervangba-
re en onvergetelijke momenten geweest, waarbij we soms 
de grens niet helemaal scherp meer hadden en anderen 
soms afkeurend keken. 

Onbewust heeft Rudi bijgedragen aan mijn eigen overstap 
van de Koninklijke Landmacht naar de Koninklijke Lucht-
macht. Was hij mijn voorbeeld, immers gestart als lid van 
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene en afge-
zwaaid als Generaal-majoor van de Koninklijke Luchtmacht, 
maar vooral zijn bevlogenheid over hoe binnen de KLu met 
mensen werd en wordt omgegaan sprak mij aan. In 2001 
maakte ik daadwerkelijk de overstap. Hij vond het prachtig 
en onze vriendschap bleef, al zag ik hem door die overstap 

minder, de momenten dat we elkaar wel zagen waren kost-
baar en intiem. Hij was op mijn huwelijk (later in 2001) en 
ook bij mijn brevetuitreiking na het afronden van de HDV 
(2008). Bijzonder. 

Ik kijk terug op een vriendschap die ik uniek vond. Nooit 
was er afstand, nooit voelde hij zich beter of meer op basis 
van zijn anciënniteit en nooit kreeg je het idee dat je kunst-
matig respect moest hebben voor hem. Dat respect dwong 
hij op natuurlijke wijze af. Gewoon omdat hij was zoals hij 
was. Eerlijk, open, geïnteresseerd in je als mens, omdat hij 
oprecht was en vreselijk trouw. Op verjaardagen van de 
hele familie bijvoorbeeld kreeg je een telefoontje (en ik was 
zeker niet de enige) van hem en ook onze huwelijksdag 
vergat hij nooit. Hij moet een aparte agenda hebben gehad 
waarin hij zijn belafspraken noteerden. En als hij dan belde 
dan scheen de zon, soms letterlijk, maar altijd figuurlijk. 

Nu moeten we verder zonder hem. Het leven gaat door, 
ook dat was Rudi. Als ik hem vroeg hoe het met hem ging 
was zijn antwoord bijna altijd: “het meeste doet het nog”. 
Hij was en bleef altijd positief en was in ieder geval voor de 
buitenwereld nooit somber. We gaan hem missen als boeg-
beeld van ons Regiment. Ik ga hem missen als vriend. Rust 
in Vrede Ruud. Dank voor alle jaren die we samen hebben 
beleefd. Ik vond het een voorrecht!

Samen in Den Haag
25-01-2021
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De generaal die altijd lacht…
Oud-Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier (irgm) Kolonel b.d. Jan van Lieverloo

“In de houding… 
staat! Brengt… 
groet!”, toen-
malig Sergeant-
majoor Frank 
Frederiks geeft 
me op mijn kan-
toor een spoed-
cursus militaire 
omgangsvormen. 
Dat was nodig 
ook, want zon-

der enige voorbereiding of opleiding werd ik als kersverse 
aalmoezenier vanuit de parochie geplaatst bij het 17e Batal-
jon Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene. Geen idee wat 
dat voorstelde en al rap volgde een eerste ontmoeting met 
Generaal-majoor Hemmes. In het jaar 1993, want daarover 
spreken we, was hij al het verpersoonlijkte symbool van de 
traditie van dit regiment. Voor mij was het “liefde” op het 
eerste gezicht. Voor dit mooie regiment in het algemeen 
en de voorzitter van de Vereniging van Oud-Strijders van 
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in het 
bijzonder. Van een aalmoezenier mag je verwachten dat hij 
gevoelig is voor traditie. Maar de levendige, humoristische 
en charmante uitleg van “de Generaal” zorgde ervoor dat 
ik me snel thuis voelde in de familie van het Regiment.
 
Er zouden nog vele ontmoetingen volgen. De liefde bleek 
wederzijds. De generaal werd Rudi en de aalmoezenier 
werd Jan. Niet dat Rudi een voorbeeld gelovige was die 
zich tot een bepaalde Kerk rekende. Hij dacht niet in de-
nominaties, niet in hokjes, maar hij onderkende het belang 
van zingeving en de invulling daarvan in woord en daad. Als 
geen ander wist hij dat ethiek niet los verkrijgbaar is en een 
voedingsbodem veronderstelt. Meermaals vertelde hij me 
met een grote glimlach op het gezicht hoe hij de Geestelijk 
Verzorgers “opdracht” gaf een Kerstdienst te organiseren. 
En “oh ja, zorg ervoor dat de mannen en vrouwen hun le-
ven er in herkennen”! Als de Geestelijk Verzorger dan ant-
woordde dat hij als humanistisch raadsman niet gelovig was, 
dan fluisterde Rudi hem blijkbaar toe: “dat word je dat maar 
even voor het moment”. Hij zat vervolgens zelf op de eer-
ste rij.
 
Over en weer groeide het respect dat we voor elkaar en 
elkaars leven hadden. In 1994 was mijn eerste reis met het 
bataljon en het gezelschap van oud-strijders naar Norman-
dië vanwege de herdenking van 50 jaar D-Day. Vereerd als 
ik was dat ik mee mocht, nestelde ik me naast oud-strijders 
in de bus. Hun verhalen die ik intussen kende kwamen 
onderweg tot leven en niet zelden gingen zij gepaard met 
emoties van weleer. Rudi bewoog zich, zoals altijd, van de 
ene bekende naar de andere, van jong naar oud, van man 
naar vrouw. Om zijn echtgenote niet alleen te hoeven laten 
stelde hij voor dat hij de aalmoezenier zou vragen naast 

haar te komen zitten, hij was dan gemakkelijk vrij in bewe-
ging…Rudi ten voeten uit. 
Zijn vrouw Madeleine vroeg zich hardop af wat ze met zo’n 
oude geestelijke in een jurk moest en of hij niks beters wist. 
Rudi moet haar gezegd hebben: “je zult nog verrast zijn”.

Wat begon met een argwanende blik liep uit op een dier-
bare vriendschap, ook met Madeleine. Het oude gezegde 
dat de vrouw achter de man mogelijk maakt dat hij kan 
doen wat goed is, is waar. Vaak begeleidde Madeleine Rudi 
op zijn tochten naar Oirschot of andere plekken waar hij 
het Regiment vertegenwoordigde. Vaak ook bleef zij achter 
om hem de kans te geven onder zijn “maten” te zijn. Want 
Rudi had veel vrienden bij het bataljon en het regiment. Hij 
maakte geen onderscheid in rang of stand, was vriende-
lijk tegen iedereen en vertelde niet alleen verhalen uit zijn 
verleden, maar luisterde ook naar de ervaringen van jonge 
militairen. Als geen ander vormde hij zo de verbinding tus-
sen de traditie en het heden en dat werkte aanstekelijk en 
inspirerend.
 

Rudi was ook begiftigd met rijke humor, iets wat naar zijn 
idee niet in het leven mocht ontbreken. Eens stelde hij mij 
als aalmoezenier voor aan toen Hare Majesteit (de) Konin-
gin Beatrix waarbij hij schalks toevoegde dat de aal verant-
woordelijk was geweest voor het mooie weer tijdens het 
defilé. Majesteit knipoogde hem toe en sprak: ”aalmoeze-
nier, wilt u daar vooral nog even mee doorgaan?” 
Tijdens een van onze bijeenkomsten, waarbij de Calvados 
rijkelijk vloeide als een training on the job, stelde ik voor 
Rudi te modelleren; ik zei hem, “zo wil ik ook wel een ge-
zegende leeftijd bereiken en wat moet ik daarvoor doen”? 
Rudi keek me doordringend aan en zei: “zorg voor een ge-
vulde agenda, ook als je op leeftijd komt, denk af en toe 
aan je gezondheid met eten en drinken en blijf een tikkie 
ondeugend”. 

Ik verlies een goede vriend, een voorbeeld voor het le-
ven. Maar ik kan en wil Generaal-majoor Rudi Hemmes 
niet los zien van die mooie traditie van het Regiment, ook 
nu niet nu hij van ons is heengegaan. Steeds weer als een 
commando klinkt, het fuselierslied gezongen wordt, het glas 
geheven, zal ik met een glimlach denken aan Rudi. Zo raakt 
hij in eeuwigheid niet uitgeleefd. Rudi, à Dieu. 
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“Lieve paps”
Nelleke Swinkels-van de Vorst

In 2001, bij de viering van de 60ste verjaardag van het Re-
giment, werd ik door aalmoezenier Jan van Lieverloo be-
naderd om de communicatie rondom de feestelijkheden 
mede vorm te geven. Ik kwam terecht in de bijzondere we-
reld van het Garderegiment en zijn trotse oud-strijders en 
ik voelde me er meteen thuis. 
Deze brief aan jou, lieve paps, schrijf ik met tranen in mijn 
ogen, omdat je er nu niet meer bent. Maar ik wil wel heel 
graag een paar mooie gezamenlijke herinneringen delen.

Onze eerste ontmoeting in 2001 

Voorafgaand aan de officiële viering van die bijzondere Re-
gimentsverjaardag op 11 april werden er Monumentenrei-
zen naar Indonesië en Europa georganiseerd voor vetera-
nen, jonge Fuseliers en een aantal gasten. Op uitnodiging 
van de toenmalige regimentscommandant Willem Verwey 
mocht ik mee naar Engeland en Frankrijk, in de voetsporen 
van de Oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse Bri-
gade “Prinses Irene”. 
En zo maakte ik op de dag van vertrek voor het eerst ken-
nis met je. 
“Ik ben Generaal-majoor buiten dienst Rudi Hemmes, 
voorzitter van de VOSKNBPI”, zei je en je vroeg mij enigs-
zins koeltjes: “Zo mevrouw, en wie bent u? En wat denkt u 
hier tussen deze veteranen te vinden?” Waarop ik je ant-
woordde: “Dag generaal, dat weet ik niet, maar ik vind het 
een eer om mee te mogen en ik ben erg benieuwd.”
Na de lunch in Veurne verzocht je me vriendelijk om naast 
je in de bus te komen zitten en te vertellen wie ik was, 
wat ik deed en van wie ik mee mocht en waarom. Na tien 
minuten was het ijs volledig gebroken, mocht ik Rudi tegen 
je zeggen, werd ik door jou aangewezen als nieuwe redac-
teur VOSKNBPI voor de Vaandeldrager en hoorde ik de 
eerste van de vele avonturen die jij tijdens de veldtocht en 
daarna had meegemaakt. Ik vond alles wat ik mee maakte 
ontzettend indrukwekkend, Engeland en Normandië en 
daarna Beringen, Tilburg en Den Haag. Maar het was ook 
heel gezellig en toen in Normandië de bar van het hotel 

te vroeg naar onze zin sloot, werd jouw slaapkamer, die je 
deelde met oud-regimentscommandant Guus van Leeuwe 
omgedoopt tot “Hemmes en Van Leeuwe” Militair Tehuis. 
Er kwamen al heel snel flessen whisky, cognac en andere 
alcoholische versnaperingen uit de diverse koffers en het 
was zoals jij zei: “uiterst genoeglijk”! Dat andere gasten de 
Calvados uit de bar op de rekening van jullie kamer hadden 
laten zetten was natuurlijk minder.
Het was een fantastische week en volledig besmet met het 
“Irenevirus” kwam ik thuis. Vanaf dat moment dateert onze 
vriendschap en ook met jouw lieve Madeleine was er een 
goede klik, wij delen zeker de voorliefde voor een glaasje 
wijn (en Calvados) als we met de Fuseliers op stap mogen.
Na deze gedenkwaardige reis volgden nog meer bijzondere 
uitstapjes, zoals naar herdenkingen in Congleton en Wol-
verhampton, waar je me aan de burgemeester voorstelde 
als je dochter. Vanaf dat moment ben ik “dochterlief`’ en 
ben jij voor mij “paps”. En aangezien mijn vader al heel lang 
geleden is overleden, heb ik me altijd gekoesterd in de va-
derlijke aandacht die ik van je kreeg. 

Bosnië
In april 2003 reizen we, op uitnodiging van Regimentscom-
mandant Harold Jacobs, samen met een aantal oud-regi-
mentscommandanten af naar Bosnië, waar op dat moment 
het bataljon verblijft. Voor mij een groot avontuur. Mijn en-
thousiasme om als burger in een Hercules, een helikopter 
en allerlei andere vreemdsoortige militaire vervoersmidde-
len vervoerd te worden, werd door jou geamuseerd gade-
geslagen. We werden in Bugojno ontvangen door Overste 
Harold Jacobs op het Genmaj Hemmesplein, de appèlplaats 
van de Base. Het was een prachtig avontuur en een gewel-
dig weerzien met alle Fuseliers die op diverse plekken in 
Bosnië werkten aan vrede, veiligheid en stabiliteit in het 
door oorlog verscheurde land.

En als afsluiting van de missie gingen het bataljon en een 
delegatie van oud-strijders in december van dat jaar naar 
Arromanches. We logeerden in hotel “De Normandie” op 

Kranslegging in Beringen tijdens Monumentenreis, 5 april 2001

Eindoefening Normandie in december 2003. Genieten van een lekker 
glaasje wijn
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het plein. En opnieuw werd de avond afgesloten met de 
nodige Calvados, was Tony Herbrink zijn bril kwijt, vergiste 
hij zich samen met Gabriel Parel in de etages van het hotel 
en ontbrak er de volgende ochtend zelfs een spijl van de 
trapleuning. Een gedenkwaardige trip.

Lourdes
Door mijn enthousiaste verhalen over de Militaire Lour-
desbedevaart besloten jij en Madeleine een keertje mee te 
gaan naar dat kleine stadje aan de voet van de Pyreneeën.
We hadden een prachtige bedevaart en op weg naar het 
vliegveld zei je me: “Ik ben hier in 1943 ook geweest, mijn 
laatste nacht in bezet gebied. Het was in de Rue de La 
Grotte. Daar begon de lange, zware tocht door en over de 
Pyreneeën, op weg naar de vrijheid, naar Engeland, naar de 
Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses Irene”. 
Het jaar daarna ging (op de penningmeester na) het vol-
tallige bestuur van de VOSKNBPI mee op bedevaart. We 
besloten op zoek te gaan naar het huis in de Rue de la 
Grotte, nummer 32. Op zondagochtend was ik tijdens een 
korte wandeling terecht gekomen in een deel van de Rue 
de la Grotte, waar het een stuk rustiger was en waar zich 
geen souvenir winkels en restaurants meer bevonden. En 
in dat gedeelte zag ik een huis met huisnummer 32. Na het 

diner wandelden we er 
met een klein gezelschap 
heen en tot onze verba-
zing stond de deur open. 
Er was niemand te zien, 
maar het gaf jou de ge-
legenheid om er binnen 
te gaan. Volgens jou was 
alles nog precies zoals in 
1943, de kleuren van de 
deur, van de trap en van 
de brievenbussen. Zelfs 
de geur was nog hetzelf-
de! En dat 67 jaar later. 
Emotioneel werd je er-
van en voor jou was dit 
het “wonder van Lour-
des”. We hebben er die 
avond maar een paar glaasjes wijn samen met 
“Rudi de la Grotte” op gedronken!

Normandië 2014
In juni 2014 reisden we met een heel gezelschap Regi-
mentsgenoten af naar Normandië ter gelegenheid van de 
70ste D-Day herdenking op 6 juni. Het leek een hele ge-
wone trip te worden totdat bleek dat ook onze Koning en 
Koningin de herdenking in Arromanches zouden bijwonen 

Diner op Base Bugojno met RC Harold Jacobs en PBC Andy van Dijk, 1 
april 2003

Op verkenning in Bosnie, 3 april 2003

Bestuur  VOSKNBPI in Lourdes, 24 mei 2010

Rue de la Grotte nummer 32 met de 
brievenbussen op de achtegrond, 24 
mei 2010

Ontmoeting met Koning en Koningin op 6 juni 2014 in Arromanches
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en te kennen hadden gegeven na de plechtigheid ook de 
oud-strijders te willen ontmoeten. Op dat moment kregen 
Henk Laurens en ik te maken met een opgetuigde organi-
satie van allerlei ministeries. Of zoals ze bij Defensie zeg-
gen: “Het ging bloemkolen”! Henk en ik hebben tijdens de 
vergaderingen in Den Haag steeds gezegd dat het vooral 
moest gaan over onze veteranen die daar 70 jaar geleden 
hun levens waagden voor onze vrijheid. Gelukkig werden 
we gehoord en konden we op die gedenkwaardige och-
tend van 6 juni de beide majesteiten ontmoeten en hen 
zelfs een slokje Calvados aanbieden. Dat werd echter door 
de koning beleefd afgeslagen. Hij was namelijk degene die 
het vliegtuig, met zijn echtgenote en de diverse hoogwaar-

digheidsbekleders aan boord, bestuurde. Het was voor alle 
gasten maar vooral voor de veteranen en voor Madeleine, 
jou en mij een onvergetelijke dag. Waar ik nog steeds met 
ontzettend veel plezier op terug kijk.

Dank je wel

Ik zou nog zo veel herinneringen kunnen ophalen, herin-
neringen die ik in mijn hart bewaar en koester zo lang als 
ik leef. Dank je wel lieve paps, voor je vriendschap, je va-
derlijke adviezen, je aandacht voor mij en ons gezin, onze 
gesprekken, je verhalen: “heb ik je al eens verteld over?” en 
je telefoontjes die je altijd besloot met, wat ik hier nu ook 
doe: “Dag lieverd, dikke kus!”

Nelleke

Toast met Calvados, 6 juni 2014

Lieve paps, Regimentsdiner 2016

Beknopt verslag van de uitvaart door Kolonel der Fuseliers  
Willem Verweij

“Old soldiers never die, they just fade away”
Deze woorden uit een Brits soldatenliedje werden, in 1951, 
gebruikt door Generaal Douglas MacArthur toen hij aan 
het Amerikaanse Congres mededeelde dat zijn soldaten-
leven zou stoppen. Tijdens de herdenkingsceremonie naar 
aanleiding van het overlijden van Generaal Hemmes wer-
den deze woorden ook gebruikt door Generaal Noordzij 
in zijn speech namens het Regiment. 

De ceremonie vond plaats op 19 november jongstleden 
en kende, natuurlijk, een bijdrage van het Regiment, dat 
zich van haar beste kant liet zien. Onze Regimentskapitein 
lichtte voorafgaand aan de ceremonie het verloop toe.  De 
ceremoniemeester was Kolonel Jan van Lieverloo, die de 
ceremonie waardig in goede banen leidde.

De rouwauto wordt door een erecouloir geëscorteerd. De kist wordt de aula ingedragen.
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De naamgeefster van ons Regiment, Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Irene, was aanwezig en drukte daarmee 
haar goede banden met de generaal en het Regiment, waar-
van hij het boegbeeld is, uit. Het Vaandel van het Regiment 
stond opgesteld in de Aula als eerbetoon aan een van de 
eerste commandanten van de vaandelwacht van de Brigade; 
een prachtig en stijlvol eerbetoon!  Daarnaast was er bui-
ten van alle geledingen van het Regiment een erecouloir 
opgesteld om de Generaal naar de Aula van het cremato-
rium te begeleiden.

Op indrukwekkende wijze werd de kist door CSM’s en 
SMO’s onder leiding van de Regimentsadjudant de Aula bin-
nengedragen. Daar stond al een erewacht van het Regiment 
in ceremonieel tenue. Over de kist was de Nederlandse 
vlag gedrapeerd en erop lagen de baret, het invasiekoord 
en officierssabel alsmede de decoraties van de Generaal.

Uiteraard werden er speeches door de familie gegeven. Zo-
wel de zoon als twee kleindochters van Generaal Hemmes 
drukten, op indrukwekkende wijze, dankbaarheid uit voor 
wat hun (groot)vader voor hen had betekend. 

Namens het Regiment sprak Generaal Noordzij en zijn 
speech werd afgesloten met ons Regimentslied dat luid en 
duidelijk werd gezongen door de aanwezige Fuseliers.

Na toespraken van de voorzitter van HBS (Houdt Braef 
Stand), een Haagse voetbalclub waar de Generaal bijna 90 
jaar lid en erevoorzitter was, en de burgemeester van Den 
Haag, waarvan de Generaal ereburger was, werd de cere-
monie afgesloten met het vouwen van de vlag door de dra-
gers. De vlag werd met de decoraties, het invasiekoord en 
de baret in een gedenkkist door de Regimentscommandant 
aan mevrouw Madeleine Hemmes overhandigd.

De uitvaartdienst werd door voorganger Jan van Lieverloo 
als volgt afgesloten:
““Een steen verlegd in een rivier op aarde, de stroom zal 
een andere weg gaan” (een lied van Paul de Leeuw). Terwijl 
de klanken van dit lied nog naklinken in ons hoofd, gaan we 
afscheid nemen van Rudi. Bij de uitgang ligt zo meteen een 

steentje klaar. Neemt u er gerust een mee, in uw broekzak 
of jas. Iedere keer als u het steentje voelt of ergens achter-
laat, bent u een moment met Rudi verbonden en realiseren 
we ons dat onze weg, onze levensopdracht, nog niet ten-
einde is.”

Al met al een indrukwekkende ceremonie waarin het Regi-
ment een zeer waardige rol vervulde en recht deed aan de 
grote verdiensten van Generaal Hemmes.

Bloemstuk van  
HKH Prinses Irene.

Bloemstuk van ZM de Koning, HM de Koningin en HKH Prinses Beatrix.
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Oud-Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jan van Lieverloo leidt de uitvaartdienst.

De baar met het lichaam van Generaal-majoor Hemmes in de aula. Op de kist de Nederlandse vlag, zijn onderscheidingen, invasiekoord 
en de officierssabel van de Koninklijk Luchtmacht.

Zoon Ruud Hemmes spreekt.
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Toespraak bij de uitvaart van Generaal-majoor van de Koninklijke 
Luchtmacht Rudolf Willem Hemmes op 19 november 2022

Lieve Madeleine, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, geachte genodigden,

Rudi zei nogal eens gekscherend: “Ik word 100”. En inder-
daad was hij goed op weg om dat waar te maken. Maar 
helaas is hem deze bijzondere mijlpaal niet gegund, op zon-
dag 13 november vernamen wij dat Rudi was heengegaan. 
Onverwacht was dat niet, hij moest al een tijdje omgaan 
met lichamelijke ongemakken, maar toch overvalt je dan dit 
droeve bericht. 

Om Rudi te danken voor alles wat hij voor het Gardere-
giment Fuseliers Prinses Irene en voor haar stameenheid 
de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene heeft 
betekend, spreek ik hier namens Regimentscommandant  
Luitenant-kolonel Niels Verhoef en alle regimentsgenoten. 

Voor ons militairen geldt dat ‘Old soldiers never die, they 
just fade away’. En Rudi wás soldier in hart en nieren, hij hééft 
een leeftijd bereikt van de allersterksten en heel zeker zullen 
wij hem niet vergeten. Decennialang was hij het boegbeeld 
van het regiment, een groot inspirator en een gerespecteerd 
voorbeeld voor zowel de oude als de jonge fuseliers. 

Nadat Rudy was geslaagd voor de HBS, wilde hij naar de 
KMA om officier te worden. De Duitse inval in mei 1940 
maakte dat onmogelijk dus begon hij aan een medicijnen-
studie in Utrecht. Hij had, zoals hij zelf zei, een pesthekel 
aan onrecht en stort zich daarom op het zgn. klein ver-
zet. Suikerklontjes in de brandstoftank van Duitse militaire 
voertuigen, pamfletten verspreiden, dat soort dingen. Dat 
vond hij echter niet genoeg en daarom waagde hij met zijn 
kameraad Bob Tusenius de overtocht naar Engeland. De 
poging in 1941 strandde in Zuid Frankrijk, de tweede in 
1943 had meer succes maar pas nadat zij eerst nog beiden 
geruime tijd in een Spaanse gevangenis hadden doorge-
bracht onder ‘onvriendelijke’ omstandigheden. Het ‘avon-
tuur’ met Bob smeedde een band voor het leven. Totdat 
hij in 2018 overleed, gingen Madeleine en Rudi geregeld bij 
hem in Zuid-Afrika op vakantie. 

In Wolverhampton werd Rudi opgeleid tot Brencarrier-
schutter bij de verkenningseenheid van de Prinses Irene 
Brigade. Na op 8 augustus 1944 te zijn geland in Arroman-
ches, nam hij in de maanden daarna met de brigade deel 
aan de bevrijding van Frankrijk, België en Nederland. In 
september 1944 passeerde Rudi bij Borkel en Schaft, in de 
buurt van Valkenswaard, de grens. Na lange tijd weer terug 
in het eigen land ! De gevechten gingen door, de brigade 
werd daarna nog ingezet bij Oirschot, Tilburg, in Zeeland 
en bij Hedel. In Zeeland was Rudi tolk voor de Britse com-
mando’s maar werd spoedig naar Sandhurst in Engeland 

gestuurd voor het volgen van de officiersopleiding. Geen 
KMA maar zo ging zijn oude wens om officier te worden 
toch in vervulling. 

Voor de indrukwekkende prestatie waaraan ook Rudi 
had bijgedragen, ontving de Koninklijke Nederlandse Bri-
gade Prinses Irene de Militaire Willemsorde. Deze hoog-
ste Nederlandse dapperheidsonderscheiding is nog steeds 
gehecht aan het huidige regimentsvaandel en daar zijn de 
Fuseliers maar wat trots op. Koningin Wilhelmina en Prins 
Bernhard reikten persoonlijk aan Rudi het invasiefluitkoord 
uit voor zijn aandeel in de bevrijding en dat heeft hij altijd 
terecht met trots gedragen. Ook het invasiekoord tooit 
ons vaandel en daarmee onderscheidt het zich van alle an-
dere vaandels. 

Generaal-majoor der Fuseliers b.d. Leen Noordzij spreekt namens het 
Regiment.
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Nadat in december 1945 de Irene Brigade werd ontbon-
den, vervolgde Rudi zijn carrière, eerst als landmacht- en 
later als luchtmachtofficier.

Nadat hij een glanzende carrière als Generaal-majoor van 
de Luchtmacht afsloot en toen ook de laatste veteraan 
van de Irene Brigade met pensioen ging, spande Rudi zich 
met succes in voor het draagrecht van het invasiekoord 
door de militairen en oud militairen van het Garderegi-
ment Fuseliers Prinses Irene, voor alle militairen die onder 
de vlag van het regiment aan missies deelnamen en later 
ook voor de Indiëveteranen van het regiment. Maar niet 
alleen het koord droeg zo zichtbaar bij aan de herinnering 
aan de Prinses Irene Brigade. Het waren vooral Rudi en de 
andere nog in leven zijnde veteranen van de brigade die 
door hun aanwezigheid en verhalen de grote voorbeelden, 
inspirators en motivators waren voor alle Fuseliers. Niet 
voor niets staat er in het regimentslied “goed voorbeeld 
doet goed volgen, oud strijders gaan ons voor, dat geeft ons 
moed en berenkracht”! De hier aanwezige Fuseliers zullen 
dat zo dadelijk voor u ten gehore brengen.

Maar er hebben nog meer inspanningen van Rudi tot suc-
ces geleid. Hij onderhield een goede relatie met de naam-
geefster van ons regiment en met andere leden van het 
Koninklijk Huis. Dat heeft er zeker toe bijgedragen dat U, 
Koninklijke Hoogheid, de regimentsgenoten met uw aan-
wezigheid heeft vereerd bij verschillende hoogtepunten, 
zoals de viering van jubilea van het regiment. Wij hebben 
dat altijd zeer op prijs gesteld ! Het heeft er ook toe geleid 
dat ZKH Jaime de Bourbon de Parme, uw zoon, de rol van 
U ging  overnemen. Zo is hij sinds 2014 beschermheer van 
de Vereniging van Veteranen van het Regiment.

Alles welbeschouwd is Rudi eigenlijk nooit buiten dienst ge-
weest. Onvermoeibaar was hij aanwezig bij alle evenemen-
ten en activiteiten van het regiment, totdat het voor kort 
echt niet meer ging. Ik noem slechts de regimentsjaardag, 
de jaarlijkse verenigingsmaaltijd, de koorduitreikingen op de 
plaatsen die op het vaandel zijn vermeld, jubilea vieringen, 
herdenkingen in Normandië, commando-overdrachten en 
het vertrek en aankomst van elk vliegtuig met Fuseliers naar 
missiegebieden. Soms moest hij daarvoor zelfs een week lang 
op de kazerne in Oirschot bivakkeren ! Ook bezocht hij het 
uitgezonden bataljon in missiegebieden, zoals in Bosnië. Zijn 
veelvuldige aanwezigheid, gemeende belangstelling en merk-
bare betrokkenheid werden zeer op prijs gesteld. Hij was 
overal een graag geziene gast vanwege zijn laagdrempelige 
toegankelijkheid, charmante persoonlijkheid, droge humor 
en de wijze waarop hij hoog en laag met zijn verhalen wist te 
boeien. Er was geen Fuselier die hem niet kende, hij vervulde 
zijn rol als boegbeeld echt met verve !

Rudi heeft in zijn leven vele hoge Nederlandse en buiten-
landse onderscheidingen ontvangen. Voor zijn inzet als mili-
tair, zowel in als buiten dienst, maar ook voor alle bijdragen 
aan het verenigingsleven in zijn burgerleven. 

In 2013 werd Rudi tot zijn verrassing Ereburger van Den 
Haag en ontving hij uit handen van burgemeester van Aart-
sen de gouden erepenning van de stad.

Heel bijzonder is ook dat hij vanaf 2013 het Elfstedenkruis 
mag dragen omdat hij lang geleden, toen er nog echte win-
ters waren in Nederland, maar liefst vijf maal aan de Elf-
stedentocht had deelgenomen en waarvan hij er drie ook 
daadwerkelijk heeft uitgereden..

In 2013 Mocht Rudi in het bijzijn van Madeleine de pres-
tigieuze Amerikaanse onderscheiding ‘Chapel of four Cha-
plains’ vanwege onbaatzuchtige inspanningen voor de me-
demens, in zijn geval vooral voor veteranen, in ontvangst 
nemen. 

Alleen al het grote aantal onderscheidingen geeft aan dat 
Rudi veel heeft betekend voor de samenleving, dat dit ook 
is opgevallen (want dat moet je altijd maar afwachten) en 
dat dit is gewaardeerd. 

Het geeft ook aan dat Rudi enorm veel tijd heeft besteed 
aan zijn goede werk. Dat kon natuurlijk alleen omdat Made-
leine hem daarvoor de ruimte gaf en hem onvoorwaardelijk 
steunde en bijstond. Vandaag is dat nog eens goed zichtbaar 
door alle aanwezigen die niet alleen een groot eerbetoon 
aan Rudi willen brengen maar door hun aanwezigheid ook 
steun en medeleven willen betuigen aan Madeleine en de 
familie.

Alle regimentsgenoten wensen jou Madeleine, kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte de ko-
mende tijd. Jullie verliezen in Rudi een hele lieve en zorgza-
me echtgenoot, vader en trotse grootvader en overgroot-
vader.

Rudi, dank voor alle inspiratie en voor de dankbare  herin-
neringen die wij zullen koesteren. Wij verliezen in jou een 
prachtig mens, een fantastisch voorbeeld en een echte ka-
meraad en zo zul je in onze gedachten voortleven!

Rust in vrede. Vrede, een woord waarvan jij als geen ander 
de diepere betekenis kent en waarvoor jij je leven zou heb-
ben gegeven. Diep respect, dank je wel !

Leen Noordzij

Generaal-majoor der Fuseliers b.d.
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Een trompettist van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht 
blaast het signaal  Taptoe, in de volksmond ook wel (abusieve-
lijk) Last Post genoemd.

De ceremonieel opgevouwen vlag wordt in een gedenkkistje aan 
Madeleine, de weduwe van generaal Hemmes, overgedragen.

Regimentscommandant 
Lkol Verhoef neemt 
afscheidHKH Prinses Irene neemt afscheid bij de kist.

Oud-strijder Frans van der Meeren neemt afscheid.
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Van de Stichting Brigade en Garde

Overlijden Generaal-majoor Rudi Hemmes
Het droevige nieuws dat op 13 november 2022 op de geze-
gende leeftijd van 99 jaar Generaal-majoor Rudi Hemmes ons 
is ontvallen, heeft u via alle media reeds uitgebreid vernomen 
met zeer positieve boodschappen over zijn grote verdiensten. 
Zelfs onze Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima en 
Prinses Beatrix hebben er een mooi bericht over doen uitgaan 
(zie afbeelding elders in dit blad). Het eerste gedeelte van deze 
Vaandeldrager is als speciale editie één groot In Memoriam ter 
nagedachtenis aan onze grote voorman van de Prinses Irene 
Brigade Rudi Hemmes. We zullen hem erg missen, maar de 
mooie herinneringen blijven. We wensen Madeleine, kinde-
ren en kleinkinderen en verdere familie en vrienden heel veel 
sterkte toe.

Reünies
Kameraadschap, dat was hetgeen we misten tijdens de coron-
acrisis; we konden niet even bijpraten op een reünie of borrel. 
Zelfs als bestuur konden we ook niet fysiek vergaderen en di-
gitaal vergaderen kon wel, maar bleef behelpen. Daarom is het 
prachtig dat we dit jaar al weer zeven reünies konden organi-
seren en de reacties die ik las en hoorde, waren unaniem ge-
weldig! Ook de reacties op de grote jaarlijkse reünie (eindelijk 
weer na 3 jaar) van de VVVGFPI met een hele goede opkomst, 
op 3 september waren geweldig. Veel dank aan alle enthousi-
aste organisatoren voor het vele werk dat zij hiervoor deden! 
Laat ook met mooie reacties na afloop in dit blad van je horen!

Nieuwe Regiments- en Bataljonscommandant
Op vrijdag 26 augustus aanvaardde Luitenant-kolonel der Fu-
seliers Niels Verhoef het commando over 17 Painfbat en het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene.

Het was weer een indrukwekkende en mooie ceremonie. De 
eerste gesprekken met de nieuwe regimentscommandant wa-
ren positief en veelbelovend en op 23 november zit Niels als 
co-voorzitter samen met mij de bestuursvergadering van de 
Stichting Brigade en Garde voor om ook daar zijn ideeën voor 
regimentszaken uit te dragen.

Uiteraard beseffen wij dat hij de komende tijd als comman-
dant van het  Spitsbataljon van de NAVO-flitsmacht met een 
heel druk programma bezig zal zijn. Dat is nu juist de reden 
waarom wij met zoveel vrijwilligers (vooral achter de scher-
men) proberen veel (regiments)werk uit handen te nemen. 
Veel succes, plezier en krijgsmansgeluk toegewenst!

Tekst: Arie Vermeij, Brigade-generaal der Fuseliers b.d. 
Voorzitter Stichting Brigade en Garde

Steunfonds Prinses Irene en het Generaal Noothoven van Goor Fonds
Tekst: Voorzitter Steunfonds Brigade-generaal der Fuseliers b.d. Arie T. Vermeij

ZIT JE IN DE KNEL, HET STEUNFONDS KAN 
JE HELPEN, JUIST IN DEZE CRISISTIJD!

Ter informatie en actie breng ik ons Steunfonds nog maar 
eens onder uw aandacht, want steeds weer blijkt dat u niet 
helemaal op de hoogte bent van de mogelijkheden ervan. 
Het Fonds is oorspronkelijk ontstaan op basis van CADI-
winsten (Cadi: Cantinedienst) tijdens de training van de 
Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene in de peri-

ode 1941 – 1944 in Engeland. Het steunfonds was initieel 
bedoeld om de studie te bekostigen van kinderen van de 
tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen mannen van 
de Irene Brigade. Maar dat is inmiddels niet meer aan de 
orde; overigens wordt er momenteel nog wel één weduwe 
van de Irene Brigade ondersteund. 

Mocht een (jonge) veteraan of ander (voormalig) lid van het 
Garderegiment Fuseliers Prinses Irene financieel vastlopen 
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en nergens anders meer terechtkunnen (bij gemeente of 
andere overheidsinstanties) dan kunnen wij helpen. Het is 
dan mogelijk om i.o.m. met een Nulde-lijns-helper (van de 
VVVGFPI) een verzoek voor een steundonatie of een lening 
in te dienen bij het bestuur van het Steunfonds. Dit geldt dus 
ook voor mannen/vrouwen die geen veteraan zijn, of uitge-
zonden zijn naar Litouwen of Curaçao. Verdere informatie 
hierover is te vinden op onze website www.fuseliers.nl

Ons advies als bestuur van het Steunfonds is hier dan ook 
echt gebruik van te maken indien nodig. Als u mensen weet 
die het moeilijk hebben, juist in deze crisistijd, wijs hen hier 
dan ook gerust op. En gelukkig zijn er uit ons Steunfonds 
inmiddels ook een behoorlijk aantal jonge veteranen on-
dersteund, zelfs veteraan Michael met een hulphond.

We zijn inmiddels heel blij dat de VVVGFPI ons jaarlijks 
structureel steunt, zodat wij vanuit kameraadschappelijk 
oogpunt de mensen die het nodig hebben ook in de toe-
komst kunnen blijven helpen. 

Het zou overigens dan ook wel weer mooi zijn, als er door 
de actief dienenden zo nu en dan weer eens wat wordt 
bijgestort in ons Steunfonds. Dit kunt u bijvoorbeeld doen 
door bij uw FLO-receptie, Commando-overdracht of een 
andere receptie of een jubileum niet te gaan voor veel fles-
sen Calvados of wijn, maar als cadeautip een goed doel zoals 
het Steunfonds aan te prijzen, of gewoon een collectebus/-
doos voor het Steunfonds op de receptie neer te zetten. 

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, mail 
naar atvermeij@gmail.com 

Volo et Valeo, dit omvat ook kameraadschap!

Met diep leedwezen geven wij kennis van het overlijden van de volgende leden van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene, de Indiëbataljons van het Garderegiment Prinses Irene en van overig delen van ons regiment. Wij wensen de 
naaste familie alle sterkte toe bij het verwerken van het verlies van hun dierbare. Mogen zij rusten in vrede!

De heer/Mevrouw	 Datum overlijden	 Plaats overlijden

VOSKNBPI
Mevr. J.C. van Beers-van der Male	 27 september 2022	 Lage Zwaluwe
Genmaj R.W. Hemmes	 13 november 2022	 Den Haag

3de Bataljon GRPI
Dhr. H.C. Kouwenberg	 Onbekend	 Onbekend

4de Bataljon GRPI
Mw. van Diepen	 30 juni 2022	 Delft

5de Bataljon GRPI
Dhr. A. den Ouden	 27 september 2022	 Bennekom
Dhr. J. Alblass	 18 oktober 2022	 Ancaster (Canada)

7de Bataljon GRPI
Dhr. W. Kruisselbrink	 20 juli 2022	 Onbekend

In memoriam
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Tekst: brigade-generaal der Fuseliers Roland de Jong 
Voorzitter Vereniging Van Veteranen GFPI

Jaarlijkse reünie
Zaterdag 3 september jongstleden was het dan eindelijk 
zover. Na twee jaar van afgelasten kon onze jaarlijkse VV-
VGFPI-reünie gelukkig nu weer doorgang vinden. Ruim 300 
veteranen van verschillende missies wisten de weg naar 
Oirschot te vinden. Battle Group-2 stond dit jaar centraal 
en begon met een eigen programma in het bioscoopge-
bouw terwijl de rest van de veteranen verzamelde in het 
KEK-gebouw. BG-2 maakte van december 2006 tot april 
2007 deel uit van de Task Force Uruzgan en stond onder 
leiding van de Luitenant-kolonel (inmiddels Kolonel) Tim 
Luiten. Hij keek samen met zijn mensen in de filmzaal terug 
op hun periode in Afghanistan en ging in op de huidige situ-
atie en hoe het allemaal zover gekomen was. Dat werd zeer 
gewaardeerd. 

Nadat iedereen voldoende koffie en appelflappen achter de 
kiezen had, was het tijd voor het bekende appèl met her-
denking. De weergoden waren ons daarbij gelukkig goed 
gezind. In overleg met de nieuwe Regimentscommandant 
Niels Verhoef hadden we gekozen voor een andere opzet 
dan voorgaande jaren. Hierdoor zat er wat meer tempo in 
het geheel en lag er geen vlees te verpieteren op de barbe-
cue. Snel maar wel respectvol. Zo was het regimentsvaandel 
natuurlijk aanwezig. Het vaandel dat inmiddels voorzien is 
van een cravate met het opschrift “Derafshan 2007”. Ook 

legde ik samen met de Regimentscommandant en de jongst 
aanwezige veteraan, in dit geval Tim de Vuijst die met BG-10 
mee is geweest, een krans bij ons monument. Het monu-
ment was net de week ervoor voorzien van een nieuwe 
plaquette. Na een minuut stilte, het afsluitende volkslied en 
eerbetoon bij het monument kon het echte feest beginnen 
en daar hoefde niemand voor aangemoedigd te worden. 
Het was weer vertrouwd gezellig.
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Onthulling oorkonde
Na het bovengenoemde appèl konden de Regimentscom-
mandant en ik niet gelijk aan het bier. Er wachtte ons na-
melijk nog een verrassing bij het museum van het regiment. 
De heer Max Rispens bood ons aldaar een fraaie oorkonde 
aan. Op deze fraai gedecoreerde oorkonde staat een ge-
dicht “Ode aan de Fuselier 1941-2021”. Iedere letter van 
de woorden ‘Fuselier Prinses Irene’ vormt het begin van 
elke nieuwe zin van het gedicht net zoals we dat kennen 
van ons volkslied. De ingelijste oorkonde bood de heer 
Rispens aan als cadeau voor het 80-jarig bestaan van het 
Regiment. Voor twee oud-strijders, de heren Frans van der 
Meeren en Max Wolff, was er een kleinere versie gemaakt 
die ze mee naar huis konden nemen. Een mooie geste.

VOSKNBPI
In mijn vorige column eindigde ik met twee ‘Wist u datjes’. 
Eén hiervan betrof het inmiddels 75-jarig bestaan van de Ver-
eniging van Oud-strijders van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade prinses Irene (VOSKNBPI). In dit kroonjaar heeft het 
bestuur van de VOSKNBPI het besluit genomen om de ver-
eniging volledig onder te brengen bij de VVVGFPI en zichzelf 
op te heffen. De hoge leeftijden van de bestuursleden van-
uit de Prinses Irene Brigade en de helaas daarmee gepaard 
gaande ongemakken, maken het niet langer mogelijk om als 
zelfstandig bestuur door te gaan. Voor zover al niet vanuit de 
VVVGFPI geregeld, zullen de leden van de VOSKNBPI ook in 
de toekomst worden uitgenodigd voor de diverse activitei-
ten en gewoon de Vaandeldrager blijven ontvangen. Binnen 
het bestuur van de VVVGFPI zal mevrouw Nelleke Swinkels 
de belangen van de Oud-strijders van de Prinses Irene Bri-
gade behartigen. Alle leden van de VOSKNBPI hebben inmid-
dels een brief omtrent dit besluit ontvangen.

Algemene ledenvergadering
COVID heeft veel ellende met zich meegebracht, maar aan 
de andere kant ons ook geleerd dat je zaken op een andere 
manier kunt aanpakken dan je sinds jaren gewend was. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor de organisatie van onze wettelijk 
verplichte Algemene Ledenvergadering (ALV). Vanwege 

COVID-19 beperkingen hebben we het afleggen van onze 
bestuursverantwoordelijkheid voor de verenigingsjaren 
2019 én 2020 “schriftelijk” uitgevoerd. Via een brief werden 
de leden geïnformeerd over de zaken waarover gestemd 
moest worden en middels een antwoordformulier met re-
tourenvelop werd het bestuur op de hoogte gesteld van 
hun mening. Wij waren blij verrast door het grote aantal 
reactieformulieren dat we mochten ontvangen. Daarom 
hebben we als bestuur besloten om dit jaar een “hybride” 
vorm van de ALV te houden (schriftelijk en fysiek). Hier-
door kunnen ook de leden die vanwege werk of anderszins 
niet aanwezig kunnen zijn op 11 januari 2023 (Regiments-
jaardag) toch hun stemrecht uitoefenen. Wij vinden het als 
bestuur erg belangrijk dat jullie allemaal mee kunnen beslis-
sen en een hybride uitvoering van de ALV draagt daar zeker 
aan bij. Als het goed is hebben de betalende leden inmiddels 
alle benodigde papieren hiervoor ontvangen op huisadres. 
Vergeet niet tijdig te reageren!

VOSIB en bingo Parade-eenheid
Tradities zijn er om in ere te houden, maar soms kom je 
tot de conclusie dat je ergens een keer moet stoppen. Dit 
geldt, hoe vervelend ik het ook vind, in dit geval ook voor 
de jaarlijkse bingo in Bronbeek van de Parade-eenheid van 
de VOSIB. In 2020 en 2021 kon deze happening niet door-
gaan als gevolg van de beperkende maatregelen rondom 
COVID-19. Om verklaarbare redenen neemt het aantal 
deelnemers jaarlijks af. Velen zijn inmiddels ook op een leef-
tijd gekomen waarbij de fysieke- of gezondheidstoestand 
zodanig is dat het maken van de reis en bijwonen van de 
reünie eerder een belasting dan een plezier is. Inmiddels 
blijkt in de praktijk dat separate reünies niet of nauwelijks 
meer worden bezocht. Daarom organiseren we geen reü-
nies meer per Indiëbataljon en laten we ook de reünie en 
bingo van de Parade-eenheid niet meer doorgaan. Natuur-
lijk is elke Irene-veteraan en Sobat van harte welkom op de 
jaarlijkse reünie van de VVVGFPI. Ik kan u verzekeren dat 
wij al onze oud-strijders daar goed zullen verzorgen en de 
gelegenheid bieden elkaar in een rustige omgeving te ont-
moeten, weer bij te praten en herinneringen op te halen.

Voor de agenda
Alvast een paar zaken om in de agenda te noteren. Aller-
eerst natuurlijk de reeds genoemde Regimentsjaardag op 
11 januari. Betalende leden van de VVVGPI zijn daarbij van 
harte uitgenodigd om deel te nemen aan de Irene-cross en 
er zal voor hen ook een lunch zijn. De tweede datum die 
genoteerd kan worden is vrijdag 16 juni. In overleg met het 
bataljon hebben we bepaald dat dan onze VVVGFPI-reünie 
2023 zal plaatsvinden. Het thema van de reünie is dan SFOR 
13 (2003 – 2023). Tot slot zal op vrijdag 28 juli de Fuseliers-
toertocht weer van start gaan. Daarbij wordt op de motor 
of op de fiets de ruime omgeving rond Oirschot verkend. 

Rest mij jullie mede namens het bestuur hele fijne feest-
dagen toe te wensen en alle goeds voor 2023. Wij hopen 
jullie ook in 2023 weer te mogen begroeten bij één van 
onze activiteiten.

Uw voorzitter
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Kameraadschappelijke maaltijd
Tekst: Luitenant-kolonel Benjamin Hoeberichts

Op donderdag 6 oktober organiseerde onze vereniging de 
jaarlijkse kameraadschappelijke maaltijd. Zoals ook vorig 
jaar vond de maaltijd en de voorafgaande Algemene Leden-
vergadering plaats in de sfeervolle Hoeve 1827, net buiten 
Oirschot. Het bestuur hoopt altijd op een grote opkomst. 
En hoewel het gezellig druk was, gaan we ervan uit dat die 
gezelligheid via mond-op-mond reclame zorgt voor een 
nog grotere deelname volgend jaar.

In de Algemene Ledenvergadering stond onze voorzitter 
stil bij het overlijden van ons lid Brigadegeneraal Leen van 
den Heuvel en van de Gouden Fuseliersspelddrager Harry 
Vleeming. Tevens gaf hij aan dat een aantal zeer gewaar-
deerde oud-Regimentscommandanten helaas niet aanwezig 
kon zijn. Om hen in gedachten toch bij ons te laten zijn 
heeft het bestuur deze heren een fles Fuselier doen toe-
komen.

De invulling van de maaltijd zelf was na de evaluatie van 
vorig jaar op een aantal punten aangepast. De positieve 

reacties achteraf sterken het bestuur in het idee dat er 
een goede mix is gevonden van gezelligheid en een stijl-
volle bijeenkomst van officieren. De aanwezigheid van 
verschillende gasten, waaronder de delegaties van Batal-
jon Bevrijding/5e Linie en het Garderegiment Grenadiers 
en Jagers onderstreepte de onderlinge verbondenheid en 
kameraadschap. Verbondenheid die ook naar voren kwam 
door het voorlezen van een brief van de Regimentsjongste, 
vanwege dienst in Engeland afwezig, en de repliek hierop 
van oud-Regimentscommandant Brigadegeneraal b.d. Guus 
van Leeuwe. Beide teksten zijn hierbij afgedrukt.

Het bestuur staat natuurlijk open voor suggesties ten aan-
zien van de maaltijd voor volgend jaar. Voor nu kijken wij 
terug op een mooie avond, prima verzorgd door de men-
sen van Hoeve 1827. Het bestuur kijkt ernaar uit leden 
en gasten volgend jaar weer te mogen verwelkomen. De 
kameraadschappelijke maaltijd staat dan gepland op don-
derdag 5 oktober 2023.
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Bericht Regimentsjongste Tweede-luitenant Thomas Confurius aan 
de Kameraadschappelijke maaltijd

Geachte voorzitter en leden van het regiment,

Ik schrijf naar u op een regenachtige dag vanuit het beschei-
den kamp Wathgill in het hoge noorden van Engeland. Hier 
ben ik, de kersverse regimentsjongste, sinds 20 augustus 
samen met de C-cie op bijzondere inzet voor het trainen 
van Oekraïense militairen. Helaas kan ik hierdoor niet fy-
siek aanwezig zijn op het regimentsdiner. Deze luitenant 
ontsnapt hiermee in ieder geval tijdelijk aan de strenge oor-
delende blikken van zijn regimentsgenoten.

Het is een bijzondere ervaring om twee maanden na het 
afronden van de VTO deel te nemen aan een inzet. De eer-
ste weken van de opleiding hebben ons versteld doen staan 
van de leercurve van de Oekraïense trainees. De snelheid 
waarmee zij onze lessen oppikken en zich de materie eigen 
maken is bijzonder. 

In de eerste twee weken krijgen de trainees het woodland 
optreden aangeleerd. Een deel van deze oefeningen is tac-
tisch, waarbij de Oekraïners een patrouille basis moeten 
betrekken en draaien. Hierbij nemen we de Oekraïense 
commandanten veelal aan het handje mee en begeleiden 
wij hen in welke keuzes zij moeten maken. De trainees krij-
gen in de patrouillebasis te maken met IDF-aanvallen (artil-
leriebeschieting) en Mass Casualty scenario’s, waarbij onze 
manschappen samen met Britse geamputeerden opgaan in 
hun rol als slachtoffer. Buiten de tactische setting worden 
lessen gegeven in contactaanname, waarnemen, camouflage, 
drone dreiging, het nemen van krijgsgevangenen, CUF (Care 
Under Fire, vorm van EHBO onder vijandelijk vuur), tactisch 
verplaatsen, groepsaanvallen en hinderlagen.

De derde week staat in het teken van OVG (Optreden Ver-
stedelijkt Gebied) en loopgraven. Binnen zes dagen moeten 
de Oekraïense trainees dit complexe optreden zich eigen 
maken. In het oefendorp wordt ook nog een battle inocula-
tion lane uitgevoerd, waarbij de trainees onder veel externe 
druk zich al vechtende over een parcours moeten verplaat-
sen. Beide optredens worden afgesloten met een niveau 3 
actie waarbij wij de Oekraïense commandanten wederom 
begeleiden in hun rol als leidinggevende.

De laatste twee weken staan onze trainees op de schiet-
baan met de AK-47. Vier dagen lang worden er statische 
schietoefeningen uitgevoerd. De trainees die voldoen aan 
de eisen in de schiettabel gaan vervolgens verder met dy-
namische schietoefeningen.
Wij doen er alles aan om de trainees in de korte tijd die wij 
hebben beter te maken. Binnen vijf weken een 10 van hen 
maken is onrealistisch, maar we maken een verschil. Meer 
dan we in eerste instantie gedacht hadden.

De Oekraïense kaderleden zijn een grotere uitdaging. De 
cultuurverschillen omtrent leiderschap en de daarbij voor 

ons kenmerkende gedragingen en vaardigheden zijn groot. 
Als officieren geloven wij in lead by example, een voorbeeld 
zijn voor de mannen. Een leidinggevende ondergaat dezelf-
de weersomstandigheden als zijn manschappen en kruipt 
zelf ook onder de concertinarol door als het moet. Daar-
naast wil een leidinggevende altijd blijven leren en zich ont-
wikkelen om een betere commandant voor zijn mensen te 
worden. Onze Oekraïense partners kijken hier anders naar. 
Leidinggevenden hebben hun positie al verdiend en hoeven 
daarom niet deel te nemen aan de lessen, die bedoeld zijn 
voor manschappen. Zij zijn voornamelijk bezorgd over het 
behouden van hun autoriteit. Een leidinggevende die zich 
“verlaagt” naar het niveau van een soldaat wordt niet ge-
respecteerd, stellen zij.

Van blijven slapen tijdens een IDF-aanval, een commandan-
tentent opzetten midden in de patrouillebasis, tot pizza 
laten bezorgen in het bos, er hebben zich al de nodige inci-
denten voorgedaan. Het is voor de Nederlandse officieren 
een uitdaging om hen mee te krijgen in ons gedachtengoed. 
Sommige van hen beginnen in te zien dat wij wel degelijk 
iets te bieden hebben, anderen zullen deze stap nooit willen 
maken. In ieder geval niet in de tijd die wij met hen hebben. 
Het is de nasleep van een Sovjet-gebaseerd militair systeem 
dat langzaam naar een Westerse doctrine toe beweegt.

De dankbaarheid vanuit de Oekraïense trainees, de per-
soonlijke ervaringen van wat zij in Oekraïne hebben mee-
gemaakt en de verhalen die zij tijdens de training uit Oekra-
ïne te horen krijgen, maken veel indruk. Het geeft mij een 
hoop voldoening dat wij een bijdrage kunnen leveren aan 
de strijd die deze mannen voeren. Hoe klein die bijdrage in 
het grotere geheel misschien dan ook is, wij zijn deze man-
nen in korte tijd naar een hoger niveau aan het tillen. Wat 
wij hier doen heeft waarde. Zeker wanneer wij horen dat 
zowel de Oekraïners als de Britten tevreden zijn met onze 
Nederlandse aanpak, en we van elkaar nog veel kunnen le-
ren in het kader van het trainen van partner forces.
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De geschiedenis van ons regiment kent zijn oorsprong in 
Engeland. 80 Jaar geleden kwamen Nederlandse militairen 
aan in Porthcawl om uiteindelijk in Wolverhampton te trai-
nen voor de strijd die zou komen. Zo ook worden Oekra-
ïners hier nu opgeleid om uiteindelijk terug te keren naar 
hun vaderland. Hun missie is net zo eenvoudig als dat van 
de eerste generatie Irenemannen. Het bevrijden van ons 
land en haar mensen en onze vlag hijsen in alle streken 
waar hij in betere tijden met trots in de wind wapperde. 
Ik hoop, nu de eerste lichting mogelijk in de frontlinie zijn 
posities al heeft ingenomen, dat hun missie een net zo suc-
cesvol einde kent als dat van onze Irenemannen.

Zo langzamerhand ga ik naar het einde van deze voor-
dracht. Het is tijd om deze brief af te sluiten en terug te 
keren naar het echte werk. Ik kan nu enkel hopen dat mijn 
brief door u goed ontvangen wordt, en ik zal met spanning 
uitkijken naar de reactie van de regiments oudste.

Voor mijn regimentsgenoten en onze Oekraïense partners,

Volo et valeo.

Uw regimentsjongste,

Tlnt Thomas.

Antwoord regimentsoudste aan de regimentsjongste

Beste Thomas,

Ik weet niet hoe je op het idee bent gekomen, of misschien 
beter wie je op het idee heeft gebracht de regiments oud-
ste uit te nodigen een reactie op jouw brief te geven, maar 
eenmaal uitgedaagd wil ik graag respons geven. En ik wil be-
ginnen om je allereerst te bedanken voor de heldere wijze 
waarop je inzicht hebt gegeven in jullie werkzaamheden in 
het VK.

Maar laat me eerst een korte introductie van mijzelf geven, 
want ik heb niet de illusie dat je me zult kennen. Ik ben Guus 
van Leeuwe, KMA 1962-1966, geplaatst als Tweede-luitenant 
der Limburgse Jagers – daarop kom ik verderop nog terug – 
in juli ’66 bij 13 Painfbat GFPI te Schalkhaar, een klein dorp 
tegen Deventer aangebouwd. Na vervulling van functies als 
PC, Plv CC en C-CCie en C-Ostcie naar de Hogere Krijgs-
school (’74-’76) en C-13 Painfbat GFPI 1984-1986. In 1998 
met VUT, een vorm van prepensioen, de Koninklijke Land-
macht als Brigade-generaal der Fuseliers verlaten en daar 
laat ik het verder maar even bij. Ik ben weliswaar niet de 
oudst nog levende oud-regimentscommandant, maar was 
wel de oudst aanwezige tijdens het Korpsdiner.

Je hebt wellicht al vernomen dat de BC de tekst van jouw 
brief nagenoeg integraal heeft voorgedragen tijdens de 
Korpsmaaltijd, waarna de Voorzitter van de Vereniging van 
officieren mij vroeg een korte reactie te geven. Ik beperkte 
me daarbij tot jouw opmerkingen over de cultuur van lei-
derschap van de Oekraïense leidinggevenden waarmee je 
terecht de vinger op een zeer lelijke plek hebt gelegd. Het 
is ongetwijfeld, zoals je zelf al schreef, een restant van de 
houding van de sovjetdoctrine en het ligt voor de hand dat 
diezelfde houding ook nog bij de huidige Russische troepen 
valt waar te nemen. Wat dan in de kern een hoofdrol gaat 
spelen is de MOTIVATIE van de partijen in het gevecht. En 
ook al heb ik slechts beperkte informatie over de huidige 
gevechten uit de nieuwsmedia, het is duidelijk dat de moti-
vatie van de Oekraïners vele malen beter is en ook veel ho-
ger moet worden aangeslagen dan van hun tegenstanders, 
hetgeen niet onbegrijpelijk is; zij weten immers waarvoor 
de strijd wordt geleverd. 

Eigenlijk zie ik daarin ook een belangrijke overeenkomst 
met het gros van mijn tijd binnen de krijgsmacht. Als je bo-
vengenoemde data ziet, dan weet je dat ik niet alleen vooral 
tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog heb gediend, 
maar vrijwel uitsluitend ook alleen maar met dienstplich-
tigen. Als er iets moest gebeuren aan de houding van dat 
– niet vrijwillig en zelfs deels onwillige – personeel, dan 
was het met name ze te motiveren en dat doe je niet door 
op een afstand van jouw mensen te blijven, maar vooral 
door ze te laten zien dat je een van hen bent in houding en 
voorbeeld. Dat hebben vele oudere collegae van ons in mijn 
jongere jaren trouwens ook moeten leren, want van huis 
uit was de Engelse leiderschapsdoctrine in de Nederlandse 
krijgsmacht niet eens zoveel afwijkend van die van de Rus-
sen/Oekraïners! Gelukkig zag ook de leiding van Defensie 
dat al tijdig in en werd de opleiding op de KMA in 1960 
mede daarom aangepast en met een jaar verlengd!

Een andere belangrijke overeenkomst van het huidige tijds-
gewricht met dat van mij is wel dat de krijgsmacht zich 
– wat mij betreft gelukkig – weer toelegt op haar eerste 
hoofdtaak (“Defensie beschermt wat ons lief is”), een taak 
die mij meer motiveerde dan de 2e taak tijdens operaties 
buiten het NAVO-grondgebied. Ik wens jou en de hele 
krijgsmacht toe dat het jullie vergaat zoals het mij verging: 
ondanks alle spanningen die er zijn geweest gelukkig geen 
“warme” oorlog!
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Ook ik was ooit regimentsjongste, maar ik was dat als Eer-
ste-luitenant! Na de hiervoor genoemde totaal vernieuwde 
opleiding aan de KMA werden wij onmiddellijk na het of-
ficiersexamen bij een paraat bataljon geplaatst (voordien 
gingen de jonge luitenants allen gedurende twee jaar naar 
een van de opleidingsdepots en pas daarna als Eerste-lui-
tenant naar de troep). Maar – en nu komt het – als Twee-
de-luitenant kon je geen Gardist worden, uitgezonderd de 
dienstplichtige en nadienende officieren. Tweede-luitenant’s 
mochten en konden nog wel eens een foutje maken en 
werden (ik weet niet hoe dat nu is) daarom niet beoor-
deeld. Maar, bij de Garde mocht je geen fouten maken, zo 
elitair was toen de gedachte, en dus werd ik bij het batal-
jon als Limburgse Jager geplaatst en ook beëdigd op het 
Vaandel van dat Regiment, ook toen in Oirschot! Erg vond 
ik dat niet, want ik liep met een baret, terwijl de anderen 
een platte pet moesten dragen! Aan het eind van mijn jaar 
als Tweede-luitenant mocht ik mijn rekest aan De Majes-

teit schrijven. Mijn maiden speech hield ik in Tilburg, alwaar 
toen het diner plaats vond. Waarover ik het heb gehad is 
me allang ontschoten en ik denk dat jou, met de huidige 
ervaringen die je nu opdoet, dat niet zal overkomen. Maar 
zo zie je maar dat ook tradities kunnen wijken voor nieuwe 
opvattingen.

Thomas, ik denk dat dit voor een eerste reactie en kennis-
making meer dan genoeg is. ik wil je nogmaals danken voor 
en complimenteren met jouw brief en tevens je veel succes 
en sterkte toewensen met de huidige taak in het VK!

Met hartelijke groeten,

GGM van Leeuwe

Brigade-generaal der Fuseliers b.d.

Secretaris: F.C. van der Meeren, Noordsingel 23, 4611 SB Bergen op Zoom
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Vereniging van Oud-Strijders Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene

Irenebrigade betrokken bij bevrijding van kerkdorpen Dorst en  
Den Hout

Tekst: Richard van de Velde

Op het vaandel van het Garderegiment Fuseliers Prinses Ire-
ne prijken zeven plaatsen waar de Brigade heel erg actief is 
geweest in de periode 1944-1949: St. Côme, Pont-Audemer, 
Beeringen, Tilburg, Hedel, West-Java, en tenslotte Oost-Java. 
Daarvan zijn Pont-Audemer en Tilburg steden die de Brigade 
heeft helpen bevrijden.  Uit documenten uit het archief van 
de collectie uit het Generaal Maczek Museum blijkt dat daar 
de Brabantse kerkdorpen Dorst en Den Hout, bij Breda, aan 
kunnen worden toegevoegd. Dit najaar was het alweer 78 
jaar geleden dat de Irene Brigade daar actief was. 

Op 6 oktober 1944 had de 1e Poolse Pantserdivisie Baarle-
Hertog veroverd. Ook het grootse gedeelte van Alphen had 
ze in handen en daarna stagneerde de opmars en moesten 
er meer manschappen en voorraden worden aangevoerd. 
Pas drie weken later op 26 oktober 1944 kreeg ze de or-
der om opnieuw in de aanval te gaan en op te rukken naar 
Oosterhout. De opmars ging zo snel dat de aanval naar 
Breda werd verlegd. 

Bron: Google Maps

De Duitse troepen trokken in de nacht van 26 op 27 ok-
tober hun hoofdmacht in Noord-Brabant terug op de lijn 
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Breda-Dongen-Loon op Zand-Zandkant-Afwateringska-
naal, die ‘beslissend’ verdedigd moest worden. Onofficieel 
werd het na de oorlog door de betrokken bevelhebbers 
“Rückzugskämpfe”: terugtrekkingsgevechten genoemd. 

De kruising Dongenseweg met de Steenovensebaan en de 
Bredestraat moest het nieuwe aansluitpunt tussen de 719. 
Infanterie-Division (west) en de 256. Volks-Grenadier-Di-
vision (oost) worden. De 711. Infanterie-Division bevond 
zich ten noorden van Dorst.

Op 28 oktober om 09.00 uur ‘s morgens vertrokken twee 
Poolse regimenten vanaf café t Hoekske bij Rijen, richting 
Dorst. Dat dorpje zat tussen twee vuren in, want aan de 
spoorlijn Breda-Tilburg zaten de Duitsers en aan de ver-
keersweg Breda-Tilburg zaten de Polen. Het bosrijke ge-
bied rond Dorst herbergde Duitse artillerie en de Poolse 
Pantserbrigade zag af om dit gebied in te trekken. Om die 
reden werd rond het middaguur eerst Molenschot ingeno-
men en tegen de avond bereikte de gevechtsgroep Dragon 
van de 1e Poolse Pantserdivisie het dorpje Dorst. Na eer-
dere artilleriebeschietingen verrasten de Polen om acht uur 
‘s avonds hier de Duitse soldaten, die nog bezig waren met 
eten koken en ze namen het dorpje in. Toen kwam er de 
volgende morgen een grote Duitse tegenaanval, waardoor 
Dorst weer in Duitse handen viel. Door versterkingen en 
met behulp van artillerie en antitankgranaten, werden de 
Duitse troepen na zware gevechten ’s avonds weer door de 
Polen teruggedrongen achter de spoorlijn Breda-Tilburg en 
werd Dorst door de Polen heroverd. 

De Polen hadden haast, want hun nieuwe aanvalsdoel was 
Moerdijk en ze besteedden verder geen tijd en aandacht 
meer aan het bosgebied “Seters” ten noorden van Dorst. 
Het was gemakkelijker om via Teteringen een omtrekkende 
beweging te maken.

PIB-Brenschutter en infanterist tussen Tilburg en Breda

De Prinses Irene Brigade had de opdracht gekregen om het 
gat te dichten dat was gevallen tussen enerzijds het gebied 
dat de 1e Poolse Pantserdivisie bestreek en anderzijds de 
stad Tilburg en omgeving, die door het 15e Schotse Infan-
terie Divisie werd bevrijd. Dit gat bestond uit het gebied 
rond Hulten en Rijen. Na de gevechten in Broekhoven, na-

bij Tilburg, eind sep-
tember 1944, kreeg 
de Brigade het bevel 
om te vertrekken 
naar Maasbrug, een 
verzamelrayon ten 
westen van Tilburg. 
Daar aangekomen 
kwam de Brigade on-
der bevel van de 7th 
Armoured Division. 
Gevechtsgroep I be-
zette station Rijen 
en patrouilleerde 
tussen Rijen en De 
Vijf Eiken. Gevechts-
groep II nam stelling 
bij de viersprong van 

de wegen Rijen-Gilze en Tilburg-Breda. Gevechtsgroep III 
kwam in reserve in Hulten, terwijl de Verkenningsafdeling 
en de commandopost net buiten dit dorpje lagen.

Nadat Hulten en Rijen waren veroverd, ging de Brigade 
door met patrouilleren in de omgeving. Vaak bleven groe-
pen Duitsers achter om sabotage te plegen en verwarring 
te stichten. Al patrouillerende kwamen de Brigadisten toe-
vallig buiten hun sector in het gebied van de Polen terecht 
bij Dorst, niet wetende dat de Polen het bosgebied Seters, 
ten noorden van dit dorpje hadden overgeslagen. 

Maandagmorgen 30 oktober werd er aan de spoorlijn in 
Dorst nog geschoten, maar later op de dag werd het stil. 
De mensen op Seters zaten in niemandsland. De laatste 
Duitsers waren spoorslags naar het noorden verdwenen 
en de mensen die daar woonden zaten in een soort nie-
mandsland. Ze wachtten af. Bart Dekkers, woonachtig aan 
de Hoevestraat op Seters, vertelde het volgende: 

‘We waren ‘s middags van plan om toch maar eens in het 
dorp te gaan kijken hoe ver het stond. Er werd niet meer 
geschoten, dus we dachten dat het grootste gevaar wel ge-
weken zou zijn. Ineens kwamen er uit de bossen schuin 
tegenover ons een gevechtswagentje en een jeep aanrijden. 
De vreemd geklede soldaten keken links en rechts en toen 
ze ons zagen staan, kwamen ze meteen op ons af. Omdat er 
altijd gezegd was dat de Tommies zouden komen, was het 
wel een verrassing dat die militairen Nederlands begonnen 
te praten. Toen wij  hen vertelden dat de laatste Duitsers 
‘s morgens waren vertrokken, werden ze wat geruster. Ze 
begonnen sigaretten en chocolade uit te delen. De com-
mandant was een chagrijnige vent. Hij wilde steeds vertrek-
ken, maar de soldaten wilden graag nog wat met ons blijven 
praten. Ze vertelden ons dat ze van de Prinses Irenebrigade 
waren en dat ze met de Geallieerden meevochten om Ne-
derland te bevrijden. Nadat we nog wat gepraat hadden 
hoe ze het beste terug konden rijden naar Hulten, zijn ze 
weer vertrokken. Hieruit mag je de conclusie trekken dat 
een gedeelte van Dorst (per toeval) door de Prinses Irene-
brigade werd bevrijd’!

PIB-Bren carrier in stelling bij Hulten
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In het Dagboek van Gevechtsgroep III onder nr. 162 is op 
30 oktober 1944 om 17.30 uur hierover het volgende te-
rug te vinden: “Uitgereden patrouilles melden terrein Gilze-
Rijen-Dorst vrij van vijand. U kunt volstaan met 2 man per 
bren, personeel blijft bij de stelling doch kan rusten.”

Plaatselijk historicus Jos van Alphen: “De patrouillerende 
brigadisten in Dorst voerden een gevaarlijk karwei uit, 
want zeker in dit bosachtig gebied zouden sluipschutters 
of groepen achtergebleven Duitsers het nodige onheil kun-
nen veroorzaken. Als ze die tegengekomen waren, zou het 
wellicht anders zijn gelopen. Het was echt geen zondagmid-
daguitje!”

Bron: De Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses 
Irene, bewerkt door V.E. Nierstrasz

Nadat de opdracht om Hulten en Rijen te bevrijden was 
uitgevoerd, werd op 31 oktober een nieuwe order ont-
vangen: de Brigade moest zich ‘s morgens uit Hulten naar 

de nieuwe bestemming ‘s-
Gravenmoer-Oosteind bege-
ven. Men werd gedwongen via 
Tilburg te rijden, omdat alle 
bruggen over het Wilhelmi-
nakanaal waren opgeblazen. 
In Tilburg werd een half uur 
stil gehouden, zodat de Briga-
disten eindelijk even contact 
konden maken met de mede 
door hun bijdrage bevrijde Til-
burgse bevolking. 

Cor in 1944 (Bron: A. den Heijer)

Diezelfde dag kwam de Recce aan in Dongen en werd ge-
legerd in de toenmalige molen van Van Gorp. De 20-jarige 
soldaat van de Prinses Irene Brigade, Cor den Heijer uit 
Scheveningen, was één van hen. Rond vier uur in de mor-

gen, moest hij de buitenstaande wacht aflossen, maar wilde 
eerst nog een kop koffie drinken. Bij het bukken van één 
van de aanwezigen in die ruimte, ging diens pistoolmitrail-
leur op onverklaarbare wijze af en trof Cor dodelijk. Hij 
werd de volgende dag begraven op het Protestants Kerkhof 
aan de Kerkstraat in Dongen.

De Gevechtsgroepen I en III betrokken stellingen in Waspik 
en Raamsdonkveer, vanwaar patrouilles naar de Bergsche 
Maas werden uitgezonden om infiltratiepogingen van de 
Duitsers in zuidelijke richting te voorkomen. 

“Hier is de eerste en enige krijgsgevangene van de brigade 
gemaakt. Ik ben de naam helaas vergeten. Twee soldaten 
stonden op wacht en bemanden een lichte brenmitrailleur. 
Zij zouden om  02.00 uur worden afgelost, maar om 02.15  
uur was de aflossing er nog steeds niet. Een van hen ging 
even weg naar de groep om te zien waar de aflossing bleef. 
Ze sliepen nog!! Ze sliepen gekleed, dus waren vrij snel 
gereed zijn om mee te gaan. Om 02.35  uur waren ze op 
de plaats terug, maar vonden er geen wachtpost en ook 
geen brenmitrailleur. Onmiddellijk werd de pelotonscom-
mandant gewaarschuwd, die meteen met twee soldaten 
op pad ging om te proberen de verdwenen man terug te 
vinden. De afstand tot de Maas was circa 150  meter. Daar 
aangekomen, zagen zij aan de overkant een bootje aanleg-
gen. In de veronderstelling dat de gezochte soldaat daarbij 
was, wilde men niet schieten en keerde terug naar de plaats 
waar de wachtpost was. Deze post had intussen weer  een 
andere brenmitrailleur. Toen wij in mei 1945 in Den Haag 
waren, heeft deze krijgsgevangene zich weer bij de brigade 
gemeld. Het bleek dat de Duitse patrouille hem had mee-
genomen. Daarna werd hij door hen doorgezonden naar 
de kazerne in Den Haag, waar de brigade toen was onder-
gebracht.”

25 ponder wordt geladen
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Op 31 oktober  werd de artilleriebatterij van de Brigade, 
bestaande uit zes Engelse 25 Ponder vuurmonden, toege-
voegd aan de artilleriegroep 5 R H.A. (Royal Horse Artillery), 
die de Polen zou gaan ondersteunen bij Operatie Pheasant, 
de slag om het Markkanaal, waar aan de noordkant hiervan 
Duitse troepen een verdedigingslinie hadden aangelegd. De 
Polen maakten die dagen voorbereidingen dit kanaal over te 
steken. Om de Duitse verdedigers van het kanaal vast voor 
te bewerken, werden ze voortdurend onder vuur gehouden 
door artillerie, terwijl bij goed zicht ook door geallieerde 
gevechtsvliegtuigen aanvallen werden uitgevoerd.

Volgens de verslaggeving uit het dagboek van de artillerie-
batterij is te lezen dat ze op 31 oktober in stelling gingen 
op de coördinaten 40576-54251, dat is halverwege tussen 
Oosteind en ’s-Gravenmoer. Op 1 november werden door 
de artillerie van de Brigade 96 granaten verschoten op doe-
len aan het Markkanaal en op 2 november nog eens 76. 

Op 3 november 1944 begonnen Poolse soldaten van de 
1e Poolse pantserdivisie ‘s nachts eerst een schijnaanval 
in de richting van Terheijden.  Vervolgens stak het Bataljon 
Strzelców Podhalańskich bij Café De Loswal in Ter Aalst 
met vouwboten het kanaal over en verraste de Duitse mi-
litairen in hun schuttersputten. Na enige gevechten wisten 
de Polen een bruggenhoofd te vestigen.

Tegelijkertijd probeerde het 9e Bataljon Strzelcow bij de 
Marksluis in Oosterhout over te steken. Dat verliep heel 
wat minder succesvol, want ze kwamen direct onder zwaar 
Duits tegenvuur te liggen. Er volgde een dag van harde 
strijd, met vele Poolse en Duitse doden. Uiteindelijk wis-
ten ze met steun van o.a. PIB-artillerie toch de overkant te 
bereiken.

Baillybrug “Success Bridge” november 1944

In de late namiddag begon de Engelse 240 Field Company 
Royal Engineers meteen met de bouw van een Baileybrug, 
die de tanks kon dragen welke ‘s avonds Den Hout bevrijd-
den. Deze brug kreeg de naam Succes Bridge, want het was 
een keerpunt in de acties van de Poolse bevrijders.

Deze twee granietstenen met plaquette werden in 1984 in het dorpje Ter 
Aalst en op de Korenbocht  in Oosterhout opgericht ter herdenking aan 
deze strijd. Hierop wordt de Irene Brigade expliciet genoemd.  
(Foto’s:  R. van de Velde)

De kroniekschrijver van de artillerie batterij vermeldt op 
3 november het volgende: “Het was een zeer drukke dag. 
In totaal werden 1139 projectielen afgeschoten.’ Hieruit is 
af te leiden dat de Irene Brigade ook een groot aandeel 
heeft gehad in de bevrijding van Den Hout. Generaal Mac-
zek, commandant van de 1e Poolse Pantserdivisie, liet dat 
op 5 november 1944 duidelijk blijken, want hij stuurde een 
bericht waarop hij de Brigade dankte voor de wijze waarop 
hij met artillerievuur was gesteund!
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Ook hierover liet historicus Jos van Alphen zijn licht schij-
nen: “Het staat vast dat op 1 november in Oosteind nog 
Duitsers uit de polder werden gehaald. Een vurende batte-
rij artillerie trekt natuurlijk de aandacht van achtergebleven 
saboteurs. Bovendien bestond het gevaar dat Duitse artil-
lerie zou terugschieten. Men beschikte over apparaten om 
dit in te meten. Ook hier heeft de Brigade onder gevaarlijke 
omstandigheden haar bijdrage geleverd aan de bevrijding 
van het kerkdorp Den Hout.” 

Op 4 november werden de niet in de voorste linie zijnde 
manschappen van de Brigade naar Tilburg gestuurd, waar 
een kleine parade werd gehouden, waarbij Prins Bernhard 
en het gemeentebestuur aanwezig waren en de Irene Bri-
gade werd gehuldigd voor haar bijdrage aan de bevrijding 
van Tilburg.

Tussen 5 en 11 november werd de Verkenningsafdeling 
(“Recce”) van de Irene Brigade geplaatst bij een afwate-
ringskanaal in Baardwijk, Gevechtsgroep II in Waalwijk en 
Gevechtsgroep 1 tussen Besoyen en Waalwijk, de Artillerie 
en de Staf in Kaatsheuvel. Gevechtsgroep III lag in reserve in 
Loon op Zand. In de omgeving van deze troepen lagen veel 
mijnenvelden, waardoor enkele soldaten (w.o wmr. Bloe-
men, Heesakkers en Meit van Lienden) bij een patrouille 
langs de Maas op een mijn liepen en zwaar gewond raakten.

Op 8 november slaagden de Canadezen er intussen in, ten 
koste van vele gesneuvelden, om Walcheren op de Duitsers 
te veroveren. Hierdoor was de zeeroute naar het strate-
gisch belangrijke Antwerpen geopend. De Irene Brigade 
werd gevraagd om, onder bevel van de Lowland Division, 
hier bewakingstaken uit te voeren.

Op 9 november bezocht de Minister van Oorlog Van Lidth 
de Jeude, die als eerste lid van de Nederlandse regering de 
grens bij Poppel overschreed, de Irene Brigade. 

11 november vertrok de Brigade naar Wuustwezel in Bel-
gië, om een weekend tot rust te komen. Hier kwamen ze 

terecht op een iets aflopend stuk grasland tegenover een 
boerderij. Sommigen mochten voor ontspanning de vol-
gende morgen een dag naar  Antwerpen. Op 14, 15 en 16 
november vertrok de Brigade via Putte, het zwaar geha-
vende Hoogerheide, Woensdrecht, Goes en vervolgens te 
voet (!) van Arnemuiden naar Veere in Zeeland. Over dit 
nieuwe hoofdstuk in de geschiedenis van de Brigade zal ik 
later nog berichten.  

Wie was deze hier aangehaalde regionaal 
bekende Jos van Alphen (1932-2015)?

Hoe schoon is de wereld, de Seterse Hei
Dat is hier op aarde de hemel voor mij.

Zo begint het Dorstse volkslied, het Dorst waar Jos van 
Alphen (1932-2015) zijn hart aan had verpand. Op 82-jarige 
leeftijd overleed Jos van Alphen in februari 2015. Geboren 
in juli 1932 maakte hij als jonge jongen de bevrijding in 
Den Hout mee. Al in de jaren zeventig startte hij met het 
in beeld brengen van de Poolse bevrijders. De verzameling 
werd de basis van het huidige Generaal Maczek Museum 
in Breda.

In 1983 publiceerde Jos van Alphen met Harry Venema het 
standaardwerk Killed in action, over de gesneuvelden van 
de Eerste Poolse Pantserdivisie. Daarna volgden boeken als 
Breda Bevrijd en De Slag om het Markkanaal.  

Bronnen: 
•	 Dagrapporten bevrijding Rijen op briefpapier van Ericsson 

Tel.-Mij, die worden bewaard door Stichting Erfgoed Ericsson 
Nederland

•	 Jos van Alphen ‘Het optreden van de Koninklijke Brigade 
Prinses Irene in onze omgeving’, collectie Generaal Maczek 
Museum

•	 De Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade 
“Prinses Irene”, bewerkt door V.E. Nierstrasz

Met speciale dank aan John Stienen

Bron: De Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene, bewerkt door V.E. Nierstrasz
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Garderegiment Prinses Irene

Organisatie: VVVGFPI.Contactpersoon Lkol Benjamin Hoeberichts, p/a 17 Painfbat GFPI VOSIB, Postbus 33, 
5688 ZG Oirschot. Tel. 06-15006790. E-mail: VOSGRPI@Fuseliers.nl
Bankrekening (IBAN): NL64 ABNA 0563 2686 11 t.n.v. VVVGFPI

Indië-veteraan Johan Haukes (1926-2009) IV Bataljon Regiment 
Prinses Irene

Tekst Jan van Eck

“Zorg dat je terugkomt, zoals je 
gegaan bent jongen”, zijn de wij-
ze woorden die vader Herman 
Haukes meegeeft aan zijn zoon 
Johan, als deze als dienstplichtig 
Soldaat I naar Nederlands-Indië 
vertrekt. Johan is R.K. opgevoed 
en blijft zijn geloof trouw. Hij 
komt - na een verblijf van ruim 
tweeëneenhalf jaar in de tropen 
- in maart 1950 terug met een 
prachtige Staat van Dienst.

Na de lagere school in Kekerdom te hebben verlaten, fietst 
Johan dagelijks naar de Mulo in Nijmegen. Een ritje van 16 
km, storm en regen trotserend. Aansluitend haalt hij in de 
avonduren ook zijn Middenstandsdiploma. Het dorpje Ke-
kerdom telt 600 inwoners. Samen met twee buitendijks 
gelegen steenovens, vormt “Transportbedrijf Fa. Haukes en 
Zn” er de grootste werkgever. Het is voor Johan niet meer 
dan logisch dan dat hij na de studie meteen aan de slag 
kan in het bedrijf van zijn vader en broers. Eerst als Expe-

diteur, nadien als hij zijn ‘groot rijbewijs’ heeft gehaald, als 
chauffeur. Het ouderlijk gezin telt twaalf kinderen, waarvan 
negen jongens. Alle negen worden vennoot in het ouderlijk 
transportbedrijf.

Haukes Transport
De in Wyler (Dld) geboren Herman Haukes (1870-1955) is 
een geboren zakenman. In 1932 - wanneer de grenzen met 
Duitsland voor alle ´handel en wandel´ nog volledig open 
zijn - koopt hij een perceel grond in het Nederlandse Ke-
kerdom en start daar een transportbedrijf. Met twee steen-
ovens in Kekerdom is hij verzekerd van vracht. Direct na 
WO II wordt er volop gewerkt aan de wederopbouw van 
Nederland. Er is grote vraag naar metselstenen en straat-
klinkers. De meeste stenen worden dan nog per schip ver-
voerd. Haukes ruikt zijn kans. Het vervoer per as biedt vele 
voordelen: laden op de plek waar ze uit de ovens komen en 
lossen op de locatie waar ze worden verwerkt. Dat spaart 
heel wat tijd en kosten t.o.v. het vervoer over water. En zo 
groeit het wagenpark van de fa. Haukes uit tot het grootste 
transportbedrijf van Nederland. De gebroeders Haukes zit-
ten dag en nacht op de weg. Met op elke wagen ook een bij-
rijder. Laden en lossen 
van de bak- en metsel-
stenen gaat nog met de 
hand. Miljoenen stenen 
zijn er door hun han-
den gegaan. Autorepa-
raties worden allemaal 
zelf door de gebroe-
ders Haukes verricht. 
De 8-urige werkdag, 
tachometer en Arbo-
wet zijn nog lichtjaren 
ver weg. ‘Haukes Keker-
dom’ wordt een begrip 
op de Europese wegen 
en heeft Kekerdom op 
de kaart gezet.

Dpl. Korporaal Johan Haukes

Moeder Haukes in 1957 met 8 van de 9 zonen. Johan ontbreekt op deze 
foto. Hij is in 1957 een zelfstandige onderneming gestart in Wesel/Wyler 
(Dld). Het is nu makkelijker om ook de Duitse markt te bewerken (Afb. 
coll. Han Megens)

Een deel van het wagenpark van Haukes 
Kekerdom (Afb. coll. Han Megens)
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Aan boord van de ‘Tabinta’
Johan behoort tot de dienstplicht lichting ´46 en komt op 
in de Saksen Weimarkazerne te Arnhem. Hij wordt inge-
deeld bij 4e Cie, 4e Bataljon Regiment Prinses Irene, o.l.v. 
Lkol. J.J. Harkema. Het 4e Bataljon vormt onderdeel van 
de 2e Palmboom Divisie. Johan wordt in Arnhem opgeleid 
voor chauffeur/monteur. De op 20 maart 1947 afgenomen 
Rijvaardigheidsproeven en het ‘verhelpen van motorsto-
ringen’ laten met het gemiddelde rapportcijfer 9 zien dat 
Johan een vakman is. En hij wordt bevorderd tot Soldaat 
I. Aan boord krijgt hij de functie van groepscommandant 
over de chauffeurs.

Na de opleiding in Arnhem vertrekt het bataljon op 4 juni 
1947 met het troepentransportschip ´Tabinta´ naar Ne-
derlands-Indië. Gedurende de gehele zeereis van 4 weken, 
heeft Johan een uitgebreid dagboek bijgehouden. Hij be-
schrijft daarin niet alleen het leven aan boord, maar noteert 
nauwkeurig - mede aan de hand van een landkaart - alles 
wat hij waarneemt van de omgeving die wordt gepasseerd. 
En in de periode van tweeëneenhalf jaar die hij in Indonesië 
heeft gediend schrijft hij meer dan 100 (bewaarde) brieven 
vanuit de vele plaatsen waar hij is gelegerd. Dit alles geeft 
een goed beeld van de roerige periode - waarin de twee 
politionele acties vallen - tijdens welke ook het 4e bataljon 
van het RPI is ingezet. Tussen de 2 Politionele acties wordt 
het regiment benoemd tot Garde Regiment

Om kwart voor vier middags van die 4e juni 1947 worden 
de trossen losgesmeten en steekt de ´Tabinta´ onder pit-
tige marsmuziek van de Grenadierskapel van wal. “Een oude 
in 1930 gebouwde schuit, ze zijn nog met reparaties bezig als 
wij al aan boord zijn”, schrijft Johan, “we zitten al gauw onder 
de teer en de verf, want alles is nog nat”. Aan boord bevin-
den zich 999 manschappen, 16 scheepsofficieren en 78 man 
scheepspersoneel. We citeren hier enkele passages uit het 
dagboek van Johan: 

“We slapen met 225 man, 3 hoog, 2 naast elkaar in opklap-
hangmatten in het BTD (boven tussen dek). Ik slaap op de bo-
venste aan bakboordzijde vlak bij een patrijsraampje;

Vanmiddag voeren wij in een school Bruinvissen of zoiets, kna-
pen van ± 1 meter lengte en 30 à 40 cm in omtrek, die appa-
raten springen soms wel 2 m. boven het water; 

Het is nu 8 juni 16.30 u en Kaap St. Vincent is in zicht. Deze 
kaap verschilt niet veel van de andere, alleen dat hij geweldig ver 
in zee steekt en steil is… Een oud klooster met de vuurtoren is 
duidelijk te onderscheiden. Dit klooster staat precies nog geen 
20 m. van de rand van een steile vierkantige rots, wel 200 tot 
300 m. boven de zeespiegel;  

Vanmiddag sloeg een sloef water door de patrijspoort. Die zit 
nota bene 4 á 5 m. boven de zeespiegel. Konden we het dek 
weer schrobben;

Vandaag, 10 juni, we hebben 324 mijl afgelegd in 24 uur. Ook 
een pakketje ontvangen waarin onder meer 80 cigaretten, een 
doosje schoenpoets en een haarkam;

Ik heb geen wasknijpers om de was op te hangen. Van de Javanen 
aan boord heb ik echter een andere methode geleerd: een dubbel 
touw strak opdraaien en dan de was ertussen knijpen. We hebben 
vandaag wapeninspectie en les in de Maleisische taal;

In Port Said heb ik ook weer enkele auto’s zien rijden. Er lopen 
hier van die tiger Fords, met van die beschuittrommels, net als in 
Nijmegen en Arnhem. Ook Ford en Chevrolet als bij ons legerwa-
gens, GMC en Dodge;

Op 17 juni passeren we de evenaar en moeten we het tropen-
uniform gaan dragen. We hebben hier ook een originele band 
aan boord. Als er nu maar aardige meisjes hier waren, konden 
wij de hele dag swingen op het dek;

Onze boot ligt nu in het Suezkanaal. … aan de overzijde ligt 
een krijgsgevangenkamp voor Duitsers. En die heren die zwem-
men en zeilen er rustig en liggen met aardige meisjes te zon-
nebaden… 

In Nederlands-Indië 
Aan boord maakt Overste Harkema bekend dat niet Batavia, 
zoals eerst de bedoeling was, doch Semarang de bestem-
ming zal worden, in de haven waarvan op 3 juli 1947 wordt 
afgemeerd. Daags vóórdat in Semarang voet aan wel wordt 
gezet, houdt Kapitein Aalmoezenier J. Baeten een lange en 
emotionele toespraak. De Aalmoezenier waarschuwt voor 
de gevaren in het warme land: “…Mannen-broeders in Chris-
tus, luistert. Achter deze dag ligt Indië, het wonderschone land. 
Achter deze dag ligt ook het gevaar met grote bekoorlijkheid. 
Dat ligt vóór ons. En daarom mannen-broeders …steek dan 
met mij uw hand op en balt ze tot een vuist en zeg mij na: Ik 
beloof…mijn lieve vrouw en wachtend meisje trouw te blijven en 
geen vrouw of meisje aan te raken…

Omdat de bestemming is veranderd, ‘wacht’ het wagenpark 
waarop Johan zich had verheugd nog in Batavia En wanneer 
dat wordt overgebracht is nog volkomen onduidelijk. “Het 
hele bataljon beschikt hier momenteel over één jeep en 
die staat als sinds zondag met kapotte remmen”, zo schrijft 

“De Tabinta” het troepentransportschip waarmee Johan is uitgevaren 
naar Nederlands-Indië 
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Johan op 17 juli 1947. Johan kan meteen aan de slag en 
repareert de jeep. Op 20 juli komen dan tot verassing 16 
auto’s voor het bataljon. Johan krijgt een 3-tonner tot zijn 
beschikking. Hij onderscheidt zich snel in het werk. Al op 4 
september 1947 wordt Johan bevorderd tot Korporaal en 
krijgt hij de daarbij horende functie. 

In de eerste week na aankomst al loopt men patrouilles 
mee en als op 22 juli de 1ste Politionele actie begint, wordt 
het bataljon ingeschakeld. Het wordt dag en nacht wacht-
lopen bij bruggen, suikerfabrieken en plantages. Er wordt 
flink gevochten waarbij er doden en gewonden vallen. Daar 
komt bij dat ze ook last hebben van ongewenst gezelschap: 
grote rode mieren, knapen van ratten, om van kampong-
honden, hagedissen en vluchtelingen maar te zwijgen. En 
omdat de post stagneert blijft het bataljon ook van post 
van het thuisfront verstoken. “Op 21 augustus is de toestand 
weer redelijk rustig”, schrijft Johan. Er is veel materiaal ka-
potgeschoten. Johan weet dit tot voldoening van zijn meer-
deren wel op te lossen. Hij sloopt uit de vele wrakken die 
links en rechts zijn ‘gesneuveld’ de betreffende onderdelen 
en slaat aan het repareren. Met regelmaat ook woont hij de 
door de Aalmoezenier opgedragen H. Mis bij.

“Met Kerstmis zitten ze met 18 man aan een echte Kerstmaal-
tijd: soep, nasi-goreng en gebraden gans, voorafgegaan door een 
borrel van de Luit en een echt Hollands glas bier ter afsluiting”, 

zo eindigt Johans laatste brief van 1947, waarin hij ook de 
hoop uitspreekt dat hij de volgende Kerst weer thuis zal 
zijn. Maar dat zoal nog ’n paar jaar duren, zo blijkt…

Tweede Politionele actie: de operatie ‘Kraai’
In april 1948 wordt de aan  aan het Regiment Prinses Irene 
toegewezen sector verwisseld met die van Modjokerto. De 
eerste maanden heerst er rust en hield de TNI zich vrijwel 
aan de gemaakte afspraken van de ‘status quo lijn’ in febru-
ari 1948. Later verslechtert de toestand door intimidatie 
en terreur. 

Op 19 oktober wordt Johans 22ste verjaardag flink ge-
vierd. Hij en zijn maten worden zelfs uitgenodigd het feest 
te vieren op het bureau van de kapitein. In het openbaar 
verklaart de kapitein dat Johan zich een naam verworven 
heeft, die niet alleen bekend is in de compagnie, maar in 
heel het bataljon tot zelfs in de hoogste kringen van de 
Prinses Irene Brigade. Dit gezien zijn prestaties niet alleen 
op technisch gebied, maar ook wat inzet en kameraadschap 
betreft. Op 6 november vindt de commando-overdracht 
plaats in Modjokerto. Overste Harkema vertrekt naar Ne-
derland en wordt opgevolgd door Lkol. J.H. Boersma. 

Het is enige tijd zeer onrustig en gevaarlijk. De 2e Politio-
nele actie dreigt. Op 19 december 1948 wordt om 0.00 uur 
de status quo-lijn overschreden en koers gezet naar Kede-
rise. Op 22 december komt de 4e Cie. van het bataljon aan 
in Blitar. In de weken daarna worden tal van plaatsen bezet. 

Een deel van het wagenpark van het 4e Bataljon in Semarang. Johan in 
het midden voor zijn 3-tonner

Weer een jaar voorbij. Zal het nieuwe jaar ons naar huis brengen?

Tijdens een actie in Lodojo, februari 1949. Een bulldozer schuift voor de 
gevechtstank uit om het pad te schonen van obstakels

Gedurende de 2e Politionele actie telt het 4e bataljon gesneuvelde mak-
kers en verliest het veel materieel 
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Grote inspanning kost het openhouden van de verkeerswe-
gen. De weg Blitar-Wlingi krijgt de naam ‘dodenweg’. Ook 
de route Blitar-Kediri wemelt van mijn- en bomtrechters, 
het gevolg van trekbommen en drukmijnen. Op deze wegen 
sneuvelen vele Irenemannen, ook van Johans compagnie.

Met dat ding aan de voet
Begin augustus 1949 verhuist het 4e bataljon naar het Zuid-
Malangse. Na het ‘staakt het vuren’ wordt het in Malang ge-
concentreerd. Er wordt dag en nacht wachtgelopen en de 
omgeving van de veroverde plaatsen van infiltranten gezui-
verd. Op 8 juni 1949 schrijft Johan aan zijn ouders, broers 

en zussen over de toestand: “Langzaam maar onzeker krijgen 
wij het zaakje wel recht. Zoals het hier voor de oorlog is geweest, 
krijgen zij het toch nooit meer, maar dat is ook niet nodig, want 
daar klopte geen draad van”. En in zijn laatste brief van 1949 
geschreven in Malang, lezen we: “In een jaar kan er veel ge-
beuren. Verleden jaar met de wapens gespannen in de aanslag, 
thans met dat ding aan de voet… Onze actieve dienst is beëin-
digd. De politionele toestand is hier verre van mooi. Aanvankelijk 
na de bestuursoverdracht in December 1949, liet het zich goed 
aanzien. Doch nu, na nauwelijks twee maanden begint het er 
sterk op te lijken dat de nieuwe regering de toestand van het 
land niet in zijn macht heeft. De onveiligheid is groot: ongeor-
dende benden die zich soldaten noemen, leggen brandstichting 
op aan de bevolking, moordpartijen hebben plaats, ondernemin-
gen worden gesloopt, vele vooraanstaande Indonesiërs worden 
in de gevangenis geworpen, enz. enz. Het wachten is op de boot 
naar Holland”.

Als ‘de boot naar Holland’ - de ‘Georgic’- ar-
riveert op 3 maart 1950, volgt inscheping van 
het 4e Bataljon GRPI. Het bataljon moet 44 
gesneuvelde kameraden achterlaten in de 
‘Gordel van Smaragd’. Op 27 maart daarop-
volgend zet het bataljon weer voet op Hol-
landse bodem. 

Daags na de feestelijke ontvangst door zijn 
familie en de dorpsgemeenschap van Keker-
dom, is het voor Johan weer ‘business as 
usual’ en kruipt hij weer achter het stuur van 
zijn Mac. Hij is weer thuis. 

Op 27 februari 1962 trouwt hij met Iet Diependaal. Ze 
worden de gelukkige ouders van 3 zonen. Twee van hen 
zetten het bedrijf van Johan voort en ook zijn kleinzonen 
zitten inmiddels achter het stuur. Daarmee doorkruist in-
middels de vierde generatie ‘Haukes Transport’ de interna-
tionale wegen.

“Elk jaar neemt Johan trouw deel aan de reünie van zijn batal-
jon”, vertelt zijn weduwe Iet, en hij is zijn leven lang trots op 
het Garde Regiment Prinses Irene” geweest.

De gesproken brief op een plaatje van was

Naast de bekende blauwe luchtpostbrieven, is er in die ja-
ren ook een ´semi-live verbinding´ met onze jongens over 
zee. Enkele malen organiseert het Nationale Thuisfront de 
mogelijkheid voor ouders en familieleden een woordje in 
te spreken dat wordt opgenomen op een plaatje van was. 
Dit plaatje bestaat uit een rond kartonnetje van ± 20 cm 
doorsnee dat is bewerkt met een laagje was. Het wordt 
in een speciale enveloppe portvrij opgestuurd naar Ne-
derlands-Indië waar het op een grammofoon kan worden 
afgeluisterd. Ook de moeder van Johan heeft een plaatje 
ingesproken en opgestuurd. Het plaatje zelf is in de loop 
der jaren vochtig geworden en kromgetrokken. Maar de 
tekst van moeder Haukes is bewaard gebleven. 

Een vernielde brug is hersteld ‘De Gesproken brief ’ op een was-plaatje met de speciale enveloppe  
(afb. coll. Auteur)

Het ingesproken woord door moeder Haukes aan haar zoon Johan. Het is opgenomen in 
‘De Kunstkring’, het verenigingsgebouw in Millingen a/d Rijn
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Gedenkboekje van het 4e Bataljon Garde Regiment Prinses Irene 
1946-1950 (vervolg van Vaandeldrager 140)

Tekst: Theo Masselink

Noot van de redacteur: de navolgende tekst is onveranderd en 
integraal overgenomen van het originele document.

We zijn vlak bij het doel. Het voorste peloton zal trachten 
de brug te bezetten, waarna de rest zal volgen. Ondertus-
sen heeft de radiotelegrafist voor de zoveelste maal ge-
probeerd verbinding te krijgen met de hoofdpost. Het lukt 
maar niet. Onvermoeid is hij met zijn maat bezig geweest, 
ondanks de regen, de vermoeidheid en de glibberige dijkjes.

Het voorste peloton is nu al ’n tijdje weg. Het schijnt niet 
erg te vlotten, anders was er al wel een berichtje geweest. 
Juist als een kleine verkenningspatrouille klaar staat om 
er achteraan te gaan klinkt voor hevig schieten. De TNI is 
schijnbaar in het bezit van een zwaar wapen. Duidelijk is 
het harde knallen te onderscheiden van het lichte geratel 
van onze Brens.

De rest van de compagnie snelt er onmiddellijk op af. Zon-
der enige aarzeling. Moeheid, regen, alles telt niet meer 
mee. Het weegt niet op tegen dat ene. De jongens zitten 
kennelijk in de knel.

Het wordt ondertussen steeds donkerder. Toch is het nog 
licht genoeg om te kunnen zien wat er gebeurt. De TNI is 
van de andere zijde gekomen met een soort pantserwagen. 
De bedoeling zal wel geweest zijn om de brug, welke nog 
steeds intact is, op het laatste moment te vernielen.

Onze jongens zitten zo ongunstig mogelijk: ’n dertig meter 
lager aan de voet van de brugpijlers. Ze zijn moeizaam de 
trapsawahs afgedaald en liggen nu onder het vuur van de 
vijandelijke zware mitrailleur. Ze kunnen niet voor of ach-
teruit. Rondom hen heen spuiten als gevolg van de kogelin-
slagen het water op de sawahveldjes omhoog. Er wordt 
nog niemand geraakt en vallen er geen slachtoffers. Onze 
brenschutter heeft het hoofd koel gehouden. Ondanks een 
razend schietende vijand blijft hij met korte vuurstoten de 
pantserwagen bestoken. Als ook de rest van onze com-
pagnie het vuur opent, druipt de pantserwagen af, gevolgd 
door de sluipschutters die vanaf deze zijde van de brug 
onze jongens onder vuur hadden.

Sommige van het voorste peloton hebben kans gezien met 
heel veel inspanning de top van de heuvel te bereiken. Ook 
de rest wordt door de inmiddels gearriveerde rest van de 
groep uit de modder gevist. Op de top van de heuvel is dan 
de gehele compagnie weer bij elkaar. Intussen is het geheel 
donker geworden. De TNI laat zich niet meer zien en dan 
komt de reacties op de doorstane emoties. De spanning 
begint zich te wreken. Men laat zich stomweg vallen, het 
kan niet schelen waar. Enkelen hebben nog de fut om op 
een smal pad te gaan liggen. De anderen laten zich gewoon 
op de natte sawah vallen met het hoofd op een dijkje. 

De commandogroep met koelies arriveert nu ook. Met veel 
moeite hebben ze in de duisternis de compagnie ontdekt. 
De Sergeant Majoor probeert een appèl te houden om te 
zien of er ook iemand wordt vermist. Op de tast gaat hij 
de mensen langs, informeert hier, vraagt daar en dan blijkt 
iedereen er toch te zijn. Moeilijker is het om de bagage te 
controleren.

De officieren bespreken nu hoe verder te doen. Zo kunnen 
we de nacht verder niet doorbrengen. Besloten wordt in de 
dichtstbijzijnde kampong te overnachten. Met de grootste 
moeite wordt iedereen gewekt. Ze slapen als marmotten. 
Met de kapitein voorop slingert zich de lange stoet door de 
nacht in de richting van een kampong. Een van de inlandse 
dragers, afkomstig uit dat gebied, weet te vertellen dat er in 
de aangeduide kampong geen TNI heeft gezeten. Op goed 
geluk proberen we het. De eerste de beste kampong huis-
jes die we vinden worden direct overstroomd door militai-
ren. Onbewogen zien de bewoners deze invasie aan.

De tolken geven een paar aanwijzingen, waarop de bewo-
ners de vuren opstoken. Men draait zich nog wat om en om 
als een hond in z’n mand, maar binnen een kwartier hoor je 
in de kampong niet anders meer dan de voetstappen van de 
ingestelde wachtposten. Het lot neemt er echter nog geen 
genoegen mee dat alles nu zo rustig is. Er klinkt geratel in 
de verte. Het is het geluid van rupsbanden op stenen.
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Even is het geluid wat dichterbij, dan sterft het weer weg in 
de richting van de brug. Er moet uitgevonden worden wat 
dat is. Besloten wordt om een verkenningspatrouille van 
vrijwilligers uit te sturen. Na een uurtje komen zij terug. 
Het is even spannend geweest. De patrouille kon uit de 
richting van de brug stemmen horen. Het leken Nederland-
se, maar men was er niet zeker van. Korporaal Iriks bood 
aan de knoop door te hakken.

Hij gaat fluitend in de richting van de brug. Behoedzaam slui-
pend volgt de patrouille op korte afstand. Kort bij de brug 
wordt Iriks aangeroepen. Het bleek dat een paar carriers 
(lichte tanks) van onze ondersteuning compagnie er stonden. 
Zij waren uitgestuurd om contact met ons te zoeken.

De volgende morgen bij het licht worden gaat iedereen 
zich bezig houden met het droogmaken van zijn kleding. 
Ondanks de grote vuren welke de bewoners hebben aan-
gelegd is alles nog drijfnat. De zon moest de rest doen.

We kunnen nu ook onze bagage eens aan een onderzoek 
onderwerpen. Het valt allemaal erg mee. Alles zit dik onder 
de sawah blubber.

Al gauw komt er nu eten en is er weer verbinding met 
de hoofdpost. Tegen de middag worden we opgehaald met 
trucks en gaan we naar Ngebroek. Daar blijven we wachten 
om de volgende dag de opmars weer voort te zetten.

Ook de hier opvolgende dagen hadden wij het zwaar te 
verduren.

Hier wil ik echter het verhaal over de gebeurtenissen tij-
dens de 2e politionele actie rond de Kerst en jaarwisse-
ling 1948/1949 met de bezetting van Blitar, Wlingi, Toeloeng 
Agoeng, de brug over de kali Brantas, Kediri, Srengat, Tren-
galek, Kademangan en Lodojo afsluiten.

Behalve tijden van kommer en kwel beleefde het bataljon 
ook tijden van rust. Deze werden gretig aangegrepen met 
het organiseren van voetbalwedstrijden en volleybal. Zelfs 
toernooien werden georganiseerd. Anderen weer waren 
bezig met toneel, cabaret en muziek. Zo was in de 2e com-
pagnie met Kerstmis 1947 een knetterend feest in elkaar 
gezet met een uit deze compagnie gevormd gezelschap 
welke voor deze gelegenheid op een geïmproviseerd to-
neel een programma bracht, wat ruig natuurlijk, maar dat 
past nu eenmaal in de sfeer waarop het zich afspeelde. De 
bataljonscommandant, overste Harkema, was hiervoor uit-
genodigd. Deze heeft waarschijnlijk zoveel genoten van de 
voorstelling dat hij opdracht gaf om bij alle posten op af-
spraak een bezoek te brengen.

Zo ontstond het eerste cabaretgezelschap “de Treffers” 
onder leiding van Sergeant Majoor Zevenbergen. Er werd 
gehobbeld over slechte wegen, maar alle posten werden 
bezocht. Het ging voortvarend. Nieuwe programma’s wer-
den ingestudeerd en er ging dan ook geen feestje voorbij of 
“de Treffers” stonden op de Bühne. Bij gebrek aan vrouwen 
werden vrouwenrollen steeds travestie gespeeld, wat in de 
meeste gevallen het succes ten goede kwam.

Terugkeerreis naar Bosnië
Dirk Smit

Deze keer geen interview maar een reisverslag van 3 Fuseliers 
die op de motor een terugkeerreis naar Bosnië gemaakt hebben.

Het zal ergens eind 1995 zijn geweest toen ik binnenkwam 
bij het bataljon in de functie van motorordonnace. Mijn 
naam is Dirk Smit, ben 48 jaar en kom uit uit Den Haag. 
Ik ben uitgezonden geweest met IFOR 2 en later nog eens 
met SFOR 5 naar Sisava (Bosnie). Ik was werkzaam op de 
Sie S1 van 17 Painfbat. Tegenwoordig ben ik werkzaam bij 
de rijksoverheid te Den Haag.
Ik rijd op een Harley Davidson Road King uit 1999.

In de covid periode (2020), kreeg ik het idee voor een te-
rugkeerreis naar Bosnië op de motor. Middels wat social 
media berichtenverkeer waren er meer motorrijdende Fu-
seliers die wel oren hadden naar een terugkeerreis. De tijd 
ging voorbij, covid maatregelen werden opgeheven, reizen 
werd weer mogelijk zonder restricties. 

Mijn medereizigers:
Remon Hijstek, 48 jaar uit Rijen. Uitgezonden geweest met 
SFOR1 naar Knesevo als YPR-chauffeur, SFOR5 naar Sisava 
bij het bevopeloton en SFOR13 ook bij het bevopeloton 
en brandweercommandant op Novi Travnik. Tegenwoordig 
is hij huisman voor z’n kinderen en vrijwilliger bij Willem2 
bij de gehandicapten tribune. Remon rijdt op een Kawasaki 
Tourder 1700 uit 2012.

Bertus Jacobsen, 48 uit Rijen. Uitgezonden geweest met 
IFOR2 als schutter lange afstand naar Novi Travnik en met 
SFOR5 als foerier naar Sisava. Tegenwoordig is hij interna-
tionaal vrachtwagenchauffeur. Bertus rijdt op een Harley 
Davidson Electra Glide uit 2006.

Eind 2021 werden de eerste echte plannen besproken: En 
al snel werden knopen door gehakt.

Fuseliers toen en nu…..!
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9 september 2022:
De dag van vertrek. Ik vertrek al vroeg richting Rijen, het 
officiële startpunt van de reis. We verzamelen bij het huis 
van Bertus. Na een bak koffie en een worstenbroodje zet-
ten we, nu met zijn drieën, koers richting Duitsland. De 
eerste overnachtingslocatie is in Günzburg, en na een rit 
met files en regen komen we daar tegen de avond aan. 

De volgende dag rijden we na het ontbijt richting Oosten-
rijk. Deze week is in de omgeving van de Faakersee de Eu-
ropean Bike Week, de grootste Harley-meeting in Europa. 
In de planning van deze reis hebben we bewust dit evene-
ment opgenomen. 

Maandagochtend! Vandaag gaat het er dan echt ervan ko-
men. We zetten koers naar Bosnië! Al snel passeren we de 

grens van Oostenrijk naar Slovenië bij de Karawankentun-
nel. Via de Sloveense snelwegen gaat het al snel naar de 
grens van Kroatië en de borden Zagreb komen in zicht. We 
passeren Zagreb en rijden naar de grensovergang Gradiska. 
De grens passeren we vlot en krijgen zelfs een stempel in 
het paspoort. We zijn er! Een korte fotostop op de grens 
en we gaan weer verder. Banja Luka staat al op borden. 
Via de laatste (tol)autosnelweg rijden we die kant op. Rond 
Banja Luka is het een stuk drukker. We rijden via de R414 
naar Knezevo; het is niet de beste kwaliteit weg, maar wel 
lekker bochtig en met de mooie uitzichten als motorrijder 
doen we het er wel mee.. 

Bij het bord Knezevo maken we een fotostop. Motor par-
keren, foto maken en door…tenminste dat was het plan. 
Bertus zet het contact van zijn motor weer aan, maar de 
motor of eigenlijk de accu heeft er geen zin meer in. De 
motor wordt iets (lees 25 mtr) verplaatst tot bij het tank-
station. We proberen om de motor over te starten met 
behulp van startkabels maar het mag niet baten. Met hulp 
van de lokale bevolking gaat de motor naar een garage in 
Knezevo. Bertus zelf wordt opgehaald door Dirk Norder 
(ook oud-Fuselier, Bosnië veteraan en op dat moment toe-
vallig ook op vakantie in het gebied). Helemaal top. Aan-
gezien het nog even duurt voordat Dirk N. ter plaatse is 
wordt in goed overleg besloten dat wij, Remon en ik Dirk S. 
alvast doorrijden naar onze accommodatie om de sleutels 
in ontvangst te nemen van de verhuurder. Regelmatig is er 
contact met Bertus en Dirk N. over de situatie en locatie. 
Tegen 21:00 uur zijn ze bij ons verblijf Green Forest en 
wordt gezamenlijk de maaltijd genoten. Aangezien Dirk N. 
een hotel in Banja Luka heeft geboekt en dit toch nog wel 
even rijden is wordt er aangeboden dat hij en zijn vrouw 
voor de nacht bij ons verblijven. Het verblijf heeft er ruim 
genoeg bedden voor. Nu er toch niet meer gereden hoeft 
te worden nemen we ook maar een drankje. Voor de ge-
legenheid had ik, Dirk, een heupfles met Fuselier Calvados 
meegenomen. Het eerste plan was die te nuttigen op Ba-
banovac (hotel op Base Sisava), maar aangezien we nu toch 
allemaal bij elkaar zijn passen we het plan gewoon aan. Het 
gevoel en het doel zijn hetzelfde. 

Na het ontbijt rijden we gezamenlijk naar Sisava/Babano-
vac. Bertus en Dirk N. met de auto. Remon en ik op de 
motor. Wat is daar veel bijgebouwd, maar onherkenbaar is 
het allemaal niet. Hotel Babanovac is al jaren gesloten door 
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een conflict tussen de hoteleigenaar en grondeigenaar; daar 
kunnen we dus niet naar binnen. Persoonlijk vind ik dit wel 
heel erg jammer. Ik zet de motor voor het hotel neer. Voor 
mij: persoonlijk doel behaald!! Gezamenlijk lopen we over 
de voormalige base en halen we herinneringen op. De PX 
shop is er nog, Het PTT huisje/Pentagon, het wachthuis aan 
het begin van de base en uiteraard de skischans. 

Na het bezoek aan Sisava rijden we door naar waar R0A 
(Romeo nul Alfa) was. Het radio-tussenstation. Van R0A is 
weinig meer te zien. Je moet wel weten waar het was an-
ders rij je er echt voorbij. Ter plaatse is alleen nog een klein 
restantje van een HESCO te vinden, maar daar blijft het 
ook bij. Bertus en Remon hebben hier tijdens hun uitzen-
dingen ook diensten gedraaid en goederen geleverd. Het 
weer is vandaag perfect en het uitzicht is geweldig. De no-
dige foto’s worden gemaakt en verhalen uitgewisseld. 

We missen alleen de motor van Bertus nog. Op het mo-
ment dat we bij de garage aankomen is er een nieuwe accu 
voor de motor van Bertus geregeld. De oude base Kne-
zevo (charlie team) ligt op een steenworp afstand van de 
garage. Daar gaan we ook nog even kijken. Zowel Dirk N. 
en Remon hebben hier tijdens hun uitzendingen verbleven 
en hebben er een band mee. De bekende silo’s staan er 
nog, maar alles op de voormalige base is toch wel in een 
verslechterde staat ondanks dat er een bedrijf gevestigd is. 
Hier worden ook weer de nodige verhalen en anekdotes 
uitgewisseld. Na een gezamenlijke lunch nemen we afscheid 
van Dirk N. en zijn vrouw. Wij rijden door naar Novi Trav-
nik. Al snel zijn we daar waar Bertus en Remon dachten dat 
de base was. Na wat later blijkt staan we op een verkeerde 
locatie op een paar honderd meter van waar de locatie 
ook echt was. Na 25 jaar na dato kan het geheugen wel 
eens wat roestig zijn….…de herinneringen en het gevoel 
er weer te zijn, zijn er niet minder om. 

De volgende dag is het feest weer voorbij! We gaan weer 
in de richting van Nederland. We maken nog een stop op 
Sisava om een foto van de drie motoren gezamenlijk naast 
elkaar voor het hotel te maken. Dan gaan we weer richting 
de grens.

De grens wordt weer gepasseerd en via Zagreb en Ljublja-
na gaat het vlot richting Oostenrijk. In Kötschach-Mauthen 
hebben we een overnachtingslocatie gevonden en geboekt. 
De motoren kunnen de nacht droog doorbrengen in de 
garage, want na droge en zonnige dagen is het weer in Oos-
tenrijk omgeslagen en hebben we regen op het program-
ma…Op het internet vinden we een overnachtingsplek in 
Duitsland voor de volgende dag. Een plek wordt gevonden 
in Triberg im Schwarzwald. 

De volgende ochtend, na een stevig ontbijt, rijden we via 
Italië, de Brennerpass en de Arlbergtunnel naar Triberg. De 
locatie blijkt een indoor camping te zijn: Leuk!!!

De laatste ochtend wordt het ontbijt nog even overgesla-
gen. Bertus weet op de route naar huis een goede stop 
waar ze uitstekend ontbijt serveren. En Bertus had gelijk 
de stop serveert prima eten. De laatste km’s naar huis gaan 
redelijk vlot al hebben we wel de nodige files en af en toe 
een regenbui. In Rijen bij het huis van Remon is het eind-
punt. Een laatste groepsfoto wordt gemaakt een bak kof-
fie gedronken, nog even napraten over de rit en de reis. 
Dan maak ik de laatste kilometers naar Den Haag. Totaal 
3916 km op de klok gezet deze trip. Het was goed! Bertus, 
Remon bedankt voor deze geweldig trip. Dirk Norder en 
Mylene bedankt voor de hulp en het gezelschap in Bosnië.
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Genootschap Vrienden van de Fuseliers
Vrienden van het Genootschap aanwezig bij Kranslegging 

Den Haag en bij “Slag om de Residentie” concert.
Tekst: Adriaan van Stolk, lid van het Genootschap Vrienden van de Fuseliers

Tijdens de kranslegging op 8 mei 2022 bij de Jacobskerk in 
Den Haag was een klein gezelschap aanwezig. Naast een 
paar gemeenteambtenaren waren namens het regiment 
Regimentscommandant George Dimitriu en Regimentsad-
judant Joost Borrenbergs aanwezig. De laatste maakte ook 
de foto’s. Namens het Genootschap gaven oud-fuseliers 
b.d. Hans de Groot en Adriaan van Stolk acte de présence.

Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag voerde met 
iedere aanwezige een kort gesprekje en vroeg naar de re-
den van je belangstelling en aanwezigheid. In tegenstelling 
tot andere jaren werd de toespraak van de burgemees-
ter in het ontvangstlokaal uitgesproken De drie dochters 
Dimitriu assisteerden hun vader bij het aanreiken van de 
kransen die achtereenvolgens werden gelegd door de bur-
gemeester en de Regimentscommandant.

Dat er helaas geen oud-strijders van de VOSKNBPI meer 
aanwezig waren werd als een groot gemis ervaren.

Het Bevrijdingsmonument in de Nassaustraat werd daarna 
door Hans en Adriaan bezocht en er werd een door Hans 
de Groot gemaakt bloemstukje geplaatst.

‘Slag om de Residentie’ -concert op 10 mei
Op 10 mei bezochten wij het “Slag om de Residentie” con-
cert waar meerdere Fuseliers en oud-Fuseliers aanwezig 
waren. Hans vertelde dat hij die middag een bezoek aan 
Karel Zwart had gebracht en een goed gesprek had over 
zijn diensttijd bij de Brigade.

Herdenking in Normandië
Tekst: Rogier Moulen Janssen, lid Genootschap Vrienden van de Fuseliers

Vanaf februari 2022 bulderen de kanonnen in Europa weer, 
worden steden en dorpen verwoest en zijn miljoenen op 
de vlucht. 

Vanaf juni 1944 werd het begin van het einde van WO II 
ingeluid en dachten we dat oorlogen op ons continent tot 
het verleden zouden behoren. Wederom blijkt dat er geen 
lessen uit de geschiedenis getrokken worden. 

Als lid van het Genootschap Vrienden van de Fuseliers 
Garderegiment Prinses Irene, kortweg het Genootschap, 
mocht ik deze juni bij de herdenkingen in Arromanches, 
Saint-Côme-du-Mont en Pont Audemer aanwezig zijn. Eén 
hoogtepunt kan ik niet noemen, maar de gedachte kwam 
wel op dat ook anderen de plechtigheden hadden moeten 
bijwonen, waarbij ik graag voor een Russische vertaling had 
gezorgd! 

Natuurlijk was de traditionele Calvados en het natmaken 
van het koord op 5 juni een fantastische happening. Ik ben 
zelfs tot aan de vloedlijn gelopen om deze ijzersterke tradi-
tie te filmen. Mijn natte schoenen staken overigens pover af 
tegen de door en door natte pakken van de nieuwe lichting 
invasiekoorddragers, maar je moet nu eenmaal je plaats we-
ten én voortaan laarzen meenemen. 

Receptie op de ‘Mairie’
Na de herdenkingsplechtigheid op 6 juni bood de burge-
meester van Arromanches ’s avonds een receptie op de 
‘Mairie’ aan, die zeer druk werd bezocht. Nestels in alle 
kleurschakeringen, medailles en uniformen in overvloed. Ik 
ontmoette daar een aantal Britse Militaire Attachés; op de 
Parijse ambassade van Albion zijn er maar liefst vier werk-
zaam! We hebben ter plekke de huidige precaire situatie 
in Europa opgelost, waarbij Brexit geen hinderpaal bleek. 
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Maar ja, luisteren politici naar goede voorstellen? Ik liet hen 
het videootje van 5 juni zien om aan te tonen dat ook Ne-
derlandse eenheden waardevolle tradities kennen, terwijl 
Britten dachten het alleenrecht hierop te hebben. “They 
were deeply impressed!” Het valt niet uit te sluiten dat tij-
dens hun eerstvolgende stafvergadering op 35 rue du Fau-
bourg St-Honoré in Parijs een ambtelijk stuk ten behoeve 
van ‘Whitehall’ zal worden voorbereid en dit mettertijd 
door Her Majesty's Armed Forces (redactie: toen dit artikel 
werd geschreven leefde Koningin Elisabeth II nog) zal wor-
den gebruikt om ook hun tradities ‘op te frissen’; stranden 
genoeg. Al met al een indrukwekkend gebeuren, daar op de 
stranden van Normandië waar de vaandelopschriften tot 
leven kwamen en de toekomst van het regiment met de 
mooiste vaandelwacht van de Nederlandse krijsmacht in 
goede handen lijkt te liggen. ‘Volo et valeo’.

Bataljonsnieuws

A “Tijger” Compagnie

Determined Tiger
Tekst: bijdrage A Compagnie

Zoals jullie in de vorige editie van de Vaandeldrager hebben 
kunnen lezen zijn wij als A Tijger Compagnie druk bezig 
met het basis x jaar. Dit betekent dat we aan de hand van 
het trainingscompendium de eenheden trainen tot het ge-
wenste niveau en waarbij we aan het einde van dit jaar niv 
III gaan certificeren in SOB. Maar voordat we daar daad-
werkelijk klaar voor waren stond er eerst de drieweekse 
oefening “Determined Tiger” op het programma, waarbij 
we als aller eerste eenheid mochten oefenen in het uitda-
gende oefenterrein nabij Bruckneudorf Oostenrijk. 

Onze eenheid kenmerkt zich door onze snelheid van mobi-
liseren, om waar dan ook inzetbaar te kunnen zijn in Euro-
pa. Wij gebruiken onze “wieltjes” om lange verplaatsingen 
te overbruggen en direct ingezet te worden waar wij be-
nodigd zijn. Het was dan ook een vreemde gewaarwording 
om de voertuigen op de trein te zetten vergezeld met een 
treindetachement om vervolgens met de rest van de een-
heid in twee shifts met het vliegtuig vanuit Eindhoven naar 
Wenen te vliegen. 

Eenmaal op de base werden wij blij verrast door de staat 
van de legering waar wij in gehuisvest werden. De Oos-
tenrijkers hadden er alles aan gedaan om ons welkom te 
laten voelen. Althans dat was onze eerste indruk. We kre-
gen namelijk in de eerste dagen flink wat uitdagingen te 
voorduren ten aanzien van oefenbeperkingen; .50 waar niet 
mee geschoten mocht worden, gebieden waar nagenoeg 
niet verplaatst kon worden met de Boxer en zo nog wel 
een aantal zaken. De flexibiliteit en aanpassingsvermogen 
van de oefenleiding is flink op de proef gesteld. Daarnaast 
was het ook altijd de verassing wat voor “heerlijks” je op je 
bord kreeg in de eetzaal. 

Na volledig geland te zijn was het dan tijd om de ‘operatio-
nal procedures’ die we in Nederland beoefend hebben toe 
te passen op het onoverzichtelijk terrein dat voor ons lag. 
Al vrij snel kwamen de pelotons erachter dat dit terrein 
vroeg om een flinke dosis creativiteit. “Terrein is leidend” is 
een wel bekende spreuk tijdens de lessen commandovoe-
ring, maar geconfronteerd met de grote hoogteverschillen 
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en dichte bebossing werd dit in Oostenrijk een hard gege-
ven. Het was dan ook prettig om zelf eerst met de eigen 
eenheid te kunnen oefenen.

Naast dat Bruckneudorf een uitdagend oefenterrein heeft, 
beschikken zij ook over een aantal schietbanen en een klein 
dorp. Dit bood ons de mogelijkheid onze Tijgers verder op 
te leiden op de verschillende wapensystemen. Daarnaast 
hadden we tijd voor ‘retentie optreden verstedelijkt ge-
bied’ te doen. “Business as usual”. 

De week die volgde stond in het teken van optreden in pe-
lotonsverband. Hierbij kwamen de volgende onderwerpen 
aan bod: aanval na voorbereiding, hinderlaag, omgaan met 
hindernissen (wegversperringen) en patrouille basis. Om 
goed beslagen ten ijs te komen voor het 72 uurs scenario 
kregen we voor ieder onderwerp een dag trainingstijd o.l.v. 
een niveau IV functionaris. Wat essentieel was tijdens de 
trainingen was de integratie van een groep genie die decen-
traal onder bevel gesteld werd. Ik kan niet voor mijn collega 
pelotonscommandanten spreken, maar voor mij als com-
mandant zware wapen peloton was het wel een uitdaging 
om een Boxer te integreren in het optreden met CDI’s. 

Het 72 uurs scenario
Het scenario werd opgestart met een compagniesbevel op 
de base. Vanuit hier zouden we richting de TAA (Tactical As-
sembly Area) verplaatsen waarna we offensieve acties zou-

den uitvoeren in onze “Area of Responsibility” (AOR). Na-
dat we waren ingericht stroomden de eerste opdrachten 
binnen. Voor eenheid 6 was dit het uitvoeren van een hin-
derlaag op een logistiek konvooi dat over een “Main Supply 
Route” verplaatste.  Gezien de kwetsbaarheid van de voer-
tuigen en het ruige terrein werd snel de keuze gemaakt 
om er een hinderlaag te voet van te maken. Hier waren 
de genisten uiteraard heel blij mee aangezien zij 20 kg we-
gende AT mijnen in hun grabbag mochten stoppen. Nadat 
de vijand succesvol was uitgeschakeld en wij onze buit had-
den meegenomen kreeg ik de volgende opdracht binnen. 
Dit was wederom een hinderlaag, maar met een iets kor-
tere tijdsspanne. Dit zorgde ervoor dat de oriënterende en 
analyserende fase van besluitvorming moest plaatsvinden 
in een rijdende CDI. Daarbij werd je als commandant ge-
dwongen snel keuzes te maken en bewuste concessies aan 
te brengen in je plan. Dit uiteraard zonder afbreuk te doen 
aan het eindresultaat. Bij de hinderlaag was dit zeker gelukt 
en aansluitend konden we ons voorbereiden op de nacht. 

Dat we de nacht ingingen betekende niet zozeer dat we 
ook daadwerkelijk allemaal konden slapen. Zo moest de 
beveiliging gewoon geregeld worden. Daarnaast kwam de 
opdracht voor de volgende dag alweer binnen. Het betrof 
een “Deliberate Attack” (aanval na voorbereiding). Onder-
weg naar ons doel werden we nog verrast door een mij-
nenveld en vijand die het mijnenveld beveiligde. Nadat de 
genie dit mijnenveld succesvol had geruimd had ik nog maar 
weinig tijd om mijn actie volgens plan uit te voeren. Na kort 
verkend te hebben is er gekozen om de aanval in te luiden 
met een spike schot waarna twee voertuigen, waaronder 
de Boxer van de genie, de vijand onder vuur namen. Met 
het overig deel van het peloton konden we dichtbij komen 
zonder gezien te worden, waardoor de vijand compleet 
verrast was. Ook na deze actie kregen we een ‘Quicky’ die 
ook niet geheel onverdienstelijk verliep. Aansluitend gingen 
we onze laatste nacht in. 

Als eenheid 6 kregen wij als kers op te taart de opdracht 
om een inbraak te doen op het oord RAMMSTEIN, waar-
van wij wisten dat deze beveiligd zou worden door onze 
eigen Snipers  als zijnde OPFOR. Ik kan niet ontkennen dat 
dit laatste voor wat extra motivatie zorgde. 
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De vijand zou volgens intel zicht hebben op West waar-
door wij hebben besloten een instap te doen op een be-
heersend gebouw aan de Zuidzijde. Maar uiteraard hadden 
de Snipers ons al van de Zuidzijde verwacht en hadden zij 
hun sector verlegd richting Zuid in plaats van West. Na een 
hevig vuurgevecht konden wij succesvol inbreken in ons 
beoogde doel, waardoor we meer grip kregen op het oord 
en op de vijand. In combinatie met uitgestegen acties met 
gebruik van de Boxer van de genie hebben we de vijand we-
ten terug te dringen tot de rand van het oord. Wij als zware 
wapen peloton zijn niet het beste toegerust voor het uit-

voeren van een dergelijke actie, maar we toonden aan wat 
je met een beetje moed en wil al niet kan bewerkstelligen. 

Dit was de laatste actie die we hebben uitgevoerd. Hierna 
konden we ons vastbijten in de logistieke afwikkeling en 
een welverdiend pizza-moment. De dag later zijn we als 
geheel teruggevlogen naar Eindhoven met ondersteuning 
van de KLu.

Zo hebben we als ACie een drietal mooie weken gehad en 
zijn we klaar om te certificeren!

Prinsjesdag 2022 en het 17e GRFPI
Tekst en foto´s: Hans de Groot Fuselier b.d.

(Redactie: het volgende artikel is niet geschreven 
door de BCie maar door een voorbijganger, zelf 
ooit fuselier geweest. Omdat de BCie de ceremo-
niële omlijsting van Prinsjesdag mede verzorgde is 
het in deze rubriek geplaatst)

Prinsjesdag 2022, dus op naar de Parkstraat, het centrum 
van de logistieke activiteiten. De eerste voorbereidingen 
waren al zichtbaar, een zware kokerbalk voor de versper-
ring van het Lange Voorhout bij de Kloosterkerk was al 
operationeel. Verder waren er al veel regelaars aanwezig, 
zowel politie als defensie. Na enige tijd kwamen de eer-
ste bussen aangereden met militaire muziekkorpsen voor 
de afzetting van het Lange Voorhout. Deze keer en ook de 
nog komende keren zal de Parkstraat het logistieke cen-
trum blijven, dit i.v.m. de renovatie van het Binnenhof de 
komende jaren.

Ondertussen kwamen de bussen maar militairen afleveren, 
er stonden op een gegeven moment wel veertien bussen 
geparkeerd, zeven links en zeven rechts van de Parkstraat. 
Het was dus al een drukte van belang. De commando’s 
geeft acht- naar rechts richten- hoofd front- voorwaarts 
mars, klonken vele malen in de Parkstraat.

Nadat de militairen van de afzetting waren vertrokken was 
het de beurt aan het 17e GRFPI, onder commando van 
de nieuwe RC Niels Verhoef, voorafgegaan door het mu-
ziekkorps van de Koninklijke Marechaussee met de mars 
‘Glorieus Victory’. Op weg naar het plein voor de Konink-
lijke Schouwburg voor de ere-afzetting. Daarna door via de 
Kazernestraat (om in stijl te blijven) naar het Lange Voor-
hout om de reacties te horen van het toegestroomde pu-
bliek, welke met vier rijen dik langs de route stonden. Dit 
in tegenstelling met Veteranendag, waar maar weinig be-
langstellenden staan. ‘’Het zijn Engelsen’’ roepen sommige 
toeschouwers (vanwege de rode jasjes). Na driehonderd 
meter zal Ed van der Bent, de commentator, de toeschou-
wers vertellen dat hier toch echt wel het 17e GRFPI uit 
Oirschot voorbij komt marcheren. In de verte klinken al de 
saluutschoten die afgevuurd worden op het Malieveld, door 
de 41e afdeling van de Gele Rijders, namelijk de Bravo-
Charly-Delta batterij met hun 25 ponders. 

Al met al weer een indrukwekkende Prinsjesdag 2022. 

B “Eagle” Compagnie
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Operatie INTERFLEX, opleiden in een operationele 
context, voor hen voor wie het telt.

Door: Sergeant-majoor Dorus, Sergeant-majoor operatiën en training,  17 Charlie ‘Beren’ Compagnie.

Midden juli 2022 komt het dan toch echt binnen; we mo-
gen op inzet! Na het doorlopen van het OGF traject, ni-
veau 4 certificeren en de voorbereidingen op de VJTF komt 
onverwacht het nieuws binnen. Sinds juni draait In Enge-
land de Operatie INTERFLEX, waar Oekraïense rekruten 
(trainees) in 3 weken worden opgeleid tot basis infante-
rist. 17C-team krijgt de opdracht om als een van de eerste 
internationale partners de Britten hierin te ondersteunen 
door 2 rotaties van 200 Oekraïense trainees op te leiden. 

Verkenningen en voorbereiding
Tijdens de eerste verkenning in Noord Engeland, in de 
omgeving van de Yorkshire Dales, word duidelijk dat het 
3 weekse trainingsprogramma, door zowel de trainees als 
de Britse trainers als te intensief wordt ervaren. Daarnaast 
passen de wensen die het Oekraïense NSE (national sup-
port element) heeft op het gebied van de te behalen leer-
doelen ook niet meer in het bestaande programma. Wat 
erg  duidelijk is na deze verkenning en kennismaking met de 
operatie is dat we in een (INTER)flexibele en dynamische 
omgeving gaan landen, waar we een uitdagende en dank-
bare taak mogen gaan uitvoeren. Er wordt voor vertrek een 
tweede,  operationele, verkenning uitgevoerd waarin onze 
trainingsverantwoordelijken (SMO en OPC’n) vier dagen in 

een lopend programma meedraaien. Hier wordt duidelijk 
welke leerdoelen we dienen te gaan behalen en zien we de 
manier waarop de Britten hier invulling aan geven. Hier ma-
ken we tevens kennis met onze medetrainers; 2 SQN RAF, 
3&4 SCOTS. Aan het einde van deze verkenning wordt ook 
duidelijk dat het programma toch vijf weken gaat duren, en 
dat de inzet voor ons dus langer gaat duren.

Voorbereidingsweek
Na de noodzakelijke voorbereidingen kunnen de meesten 
van het verlof genieten, om op 20 augustus te vertrekken 
naar Engeland. Daar aangekomen blijkt dat gedurende het 
verlof het 5-weekse trainingsprogramma is geconcreti-
seerd en kan de voorbereidingsweek onder leiding van 2 
SQN RAF beginnen. Hierin worden we ondersteund door 
4 man KCT die ervaring hebben met het trainen van in-
ternationale partners. Deze week bestaat uit lessen op de 
verschillende te gebruiken wapensystemen, uitleg en ver-

kenning oefenterreinen en  familiarisatie op de ‘white fleet’ 
voertuigen. Didactische analyses, lesplannen schrijven, het 
beoefenen van de lessen in het Engels met tolk, demo’s 
voorbereiden ( want een demo moet 100% zijn). En meekij-
ken met 3 SCOTS, die een lopende lichting hebben op dat 
moment, zorgen ervoor dat we ‘fully operational capable’ 
zijn wanneer de eerste tweehonderd Oekraïense trainees 
in Engeland aankomen. Voor deze trainees, tussen de 20-45 
jaar oud, met allerlei verschillende achtergronden, verschil-
lende opleidingsniveaus, sommige met gevechtservaring in 
het conflict en sommige met gezinnen nog in Oekraïne en 

C “Beren” Compagnie

Schematische weergave programma 

Trainee tijdens de eerste Battle lane

MARCH  lessen en demonstratie   



CUF in stressvolle(re) situatie

anderen waarbij hun gezinnen zijn gevlucht, is een program-
ma van 34 dagen ingericht. 
Onze opdracht is om hen in deze 5 weken zoveel mogelijk 
mee te geven, om hun kans op overleven, effectief te vech-
ten en te winnen te vergroten.

Het programma
Zoals het bijgevoegde programma weergeeft, is het een 
intensief programma waarbij een groot deel van de AMO- 
onderwerpen voorbij zijn gekomen.

In de eerste vier dagen worden na de kennismaking, hu-
manitair oorlogsrecht, en ‘cold weather injuries’, alle wa-
pentechnische lessen op de SA80 gegeven. Tevens wordt 
samen de uitrusting geteld en voorbereid op de eerste oe-
fening. Oefening INTRO-EX is de eerste oefening. Vanuit 
een patrouillebasis worden onderwerpen zoals gevechts-
dekkingen, camouflage, HPG gegeven.  Ook worden de on-
derkomens, waar de trainees in gaan verblijven, voorbereid. 
Hiervandaan draaien ze wacht, en worden ze meerdere 
keren bij nacht aangegrepen. Onderwerpen zoals ‘con-
tactaanname enkele man’,  afstand schatten, waarnemings-
baan, patrouille vormen en patrouilles bij nacht volgen de 
dagen erop. De oefening wordt vervolgens afgesloten met 
een ‘battle-lane’. Dit is een parcours waar trainees onder 
verhoogde stress de aangeleerde skills en drills moeten 
toepassen en waar we hen na een evaluatie bewust maken 
van de gevolgen van stress op het eigen functioneren. 

Na een dag ‘rust’ (lees: Oekraïense lessen, onderhoud en 
sport) gaan we direct door naar twee dagen intensieve ZH-
KH-lessen. Deze lessen in het MARCH protocol zijn er op 
gericht dat de trainees levensreddend kunnen handelen in 
het geval van levensbedreigende verwondingen van zichzelf 
of hun collega’s. Normale wijzen van behandelen worden 
aangeleerd, maar ook alternatieven op bijvoorbeeld het 
stelpen en verbinden van bloedingen, worden de trainees 
meegegeven. 

Naadloos gaan we hierna over in de oefening TAC-EX. 
Zoals de naam al aangeeft, staan deze drie dagen in het 
teken van tactische onderwerpen zoals contactdrills met 
buddypaar en groep, IDF (indirect fire) drills, verplaatsin-
gen, groepsaanval na voorbereiding en gelegenheidsaanval, 
zowel bij dag als bij nacht. Reveille door overvliegende dro-
nes gevolgd door IDF. Wanneer er geen artillerie meer valt 
blijkt dat er veel gewonden zijn gevallen, waarbij ‘lotussen’ 
de slachtoffers spelen, om zo bij te dragen aan het creëren 
van een gevoel voor de werkelijkheid waar de trainees in 
terecht gaan komen. De aangeleerde TCCC lessen komen 
in het behandelen van de gewonden terug, en het valt op 
dat dit op individueel niveau goed gebeurd. De ‘battle lane’ 
van deze oefening wordt gedaan bij duister, met uitbreiding 
van de onderwerpen die in deze oefening zijn behandeld.  
 
Zoals in het overzicht is te zien, volgt dan de oefening 
OBUA-TRENCH. Deze oefening bestaat voor elke eenheid 
uit vier dagen OVG en twee dagen loopgraaf.

Tijdens het OVG proberen we op het gebied van niveau 
1-2 er zoveel mogelijk uit te halen als we kunnen binnen de 
beschikbare tijd. Inbraak raam, deur, het nemen van ruimtes, 
verdiepingen, trappen en hele objecten nemen wordt be-
handeld. Soms in een niveau 3 context, om op die manier te 
laten zien wat er allemaal om de trainees heen gebeurd. In 
het oefendorp wordt de laatste ‘battle lane’ doorlopen bij 
duisternis. In buddyparen komen de volgende onderwerpen 
terug in het parcours: De contactaanname, het zuiveren van 
een ruimte na inbraak raam, buddygewijs voorwaarts door 
het puin van kapot geschoten huizen, Care Under Fire en 
het inzetten van een AT wapen op een pantserdoel. Vervol-
gens worden ze door een collega een ruimte ingeleid waar 
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de trainees een gewonde collega aantreffen die ze vervol-
gens door middel van het aangeleerde MARCH behandelen. 
Dit alles wordt door geluids-en lichteffecten, schreeuwen-
de Oekraïense instructeurs en willekeurige ontploffingen 
van DM 54’s in een stressvolle omgeving uitgevoerd.  

Buiten aangekomen worden de trainees ‘uit’ de situatie ge-
haald en wordt er geëvalueerd. Over het gemeen heerst er 
na de ‘battle lane’ een gevoel van voldoening en trots dat ze 
doorgezet hebben.

In de loopgraaf, die is opgebouwd met input van Oekra-
ïense officieren die in het oosten van Oekraïne Russische 
loopgraven hebben gezuiverd, worden lessen, skills en drills 
die we in Nederland al lang niet meer hebben uitgevoerd, 
weer aangeleerd. Samen met Oekraïense instructeurs ko-
men we tot oplossingen voor de inbraak versterkte vuur-
positie, inbraak loopgraaf, het voortzetten van het gevecht 
in de loopgraaf en de vuurbasis.  We voeren vooral offen-
sieve scenario’s uit die gericht zijn op niveau 1 en niveau 2 
en schakelen voor het aanbreken duisternis over op het de-
fensief optreden, waarbij op niveau 3 de verdediging wordt 
ingericht vanuit de loopgraaf. Bij nacht voeren de Fuseliers 
verkenningen uit op de loopgraaf en volgt bij dag aanbreken 
de aanval op de loopgraaf, ingeleid met drones en IDF.  In 
combinatie met het Noord-Engelse weer zijn dit twee pit-
tige dagen, waar jezelf inzetbaar houden van groot belang is. 
Hiermee wordt de “groene” periode afgesloten en genie-
ten de trainees van een dag welverdiende rust. 

Deze dag rust wordt gevolgd door de wapentechnische 
opleiding op de AK 47, die wederom wordt afgesloten 
met een ‘weapon handling’-test. Door tot slagen, want het 
behalen hiervan is randvoorwaardelijk om deel te mogen 
nemen aan de statische schietdagen die hierna volgen. Vier 
dagen, startend met groeperen en justeren om vervolgens 
door te gaan met allerlei verschillende schiethoudingen, op 
zowel 100 als 200 meter. Deze vier dagen worden afgeslo-
ten met de ACMT, de ‘annual combat marksmanship test’, 
die behaald dient te worden om door te gaan naar de dy-
namische schietoefeningen. Niet iedereen behaald deze, en 
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we houden dan ook een statische baan achter de hand om 
de trainees verder te ontwikkelen als schutter. 

Na wederom een dag rust volgen de dynamische schiet-
oefeningen, die bestaan uit CQM, ‘close quaters marks-
manship’n , de IBSR (individual battle shooting range), een 
schietbaan waar schutters van links naar rechts van dekking 
naar dekking verplaatsen en hiervandaan in verschillende 
en alternatieve schiethoudingen doelen uitschakelen. Maar 
ook defensieve oefeningen vanuit voorbereidde opstel-
lingen. We sluiten af met vuur en beweging voorwaarts in 
buddyparen en fire-team grootte. 

Alles wat de trainees nu nog rest, is een dag onderhoud 
voordat ze terug gaan naar Oekraïne. Het vervolg daar ver-
schilt, sommigen gaan direct door naar het front, anderen 
krijgen nog een specialistenopleiding, voordat ze aansluiten 
bij de eenheden daar.
Zelf nemen we ook een dag rust, waarna we de lichting 
afsluiten, de evaluatiepunten verwerken in het rooster voor 
de volgende rotatie, en ons hierop gaan voorbereiden. We 
hebben nog vijf dagen voordat de volgende 200 trainees bij 
ons aankomen. 

Slava Ukraini!

D “Springbok” Compagnie

JTAC-trainingen
Tekst: Eerste-luitenant Jules, JTAC bij het fire support team van de Delta compagnie. 

Ik ben eerste luitenant Jules, JTAC bij het 17D-FST. JTAC 
staat voor Joint Terminal Attack Controller en die zorgt 
voor de coördinatie van de inzet van luchtsteun bij grond-
operaties in de nabijheid van eigen troepen. Dit doe ik sa-
men met de Laser Operator (wachtmeester/sergeant) en 
korporaal chauffeur. Doordat de functie van Laser Opera-
tor tot voor kort vacant was, werd deze opgevangen door 
de chauffeur. Daarvoor heeft hij zich wel eerst moeten 
kwalificeren om dit werk uit te mogen voeren.

Ons werk is een specialisme en bestaat vooral uit ver-
schillende procedures die wij moeten aanhouden binnen 
de standaarden van de NAVO. Deze procedures moeten 
we halfjaarlijks onderhouden, anders mogen we niet meer 
zelfstandig opereren. Dit is ook de reden dat wij naast de 
oefeningen met de compagnie, onszelf inschrijven op oefe-
ningen met CAS (Close Air Support). Deze oefeningen zijn 
vaak in samenwerking met onze NAVO-partners. Zo zijn 
wij laatst twee weken in El Centro, Amerika, geweest om 
daar te trainen.

In El Centro worden de toekomstige F-18 vliegers opgeleid 
vanuit het VFA-106 squadron in Virginia. In deze opleiding 
zit ook een module CAS, waardoor zij ondersteuning nodig 

hebben van een JTAC. Door de goede samenwerking die 
we als Nederland met de Amerikanen hebben, worden wij 
jaarlijks meermaals uitgenodigd om deze module te onder-
steunen. Hierbij moeten de vliegers verschillende proce-
dures afvinken, welke wij verwerken in diverse scenario’s. 
Op deze manier worden zowel de vliegers, als de JTAC’s 
getraind. Na de scenario’s was er ook dagelijks een debrief 
met de vliegers, wat zorgt voor waardevolle inzichten voor 
verdere ontwikkeling. 

Deze trainingen bieden ons een unieke kans om onze sa-
menwerking met NAVO-partners verder te ontwikkelen. 
Daarnaast is er op een buitenlandse range vaak meer mo-
gelijk dan in Nederland. Dit heeft te maken met een groter 
luchtruim, maar ook het inzetten van live bommen. Deze 
opgedane kennis en ervaring kunnen wij weer meenemen 
naar onze eigen compagnie, om zo nog beter beslagen ten 
ijs te komen.
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De opleiding munitiewerker/richter bij de mortiergroep van de  
Delta compagnie

Tekst: Korporaal Kroon, mortiergroep Delta compagnie. 

Hallo, ik ben Kpl Kroon. Ik vertel u over de opleiding mu-
nitiewerker/richter bij de mortiergroep van de Delta com-
pagnie.

Voorafgaand aan de opleiding hebben we ons een klein 
beetje kunnen voorbereiden. Toen de opleiding eenmaal 
was begonnen is aangegeven dat het een sneltrein is en dat 
er veel op ons af ging komen. 

De eerste week was het deel munitiewerker leren, wat in 
principe minder moeilijk is dan het onderdeel richter, maar 
voor ons was alles nieuw dus was het alsnog veel leren. Als 
munitiewerker ben je verantwoordelijk voor de munitie. Je 
zorg ervoor dat de munitie goed wordt voorbereid en dat 
je scherp hebt hoeveel bommen je nodig hebt per vuurmis-
sie. Als munitiewerker is het belangrijk dat je alle soorten 
munitie uit je hoofd kent.

De tweede week was vooral richten, nou eigenlijk alleen 
maar richten, want dat was de moeilijkste week. In deze 
week was het heel veel informatie en benamingen uit je 
hoofd leren en vooral veel doen. Als richter zorg je er dus 
voor dat je schietbuis in de goede richting staat en door 
middel van de opzetkijker zorg je er met een paar hande-
lingen voor dat er goed gericht wordt en de bommen dus 
neerkomen waar dat moet. 

De 3e week hebben we alles herhaald. Vooral het richten, 
want zowel ik als andere collega’s merkten dat het best 
lastig is om te begrijpen wat je doet en waarom je het doet. 
Ik vind het wel heel gaaf om te doen.

Wij hebben allemaal de opleiding goed ervaren, ondanks 
dat het door ons eigen kader is gegeven. Deze hebben veel 
tijd vrij gemaakt om ons alles te leren wat we moesten we-
ten; ik vond het een goede opleiding en ik heb veel geleerd.

We zijn nu een aantal weken verder en zijn vooral bezig 
met het goed worden in het mortierwerk. Daarnaast wordt 
er ook van ons verwacht dat we infanteriegericht opgeleid 
worden. Dit is veel en hard werken, omdat er dus twee 
‘sporten’ naast elkaar lopen die allebei nieuw zijn voor ons. 
Er komt dus veel op ons af.

De afgelopen periode is dus erg druk geweest, maar de 
motivatie is hoog. We zijn veel bezig geweest met onszelf 
te ontwikkelen, maar ook elkaar ontwikkelen. We hebben 
veel moeten samenwerken dus de sfeer in de groep is goed. 
Velen hadden samen al in opleiding gezeten, maar sommige 
niet. Maar doordat we merken dat we elkaar nodig hebben 
heeft dit een positieve invloed op de groepsvorming.

Door: Luitenant-kolonels der Fuseliers b.d. Andy van Dijk en Henk Laurens

Inleiding
Op de plaquette op het GFPI-monument staan namen en 
rangen van gesneuvelde en overleden militairen van de Ko-
ninklijke Nederlandse Brigade Prinses Irene (KNBPI) en 
de Indiëbataljons GRPI vermeld. Bij veel regimentsgenoten 
was al jaren de (on)leesbaarheid van de plaquette op het 
GFPI-monument een doorn in het oog (Richard van de 
Velde omschreef de staat van de plaquette al treffend in 
Vaandeldrager 136). 

Daarnaast bleek dat de namenlijst KNBPI onvolledig was en 
alleen de periode augustus 1944 – mei 1945 (de veldtocht 
in West-Europa) betrof. Last but not least was het inmid-
dels duidelijk geworden dat er op de plaquette een aantal 

(spel)fouten in de namen stond of een verkeerde rang werd 
vermeld. Een voorbeeld daarvan was de Sergeant P.W.H. 
Lammers (de eerste gesneuvelde in Normandië en com-
ponist van de Irenemars) die jarenlang als Wachtmeester 
Lammers te boek stond. Een voorbeeld van een spelfout 
was de naam van de Korporaal A. Berkleij, die als Berkley 
werd vermeld en waarbij tijdens het dodenappél zijn naam 
steevast op zijn Engels werd uitgesproken als “Burklie”. 

Aanzet
Tijdens de vergadering van de Stichting Brigade en Garde 
Prinses Irene (St. B&G) van 15 oktober 2020  bracht de 
vertegenwoordiger van de VOSKNBPI de hierboven be-
schreven situatie als volgt ter sprake:

Nieuwe plaquettes op het monument in  
Oirschot
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“De plaquette bij het regimentsmonument mist een aantal na-
men, alleen gesneuvelden vanaf aug 1944 staan nu vermeld. 
Regimentsgenoten die zijn omgekomen om andere redenen, 
kunnen wel worden vermeld, maar dan moet er wel onderscheid 
komen. Ook staat de periode Suriname niet vermeld en zijn er 
spelfouten en moeilijk leesbare namen.” 

Het bestuur van de St. B&G nam daarop het besluit om – 
gericht op de aandacht, erkenning, waardering en respect 
voor de omgekomen regimentsgenoten - een mogelijke 
update van de plaquette op te nemen als actiepunt. Het 
besluit betrof naast de KNBPI ook de Indiëbataljons GRPI. 
Het actiepunt werd toegewezen aan Luitenant-kolonel der 
Fuseliers b.d. Andy van Dijk. Het streven was om bij de 
viering van 80 jaar GFPI (2021) – indien nodig - een nieuwe 
plaquette te onthullen. 

Het onderzoek
Het onderzoek werd, zoals opgedragen, gedaan naar alle 
omgekomen militairen van de KNBPI (1941-1945) inbegre-
pen de overzeese detachementen in Suriname en Neder-
lands-Indië en van de vijf Indiëbataljons (Garde)Regiment 
Prinses Irene (1946-1951). Aan de rechterzijde van het 
monument zijn op twee gedenkplaatjes de namen van de 
slachtoffers vermeld die in Korea (1950-1954) en Nieuw-
Guinea (1960-1962) zijn gesneuveld. Hierdoor ontpopte 
zich de vraag of deze vier namen ook op de plaquette 
moesten worden vermeld.

Het bronnenonderzoek richtte zich initieel op de “Erelijst 
Gesneuvelden” van de website www.prinsesirenebrigade.
nl en verder op gegevens van de Oorlogsgravenstichting 
(OGS), de Regimentsverzameling GFPI (betaallijsten KNB-
PI), het Regimentsboek, de databank dapperheidsonder-
scheidingen NIMH en diverse Vaandeldragers. Tijdens het 
onderzoek bleek dat er ook in de geraadpleegde bronnen 
(o.a. bij de OGS) meerdere gegevens verkeerd of anders 
werden vermeld.  Een andere oorzaak bij spelfouten ligt 
zeer waarschijnlijk in het feit dat in die tijd op de typema-
chine (voor de jongere lezers: een soort computer waarbij 
de processor in je hoofd zit) de y gebruikt werd ter ver-
vanging van de ij.

Resultaat en besluit 
Het resultaat van het onderzoek leidde al snel tot het in-
zicht dat - naast de voornoemde onleesbaarheid - alleen 
al op grond van compleetheid en accuraatheid vervanging 
van de plaquette onvermijdelijk was. Hoewel het resultaat, 
door verschillende vermeldingen in de onderzochte bron-
nen, wellicht niet 100% waterdicht was, heeft het bestuur 
van de St. B&G op 14 april 2021 het besluit genomen om 
de plaquette te vervangen. Om de onmogelijke discussie te 
vermijden over de definitie “sneuvelen” werd de doodsoor-
zaak buiten beschouwing gelaten en was de registratieve 
indeling bij de KNBPI en het Regiment leidend. De namen 
van de slachtoffers vermeld op de twee gedenkplaatjes die 
in Korea (1950-1954) en Nieuw-Guinea (1960-1962) zijn 
gesneuveld, werden niet vermeld op de nieuwe plaquette. 
Zij hebben als vrijwilligers deelgenomen aan deze inzet en 

waren destijds registratief ingedeeld bij resp. het Regiment 
van Heutsz en het Regiment Infanterie Oranje Gelderland. 
De beide gedenkplaatjes blijven wel bevestigd op het mo-
nument. De opdracht voor het ontwerp, de verwerving en 
aanbesteding voor de nieuwe plaquette werd opgedragen 
aan de Luitenant-kolonel der Fuseliers b.d. Henk Laurens.

Ontwerp, verwerving en aanbesteding
In het besluit om de plaquette te vervangen was de plan-
ning opgenomen om dit op 28 augustus 2021 tijdens de 
viering van het 80 jarig bestaan van het regiment te ont-
hullen. Bij het opstellen van het projectplan werd naast de 
eerder genoemde reden leesbaarheid en de reden juistheid 
en aanvulling ook toegevoegd dat de nieuwe plaquette toe-
komstbestendig moest worden. Na onderzoek en gesprek-
ken met een aantal bedrijven werd al snel duidelijk dat 28 
augustus niet haalbaar zou zijn en werd dit zelfs over de 
regimentsjaardag 2022 heengetrokken naar de grote reünie 
op 3 september 2022. 

Uiteraard waren er al bij het nemen van het besluit voor 
vervanging plannen voor de financiering van het project, 
hoofdzakelijk vanuit eigen middelen van het regiment. Uit-

Werkzaamheden

Zij-aanzicht monument met gedenkplaatjes
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eindelijk bleek het mogelijk om de nieuwe plaquette vol-
ledig te financieren vanuit een budgettoewijzing vanuit Staf 
CLAS/Bur Ceremonieel en Protocol.

Na inventarisatie en overleg is gekozen om het voorstel van 
de firma Gravure85 uit Vianen ten uitvoer te brengen. Het 
geheel is uitgevoerd op losse rvs platen waarop per inzet/
eenheid de namen zijn uitgefreesd en ingelakt waardoor 
langdurige leesbaarheid wordt verzekerd. De losse platen, 
die het mogelijk maken om zo nodig aanpassingen te doen 
zonder de hele plaquette te hoeven vervangen, zijn weer 
bevestig op een zwarte Trespa plaat. Boven de namen is 
gekozen voor een plaat met de tekst WE WILL REMEM-
BER THEM en op de onderste plaat die bestemd zou zijn 

voor evt. toekomstige namen komt de tekst … those who 
shall not grow old. De keuze voor deze tekstregels in het 
Engels is gemaakt als verwijzing naar de oprichting van het 
Regiment in Engeland in 1941 en de goede banden die er 
nog steeds zijn met de steden Congleton en Wolverhamp-
ton. De teksten komen uit of verwijzen naar het gedicht 
‘For the fallen’, geschreven door Laurence Binyon en op 21 
september 1914 voor het eerst gepubliceerd.

Nadat alle keuzes en afspraken waren gemaakt en het pro-
ductieproces voorspoedig was verlopen is de plaquette op 
30 augustus 2022 door de firma Gravure85 geplaatst op 
het monument om op tijd gereed te zijn voor de veteranen 
reünie van het regiment op 3 september 2022.

Plaquette oud Plaquette nieuw

Gedenkplaatjes zijkant monument met 
namen van gesneuvelden in Korea en 
Nieuw-Guinea.
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Tekst: Epi Kurrien (hobby-kok en levensgenieter)

Bezoek aan St Remie in Raar
Na de Methode Calvados geproefd te hebben was ik toch 
benieuwd naar de plek waar het gemaakt wordt. Toevallig 
op familiebezoek in Meerssen de gelegenheid gegrepen om 
het buurtschap Raar te bezoeken. Wat een mooi en uitste-
kend georganiseerd bedrijf! In het proeflokaal was er een 
prominente plaats voor de eerste fles Fuselier. 

Het invasiekoord is om de fles gedrapeerd en achter de fles 
staat een bedankbrief van een veteraan die van de Calvados 
heeft genoten. Nu ik er toch was ook de wijnen van het 
huis maar eens geproefd. Nederlandse wijn mag in mijn kel-
dertje niet ontbreken; dus een doos rode wijn (Pinot-noir/
Regent) meegenomen. Kan eenieder aanraden dit wijnhuis 
te bezoeken en er wijn van te drinken. 

Van Beringen naar Borkel
Op 7 september 1944 kreeg de Brigade de opdracht de 
zwaar bevochten en zwaar beschadigde brug bij Berin-
gen aan eigen zijde te beveiligen. De Duitsers was er alles 
aan gelegen de brug in handen te krijgen of te vernieti-
gen. Hevige gevechten voor de Brigade. Op 8 september 
hadden Engelse genisten de brug versterkt en uitgebouwd 
met bailey-materiaal. De volgende dag ging de Brigade met 
enige eenheden de brug over om aan vijandzijde het brug-
genhoofd uit te bouwen. Ook hier weer hevige gevechten. 
De periode erna stond in het teken van beveiligen van het 
bruggenhoofd en het zuiveren van locaties waar nog Duitse 
weerstand was.  Gedurende deze periode kreeg de Bri-
gade bezoek van Prins Bernhard. Op 16 september werd 
de leiding van de Brigade verteld dat ze mee zouden doen 
aan de operatie Market-Garden; een zeer grote operatie 
op Nederlands grondgebied. De Brigade zou Beringen in 
Vlaanderen verlaten en in de nacht van 20 op 21 septem-
ber gingen zij bij Borkel (buurtschap net zuid van Bergeijk) 
de grens over. Naar vele lange jaren terug in Nederland. 
De operatie Market-Garden liep, op dat moment, minder 
voorspoedig dan gehoopt. Nederland zou slechts gedeelte-
lijk bevrijd worden en de Brigade zou hierin een rol spelen.

Voortschrijdend inzicht: van de 4C naar de 5C
Ondanks dat het onderstaande gerecht geen Normandisch 
gerecht is kunnen we het toch koppelen aan de opmars-
route van de Brigade door Noord-west Europa. Daarom 
toch maar een  vijfde C  (Cidre, Calvados, Camembert en 
Coquille). 

(Culinair) De grens over!



Benodigd voor zes personen;
•	 1500 gram riblappen
•	 2 uien
•	 2 preien
•	 1 winterwortel
•	 2 stengels bleekselderij
•	 4 tenen knoflook
•	 250 gram kastanjechampignons
•	 Bakje (15 gram) platte peterselie
•	 ½ bakje tijm
•	 4 laurierblaadjes, 4 jeneverbessen en 2 kruidnagels
•	 2 tl komijnzaad en 2 tl gemalen venkelzaad
•	 50 gram boter of margarine
•	 5 el appelciderazijn
•	 1 pot runderbouillon
•	 1 blikje tomatenpuree (150 gram)
•	 3 flesjes gekoeld bruin bier (bv Latrappe dubbel)
•	 2 plakjes peperkoek

Bereiding;
•	 Open 1 flesje bier (niet droog koken!)
•	 Snij de wortel, prei, bleekselderij, champignons en 

knoflook (grof)
•	 Bindt de tijm met een stuk touw tot een bundeltje
•	 Snij het vlees in blokjes van 2-3 cm en kruid ze 

met zout, peper en nootmuskaat
•	 Verhit de boter in een braadpan) en bak het vlees 

rondom bruin (desnoods in etappes)
•	 Neem het vlees uit de pan en bak de groenten in 

het achtergebleven bakvet
•	 Roer regelmatig om de aanbaksels (=smaak) los te 

krijgen
•	 Blus de groenten af met de appelciderazijn
•	 Voeg de bouillon, tomaten, laurier, jeneverbessen 

en kruidnagels toe.
•	 Laat even meebakken en dan de twee flesjes bier 

langzaam toevoegen
•	 Voeg het tijmbundeltje toe
•	 3-5 uur op een klein vuur of in de oven  

(125 graden) stoven
•	 Breng op smaak met peper, zout en het 

venkelzaad
•	 Voeg de peperkoek (eventueel besmeerd met 

appelstroop)toe
•	 Laat het geheel nog 10 minuten zonder deksel 

pruttelen
•	 Wanneer het vlees zacht en de peperkoek is 

opgelost….
•	 Serveren met gehakte peterselie en Vlaamse 

frieten

Recept Carbonade Flamande

In het vorige nummer kondigde ik aan dat we een mooie Vlaamse stoofpot zouden gaan maken met de Franse naam Carbo-
nade Flamande; waar geen varkensvlees maar rundvlees het hoofdingrediënt is. Tweetaligheid is gecompliceerd, het maken 
van het gerecht niet.
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Fijne feestdagen

en een voorspoedig 2021 toegewenst!!!

	

Fuseliers, Regimentsgenoten,  
 
De feestdagen en de jaarwisseling staan voor de deur. Afgelopen jaar keerde de oorlog terug op Europees grondgebied.  Dit had grote impact op ons als mens en als militair, op onze training, onze inzet en onze voorbereiding voor komend jaar.   
Er werd meer geoefend, anders geoefend en er zijn Fuseliers ingezet om Oekraïense militairen op te leiden in Engeland, daar waar het 81 jaar geleden ook voor ons Regiment allemaal begon.  
Afgelopen jaar konden gelukkig ook een aantal Regimentsactiviteiten weer doorgaan zoals een aantal Reünies, herdenk-ingsreis Normandië en Prinsjesdag. Het is mooi dat we deze verbinding ook in 2023 weer voort kunnen zetten.  
In 2023 staan we weer klaar om, daar waar nodig, ingezet te worden en daar bereiden we ons goed op voor.  
Wij beseffen ons dat de recente ontwikkelingen op het thuisfront en op onze Fuseliers een grote impact hebben. Bedankt voor jullie inzet en steun voor nu en in de nabije toekomst.  
Fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2023! 

Commandant 17 Painfbat GFPI, 
Regimentscommandant GFPI,

Niels Verhoef
Luitenant-kolonel der Fuseliers

Bataljonsadjudant 17 Painfbat GFPI, Regimentsadjudant GFPI,

Joost Borrenbergs
Adjudant der Fuseliers
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Laatste tocht van Generaal Hemmes langs het erecouloir
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