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DE „BRIGADE IRENE” IS ER ! 
Onbeschrijflijk enthousiasme in de Residentie 
% 

OFFICIËELE ONTVANGST IN HET STADHUIS 
Na drie dagen wachten zijn onze bevrijders gc- 

komen. 
En welk een verrassing 
De Canadeezen, die wij verwachtten, bleken onze 

eigen Hollandsche jongens te zijn van de „Brigade 
Irene", 
ding. Is het wonder, dat de Haagsche bevolking 
een onbeschrijfelijk enthousiasme ten toon spreidde. 

Maar ontroerend was het te zien, hoe vele fami- 
leleden elkaar weer konden begroeten. Tooneeltjes 
speelden zich af, die wij nooit weer zullen vergeten. 
Zoo zagen wij meisjes hun broers verwelkomen, 
vrouwen hun mannen omhelzen, kinderen hun vader 
juichend ontvangen! In triomph_reden ze dar. mee 
op de met jongens en meisjes volgepropte wagens. 

Het was gisteren den heelen dag al druk ge- 
weest in de binnenstad. De enkele voorboden van 
onze bevrijders werden met luide toejuichingen 
verwelkomd. Maar het grootst was'de belangstel- 
ling rondom het eeuwenoude stadhuis, waar een 
dichte menigte de gebeurtenissen afwachtte. Voor 
den hoofdingang stond een afdeeling opgesteld van 
het strijdend gedeelté van de B. S., terwijl politie 
zorgdé voor het vrijhouden var den rijweg. Op het 
Buitefhof, de Groenmarkt en rond de Groote Kerk 
korste het publiek den wachttijd door het gadeslaan 
en het toejuichen van dé af eù uanrBacnde, gvat- 
lieerdé auto's, en lichte tanks, alles dicht hezet met 
jongelui, die luid hun vreugde te kennen gaven. De 
spanning nam met het vorderen van den tijd toe. 
Alles was in afwachting van het groote moment, 
dat burgemeester De Monchy den commandant van 
de bevrijdingstroepen officieel in zijn gemeente 
zou verwelkomen. Om kwart voor zes verscheen op 
het bordes van het stadhuis de leider van het 
Matrozenkoor, Theo van Elferen, die het publiek 
leidde in gemeenschappelijken zang, waarbij, naast 
eenige doupletten van het Wilhelmug, Vaderlandsche 
liederen werden gezongen. Een ontroerend oogen- 
blik nu dít na vijf jaren weer mogelijk was Geen 
wonder, ‘dat na het Wilhelmus het publiek in een 
spontaan gejuich losbarstte. 

In de hal van het stadhuis was het rceds lang 
voor den tijd van aankomst een groote drukte van 
autoriteiten, die dit historische moment wilden 

meemaken. O.m. bevenden zich hier, behalve bur- 

gemeester. De Monchy, de vertrouwensmannen der 
Nederlandsche regeering, de wnd. commissaris der 
Koningin, Staatsraad Mr. A. A, L, Rutgers, de 

gecretaris-g'eneraal van Binnenlandsche Zaken, Mr. 
L. A. Kesper, zijn ambtgenoot van Justitie Mr. 
Tenkink, de advocaat-generaal Jhr. Mr. Van Asch 
van Wijk namens den Procureur-Generaal, de ge- 
meentescerctaris, Mr. Boasson, de gewestelijke com- 
mandant der Bewakingstroepen, tevens districts- 
commandant, der B. S. Den Faag, Lievens, en 
hoofden van, sectiën, de staven ven de B. S., de 
hoofdeommissaris, de heer Valken Sr., de inspecteur 
der marechaussee, kolonel De Koning. 
Om even over. zes ontstaat er beweging buiten 

onder. het publiek, maar het is nog loos alarm, er 
„gebeurt. niets, „Het muziekcorps van de politie 
‘brerigt ‘eenige muzieknummers ten gehoore, die 
door het publiek. worden meegezongen, terwijl het 
„Matrozenkoor”, het bekende-”jongenskoor, cenige 
liederen zingt, die onder grocte’ stilte door het 
publiek worden aangehoord, 

Ze zijn er! 

Zoo gaat de tijd verder, en dan om ongeveer 
kwart voor zeven is hét lang verwachte oogenblik 
gekomen, Eenig'e motorfietsen rijden de Groenmarkt 
op en daarop volgen de wagens, vrachtauto, 5, BE 
vechtswagens,. matcriaalwagens, 
van de Canadeczen of Britten, doch van onze eigen 

Welk een blij weerzien na jaren van schei-, 

“een 

„den, vorm’ van 

‘Nederlanders, aangezic: 

enz.” maar niet” 

Nederlandsche brigade'Prinses Irene. De indruk op 
het publiek is onbeschrijflijk. Na vijf lange jaren 
kunnen zij weer Nederlandsche soldaten, zij het ge- 
kleed in een ons nog vreemde uniform, toejuichen 
in een vrij Nederland. En dat het Nederlanders zijn, 
daaraan behoeft men niet te twijfelen, indien men 
de namen op de wagens leest, zooals „'t Zeuntje”, 
„Buziau'', Nichtje”, „Hobbetende Beit”, 

„Barst”. De mannen zagen er uitstekend uit, wel 
vermoeid van den langen dag — zij waren van- 

morgen uit Wageningen vertrokken en’ hadden 
over Utrecht, Woerden en Leiden de Residentie be- 
reikt, maar uiterst gelukkig, dat zij weer thuis” 
waren. Zij vertelden, dit de ontvangst, waar zij ook 

kwamen, alles te boven ging wat zij daaromtrent 

hadden verwacht. Wagen na wagen, motorfiets na 
motorfiets: passeerde het stadhuis, en om vijf mi- 
nuten over zeven reed dan de auto voor van den 
commandant, Kolonel de Ruyter van Steveninck, 

die op het bordes door den burgemeester. werd 
begroet, Samen stonden zij daar temidden van de 

andere’ autoriteiten en dan kwam het ontroerendste 
oogenblik van,den dag, ‘de politiemuziek zette het 
Wilhelmus in, gevolgá door het „God save the 
King", welke volksliederen door allen werden mee- 
gezongen. Een moment om nooit te vergeten. É 

‚ In: bet. stadhuis. 

In de ontvangzaal'kan het stadhuis stond een 
borstbeeld van H. M\ de Koningin, opgesteld op 
een tafel, die was belekt met een Nederlandsche 
vlag, uitgeworpen wt cen vliegtuig. Leze vlag, die 
op het Buitenhof terecht kwam, was als geluk- 
wensch bedoeld voor burgemeester De Monchy en 

geschenk van Nederlandsche en Poolsche pilo- 
ten. Omstreeks’ zeven uur begon het voorbijtrekken 
van de brigade Prinses Irene, door de autoriteiten 
van het borges van het stadhuis af gâdegeslagen. 
De burgemeester ontsing hier den commandant 
der 
pinck én den Kapitein-adjudant R. Fack,-Mr. de 
Monchy wees op de groote vreugde, na vijf jaren 
weder Nederlandsche soldaten op Nederlandschen 
bodem te kunnen begroeten. Terwijl zij in het 
buitenland streden, werden wij hier op alle ma- 
nieren geknecht door den onderdrukker, die alles 
wat hij kon vernietigde of naar beneden haalde. 
Thans’ zijn de oude tijden ons weer lief geworden. 
Spr. zeide nog buitengewoon getroffen te zijn door 
de hulp van Engeland dezer dagen ontvangen in 

levensmiddelen, aangezien de nood 
hier. zeer hoog was. Wij zijn trotsch op U, zeide 

de Monchy en wij beleven een vreugde, zooals niet 
veel meer zal voorkomen. 
Kolonel De Fuyter van, Steveninck heeft met eenige 

woorden dank betuigd’ voor de ontvangst, de, ver- 

zekering gevéride, dat gen geheel mecleefde met de 
vele moedige menschen de 

Vorstin en de militairch op de hoogte hielden. Pas 
9 maanden geleden kon de brigade met haar eìgen- 

lijkse werk beginnen. Dé burgemeester ‘sprak voorts 
‚over den hier heerscherden mood. Spr. deelde in dit 
verband ‚mede, dat in Bel$£G/een concentratickamp 
gevonden was waarin 23.000 Joden\opgesloten ge- 
weest waren. Door honger waren zij bijna ‘allen ge- 
storven. Er waren er nog {50 in leven. De belang- 
rijkste dag vond de Commandant dezen, waarop de 

westkust bereikt werd; Nu immers is geheel Ne- 
derland vrij. Spr. bracht dank voor de ‘ontvangst 
en hij, hoopte, dat de burgemeester spoedig de le- 
den van het Koninklijk Huis zou kunnen begroeten. 

Dè beide. heeren vertelden o.a. ook, dat zij bij 
hun zwerftocht door het land éen ongelooflijk 
enthousiasme hadden. beleefd. 

Ons blad zal op Hemelvaartsdag niet verschijnen 5 

en. zelfs. 

Irene” eindelijk in Den Ha ag”, 

brigade, Kolonel A. C. De Ruyter van Steve-. 

“over hun belevenissen. En 

Dringende oproep aan de Beroeps- 
goederenvervoerders en Eigen Ver- 
voerders te Den Haag. 

Het voedsel is er! 
alles hangt af van het vervóer 

Alle bezitteré van transportmaterfeel, hetzij ‘vracht- 
auto's, paarden en Wagens, ca riers, handkarren. 
etc, worden hierbij dringend verfocht zich, te mel- 
den, voor zoover betreft: 

beroepsvervoerders bij "def Nederlandsche Or- 
ganisatie voor het berofspsgoederenhvervoer 

(N.O.B.), Groot- Hertogir;nelaan 16, Den Haag 
voor zoover het de overige ondlernemers betreft: 

Eigenvervoerders Organjisatie (N.V.O.), Prin- 
sessegracht 11, Den Haf 

Wanneer tot nog toe oproepein van dezelfde strek- 

king werden getlaan, werdelln deze terecht met 
wantrouwen ontvangen. Than s wenden zich de U 
vertrouwde organis1ties tot t 3, omdat het hier: gaat 
om een volkomen Jederlan: den belang. 
WIJ rekenen ten volle op die medewerking van het’ 
geheele bedrijfsleven. 

  

Er moet verv. oérd worden | 
Leie rekt ia! Ade 

hmm IE 

De koele dbor de stad. 
Intusschen bleef het voor’ bijtrekken doorgaan. Was 

Bo UG + er deu, wuarpij Op- 
schriften voorkwamen, zoo, als: „De Brigade Prinses 

en „Zij kwamen na 
Jaren uit Brabant weerom’ ’. Tusschen de Nederlan- 
-ders-zag men nu ook hier : en daar Britten verschij-" 
nen, o.a. van de Royal si nals. En dat álles trok 
vervolgens door de stad, e >n tocht, die ieder, die 
het meemaakte, zijn leven Ll ng zal herinneren. Langs 
den geheelen weg stond een haag van menschen ge- 
schaard, die niet ophielden de soldaten toe te jui- 
chen. Zoodra de voertuigen ven stopten stroomden 

de menschen toe en wilden) hun landgenooten de 
hand drukken en vroegen nie/üwsgierig honderd uit 

aar zìj kwamen kre- 
gen de soldaten bloemen en poogden jongelui mee 

te rijden; zoodat tenslotte alle voertuigen tot op 

het laatste plaatsje bezet waren met burgers, die 
al even luidruchtig hun vreugde betuigden als de 
toeschouwers langs den kant. 

Zoo beleefde Den Haag Victory it Europe-Day, 
een belevenis om nôoit te vergeten. 

HET DRAMA OP. DEN DAM 
TE AMSTERDAM 

Volgens nader vastgestelde cijfers, zijn Maandag 
bij het drama op den Dam 19 dooden gevallen en 
117 gewonden, waarvan er.'51 inhet Binnengasthuis, 
15 in het Wilhelminagasthuis en een in het Juliana- 
ziekenhuis zijn opgenomen. Op ‚het Stationsplein 
is een doode gevallen, bij een schietpartij tusschen 
de Grüne Polizei en de B. 
Voorts ‘is op de Weteringschans een schietpartij 

ontstaan toen een overvalWwagen.van de B.S. twee 
leden van de Grüne Polizei ontmoette, die met Tiet 
geweer in aanslag’ liepen. De B. S. sommeerde de 
Duitschers het geweer te  schouderen, en toen 
daargan niet werd voldaan, sèhoten zij, waarbij 
ook een voorbijganger gedood en twee gewond 
werden. 

   
serval 

  

Ten gevolge var -groofe techniseke nocilijkheden 
kon ons blad hedan, eerst laat Sorschijnen. Alles 
wordt in hot werk gesteld. om Trouw in ’t vervolg 
vroegtijdig. bij onte agentschappen te bezorgen,



  

  
  

Ie JAARGANG NO. 3 
September 1985 

Redactie: 

Meliskerkestraat 52, 

6845 AW Arnhem 

Tel.: 085 -81 39 26 

Deze uitgave is mede mogelijk 
gemaakt door sponsoring van 
Akzo, Albert Heijn, 

Philips Nederland, 
Vroom & Dreesman B.V, 
Amrobank, 
Shell Nederland B.V. 

Losse nummers f 4,-. 

Abonnementsprijs f 10,- 
per jaar (4 nummers). 

INHOUD 

Pagina 

2 Pagina uit „Trouw” 

3 Voorwoord 

4 Brieven van lezers 

5 Jubilea 

5 Ingezonden mededelingen 

6 De Vaandeldrager in gevaar 

7 Aanvulling verslag 
Herdenkingsdag Hedel 

7 De ”Erasmus-herdenkings- 
penning 

8 Sergeant Majoor Dierijck : 
de eerste op Wembley. 

9 Hoe een monument tot stand 
kwam 

9 's Gravenhage bevrijd 

10 Verenigingsnieuws 

12 Naar aanleiding van 
„De kleine oorlog” 

13 Op de valreep 

13 Er wordt gefluisterd dat 

14 De aanvullingstroepen : 
van het strand tot Bergen op Zm 

16 De laatste terugtocht vervolg 

19 Het verhaal van de 
SM. Trienekens   

DE VAANDELDRAGER 
Officieel orgaan van de 

VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE „PRINSES IRENE” 

  

Voorwoord 
  

Geachte lezer, 

Hopelijk had u de vakantie welke u wenste en hebt u de be- 
nodigde zonnestralen om de winter door te komen kunnen 
opdoen. Uw redacteur heeft zijn vakantie noodgedwongen 
doorgebracht in Arnhem am Rhein en Rundumhausen. De 
Bedrijfsvereniging had hen 7% vakantiegeld toebedeeld, 
maar de minister van Sociale Zaken en zijn achterban kortte 
zijn inkomen met 10%, zodat de vakantie naar zijn geliefde 
land (Frankrijk) niet kon doorgaan. Als het weer nu maar 
had meegewerkt, maar ook de weergoden waren ons niet 
welgezind. We gingen van de lente, de zomer overslaand, 
naar de herfst. De zomer kennen we alleen nog van de ka- 
lender, maar ja, dan kijken we maar uit naar de zomer van 
1986, die zal dan wel dubbel-lang worden. 
E.e.a. bracht wel mee dat ik de tijd had me in te spannen 
(met behulp van anderen natuurlijk) om dit blad weer te vul- 
len. Het resultaat hebt u nu voor u liggen, we hopen dat u 
net zoveel plezier beleeft aan het lezen als wij hadden aan 
het samenstellen. Misschien mogen wij de volgende maal re- 
kenen op uw bijdrage? 

Math van Hooff. 

  
aanvullingstroepen.



  

  

Brieven van lezers 
  

Geachte redactie, 

Bij de ontvangst van het tweede nummer van de Vaandel- 
drager, besef ik pas hoe hecht de band is, die er onder de 
oud-Brigademannen heerst. Jarenlang was ik lid van de Ver- 
eniging van Oudstrijders van de K.N.B.’’Prinses Irene”, 
maar nam weinig deel aan de aktiviteiten. Sinds een jaar ben 
ik wat meer belangstelling gaan tonen en nu geeft uw voor- 
treffelijk periodiek mij een verdere duw in de goede rich- 
ting. Ik hoop u binnen afzienbare tijd wat bijdragen te zen- 
den, waarop ik nog terugkom, omdat ik niet weet wat u van 
belang vindt. Voorlopig laat ik het hierbij, maar verzeker u 
dat uw blad een succes is! 
Met kameraadschappelijke groeten, 

J.de Waal, 
Lt.kolonel Kon. Luchtmacht b.d. 

Geachte heer Davis, 

Onder de rubriek ’’Vereniging van Oudstrijders van de Ko- 
ninklijke Brigade - ”’Prinses Irene” - vermeldde u abusie- 
velijk in het juninummer 1985 het overlijden van ondergete- 
kende. Het behoeft geen betoog dat dit op een vergissing 
berust. Het betreft hier in feite mijn oudere broer Nico Ga- 
zan. Voor rectificatie bij voorbaat dankend, verblijf ik, 
met oudstrijders groeten, 

F. Gazan, 
Brussel. 

Geachte heer van Hooff, 

Naast de hartelijke dank, die wij oud-Brigadeleden u en 
allen, die aan de Vaandeldrager meewerken verschuldigd 
zijn, wil ik gaarne mijn grote erkentelijkheid tot uitdruk- 
king brengen jegens onze sponsors, die, na veertig jaar, ons 
niet vergeten zijn. Dat doet je goed! 
Met vriendelijke groeten, 

Carel H. Pappenheim, 
Aerdenhout. 

Geachte heer Davis, 

Hierbij wil ik U, mede namens mijn echtgenote danken voor 

de blijken van belangstelling, welke wij (nu alweer sinds 
1975) mochten ontvangen van ”’onze”’ Ver.v.Oudstrijders 

van de Koninklijke Nederlandse Brigade ’’Prinses Irene”. 
Zo ook weer bij onze 65-jarige echtvereniging op 16 juli j.l., 

welke wij in stilte gevierd hebben, het deed ons goed niet 
vergeten te zijn. 

Jammer dat wij het niet uitbundig konden vieren, helaas 
tobben wij beiden ernstig met onze gezondheid, zodat wij 
niemand uitgenodigd hebben. 

Nogmaals veel dank! 

Hoogachtend, 
C.G. Offerman, Rotterdam. 

Geachte redakteur, 

Niets kan mijn verbazing en plezier beschrijven bij de ont- 
vangst van uw nieuwe orgaan ”’De Vaandeldrager”’. Om na 
40 jaar nog met zo iets voor de dag te komen getuigt van be- 
wonderenswaardig initiatief. Voor iemand zoals ik, na jaren 
van afwezigheid. eerst in Nieuw Zeeland, daarna in Rhode- 
sië en nu in Zuid-Afrika, die geen familie of band nog bezit 
met Nederland, is uw uitgave van wel zeer bijzondere bete- 

kenis. Als oud-Brigade-lid heb ik door allerlei omstandighe- 
den geen reünie tot nog toe kunnen bijwonen, en heb sinds 
demobilisatie in Den Haag in 1945 minimum contact met 
oud-Brigadeleden gehad. Het laatst zag ik Lt.Land op de 
Dam in Amsterdam, maar het jaar ben ik vergeten. Om nu 
weer te lezen van de Brigade-campagne is een ontroerende . 
belevenis. Er zijn mensen die ik tijdens mijn jaren in 
Brigade Signals heb leren kennen en waarderen die ik nooit 
heb vergeten zoals Paul Janssens, Harry Jansen, Bert 
Leemslag, Pieter Spronk, Maassen, v.d.Berg, Versteeg, 
Slap en Swaap en anderen. Betere makkers had ik mij niet 
kunnen wensen. En voor officieren zoals Vettewinkel, van 
Oosterom, Commandant de Ruyter van Steveninck, Pahud 
de Mortagnes, Beelaerts van Blokland, met wie ik in Signals 
nauw mee te maken had, kreeg ik respect en waardering. 
Misschien dat ontvangst van uw ’’Vaandeldrager”’ toch nog 
zal bijdragen dat ik mijn tegenzin om Nederland weer te be- 
zoeken kan overwinnnen en daardoor toch misschien eens 
een Brigade reünie zal bijwonen. 

G.J.de Boer, Zuid-Afrika. 

Geachte redactie, 

Als een der oudsten van onze vereniging wil ik mijn vreugde 

uitspreken om het verschijnen van ’’De Vaandeldrager”’. 

Allen die dit tot stand gebracht hebben: veel geluk ermee en 
doorgaan zo! 

Als 89-jarige tob ik al langere tijd met mijn gezondheid en 

daarom kan ik helaas geen bijeenkomsten meer bezoeken. 

Gaarne wil ik hier al mijn oude vrienden van de Brigade 
groeten en het beste toewensen! 

C.G. Offerman. 

Dear Sir, 

“Hartelijk dank” for the first two issues of The Vaandel- 
drager. I thoroughly enjoyed the contents. I shall be in Hol- 
land in september and pay my subsciption and hopefully 

meet some of my old comrades. 

Kind regards, 

Jan van der Weerden, 
Nw. Zeeland. 

Oudstrijders ”’Prinses Irene Brigade”, 

Door aanwezigheid van oud-collega’s van de Prinses Irene 
Brigade is mede hierdoor ons 60-jarig huwelijksfeest op 4 
mei ’85 een onvergetelijke dag geworden. 
Hartelijk dank. 

Fam.J. Michielsen-Ketelaars, 
Hoogerheide.



  

Mijne heren, 

Hartelijk dank voor de eerste twee nummers van uw blad, 
welke ik met interesse heb gelezen. Het is heel prettig om 
weer eens van ouds bekende namen tegen te komen, maar 
met de foto’s is het niet zo eenvoudig. Gezichten herkent 
men soms wel maar namen is moeilijk na veertig jaren en 
dat in het buitenland. 
Kort geleden waren wij in Nijmegen, alwaar is het Bevrij- 
dingsmuseum bezocht heb waar men mij een Erasmuspen- 
ning uitreikte. Ik heb de heren aldaar gevraagd om wat meer 
aandacht aan de Brigade te besteden en niet vrijwel alleen 
Amerikaanse en Canadese momenten te tonen. Het museum 
is echter tijdelijk en te zijner tijd krijgt men meer ruimte. 
Nog een vraag en wel is er iets bekend waar mijn vroegere 
batman met de naam Biljouw is en of hij nog leeft. Hij was 
een van de vele Franse vreemdelingen legionairs die groten- 
deels bij mijn onderdeel terecht kwamen. 
Hierbij sluit ik mijn contributie in voor het jaar 1985. 
Nogmaals hartelijk dank. 

J.J.Clerk. 

  

Jubilea 
  

  

45 jaar getrouwd. 

Op 12 augustus vierden meneer en mevrouw de Waal-Harris 
te Bussum hun 45-jarig huwelijksfeest. Op zich is 45 jaar al 
iets bijzonders, maar in dit geval is het toch wel heel uniek. 
Op 12 augustus 1940 trad in de St.John’s Church in Har- 
row, de Iste luitenant Jacobus de Waal in het huwelijk met 
Miss Cicely Harris. Luitenant de Waal van het tweede 
Bataljon van de Nederlandse troepen was hiermee de eerste 
van het Nederlandse Legioen die met een Engels meisje 
trouwde. Op 30 mei 1941 werd hun eerste zoon geboren. De 
heer en mevr.de Waal hadden nu ook het eerstgeborene 
kind in Engeland uit Ned.-Engels huwelijk. Een jaar later 
vertrokken ze naar Curagao. Op 19 juni 1944 werd luitenant 
de Waal Detachements Oded Politietroepen op Bo- 
naire. Dit bleef hij tot februari 1945. Enkele maanden later 
keerde hij en zijn vrouw terug naar Nederland. Na de oorlog 
diende de heer de Waal bij de Koninklijke Luchtmacht en 
verliet in 1970 als luitenant-kolonel de dienst. 
We wensen de heer en mevrouw de Waal nog een lange en 
fijne tijd toe in Bussum en in goede gezondheid. Het is fijn 
om te horen dat het eerste ”Engelse” huwelijk ook een 
duurzaam huwelijk geworden is. 

  

Ingezonden mededelingen 
  

In De Vaandeldrager”’ zag ik dat er een aantal onderdelen 
van de Prinses Irene Brigade worden genoemd, zoals Recce, 

Mortars, Signals, Artillery. 

Aangezien er mensen zijn die blijkbaar niets afweten van de 
Prinses Irenebrigade (De Vaandeldrager no.2, juli 1985 
p.17), zal het evenmin bekend zijn dat de Iste Fighting Unit 
(Gevechtsgroep) van de Brigade bestond uit een afdeling 
Nederlandse parachutisten onder bevel van majoor Paes- 
sens, kapiteins Dubois, Fack, Post, Kuypers, lts. Masthof, 
Herbrink, etal. 
De parachutisten werden opgeleid in Engels verband op de 
Ringway Parachute Training School (Wilmslow- 
Manchester) en te Netheravon (Salisbury Plain). Behalve 
sprongen uit een sperballon, werd gesprongen uit vliegtui- 
gen zoals de Whitley, Halifax, Stirling en de populaire Da- 
kota. Het gemiddeld aantal parachutesprongen per man zal 
tussen 25-35 liggen. De verwachting was dat wij, als de in- 
vasie begon, als eersten zouden meespringen. Dit idee werd 
nog versterkt toen majoor Paessens in het begin van 1943 op 
appèl een legerorder voorlas - dat de parachutisten Rode ba- 
retten zouden krijgen (evenals de Engelsen). Zover ik weet is 
dit nooit officieel geworden. 
Toen op 6 juni 1944 de Normandy landings bekend werden 
en wij daar dus niet bij waren, was de stemming met een mes 
te snijden. De Ist.F.U. functioneerde dus als infantry bij de 
Brigade toen deze werd aangesloten bij de British 6th Air- 
borne Division in Normandy. De Nederlanders die vrijwillig 
parachutisten werden kwamen niet alleen uit Nederland, 
maar uit landen zoals Brazilië, U.S.A., Argentinië, Marok- 
ko, Suriname, Canada, Zuid-Afrika, Engeland. 
Namen die ik nog herinner zijn: Theo Bon, Rinus Stonner 
(gesneuveld bij Oirschot), Piet Kraay, Jacob Kraay, Jaap 
Smit, Muyal, v.h.Westende, Harry Davis, H.Lebbink, 
Wouters, Kranenburg, v.Helvert, Sleeuwenhoek, Kolk, 
Bodes, Bouman, Rasters, Antonides, H.Germans (gesneu- 
veld te Hedel), J.v. Gelder, E.Grootkerk, Daalhuyzen, 
Corstjens, de Haan. Gedurende de parachutecursus te 
Netheravon in 1944 zijn er een aantal officiële foto’s geno- 
men. In welk archief zitten deze nu verscholen? 
This lest one forgets. 

H.M.Felton England. 

9th August 1985 
__ H.J. Meun, 

Zion House Mainstreet, 
Felton NE 65 9IPP 
Nothumberland 

England. 
Onderschrift: 5 
In een der komende Vaandeldragers zullen wij uitgebreid te- 
rugkomen op de parachutisten. 

  

Hartelijk dank. 

Voor de attentie welke wij mochten ontvangen bij ons 40- 
jarig huwelijk, via de heer Davis, die ons een bezoek bracht 
wat ons geweldig verraste, wilde mijn vrouw en ik eenieder 
daarvoor hartelijk bedanken. 

J. Vreugdenhil, Hoogvliet. 

 



  

  

De Vaandeldrager in gevaar? 
  

Zoals u weet is ’’de Vaandeldrager”’ in 1985 verschenen als 
proef. Het lag in de bedoeling 4x per jaar uit te komen, mits 
het geld daarvoor gevonden kon worden. Daarvoor zijn 
door ondergetekende ’n twintigtal multinationals aange- 
schreven teneinde ’t ”’beginkapitaal”’ bijeen te brengen. Om 
ieder lid een 4x per jaar verschijnend blad te kunnen toe- 
zenden, is plm. f 13.000,- per jaar nodig. De resultaten van 
deze wervingscampagne zijn thans iets minder dan de helft 
van dit bedrag. Het bestuur van de vereniging heeft toege- 
zegd dat getracht zal worden het ontbrekende bedrag voor 
dit jaar aan te vullen uit de contributiegelden, maar zie: het 
resultaat is dat we volgend jaar maar tweemaal kunnen ver- 
schijnen, omdat de verenigingskas het niet toelaat! Als u 
daar als lezer vrede mee heeft, o.k! Maar uit de vele brieven 

welke wij krijgen blijkt dat onze leden wel blij zijn met het 
blad in de huidige frequentie. 
Er zijn echter een aantal mogelijkheden om het voortbe- 
staan van ons blad te waarborgen, namelijk: 
1. De contributie verhogen tot f 20,- per jaar. 
2. U zorgt voor nog wat sponsors (vele van onze leden heb- 

ben belangrijke functies bekleed in het bedrijfsleven). 
3. IEDEREEN gaat nu contributie betalen! Bij controle half 

augustus bleek dat van de ruim 1100 leden van onze ver- 
eniging er 381 waren die in de laatste 5 jaar GEEN CENT 
contributie betaalden en dan krijgt hety bestuur ook nog 
het verwijt dat het niet genoeg doet! 

DIT KAN NATUURLIJK NIET! 
Als u bijv. lid bent van de A.‚N.W.B. en u betaalt niet, dan 
krijgt u géén Kampioen! Zo is dat bij alle verenigingen! Ik 
heb dan ook aan het bestuur de suggestie gegeven: geen con- 
tributie, geen blad! Het is misschien hard, maar we kunnen 
de goede leden niet laten opdraaien voor onze gierigheid! De 
contributie is al erg laag, stel dat die f 20,- per jaar 

bedraagt, dan is dat nog geen f 2,- per maand en dat moet 
toch iedereen kunnen opbrengen! 
Maak nu eens schoon schip, betaal uw contributie nu (liefst 
met terugwerkende kracht). U maakt de penningmeester 
blij, (en ook uzelf) u krijgt in december wéér een Vaandel- 
drager en….hij verschijnt weer 4x per jaar. 
Uw reacties gaarne tegemoetziend vóór 15 november. 

Math van Hooff (Red.) 

Zij die menen ’’insolvent” te zijn, dus beneden het 
minimum inkomen zitten, kunnen bij het bestuur verminde- 

ring/vrijstelling van contributie aanvragen. 

  

Boekbespreking 
  

Dutch Courage 
L.P.J.van Liere. 

Wij lazen het manuscript van oud-brigadelid van Liere in 
een adem uit. Toch wel een hele pil, ruim 400 bladzijdes. Hij 
geeft op een humoristische wijze weer hoe hij in 1938 opge- 
roepen werd ”’voor zijn nummer”. Hoe hij zijn demobilisa- 
tietijd doorkwam, de Duitse inval en de vlucht naar Nor- 
mandië. Tot in de finesses beschrijft hij de inscheping, over- 
tocht en aankomst in Engeland (met auto’s) met bestem- 
ming Porth Cawl. De tijd welke hij in Engeland door- 
bracht was voor van Liere een niet bepaald onprettige te 
noemen, hij genoot ervan, getuige zijn verhalen over de 
pubs en meisjes, welke hij regelmatig bezocht. Hij ontpopt 
zich verder als motor- en autofanaat, hetwelk hem zijn tijd 
overzee veraangenaamd heeft. Hij komt er dan ook eerlijk 
voor uit dat hij nou niet bepaald een ”’model’”’ soldaat was 
en de diensttijd met volle teugen genoot. Hij liftte door heel 
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Engeland en Schotland om zoveel mogelijk van het land te 
zien en beschrijft zowaar ook nog de streken welke hij be- 
zocht. Op vlotte wijze vertelt hij verder de voorbereidingen 
tot en de landing in Normandië op 7 augustus. Hij beschrijft 
er zelf aan deel te hebben genomen, maar toch met ontzag 
de strijd van het A.-Echelon en het le en 3e unit tot Pont- 
Audemar. Hij had ook ”organisatie’’ -talent, want de 
beschrijving hoe hij als oorlogsbuit een Duitse Krupp half 
track veroverde is een verhaal apart. Hij koesterde deze buit 
dermate dat het begrijpelijk is dat hij er niet over uitgeschre- 

. ven raakt en gedurende de veldtocht door België en Neder- 
land blijft deze artillerie-trekker het hoofdthema van zijn 
verhaal. Ook tijdens zijn verblijf in Zeeland bewijst de half- 
track zijn diensten. Van Liere diende verzoek in tot demo- 
bilisatie. Hij had plannen zelfstandig ondernemer te wor- 
den. Om dit te realiseren begon hij een fruithandel op het 
kazerneterrein en vergaarde op deze wijze zijn beginkapi- 
taal, zij het dan ook niet altijd op de legale manier; hij be- 
schrijft die periode ook op een jongensachtige, lees: solda- 
teske manier. 
Een prettig geschreven boek, zonder opsmuk, doorspekt 
van soldatenhumor en wat ons bijzonder aanspreekt: zon- 
der bloedige verhalen. 

Uitgegeven in eigen beheer. Prijs f 27,50 bij voorintekening. 
Verschijnt begin december 1985. 

Menschen in uniform. 

  

Als men eens de straat op gaat, 

dan ziet men rare dingen. 

Op elk hoekje van de straat 

teveel om te bezingen. 

Op elk steentje een soldaat 

een burger zie je niet, 

maar het is noodzakelijk kwaad 

en daarom geen verdriet. 

De een die draagt de khaki-kleur, 

de ander loopt in blauw 

de laatste is er een seigneur 

hij is Fransch, dat zie je gauw. 

Een Hollander in battle-dress 

die zie je ook alras: 

een leeuwtje op zijn linkermouw 

en dan die lange pas. 

De Hollanders, zij weten het, 

dat zien de meisjes graag” 

Ik zag laatst acht soldaten staan 

van elk land waren er twee 

ik zag toen ook twee meisjes gaan 

en de Hollanders gingen mee. 

Klein Holland speelt een grote rol 

ook ’s avonds op de straat 

geen enkel meisje in Engeland, 

dat met een burger gaat. 

Ook een soldaat van een ander land 

die krijgt geen schijn van kans 

die Hollanders, zij weten het al 

hebben de meeste chance. 

Ik geef onze jongens een kleine raad: 

doe toch wat kalmpjes aan 

blijf eens een weekje ’s avonds thuis 

en laat een ander gaan. 

L-L De Kampklok”’ 8 oktober 1940.



  

  

Aanvulling verslag 
Herdenkingsdag Hedel 
  

Naar aanleiding van het verslag over de Herdenkingsdag 
Hedel op 20 april j.l. door de heer L.Nieweg, willen wij hier- 
bij, als organisatoren, wat kanttekeningen plaatsen. 
Volgens de heer Nieweg bevond zich tijdens de rondrit door 
het dorp weinig publiek langs de weg. Hij meent dat dit 
kwam door het slechte weer en doordat het misschien niet 
algemeen bekend was. Vooral deze laatste zinsnede heeft 
ons getroffen. Als dit namelijk het geval was dan betekent 
dat een nalatigheid van de organisatie. Deze kritiek is 
volgens ons absoluut niet terecht. 
De door de heer Nieweg genoemde rondrit vond plaats om 
ongeveer vier uur in de middag. De aanwezige oud-Brigade- 
leden waren zojuist teruggekeerd van het fort Crevecoeur, 
waar ze zo’n twee uur hadden doorgebracht. Hiervoor had 
de dodenherdenking plaatsgevonden, waar erg veel 
publiek aanwezig was. Ook het gebeuren bij het Hedelse ge- 
meentehuis had veel belangstelling genoten. Bij terugkomst 
in Hedel en bij het begin van de rondrit was dat publiek 
natuurlijk vertrokken. Alleen enkele passanten keken ‘dus 
op toen de stoet voorbij kwam. Mensen keken uit de ramen 
toen ze de voertuigen hoorden. Men moet niet vergeten dat 
Hedel een dorpje is en geen grote stad met veel voorbijgan- 
gers. 
Alle landelijke bladen waren op de hoogte gesteld van de 
aktiviteiten in Hedel. Men vond het een te lokaal gebeuren 
want er werd niet geplaatst. De regionale pers daarentegen 
(drie bladen) hebben zowel voor als na de dag uitgebreid 
aandacht aan het gebeuren geschonken. Veronica heeft in 
het programma ’’Veronica’s Agenda” op donderdag 18 
april de Herdenkingsdag genoemd en een aantal dia’s ge- 
toond die hierop betrekking hadden. Alle inwoners van He- 
del hebben een huis aan huis-blad ontvangen, dat bekostigd 
werd door de gemeente en samengesteld door de organisa- 
tie. Op beide plaatselijke basisscholen is een diapresentatie 
gegeven over de Irene Brigade in het algemeen en over 20 
april in het bijzonder. Kort samengevat kan men dus niet 
zeggen dat een en ander niet algemeen bekend was. 
De heer Nieweg had zich moeten realiseren dat men niet veel 
publiek kan verwachten langs een route van tien kilometer 
in een zo kleine plaats. Wij hopen dat de heer Nieweg van 
ons aanneemt dat deze reaktie geen kritiek is op zijn verslag 
of op hem persoonlijk. Maar wij menen ook dat men geen 
verkeerde indruk moet krijgen van het Hedelse publiek dat 
deze dag enorm met de oud-Brigadeleden heeft meegeleefd. 
Burgemeester Hoogendoorn zei het ons in één van de be- 
sprekingen als volgt: ’’wij voelen ons enorm bij de Brigade 
betrokken. Dit in tegenstelling tot wat sommige oud-Briga- 
deleden misschien wel denken”. 

Hans Sonnemans, 

Gerrie Damen. 

  

Duiven, 28 juni 1985. 

Mijne heren, 

In verband met de reactie van de heer H.Sonnemans uit Best 
op mijn verslag van de herdenking in Hedel, verzoek ik U 
volgend stuk als antwoord te willen plaatsen. 
1. Voorop dient te worden gesteld, dat alle verslagen door 

mij zijn gemaakt. 
2. De meeste verslagen zijn door de redaktie tot op het zake- 

lijke bekort, waardoor deze droog kunnen overkomen. 
3. Dat inzake Hedel de regionale pers vóór en na deze dag 

hieraan aandacht had geschonken, was mij bekend. Dat 
ook Veronica deze dag had vermeld, wist ik niet, daar ik 

nauwelijks naar de t.v. kijk. Uit de in mijn bezit zijnde 

”Extra Nieuwsbrief Gemeente Hedel’’ was mij al vóór 
deze dag niet ontgaan, dat de gemeente deze extra nieuws- 
brief aan de bevolking had doen toekomen en dat op de 
scholen de leerlingen hierop speciaal opmerkzaam waren 
gemaakt. Het is dus juist, dat de bevolking van een en an- 
der goed op de hoogte was. Ik heb echter de belangstel- 
ling afgemeten met de ogen van een grotestadsmens, 
waardoor ik meer publiek langs de route had verwacht. 
Voor de door de heer Sonnemans aangevoerde redenen 
heb ik echter volkomen begrip. Anderzijds zijn in het ver- 
slag alleen maar positieve geluiden t.a.v. Hedel en de be- 
volking vermeld, zodat ik mag aannemen, dat de ge- 
wraakte zinsnede aan het geheel geen afbreuk doet. 

Met dank voor de plaatsing verblijf ik met vriendelijke 
groeten, 

L.Nieweg, 

Acaciapad 4, 
6921 XB Duiven. 

  

De "’Erasmus-herdenkings- 

penning 
  

Ondergetekende kan bij deze berichten dat hij middels het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken alsnog in het bezit is ge- 
steld van een aantal der genoemde penningen. 

De aanwezigen, die tijdens de bijeenkomst in het Congresge- 

bouw op 2 mei j.l. helaas niet in het bezit zijn gekomen van 

deze penning, zullen deze alsnog bekomen. Tevens zij die 
wel aanwezig waren in Den Haag, maar die zich te laat of in 

het geheel niet hadden aangemeld ter bijwoning van de be- 
vrijdings-herdenkingsfeesten te Den Haag, zullen de pen- 
ning bekomen. Niet-aanwezigen te Den Haag op 2 mei 
komen helaas niet in het bezit van bedoelde penning, on- 
danks mijn pogingen daartoe. 
Eveneens zal de herdenkingspenning van de stad Den Haag 
worden uitgereikt. De uitreiking zal geschieden tijdens de 
reünie te Schalkhaar op 28 september a.s. Toezending van 
de penningen is niet mogelijk, gezien de hoge portokosten. 

H.A. Walschot, 

tel. 070-838765. 

 



  

  

Sergeant-majoor Dierijck: 
de eerste op Wembley 
  

Eén van de instructeurs op de Prinses Irene Kazerne van 
oom Paul te Bergen op Zoom, was de sergeant-majoor Die- 
rijck. Hij gaf daar instructie in verschillende wapens, op de 
carrier en sportlessen. Dierijck kwam in januari naar de 
Aanvullingstroepen. Eerst was hij in Zeeland gelegerd bij 
het peleton van de luitenant Havelaar van de Verkennings- 
afdeling. Binnen de Brigade had hij echter een andere be- 
kendheid. Hij speelde vanaf het begin in het elftal van de 
Brigade. De kapitein Zouterik was eind 1940 al begonnen 
met het selecteren van een elftal. 
Het Brigade-elftal was erg sterk en was een graag geziene 
gast bij wedstrijden met Engelse clubs. Ook speelden ze ver- 
schillende malen tegen andere geallieerde teams. Het ab- 
solute hoogtepunt was ongetwijfeld de wedstrijd tegen 
België op het Wembley Stadion op zaterdag 11 oktober 
1941. Dit elftal bestond niet alleen uit leden van de Brigade, 
er speelden ook spelers van de Marine en Luchtmacht mee. 
Andere Brigadeleden die toen meespeelden waren 
Coomans, van de Sande en van de Gender. De avond, voor- 
afgaande aan de wedstrijd, werd een interview uitgezonden 
door de B.B.C., waarbij alle spelers aan het woord 
kwamen. De naam van Dierijck werd opgevangen door 
iemand in Nederland. Hij kende Dierijck nog toen deze bij 

hem was ingekwartierd voor mei 1940. Het bericht werd 
doorgespeeld naar Rotterdam waar Dierijcks familie woon- 
de. Zo vernamen zij van hem het eerste levensteken sinds 
zijn vertrek naar Engeland. 
De officiële wedstrijd, waarbij onder andere minister- 
president Gerbrandy aanwezig was, werd ook rechtstreeks 
door de B.B.C. uitgezonden. Rest nog te vermelden dat het 
een 5-4 nederlaag werd.…… Ook in Bergen op Zoom was 
Dierijck in het voetbal actief. Er werd een elftal uit de Aan- 
vullingstroepen geformeerd dat tegen diverse Nederlandse 
clubs is uitgekomen. 
Van de opleiding in Bergen op Zoom herinnert Dierijck 
zich het volgende: ’’In het begin (januari 1945) was er nog 
geen battle-dress kleding beschikbaar. Er werd zelfs 
getraind op klompen. Het was een koude winter en de jon- 
gens stonden dan ook te rillen van de kou. Later heeft oom 
Paul gezorgd dat er voldoende kleding en uitrusting be- 
schikbaar kwam. 
Ik heb veschillende jongens opgeleid die later in Hedel heb- 
ben gevochten. In de korte tijd die we hadden probeerden 
we hen zo goed mogelijk op te leiden. Ik heb ze laten kennis- 
maken met alle wapens, altijd met scherp. Ook aan de rij- 
opleiding heb ik altijd bijzondere aandacht besteed”. 

TE REIZIGERS - BELAN 

 



  

    

Hoe een monument tot stand kwam 8 mei 1945: ’s Gravenhage bevrijd 
    

Op zekere dag, een paar jaar nadat de vijandelijkheden 
voorbij waren, ontving ik een schrijven van het Ned.Ge- 
zantschap, dat de aan mij toegekende ’’medaljes’”” na ont- 
vangst van 4/6 (vier shillings en zes pennies) aan mij opge- 
zonden zouden worden. Hoewel de militaire missie nog 
steeds uit tien man (met de nodige sterren en balken) 
bestond, kon dit er niet af. Feit is dat de maandelijkse 
salarissen van dit gezelschap, dat pas na het beëindigen van 

de oorlog op volle sterkte was gekomen, een grote som gelds 
uit het berooide vaderland opslokte. Enfin, nadat ik van 
m’n verbazing was bekomen, plaatste ik de volgende adver- 
tentie: ”Welke Nederlander, oud-Nederlander, vriend van 
Nederland, heeft 4/6 voor oud-soldaat, teneinde hem in 
staat te stellen, de door hem verdiende medalje in ontvangst 
te kunnen nemen’’. De kosten waren ruim drie pond ster- 
ling, maar het was de moeite waard. De reactie was onge- 
looflijk. Vrienden die me kenden, stuurden een cheque. An- 
deren een zakje met 54 pennies, die ze volgens de begelei- 
dende boodschap, opgespaard hadden. Maar ontroerend 
was de postwissel van een oude dame, die mij het geld stuur- 
de, ter gedachtenis aan haar niet teruggekomen kleinzoon! 
E zo ging het maar door.…. De grootste verrassing kreeg ik 
van Loring van Beek, oom Paul. Hij stuurde een cheque 
voor 4/6 met het volgende schrijven….(tippelde erin). 
"Het spijt me beste kerel dat je aan lager wal bent geraakt, 
maar de vuile was had je toch nooit buiten mogen hangen. 
Dat was stout van je. Toch heb je die medalje verdiend, dat 
weet ik persoonlijk, vandaar mijn bijdrage…”’ En daar zat 
ik met een aantal ponden in m’n maag…. De gedachte rijpte 
toen om er iets mee te doen, iets wat al lang had moeten ge- 
beuren. Een nagedachtenis voor hen, die niet meer terug ge- 
komen waren.Ik ging naar ome Kees, Kees Pockhooy was 
de uitgever van het twee-maandelijks verschijnende krantje, 
Hollandsch Weekblad voor Zuid-Afrika, waar hij 
nauwelijks een noodlijdend bestaantje van overhield. Hij 
was een van die Nederlanders uit de vroegere en tegenwoor- 
dige tijd, die een stempel op de Ned.Gemeenschap van 
Zuid-Afrika gedrukt hebben. Ik hoefde maar heel weinig te 
zeggen, of hij stond al in lichterlaaie. ”’We gaan iets doen”, 
zei Kees Plockhooy en dan was het al voor elkaar. We vorm- 
den een comiteetje, maar het begon heel moeizaam. Dat 
kwam omdat ome Kees niet op goede voet leefde met de 
toenmalige Gezant, die een keer (overigens zeer verdiend) 
van Plockhooy een behoorlijke afstraffing had moeten ver- 
duren in Kees zijn ””Weekblad”’ en toen van alle nieuws en 
medewerking van het Gezantschap verstoken was. Maar we 
gingen door, eerst met zijn tweeën EN de krant. Maar. toen 
verdween de Gezant en zijn plaatsvervanger, Jan van der 
Berg, nam zijn plaats. Het ging van een leien dakje. Een van 
zijn personeel, Jan v.der Kraan, werd onze permanente se- 
Zen en ieder durfde toen mee te doen. Het geld stroomde 
innen. 

  

Uitgesproken tekst bij herdenking Prinses Irene-brigade 
d.d. 2 mei 1985 te Den Haag. 

Een vreugdegolf van ongekende omvang spoelt over het ver- 
trapte en uitgehongerde Nederland. De bevrijders zijn 
Canadezen en Polen, Amerikanen en Engelsen. En ook Ne- 
derlanders. 
Het onderdeel van de Nederlandse Landstrijdkrachten dat 
vanaf de Normandische stranden tot aan het eindpunt: ’s-Gra- 
venhage! aan de veldtocht deelnam was de Koninklijke 
Nederlandse Brigade Prinses Irene. 

Bij Koninklijk Besluit van 27 augustus 1941 vernoemd naar 
Prinses Irene, werd deze Brigade ook naar de betekenis van 
het woord met recht een Vredes Brigade! Deze naam had 
niet beter gekozen kunnen zijn als omschrijving van de in- 
stelling van de manschappen en de taak van onze strijd- 
krachten. 
Vrede is geen toestand maar een manier van leven. De uiter- 
ste consequentie van die levenshouding is de inzet van het 
eigen leven voor de vrijheid van leven van anderen. Met die 
inzet gedurende de donkere oorlogsjaren hebben de mannen 
van de Irene Brigade ons een blijvend voorbeeld gesteld. Zij 
hebben de vrede niet alleen met de mond beleden, maar met- 
terdaad de tirannie verdreven die gebouwd was op onder- 
drukking en geweld. Zij waren, samen met alle andere Ne- 
derlanders die aan geallieerde zijde meevochten, gering in 
aantal. Maar voor de deelname van ons volk aan de strijd 
voor vrede en vrijheid was de betekenis van hun inzet door- 
slaggevend. g 
Teneinde onze dankbaarheid daarvoor aan de Irene Brigade 
blijvend tot uitdrukking te brengen, zal een gedenkplaat 
aan het Oude Stadhuis” voortaan een herinnering zijn aan 
hun bevrijdende intocht op 8 mei 1945. 
Voor ons in de bezette gebieden en voor hen die veertig jaar 
geleden aan de strijd deelnamen was er één man die de ver- 
persoonlijking was van de Nederlandse deelname aan de be- 
vrijding. Dat was en is en zal altijd blijven Z.K.H.Prins 
Bernhard, toendertijd bevelhebber van de Nederlandse 
strijdkrachten. 
Juist daarom waren wij hem bijzonder dankbaar voor zijn 
bereidheid vandaag deze gedenkplaat te willen onthullen. 
Helaas heeft hij daarvan moeten afzien vanwege omstan- 
digheden die om onmiddelijke zorg voor zijn gezonheid 
vroegen. De Prins heeft het Comité ”Den Haag dankt de 
Irene Brigade” laten weten dat het hem buitengewoon spijt 
vandaag niet aanwezig te kunnen zijn, temeer omdat hij zich 
zeer verbonden voelt met de gebeurtenissen die wij vandaag 
herdenken. 
Wij zijn bijzonder verheugd vandaag te weten dat de gezon- 
dheidstoestand van Z.K.H. inmiddels weer vooruit gaat en 
wij wensen hem een spoedig algeheel herstel van harte toe! 
Bijzonder dankbaar en verheugd zijn wij dat U, K.H.Prin- 
ses Juliana, vandaag mede in zijn plaats in ons midden wilt 
zijn om met Uw belangstelling de speciale verbondenheid 
van ons Koningshuis met de Irene Brigade tot uitdrukking te 
brengen. 

Dat de tekst van de plaquette naar de letter niet meer in 
overeenstemming is met de feiten van vandaag, moge een 
ieders begrip ontmoeten. Naar de bedoeling van de tekst 
achten wij het een grote eer dat door Uw aanwezigheid de 
betekenis ervan heeft willen beklemtonen. Ook de aanhan- 
kelijkheid van ons allen aan U en Prins Bernhard krijgt 
door de loop der gebeurtenissen met de onthulling van deze 
gedenkplaat een onverwachte gelegenheid hierin een 
blijvend herinneringsteken te vinden. 
Mag ik U, Koninklijke Hoogheid, thans uitnodigen de ge- 
denkplaat te onthullen. 

M.B.M.J. van Vlijmen.



  

  

Vereniging van Oudstrijders 

van de Koninklijke Nederlandse 

Brigade ’’Prinses Irene’’ 
  

ADRESSEN: 

Voorzitter: 

Jhr.J.J.G.Beelaerts van Blokland 

Beneden Dorpsweg 191 

6862 WH Oosterbeek 

Tel.: 085 - 33 23 52 

Vice-voorzitter: 

A.M.Herbrink 

De Foes 23 

5581 AP Waalre 

Tel.: 04904 - 33 84 

Secretaris: 

H.J.F. Hielkema 

Amethistdijk 254 

4706 BJ Roosendaal 

Tel.: 01650 - 44 802 

2e Secr. tvs. penningmeester: 

M.Segal 

Melis Stokezijde 142 

2543 GJ ’s Gravenhage 

Tel.: 070 - 67 05 37 

Penningmeester: 

L.R. van Vliet 

Juliana van Stolberglaan 7503 

2595 CB ’s Gravenhage 

Tel: 070 -83 86 63 

Leden: 

J.L.M. van den Bergh 
Verdilaan 27 

4837 CL Breda 

Tel.: 076-61 37 11 

R.W. Hemmes 

Thorbeckelaan 74 

2564 BS ’s Gravenhage 

Tel.: 070 - 68 35 66 

A.C. Kelderman 

Aalsterweg 38 

5401 ZR Uden 

Tel.: 04132-65 1 38 

P.W. Leloux 

Hertog Albrechtstraat 88 

1611 GP Bovenkarspel 

Tel.: 02285 - 18 0 40 

A. van Wijk 

Sitiolaan 14 

3941 PN Doorn 

Tel.: 03430 - 12 5 42 

Contactadres sociale aangelegen- 
heden en steunfonds van de brigade: 

H.J. Davis 

Randveen 12 

2544 RN ’s Gravenhage 

Tel.: 070 - 67 04 67 

C.-Garde Regiment Fuseliers 

”’Prinses Irene” 

Westenbergkazerne 
Spanjaardsdijk 45 
7433 PW Schalkhaar 
Tel. 05700-92 510 

05700-92 911 (centrale) 
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Contactadressen in het buitenland: 

BELGIË 
Heyman Roet 

Voorz. ver.v. Oudstrijders in Belgie 

Hilda Ramstraat 23 

Berchem B 2600 Antwerpen 
Tel.: 09 - 32.2.390012 

FRANKRIJK 

Robert J.N.Sanders 

44 Avenue Mozart 

Paris 75016. Frankrijk 

Tel.: 09-33.1-527-1588 

ZUID AFRIKA 

Cees Wolters 

19 Alberteijn Road 

Muizenberg 7945 

Kaapstad-Zd. Afrika 

GROOT BRITTANNIË 
Henk J. Jansen 

2A Station Road Hoekhuis 

North Nymms-Hatfield AL9 7PJ 

Herts - England 

Tel.: 09.44.7072-71462 

NEDERLANDSE VERENIGING 

IN CONGLETON 

H. Weyland 

“Den Haag’’ 

67 Buxton Rd. 

Buglawton. CONGLETON 
Chesh. England. 

  

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 1 mei 
1985 van mevrouw E.E.Peters-Salt gewoond hebbende te 
Uden. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 21 

mei 1985 van mevrouw N.Bossche- van Terheijden te 
Bergen op Zoom. 

Met leedwezen namen wij kennis van het verlijden op 25 mei 

1985 van de eer J.van Drielte Hoogvliet in de leeftijd van 68 
jaar. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 18 
juni 1985 van de heer Tj. Weerman té ’s Gravenhage in de 
leeftijd van 65 jaar. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 19 

juni 1985 van mevrouw D.Hagen te Amsterdam. 

Met leedwezen namen wij kennis van het reeds eerder over- 
lijden van de heren M.Spaanbroek te Borgerhout, België; 

N.Gazan te Brussel, België; T.Levevre, Engeland en 
L.R.Lie Kie Sang te Pannerden (1975). 

  

Mutaties 
  

Verhuisd: 
Anthonisse W. 
Fichtestraat 154 
3076 RD Rotterdam 
Tel.: 010-199709 

Nieuwe leden: 
Adel C.J. van den 
Hooft Graaflandstraat 111 
3525 VP Utrecht 
Tel.: 030-887092 

Dwinger S. 
York Close 28A 
Cheadle Chesh.SK8 2JJ 

Drenth H. 
Zwaanstraat 24 
5651 CA Eindhoven 
Tel.: 040-5129111 England 

Ligt A.A. Hommes J.H. 
Pioenveld 11 Linton Meadows 3 
4613 CN Bergen op Zoom Wetherby W. Yorks LS22 4GS G.B. 

Tel: 01640-52034 
Langen J.B. de 
Hollanderstraat 41 
2517 HH Den Haag 

Schepers P. 
Reiger 79 
3245 TM Sommelsdijk 
Tel.: 01870-4084 Remijnse A.J.C. 

Holtlaan 11 
7824 SB Emmen 
Tel.: 05910-25077



  
  

  

Agenda ledenvergadering 

28 september 1985 
  

. Opening door de voorzitter. 

. Mededelingen en ingekomen stukken. 

. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 
15-9-1984 te Oirschot (opgenomen in Oranjeboekje ’85). 

4. Beleid bestuur gedurende het kalenderjaar 1984: 
a.algemeen jaarverslag 1984 (opgenomen in Oranjeboek- 
je 1985); 
b. financieel jaarverslag 1984 (idem). 

5. Verslag kascommissie over 1984. 
6. Goedkeuring ontwerp-begroting 1986 (opgenomen in 

Oranjeboekje 1985); waarbij tevens voorstel tot contribu- 
tieverhoging tot minimaal f 15,- per jaar. 

7. Rooster aftredende bestuursleden. 
De in 1985 aftredende bestuursleden zullen voorlopig niet 
worden vervangen. Voor de per 29-9-1985 aftredende vice 
voorzitter A.M.Herbrink is in de bestuursvergadering 
van 7 augustus 1985 R.W.Hemmes met algemene stem- 
men als vice-voorzitter gekozen per die datum. 

8. Verslag commissie Dr.M. Zak. 
9. Rondvraag. 

Vragen dienen, bij voorkeur, schriftelijk te worden inge- 
diend bij M.Segal, Melis Stokezijde 142, 2543 GJ Den 
Haag, en uiterlijk 20 september 1985 in diens bezit te zijn. 

10. Sluiting door de voorzitter. 

va
 
N
o
 

Namens het bestuur, 

De secretaris, 

H.J.F. Hielkema.   
Pater Leo Laurijssen 

  

Rooster 

  

Reünie 
  

Rooster van aftreden 
bestuursleden vereniging Oud-Strijders K.‚N.B.P.I. 

  

Art. 12 punt $ der statuten 

Jhr.J.J.G.Beelaerts van Blokland 

J.L.M. van den Bergh XX 

E.J.L.J.M. Feldhaus van Ham XX 

R.W. Hemmes XK 

A.M. Herbrink zee 

H.J.F. Hielkema XX 
A.C. Kelderman XX 

P.W. Leloux XX 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

M. Segal XX 
  

L.R. van Vliet XX 

Á. van Wijk KO 

N.B.: De voorzitter is niet in het rooster opgenomen voor aftreding omdat 

deze in functie is gekozen. 

            
  

1985 1986 1987 1988 1989 

  

Tijdens de reünie op 28 september zullen de volgende ar- 
tikelen te koop zijn: 

StICKErS EEN le 1500 

Keramische tegels met verenigingsembleem 
in eiken lijstje (4-kleurendruk) …… fl. 10,00 

Kerst/Nieuwjaarswenskaarten 
in enveloppe (Skleùrendruk)e en fl. 1,00 

Deze artikelen kunnen ook per post worden besteld, maar 
dan verhoogd met de verzendkosten, bij „De Vaandeldrager’’. 

De opbrengst is bestemd voor de verenigingskas. 

  

Sinds enige tijd werd aan het bestuur op spontane wijze ad- 
vies gegeven door een aantal oud-strijders zich noemend 
”De Door ngroep”’. 

Deze werkwijze is zó vruchtbaar gebleken, dat het bestuur 
een bestuurs-adviesgroep t.z. B.A.G. heeft ingesteld 
bestaande uit de leden van de ”’Doorngroep”’ t.z. zes man. 

Een ieder die tijd, belangstelling en inzet wil bieden aan de 
B.A.G. wordt verzocht zich op te geven bij de secretaris van 
de vereniging. 
Het bestuur is van mening dat de B.A.G. uit 7 man dient te 
bestaan. : 

De secretaris. 

  

Copy voor het decembernummer vóór 15 november. 
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Mijne heren, 

Naar aanleiding van ”’De kleine oorlog” van de Prinses Ire- 
ne Brigade in een tijdschrift van Vrij Nederland d.d. 6 okto-” 
ber 1984 wilde ik gaarne het navolgende op/aanmerken. 
Op de eerste plaats mijn grote respect voor de oud-Brigade- 
leden, voor hun moedige strijd in Frankrijk en België en Ne- 
derland, waar op vele plaatsen een heldhaftige strijd is gele- 
verd ondanks doden en vele gewonden. Toch wist men het 
gestelde doel te bereiken. 
Er wordt gesproken over de vergeten Brigade, wat velen van 
de strijders van het eerste uur veel pijn heeft gedaan, blij- 
kens de verschillende grieven die naar voren werden gehaald 
en terecht. 
Echter zoals u zich gegriefd voelde, zo voelde ik mij gegriefd 
en met mij velen van de aanvullingstroepen die hun korte 
opleiding kregen in Burg Leopold of in Bergen op Zoom. Ik 
persoonlijk vind dat er zeer laatdunkend wordt gesproken 
over deze jongens. O.a. wil ik de volgende tekst aanhalen; 
v.w.b. Hedel: er werden versterkingen aangevoerd, meestal 
jonge, onervaren recruten die pas in het zuiden van het land 
dienst hadden genomen. ’’Voor ons peleton betekende deze 
versterking twee jongemannen die zich omstreeks het mid- 
dernachtelijk uur kwamen melden. Zij bleken afkomstig te 
zijn van het toenmalige opleidingsdepot van de Irene Briga- 
de in Bergen op Zoom. Zij waren ongewapend. Handgrana- 
ten hadden zij wel eens gezien, doch nog nimmer gewor- 
pen”’, aldus een van de oudstrijders die Hedel meemaakte. 
Dezelfde twee jongemannen beklaagden zich meerdere 
malen ’s nachts over het feit dat ze zo moe werden van het 
wachthouden. Overigens wisten zij de volgende dag een 
Duitse patrouille te overmeesteren door toch maar hun hand- 

granaten te gooien en hun geweren leeg te schieten: twee 
doden, drie gewonden en drie krijgsgevangen Duitsers 

“waren het resultaat. 

Verdere tekst: andere aanvullingseenheden waren minder 
fortuinlijk. Zij kwamen onder hevig vuur te liggen en wer- 
den door een sterke Duitse eenheid aangevallen op 25 april. 
Van de twaalf Nederlandse doden en ongeveer dertig ge- 
wonden bij Hedel gevallen, behoorden de meesten tot de 
aanvullingspeletons van pas opgeieide recruten. 
Men kan ervan denken wat men wil, maar ik vind dat dit 
alles niet zo fijn overkomt en er staat nog veel onwaarheid 
in ook. 
Gaarne wilde ik ook nu mijn verhaal vertellen. 
Inderdaad een zeer korte opleiding, maar jongens die 
bezield waren met een elan en zich op alle mogelijke manie- 
ren probeerden te wreken op de Duitsers, waar zij 5 lange 
jaren door vertrapt en vernederd waren, vele oud-Brigadele- 
den weten dat hun motivatie geweldig was. In opleiding was 
wel degelijk met handgranaten geoefend en velen van onze 
jongeren kenden de Duitse wapens en steelhandgranaten als 
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hun broekzak, daar zij uit het verzet kwamen. Ikzelf heb 
mijn opleiding in Bergen op Zoom gehad en werd na 6 
weken opleiding ingezet in Hedel. In de eerste Unit kwam ik 
in het peleton van de lt.Masthof en in de groep van de kpl. 
Kraay (uit Argentinië) werd ik bren helper. We gingen als 
eerste over de Maas met 3 geruisloze stormboten van de 
Engelse Mariniers. Na de bezetting van het dorp Hedel, dat 

zonder ernstige tegenstand verliep, bezette onze groep 2 
boerderijen op ongeveer driehonderd meter van het lan- 
dingspunt (km-paal 26) in de Nw-hoek van Hedel. Van 
hieruit namen we verschillende Duitse patrouilles onder 
vuur die over de dijk vanuit de richting Ammerzoden 
kwamen. In de middaguren van de eerste dag lag ik op een 
zolder van de boerderij met een brengun en werd plotseling 
hevig onder vuur genomen vanuit een boomgaard noorde- 
lijk van de boerderij, ik vuurde het ene na het andere maga- 
zijn op een spandau (Duitse mitr.) in de boomgaard, tot de 
halve rietbedekking van de boerderij met een geweldige hoe- 
veelheid stof en leem naar beneden kwam, ik schreeuwde 
naar beneden dat ik niets meer kon zien en het was wel een 
aanvullingsrecruut (sld.Ruitenberg) die onmiddellijk de 
ladder opkwam en de mitrailleur van mij overnam en 
doorging met vuren. 
Verder waren er geen afzonderlijke peletons van de aanvul- 
lingen, want zij werden verdeeld over de gehele brigade. 
Volgens mij is de schrijver van dit verhaal helemaal niet in 
Hedel geweest, want het was de gehele 1 Unit en een gedeelte 
van de III die in Hedel gevochten hebben, buiten de mortie- 
ren en enkele carriërs, waarvan er een op een mijn liep in de 
Uithovensestraat. De schrijver behoorde als ik het goed be- 
grepen heb tot de II Unit. 
Verder wil ik nog opmerken dat verschillende jonge recruten 
het Bronzen Kruis hebben gekregen o.a. sld. J.C.Tienstra 
die met zijn bren op 25 april menig Duitser in het zand deed 
bijten en sld. J. Veldmeier, die met zijn Piat de halve kerkto- 
ren wegblies zodat we geen hinder meer hadden van een 
Duitse sluipschutter. 
Ik hoop dat e.e.a. opgenomen wordt in de Vaandeldrager 
zodat de zaak ook hierover nu eens rechtgezet wordt, want 
wij hoorden er ook bij. 7 Van de aanvullingen sneuvelden in 
Hedel misschien wel door hun onverschrokkenheid en te 
grote inzet. Ikzelf ben bij de reünie in Hedel geweest, doch 
heb weinig aanvullingen gezien, mogelijk als alles rechtge- 
trokken is zien we er heel wat meer. Want wij hoorden er 
ook bij. 
Met de hartelijke groeten van een aanvuller, 

F.L. Vogelzang, Breda. 

Oudstrijder: 
Prinses Irene Brigade. 

Para-Commando Ned. Indië 
Korea (2x). 

Gepensioneerd Adj.O.0O.



  

  

Op de valreep 
  

Er wordt gefluisterd dat: 
  

Dinsdag 20 augustus 1985. 
Vandaag heb ik een rustige dag, ik doe wandaag niets denk 
ik, ’t mag dan ook wel, 10 dagen ben ik bezig geweest met 
het Oranje boekje’’. Donderdag heb ik ze opgehaald bij de 
drukker en toen begon het vele werk. Ik had het werk onder- 
schat, ik moest ruim 1000 boekjes verzendklaar maken, 

d.w.z. accept-girokaart inplakken, etiketteren, sluiten met 
sluitplakkertje, op postcode leggen, bundelen met elastiekje 
er omheen, bundelbriefje schrijven, in. dozen pakken en af- 
leveren bij de P.T.T. expeditie. 
Ik dacht het in een dag ot twee wel te klaren, maar het 
bleken er precies 8 te zijn. 
Vrijdags, (meer dan een week later dus) 16.00 uur, was alles 
uit huis. Acht dagen lang dus, de gehele vloer, de eet- en sa- 
lontafel en het bankstel vol oranje boekjes, een vrouw die 
moppert, hoe kan ik nou zo een tafel dekken of mijn ander 
werk doen’’, vraagt ze. Zaterdag en zondag staan er 13 do- 
zen uitgestald, midden in de kamer, de tafels zijn vrij, dus 
nu kan ik de post van 10 dagen doornemen en beantwoor- 
den, de copy voor dit blad verzamelen en sorteren. Op 
maandagmorgen alles nog eens nagekeken, wat telefoontjes 
gepleegt en ’s middags redactievergadering dus ik dacht: 
vandaag doe ik niks en wacht af wat voor reacties er komen 
op het oranje boekje. Ze zullen het vandaag wel binnenkrij- 
gen met de post; uiteindelijk heb ik aan de inhoud ervan 
zo’n 500 uren besteed met uitzoeken en uittypen, dus dan 
wil je ’t ook graag weten. Vandaag dus, heb ik ’t ervan 
genomen. Ik ben op bezoek geweest bij twee collega-leden in 
Nijmegen en heb daar ook nog de profronde van Nederland 
zien voorbijflitsen in 2 minuten, na 40 minuten te hebben 
gewacht. Al met al was ik te 19 uur thuis en ben na de war- 
me hap, onderuitgezakt met de benen op tafel (dat kan nu 
weer) t.v. gaan kijken. Het was rustig vanavond en bij ”’het 
dagboek van een herdershond” (voor de buitenlanders: dit 
is een t.v.-serie), dutte ik in. Om 22.45 uur gaat de telefoon. 
(let maar niet op het tijdstip want dat is heel gewoon, ik zit 
toch meestal te werken tot 2 uur in de morgen). Ik neem op 
met: ”’met van Hooff, goedenavond’’! Ik ben altijd beleefd 
en probeer mijn stem altijd zo opgewekt mogelijk te laten 
klinken, ook al bèn ik net wakker. Met Nuyten uit Ruc- 
phen’’, zegt de stem aan de andere kant van de lijn. ”’Zeg 
van Hooff’, gaat hij verder, ”ik heb net Hielkema gebeld 
om te zeggen da’k nog leef en hij het gezeet da’k da mar an 
jou moest durgèven’’! Ik schiet in een onbedaarlijke lach en 
kan alleen maar uitbrengen: ’’nou jonge dan hèdde geluk, 
want dan worde oud! as ze oe doodverklaard hebbe vur 
oewen tijd’’! Ja dat gaat zo bij mij, als ik bemerk met een 
Brabander te doen te hebben, begin ik meteen in het Bra- 
bants (als oud-Eindhovenaar). Waarom ook niet? Dat doen 
andere dialectsprekers toch ook? Amsterdammers zingen 
zelfs in hun taaltje. ”’Ja”’, vervolgt hij, op bladzijde 50 in 
’t nieuwe boekske staat achter mijn naam +19?? en er on- 
der de naam van m’n vrouw (weduwe). Kunde daar iets aan 
doen?” ”’Ja”’ zeg ik, ”’ik zal in de’n volgende Vaandeldra- 
ger zetten da da un misverstand is”. ”Goed”’ zegt hij, "en 
ik kom ok noar de reünie in Bergen op Zoom” 
Ik heet hem welkom en we nemen afscheid. ’t Was vandaag 
de enige reactie! Morgen breng ik de kopy naar de drukker, 

dus: A.Nuijten, Rucphensevaartkant 14, 5715 AV Rucphen 

is niet dood. Hij leeft! Waarvan akte. 

Math van Hooff. 

  

De zomer dit jaar op een donderdag viel. 
We die dag meenden een natuurverschijnsel te zien. 
Er mensen waren die wisten te vertellen dat het de zon was. 
Dat dit vroeger vaker voorkwam. 
De jaarlijkse reünie dit jaar in Schalkhaar plaatsvindt. 
Er nogal wat film en video vertoond wordt (o.a. Hedel en 
Horssen). 
De zangeres Nelly Wijsbeck enkele van haar liedjes ten 
gehore zal brengen. 
Er weer stickers te koop zijn, maar ook prachtige tegels. 
De opbrengst bestemd is voor de verenigingskas. 
Er steeds meer oud-strijders lid worden van de vereniging. 
De "eigen teelt” zich nu ook steeds meer betrokken gaat 
voelen bij de vereniging. 
”’De Vaandeldrager”’ niet aan politiek doet. 

_ Zij sommige briefschrijvers derhalve moet teleurstellen. 
Math van Hooff een fotoreportage maakte over de gravin 
van onze gesneuvelde makkers onder de titel: ’’waar liggen 
onze gevallenen?” 
De volgende Vaandeldrager als item heeft ”’oom Paul”. 
Iedereen die wat over deze markante figuur weet te vertellen 
dit kan doen (inzenden vóór 15 november). 
Het bestuur meer doet dan naar buiten blijkt. 
De redactie op verzoek van van Hooff is uitgebreid met een 
redactieraad. 
deze bestaat uit: R.W.Hemmes, G.G.van Dam en H.Sonne- 

mans. 

  
Intocht Tilburg 
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De Aanvullingstroepen: van het 

  

  

    

  

De Aanvullingstroepen of zoals de officiële Engelse aandui- 
ding luidde: Reinforcement Unit, vormden de reserve van 

de Brigade. De verliezen werden aangevuld met personeel 

joor Looringh van Beeck (”’oom Paul’’). Deze was hier in 

eerste instantie niet zo heel gelukkig mee, daar hij liever een 

eerste instantie niet zo heel gelukkig mee, daar hij liever een 

gevechtstaak zou hebben gehad. Dit werd echter niet toege- 
staan in verband met zijn leeftijd: hij werd toen, in 1944, 49 

jaar. 
Op 31 juli 1944 selecteerde de majoor in het kamp Wrottes- 
leypark te Wolverhampton een groep, die geschikt kon 
worden geacht aan de komende veldtocht deel te nemen. 
Deze 90 mannen vertrokken naar Narborough, waar de rest 

van de Brigade op dat moment verbleef. 
Op 4 augustus gingen zij aan boord van de ’’Ocean Angel”. 

Aan boord bevond zich ook de ”’advance party” (de kwar- 
tiermakers) onder leiding van de majoor van Wijck. Om 
12.30 uur lichtte het schip het anker. Bij Southend echter, 

moest de boot blijven liggen omdat het convooi eerst moest 
verzamelen. Daar kwam op het allerlaatste moment de oor- 

logscorrespondent Robert Kiek aan boord. 
Op 6 augustus werd Frankrijk na een zeer rustige zeereis, bij 
zeer mooi weer, bereikt. De mannen werden ontscheept in 

de kunstmatige haven bij Courseulles sur Mer. De Britse 

beach-master was stomverbaasd om de Reinforcement aan 
te treffen voordat de Brigade zelf was geland. Eigenlijk on- 
nodig te vermelden dat dit natuurlijk tot groot plezier van 

majoor Looringh van Beeck was. 
De Aanvullingstroepen werden op 8 augustus on- 
dergebracht bij het 104de Corps Receptioncamp te 
Cresserons. Van daaruit vertrekt enkele dagen later kapitein 

Moelands met 13 man naar de tweede Unit, nadat het be- 

richt was binnengekomen dat majoor Molenaar gewond was 

geraakt. Voordat de Reinforcement op 20 augustus weer 
vertrok, waren ook nog andere vervangers naar de Brigade 
gezonden. De nieuwe standplaats werd de 45ste Reinforce- 

ment and Holding Unit in Vauceulles nabij Bayeux. Hier 

werden ze op 23 augustus ingekwartierd, na een kort verblijf 

in tenten in Grentheville. 
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strand tot Bergen op Zoom: 

Op 25 augustus vertrok majoor Looringh van Beeck naar 

Engeland in de Dakota van Prins Bernhard. Zijn opdracht 
was om zoveel mogelijk versterkingen te gaan halen. Ten 

koste van alles moest worden voorkomen dat de Brigade uit 
de aktie zou worden genomen. Looringh besloot “om alle 
bureau’s uit te kammen, tot zelfs de gevangenis in Dundee 
toe”’. Op 2 september inspecteerde hij zijn tweede contin- 
gent, dat uit 55 man bestond, in Wrottesleypark. Enkele 

dagen later vertrokken ze, uitgezwaaid door minister-presi- 

dent Gerbrandy. In de avond van 6 september kwamen de 
nieuwe versterkingen in het Britse kamp aan. 

De volgende dag begonnen de verplaatsingen. Op 9 septem- 
ber overschreed de Compagnie Aanvullingstroepen de 

Frans-Belgische grens. Daarna naar Brussel en via Leuven 
en Diest, achter de Brigade aan, naar Beeringen. Op 12 sep- 
tember werd in de bossen bij Helchteren een bivak opgesla- 
gen, na eerst twee nachten in tenten bij Beeringen te hebben 

doorgebracht. Looringh van Beeck vertrok naar Bayeux om 
daar een nieuw contingent uit Engeland op te pikken. Bij 
zijn terugkeer vertrok de Reinforcement naar Tessenderlo 
(19 september). 

Op 24 september overschreden ze in marscolonne de Neder- 

landse grens. Na tweemaal onder mortiervuur te hebben ge- 
legen, waarbij geen gewonden vielen, arriveerden ze ’s 
avonds in Teersdijk, ten zuiden van Nijmegen. In de daarop 
volgende dagen evacueerden soldaten van de Reinforcement 
ruim 400 ouden van dagen die nog in de schuilkelders van 

Nijmegen zaten. Hierbij werden zij vele malen gehinderd 
door zwaar vijandelijk vuur. Tot hun vertrek uit Teersdijk, 
op 12 oktober, werden de Aanvullingstroepers enorm 
geholpen door de Irish Guards. Van hen kregen zij hun ra- 

tions en andere benodigdheden. 

Op 12 oktober vertrok Looringh van Beeck voor een bespre- 
king in Brussel. Daar krijgt hij te horen dat zijn Reinforce- 
ment-troepen moeten worden ondergebracht in een voor- 

malig kamp van de Duitse Arbeidsdienst. Meteen na de be- 

spreking begon hij met de verplaatsing van de troep naar het 
bewuste kamp Vreekwijk, bij Deurne. Op hun route ligt het



  

plaatsje St.Anthonis. Daar werden ze opgehouden door de 

Duitse akties bij Overloon. Ze arriveerden de volgende dag. 
De Duitse linies bleken slechts zo’n drie kilometer verderop, 

ten oosten van Liesel te liggen. Looringh noteerde: ”’onze 
positie niet gunstig. Geen ondersteunende troepen en 
wapens. Het kader blijkt meestal shell-shocked”’. 

Op 14 oktober arriveerde majoor Beelaerts van Blokland 
met orders van de Brigade. Er moest worden begonnen met 
de opleiding van recruten (vrijwilligers uit de bevrijde gebie- 
den, onderduikers etc.). Hierop legde majoor Looringh van 

Beeck op eigen initiatief contact met de Engelsen in het Bel- 
gisch militaire kamp Leopoldsburg. Hij kreeg wapens en 

uitrusting toegezegd. De situatie in Vreekwijk werd intussen 
steeds ongunstiger. Op 20 oktober stroomde het kamp vol 
met burgervluchtelingen. De volgende dag werden deze naar 

Someren, Lierop en Maarheze gebracht. Op 29 oktober gaf 
Looringh de opdracht om alle voertuigen en manschappen 

te evacueren. Alleen de majoor, zijn chauffeur-oppasser en 
enkele onderofficieren bleven achter. De Engelsen gingen 

namelijk weer een poging wagen de Duitsers te verdrijven. 
Mocht dat lukken, dan wilde de majoor in het bezit blijven 

van het kamp. De gebouwen werden zeer hevig beschoten, 
maar de mannen bleken in hun loopgraven veilig te zijn. Op 
30 oktober brak de Duitse weerstand tenslotte. Er werden 
nog 18 krijgsgevangenen gemaakt, die aan het Engelse 
hoofdkwartier werden overgedragen. Looringh van Beeck 

ontving een fles whiskey als beloning. 

Op 31 oktober werden op kamp Leopoldsburg de eerste 

recruten ontvangen. Na overleg met de Brigade-staf en door 
bemiddeling van de Engelse liason-officier werd op 15 

december te Bergen op Zoom een school, een H.B.S, 

betrokken. Twee weken laten arriveerden daar de eerste re- 
cruten uit Leopoldsburg die weer onmiddellijk werden 
doorgezonden naar Middelburg, waar het hoofdkwartier 

van de Brigade lag. 

Op dat moment, begin januari 1945, waren de Aanvullings- 

troepers dus over drie verschillende plaatsen verspreid. 

Vreekwijk, Leopoldsburg en Bergen op Zoom. In deze situ- 
atie kwam verandering toen majoor Looringh van Beeck 

besloot om de eerst door de Duitsers bezette Cort Heijligers- 
kazerne te gaan gebruiken. Om te voorkomen dat de 
Engelse troepen de kazerne voor zich zouden opeisen, ver- 
anderde hij de naam. Hij liet de metalen letters waarmee de 

naam op de muur stond, verwijderen en stelde met dezelfde 

letters de naam ’’Prinses Irene Kazerne” samen. De letters 

die hij hiervoor te kort kwam liet hij door een plaatselijke 

smid bijmaken. Vanaf 26 februari was de Reinforcement op 
een vaste plaats gelegerd. 
Op 15 januari was een handboek voor de instructie gereed 
gekomen. Hierin vonden de instructeurs van de Compagnie 
Aanvullingstroepen de richtlijnen om, volgens de Engelse 

beginselen, hun recruten binnen de maximale termijn van 
tien weken op te leiden. Men wilde hiermee een eenheid in 

instructie bereiken. Hoofdinstructeur was toen de Iste luite- 

nant J.H.Jansen. 
Op 16 maart bracht koningin Wilhelmina een bezoek aan de 
troep. Inmiddels was de Compagnie uitgegroeid tot zo’n 

1000 man. In dezelfde maand werd hiervan een groot aantal 
naar de Brigade gezonden ter vervanging van de Mariniers, 

die begin april vertrokken. Bij het vertrek van die vervan- 

gers uit Bergen op Zoom vond op de kazerne een grote para- 
de plaats waarbij o.a. ook de Brigade-commandant, kolonel 
de Ruyter van Steveninck, aanwezig was. Een band van de 

Seaforth Highlanders was van de partij en speelde de Briga- 

demars. 

Op 6 mei vertrok majoor Looringh van Beeck naar Wage- 
ningen waar hij vernam dat de Compagnie Aanvullingstroe- 
pen niet aanwezig mocht zijn bij de intocht in Den Haag. 
Hij was hierover zeer verbitterd en heeft deze beslissing 
nooit kunnen begrijpen. 

Bij de ontbinding vond natuurlijk ook een organisatie van 
de Reinforcement plaats. Het werd gevormd tot het Garde 
Infanterie Depôt, dus de Jagers, Grenadiers en Irene. Een 

samenvoeging van de emblemen van deze onderdelen werd 

gebruikt als wapen van dit depôt. Als luitenant-kolonel 
bleef Looringh van Beeck commandant tot mei 1946. 

Best, 16 juli 1985. 

H.Sonnemans. 
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vervolg De laatste terugtocht 

Hedel, 23-25 april 1945 door G.G.van Dam. 

  

Ik bevond mij weer in Nijmegen. Het was twintig februari 

19844 en een dag tevoren was de binnenstad per vergissing 
door de Amerikanen gebombardeerd. De Arbeidsdienst uit 

Overloon, waarbij ik was ingelijfd, was opgetrommeld om 
bij de opruimingswerkzaamheden te helpen en waar moge- 

lijk slachtoffers te bergen. In Nijmegen aangekomen stelde 
voorman Krupp ons voor het station in rijen van drie op en 

ging ons door de verwoeste straten voor naar wat hij het 
”werkobject’’ noemde. Hij zong uit volle borst een van zijn 

geliefde marsliedjes, terwijl de rest van de ploeg achter hem 
aan sjokte. Krupp klom over een hindernis in een straat, 
draaide zich om en zei: ”’van Dam, jij bent de grootste zak 

die ik ooit onder mij heb gehad…”’. Plotseling stond ik in 

een half ingestort en volledig uitgebrand pand. Urenlang- 
hebben wij met de blote hand en met de schop puin geruimd 

om in de bakkerij te komen, waar men vermoedde dat nog 
slachtoffers lagen. Nadat wij eindelijk door een gat in de 

muur de bakkerij konden binnengaan, vonden wij zeven ge- 

heel verkoolde lijken op de vloer liggen. Ze waren door en 
door verbrand en wel zo erg dat als ze op een brancard ge- 
legd werden de grootste voorzichtigheid betracht moest 

worden, omdat anders hoofd of ledematen afbraken. Bij 
het optillen van een brancard struikelde ik over een stuk 
puin en viel met een van mijn ellebogen met een geluid van 
knappend hout door de borstkas van een der slachtoffers. 

Ik rukte en trok, maar ik kreeg mijn arm niet vrij. Opnieuw 

schudde ik uit volle macht met mijn arm en een gevoel van 

intense walging overviel mij.…. 

””Van Dam, opstaan! Het is twee uur, je moet op wacht. 
Opschieten’’! Met een schok werd ik wakker en keek slaap- 

dronken in het rimpelige gezicht van Roskam die over mij 
heen gebogen stond en aan mijn schouder schudde. 

Geeuwend stond ik op en trok mijn schoenen aan; mijn uni- 

form had ik net als de anderen uit voorzorg aangehouden. 

Ik barstte nog van de slaap en ik had een smaak in mijn 

mond alsof al het ongedierte van de nacht er een toevlucht 

in had gevonden. Mijn geweer oppakkend stapte ik over de 
slapende figuren heen en ging buitenom via een stenen trap- 
je langs de dijk de tuin in naar de mortierstelling. Het was 
die nacht niet erg donker maar er kwam wel een lichte nevel 

opzetten. De nacht is voor de hoeren en het ongedierte, her- 

innerde ik mij een gezegde van mijn grootvader. In de straat 

naast onze stelling hoorde ik de voetstappen van de nacht 
van het derde peloton. Verder heerste erin Hedel doodse 

stilte. Ik haatte wachtlopen, in het bijzonder in de nacht. 
Omdat ik in het donker niet al te best kon zien voelde ik mij 

altijd onzeker en zag ook altijd alles bewegen. Ik vond rug- 
dekking dan ook erg belangrijk en probeerde mij dan ook 
altijd zo op te stellen dat ik van achteren niet benaderd kon 

worden. Ik stond nu met mijn rug tegen de achtermuur van 

het dijkhuis en had vrij uitzicht over de tuinen en de hui- 
zenrij aan de overkant. Zo nu en dan liep ik rond de mor- 

tierputten en een keer had ik geprobeerd om een praatje te 
maken met de wacht van het derde peloton, kennelijk een 

somber iemand, die alleen maar ja en nee zei en op een ge- 
weldig landerige manier stond te geeuwen. Opgelucht zag ik 

dan ook de Bruin om vier uur het trapje afkomen om mij 

af te lossen. 
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Ik lag nog maar net en had misschien een kwartiertje gesla- 
pen toen ik wakker werd door het geluid van explosies 
achter het huis. Behalve het gefluit en gekraak van artillerie- 
granaten hoorde ik ook het plopgeluid van het afvuren van 
mortieren. ledereen was nu wakker en zat gespannen recht- 
op te luisteren. ’Geen zorg, jongens’’, zei van oort met een 
nerveus lachje, ’’die komen van onze kant”. Nauwelijks 
had hij dit gezegd of met een geraas van een voorbijdende- 
rende sneltrein sloeg een granaat pal achter het huis neer en 
vloog de raamsponning dwars door de kamer, gelukkig zon- 
der iemand te raken. Vloekend krabbelden wij overeind, 
pakten ons geweer en renden snel in het halfdonker het huis . 
uit naar de mortierstelling toe. De Duitse beer was duidelijk 
weer los. Terwijl ik in de lichte nevel gejaagd via het trapje 
de dijk afrende, zag ik in de tuin de lichtflitsen van de explo- 
sies van de inslaande granaten. De met een huilend geluid 
wegspringende, roodgloeiende scherven sisten en floten om 

ons heen. Gebukt renden wij naar de beschutting van de 
mortierputten. Met een harde klap kwam ik op de bodem va 
van onze put terecht, waarna ik op mijn hurken tegen de 
wand ging zitten. Zolang Trienekens nog niet op de observa- 
tiepost was aangekomen konden wij met de mortieren niet 
veel doen. Gespannen luisterde ik naar het geraas om mij 
heen. Even plotseling als het begonnen was hield de beschie- 
ting op. Toen, onder luid gebrul, viel door de ochtendnevel 
de Duitse infanterie aan. Vanuit het centrum en naar de dijk 
toe klonk nu hevig geweer- en mitrailleurvuur. Ik klom uit 
de put, ging op de rand staan en keek ongelovig naar de rij 
huizen aan de andere kant van de tuin. In de open gedeelten 
daartussen zag ik Duitsers hard voorbij rennen. Trillend van 
opwinding pakte ik mijn geweer en begon in het wilde weg 
op de voorbijflitsende, grijze schimmen te schieten. 

Van Oort had intussen contact gekregen met de observatie- 
post en riep ons terug naar de stukken voor het uitbrengen 

van afsluitingsvuur op de wegen waar de Duitsers vandaan 

kwamen. De gevechten in het centrum namen in hevigheid 
toe en ondanks verbeten tegenstand drongen de Duitsers 
verder het dorp in. Even leek het alsof zij de commandopost 
die ondergebracht was in een halfverwoeste slagerswinkel in 

de hoofdstraat, ongeveer honderd meter van de mortierstel- 

ling onder de voet zouden lopen. In de korte vuurpauzes van 

de mortieren nam nu ieder van ons met zijn geweer de Duit- 
sers onder vuur. Het was duidelijk dat er een gevaarlijke si- 
tuatie was ontstaan. Een kapitein van de infanterie kwam 

uit de richting van het centrum aanhollen en verzamelde uit 

personeel van de commandogroep tien man, waaronder 
koks en ordonnansen. Op zijn vraag aan Trienekens, die 
even van de observatiepost was teruggekeerd om poolshoog- 

te bij de stelling te nemen, of zijn groep nog iemand kon 

missen wees deze de Bruin aan om mee te gaan. Deze protes- 
teerde havig en toen hij bleef talmen om mee te gaan verloor 
Trienekens zijn geduld en schopte hem de mortierstelling uit 

de straat op achter de kapitein en zijn groepje aan. Ze wer- 

den gebruikt ter ondersteuning van een peloton van de 3e 

Gevechtsgroep. Samen slaagden zij erin om te voorkomen 
dat de commandopost overrompeld werd, hetgeen tevens 

het einde van de mortiergroep zou hebben betekend. Van 
het geïmproviseerde groepje werden drie soldaten gewond. 

De aanval die om ongeveer 04.00 uur was ingezet liep tegen 
ongeveer 10.00 uur vast. Het was duidelijk dat het directe 

gevaar geweken was en ieder haalde opgelucht adem toen 

het krijgsrumoer in het dorp minder werd. Trienekens gaf 
vanuit zijn observatiepost weer zijn vuurbevelen door en



  

tot ongeveer twaalf uur bleven de mortieren in actie, waar- 
bij wij vuur uitbrachten op groepen Duitsers bij de dijk, ten 

oosten van het station en nabij de Veldsteeg. Er bleven ech- 
ter groepjes Duitsers rond Hedel zwerven die door hun vuur 

zeer lastig waren, maar toch geen echt gevaar voor de positie 
van de brigade opleverden. Bij de zuivering van het voorter- 
rein werd echter nog verbitterd gevochten bij het viaduct 

van de spoorbrug. 

Na de middag waren er voor de mortiergroep langere vuur- 

pauzes die ik, rusteloos als ik was, voor het grootste gedeelte 
in de hoofdstraat naast onze stelling doorbracht. Terwijl ik 

met de Bruin, die ongedeerd maar slecht gehumeurd van 
zijn avontuur bij de commandopost was teruggekeerd, naar 

een aantal gevangenen stond te kijken, kwamen twee hos- 
pikken met een gewonde Duitser op een brancard de straat 
af. Vlak voor onze voeten zetten ze de brancard langs de 
rand van het trottoir. Zij hadden de Duitser opgepikt in een 

bosje buiten Hedel, nadat zij in het voorbijlopen hem 
”nicht schiessen’’ hadden horen roepen. De man, of beter 

gezegd de jongen, ouder dan achttien jaar was hij zeker niet, 

was zwaar gewond door een mortiergranaat. Zijn 
linkerbeen lag tot aan zijn middel open; via het canvas van 

de draagbaar was een mengsel van bloed en ontlasting onder 
zijn lichaam doorgesijpeld naar het hoofdeinde van de bran- 
card, zodat zijn achterhoofd en hals in een vieze, stinkende 

drab lagen. De gewonde had helblond haar en door de half 
gesloten oogleden zag ik dat hij lichtblauwe ogen had. Hij 

had een hoog breed voorhoofd en de neus was scherp en 
smal. Zijn mond hing half open en de onderlip was naar 

links weggezakt. De wangen waren al ingezonken, waardoor 
neus en kin naar elkaar toe schenen te buigen. Het was dui- 
delijk dat de knaap niet lang meer te leven had. Even be- 

woog de gewonde zich alsof hij iets wilde zeggen. Uit de 
groep van gevangenen die een eindje verder stond, maakte 

zich een oudere man los en liep op de brancard toe. Hij was 

klein van stuk, breedgeschouderd, met een verweerd gezicht 

met diepe plooien en met borstelige wenkbrauwen. Hij zette 

zich op zijn knieën bij het hoofdeinde van de brancard en 
sprak de gewonde op zachte toon toe. Ik kon niet verstaan 
wat hij zei, maar ik zag dat de gewonde hem begrepen had. 

Zijn mond vertrok zich tot een glimlach. Met gesloten ogen 

zei hij iets terug tegen de man die met een zakdoek probeer- 
de om de hals en het achterhoofd van de gewonde van de 

drek te reinigen. ”Er fragt um Wasser’’, zei hij terwijl hij 
zich oprichtte en mij vragend aankeek. Ik keek op mijn 

beurt naar de twee hospikken die op de stoep een sigaret 

zaten te roken. De oudste van de twee haalde zijn schouders 
op. Het heeft geen zin meer man, die knaap is al half 

dood”. De oude Duitser scheen begrepen te hebben wat er 
gezegd was, want hij ging terug op zijn knieën zitten, greep 
zijn veldfles en schonk een bruin uitziende vloeistof in de 

flesdop. Op het moment dat hij het hoofd van de gewonde 

ondersteunde om hem te laten drinken, trok er een rilling 
door diens lichaam, zijn hoofd viel opzij en een zacht gera- 

tel steeg uit de halfgeopende mond op. De oudste soldaat 
liet de jongen zachtjes zakken en sloot de ogen van de dode. 

Daarna stond hij op, nam de helm van zijn hoofd en bleef 
even in gebed verzonken staan. Toen vroeg hij om een de- 

ken waarin hij met de hulp van twee andere gevangenen het 
lijk wikkelde. Op de hoek van de straat, tegenover de mor- 

tierstelling groeven zij een graf, legden het lijk erin, waarna 

zij de put dichtwierpen. Hierna baden zij het Onze Vader. 

Later werd op het graf een ruwhouten kruis geplaatst met 
het naamplaatje van de gesneuvelde eraan vastgeknoopt. 

Ik stond naast de oude Duitser en zei tegen hem: ’”’Schade, 

aber Ihr habt den Krieg gewillt”’. Eigenlijk een dooddoener 

eerste klas, dacht ik. De man keek mij met een rustige blik 

aan. ”’Du bist noch jung’’, antwoordde hij, ein Mann von 
Jahren wie ich will keinen Krieg. Und er dort hat ihn auch 

nicht gewollt’””. Hierop wendde hij zich langzaam af en liep 

terug naar de groep gevangenen die spoedig daarop naar de 

Maasover werden afgevoerd. Ik volgde het groepje op een 
afstand en zag dat de gevangenen door een overijverige sol- 

daat tot over hun knieën in het water gezet werden, waar zij 

zo moesten blijven wachten totdat ze met een Buffalo de 

rivier zouden worden overgebracht. 

De dood van de jonge Duitser had mij, ondanks de toestand 
waarin wij verkeerden, toch wel aangegrepen en in een pein- 

zende stemming keerde ik naar de mortierstelling terug. Het 
was al laat in de middag en de meeste mannen zaten rondom 

de mortieren in het gras van de warme voorjaarszon te ge- 
nieten. Zwijgend ging ik naast de Bruin zitten en stak een si- 

garet op. Een eindje verder stond Trienekens met van Oort 

en Roskam te praten. Het was vrij rustig en slechts spora- 
disch klonk in de verte nog geweervuur met zo nu en dan een 
inslag van een Duitse granaat. Vermoeid als ik was strekte ik 

mij languit in het gras en viel in slaap. Al vrij snel werd ik 

gewekt door het fluitje van Trienekens, die ons allen som- 
meerde om zich bij hem te verzamelen voor een belangrijke 

mededeling. In korte bewoordingen vertelde hij ons, dat de 
brigade nog diezelfde dag Hedel moest verlaten en dat het 

bruggehoofd in de Bommelerwaard zou worden opgeheven. 

Door het falen van de Engelsen om hun positie bij Kerk- 

driel-Alem te behouden en door de grotere sterkte van de 
vijand en dienst onverwacht heftige reactie op de vorming 
van het bruggehoofd had de legerleiding besloten om de 

”Irene brigade” uit Hedel terug te nemen. De mortiergroep 

zou om 22.00 uur die avond inschepen en terug de Maas 
oversteken. 

Ik kon mij over dit bericht niet erg opwinden. Een gevoel 

van opluchting had ik wel, hetgeen ik ook op de gezichten 
van de andere mannen weerspiegeld zag. Een heldendood 

bij het scheiden van de markt was wel het laatste wat wij 
wilden. De enige die luidkeels aan zijn opluchting uiting gaf 

was van Oort, hetgeen hem dan ook op een berispende blik 
van Trienekens kwam te staan. Gedurende de rest van de dag 
bleef het met uitzondering van kleine schermutselingen, bui- 
ten het dorp rustig. Om 19.15 uur werd door een verken- 

ningsvliegtuig nog een vijandelijke troepenconcentratie ten 
noorden van Ammerzoden gemeld, die daarop door artille- 

rievuur van de andere Maasoever uiteen werd geslagen. 

Nadat de duisternis was ingevallen pakten wij onze uitrus- 

ting bij elkaar, demonteerden de mortieren en liepen tegen 

21.00 uur zwijgend achter elkaar naar de landingsplaats 

waar de Buffalo al voor ons klaar lag. Gedurende de ontrui- 
ming van Hedel werd vanaf de andere oever mortiervuur 

uitgebracht op Well, Ammerzoden en Kerkdriel, terwijl op 
de flanken vanuit Bokhoven vuur door zware mitrailleurs 

werd afgegeven, alsmede vanaf de dijk ten oosten van de 

spoorbrug. Artillerie legde afsluitingsvuur rondom Hedel. 
Onder deze beschermende paraplu verliet de mortiergroep 

Hedel. Leunend tegen de laadklep van de Buffalo keek in in 
het donker naar het zich langzaam verwijderende silhouet 

van het zwaar beschadigde dorp. Wat zijn wij daar in Gods- 
naam wezen doen, vroeg ik mij af. Plotseling voelde ik mij 

moe en leeg met diep in mij de zekerheid dat alles spoedig 
voorbij zou zijn.… … 
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Het nieuws van de Duitse capitulatie vernam ik in de nacht 
van vier op vijf mei. Om twee uur die nacht klauterde ik 

koud en verkleumd uit mijn schuttersput langs de Maas bij 
Bokhoven waar ik op wacht had gestaan. Geeuwend liep ik 
door de pikdonkere nacht naar de boerderij aan de rand van 

Bokhoven, waar wij ons kwartier hadden opgeslagen. In de 
hoek van de keuken zag ik de Vaan met een koptelefoon op 

naar de radio zitten luisteren. Automatisch liep ik, zoals ge- 
woonlijk als ik van wacht kwam, naar de kast om een stuk 

kaas te pakken. Plotseling gebaarde de Vaan opgewonden 
dat ik stil moest zijn. Rustig op mijn kaas kauwend wachtte 

ik op wat er komen zou. Als in trance wiegde de Vaan zijn 
bovenlichaam heen en weer, rukte de koptelefoon af en 

riep: Ze hebben gecapituleerd, om acht uur is het staakt 
het vuren”! Opgewonden liep hij naar de stal waar de man- 

nen sliepen om hen het nieuws te vertellen. 

Dat is het dan, dacht ik. Ineens had ik geen zin meer om te 

gaan slapen. Ik zette mijn baret weer op en liep naar buiten 

de donkere nacht in. Aan de overkant van de Maas was het 

nieuws schijnbaar ook tot de Duitsers doorgedrongen. Een 
zware mitrailleur schoot van hun kant met lichtspoormuni- 

tie schuin de lucht in. Rechts van Bokhoven kwam nu ook 
een mitrailleur van een Engels peloton in actie. Boven de 

Maas kruisten de twee vuurbanen zich en vormden een reus- 
achtige X die langzaam in het duister uitwaaierde.…… 

Noot: het bruggehoofd Hedel kostte 51 doden en gewonden 

aan de kant van de brigade en 243 doden en gewonden aan 
Duitse kant.   

Brigade-commandant De Ruiĳter- van Steveninck met vaandel. 

  
Inspectie van de brigade. 
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Brieven van lezers 
  

Geïnspireerd door het artikel in De Vaandeldrager’”’ van 

maart 1985, geschreven door G.G.van Bam wil ik aan het 

geplaatste artikel nog het volgende toevoegen. 

Het plan voor het uitvoeren van de straatgevechten en het 

daarop volgende huiszuiveren was opgezet door kapt.Roos 

en werd eveneens onder zijn leiding uitgevoerd. 

Voor wat betreft de zware mitrailleurs van de lt.Lengkeek - 

opgesteld in een boomgaard west van de te zuiveren huizen - 

deze hadden hun vuren gecoördineerd met de vuren van de 

mortieren van 81 mm. Door afgrendelingsvuren west en 

noord van de te zuiveren huizen werd de vijand een terug- 

tocht in die richting onmogelijk gemaakt. 

  

Het verhaal van de 

S.M.Trienekens 
  

Voordat ik in de hoek van de kamer vlak bij de deur ging 

slapen, waren orders gegeven voor een kleine bezetting van 

de mortieren alsmede van de contrôlepost, voldoende om in 

noodgevallen mortiervuur te kunnen afgeven. 

De stukken stonden gericht op de gevaarlijkste kant van het 

bruggehoofd, namelijk oost van de weg Zaltbommel-Den 

Bosch. Ter bescherming van het 4e peloton en speciaal de 

groep van de sgt.Kers, welke groep aan de oostelijke kant 

van het viaduct zijn opstelling had, waren afsluitingsvuren 

voorbereid, deze konden onmiddellijk worden afgegeven. 

Na deze maatregelen genomen te hebben ben ik gaan rusten. 

Om ongeveer 4 uur ’s ochtends - na een onrustige slaap - 

werd ik plotseling wakker en hoorde licht infanterievuur. Ik 

stond op en probeerde staande in de deuropening enig idee 

te krijgen van de ernst van de situatie. Begaf mij naar de 

mortieren en gaf order om alles in gereedheid te brengen om 

te vuren en gaf tevens opdracht voor een volledige bezetting 

incl. dus alarm. 

Inmiddels was het lichte infanterievuur in hevigheid toege- 

nomen en gaf ik opdracht afsluitingsvuur af te geven. Toen 

even later de opdracht van de commandopost van de ge- 

vechtsgroep kwam om mortiervuur af te geven voor het 4e 

peloton, kon ik melden dat het vuur reeds onderweg was en 

alsnog zou worden herhaald. 

Het was nog vrij donker, de afstand van de mortieropstel- 

ling naar het 4e peloton was vrij kort, ik liep snel naar voren 

om mij ter plaatse zo goed mogelijk op de hoogte te stellen. 

Bij de mortieropstelling teruggekeerd stelde ik iedereen op 

de hoogte van de situatie. De noordelijkste punt van het 

bruggehoofd werd o.a. ingenomen door een peloton van de 

3e gevechtsgroep, de pelotoncommandant - de s.m.Schone - 

had door het afvuren van seinpatronen om mortiervuur 

voor zijn opstelling gevraagd, dit vuur en verschillende an- 

dere werden in het vak eveneens afgegeven. 

Door het vele vuren was aanvulling van mortiermunitie 

nodig, deze werd per amfibievoertuig aangevoerd en op de 

noordelijke oever ontladen en door mankracht naar de op- 

stelling vervoerd. Bij de aanvoer munitie werd door iedereen 

zelfs het personeel van de gevechtsgroep commandopost in- 

geschakeld. 

Inmiddels was het lichter geworden en begaf ik mij verge- 

zeld van de korp.de Vaan in de richting van het 4e peloton. 

a een 50 meter liet ik de Vaan achter, zodat hij de monde- 

linge bevelen door stemcontrôle kon doorgeven aan de stuk- 

ken. Zelf liep ik in de richting van de commandopost van 

het 4e peloton, voor mij hoorde ik een paar geweerschoten 

en daarna was het stil. De situatie ter plaatse was mij ondui- 

delijk. Kijkend in de richting van het talud van de verkeers- 

weg zag ik in de ochtendschemering iets bewegen, een licht- 

grijze vlek bewegende in de richting van het talud van de 

verkeersweg. Duitsers! Met mijn pistoolmitrailleur schoot 

ik en zag stofwolkjes tussen hun benen opspatten, voor mij 

onzichtbaar verdwenen zij over de weg. gealarmeerd door 

dit voorval, liep ik langzaam in de richting van het viaduct. 

Het viaduct gaat onder de weg Zaltbommel - den Bosch 
door. Om op deze weg te komen is er een oprit, tussen beide 

wegen is een laagte, wanneer je naar het viaduct loopt zie je 

aan de linkerkant de oprit en verder het laag gelegen terrein. 

De afstand van oprit naar viaduct is ongeveer dertig meter 
en de lengte van de oprit opgeveer tachtig meter. d 
Gekomen ter hoogte van het begin van de oprit keek ik de 
laagte in om eventuele sporen van de vijand te ontdekken. 

Op het punt waar de oprit afboog naar de verkeersweg zag 

ik een afwijkende kleur, waaruit ik meende te moeten op- 

maken ”enige”’ vijand. 

Het afgeven van mortiervuur was onmogelijk, te dicht bij 

eigen troepen en een te korte afstand tot de mortieropstel- 

ling. Aangezien ik op dat ogenblik geen eigen troepen zag 

besloot ik het zelf maar te proberen, bracht mijn Duitse pis- 

toolmitrailleur in de schouder, gaf een aantal vuurstoten af 
en sommeerde hen zich over te geven. Aanvankelijk lukte 

dit niet, maar na nog enige vuurstoten en overredingskracht 

zag ik twee handen de lucht ingaan. Gaf opdracht hun wa- 

pens neer te leggen en naar mij toe te komen, om wat kracht 

bij te zetten vuurde ik nogmaals. Langzaam kwamen zij 

naar mij toe, ik telde onbewust, één, twee, drie vééél, in de 

verte bleven twee gewonden liggen. Om het geheel beter te 

overzien liep ik een twintig meter de oprit op en zag dat de 

oogst groot was, een man of achttien. 
WAT NU? Sommigen hadden hun pistool nog, op dit ogen- 

blik kwam uit het viaduct de korp. Jansen, gewondenverzor- 

ger, deze stapte op de krijgsgevangenen toe en begon met de 

verdere contrôle. Toen hij bij de tweede Duitser was, arri- 

veerde een jeep met kapt.Roos en een aantal tirailleurs, deze 

ontfermden zich onmiddellijk over de krijgsgevangenen en 

voerden ze af. Sgt.Kers - juist aangekomen van de oostkant 

van het viaduct - keek verbaasd toe, zich afvragende hoe die 

Duitsers daar gekomen waren. 

Het verloop van de dag was verder een gewone dag met de 
normale taken, verkenningen, vuren enz. 

In de loop van de middag kregen wij opdracht van de gev. 

groep ons voor te bereiden om in de loop van de avond het 

gevecht af te breken en de Maas in zuidelijke richting over te 

steken. Toen het tijdstip daar was, ging alles weer in draag- 

lasten terug naar de oever en het amfibievoertuig dat ons 

weer teruggebracht over de Maas. Op de andere oever ston- 

den onze chauffeurs met de carriërs gereed om ons naar on- 

ze nieuwe bestemming te vervoeren. 

Over het verloop van de actie in Hedel werd door mij een 

kort verslag gemaakt, waarin vermeld: dat eenieder zijn 

taak naar behoren - zelfs onder artillerievuur liggend - had 

vervuld. 
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