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DAGBLAD VERSPREID DOOR DE GEALLIEERDE LUCHTMACHT 

ZES LEGERS ZIJN IN DEN 
Offensieven zijn gaande 
e Britsche 2e Leger (Sector-Roermond) 

© Amerikaansche 9e Leger (Sector-Eschweiler) 

@ Amerikaansche le Leger (Sector-Aken) 

“e Amerikaansche 3e Leger (Sector-Metz) 

e@ Amerikaansche 7e Leger (Sector-Vogezen) 

@ Fransche le Leger (Sector-Doubs) 

Londen, 11 Nov--Drie weken geleden zei President Rooser 
velt: “Wij verwachten voor den duur van.dezen winter geen 
pauze in den strijd in Europa. 
slag toebrengen. 
gunnen.” 

Wij zullen Duitschland slag op 
Wij zullen Duitschländ geen eogenblik van rust 

Deze woorden worden bewaarheid. Sinds ruim even 
week is het Derde Amerikaansche Leger (Generaal Patton) in den 
aanval bij Metz. Op Dinsdag 14 November zette het Tweede 
Britsche Leger (Generaal Dempsey) een aanval In, in de richting 
van Roermond. Dienzelfden dag ging het Amerikaansche Zevende 
Leger (Generaal Patch) bij Lunéville in Lotharingen tot den aanval 
over, Eén dag later volgde cen stoot van het Eerste Fransche 
Leger (Generaal De Lattre de Tassigny) in het dal van de Doubs, 
richting-Belfort. Tenslotte togen gisteren, Donderdag 16 Novem- 
ber, het Eerste Amerikaansche Leger (Generaal Hodges) bìj Aken, 
en het Negende Amerikaansche Leger (Generaal Simpson) ten 
Noorden ervan, bij Eschweiler, aan het riviertje de 
aanval. 

oer, ten 
Aan alle sectoren van het uitgestrekte Westelijk Frònt 

zijn de Duitschers in de verdediging. De legers die hun grondge- 
bied verdedigen zijn aan een fataal slijtage-proces onderworpen. 

De forten van Metz 
Op 16 November, denzelfden dag 

waarop in 1918 het groote Ameri- 
kuarsche offensief aan den sector van 
Metz zou beginnen—een offensief dat 
door den Wapenstilstand overbodig 
werd-—waren de troepen van gene- 
raal George Patton, de groote 
Amerikaansche tank-generaal, _ de 
sterke vesting Metz van drie zijden 
tot op zeer dicht genaderd, Vele 
van de buitenste forten van Metz 
waren gonder veel strijd in Ameri- 
kaansche handen gekomen. Het 
„ware geschut bleek er uit te zijn 
verwijderd, hetgeen een bevestiging 
schijnt te zijn van vroegere berichten 
dat de Duitschers de grootste kanon- 
nen van de Maginotlinie naar den 
7.3. Atlantischen Wal hadden over- 
gebracht. 

Mete is 
sloten. 

van drie zijden inze- 
… ontsnappingscorridor 
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In antwoord op het 1 

waarin prof. Gerbrandy den Ge- 
allieerden Opperbevelhebber ver- 
zoekt, aan ulle betrokkenen de 

gelukwenschen der Nederlandsche 
Regeering over te brengen voor 
het welslugen van de moellijke, 

maar vitale operaties aan de 
Westerschelde, heeft de Voor- 
zitter van den Raad van Minis- 
ters van Generaal Eisenhower het 
volgende telegram ontvangen: 

"Uit naam van alle rangen der 

Geallieerde strijdkrachten onder 
mijn bevel dank ik U van barte 
voor Uw boodschap van waar- 
deering die ik uan alie betrok- 
kenen heb overgebracht. U kunt 

trotsch ziin op het belangrijke 
wandeel dat de Brigade * Prinses 

Irene” en de Nederlandsche 
Binnenlundsche Strijdkrachten 
hebben gehad, zoowel in de 
operaties on het vasteland als in 

de bevrijding van grondgebied 
van Uw dapper land.”   
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naar het Noordoosten is niet meer 
dan cen S kilometer breed. Ten 
Noorden van Metz zijn de Amerika- 
nen doorgedrongen in Thionville aan 
de Moezel. _ De aanvallen bij Metz 
hebben de -Duitschers al 7000 krijgs- 
gevangenen gekost. Hun verliezen 
aan dooden en gewonden zijn nog 
aanzienlijk hooger. Van één van hun 
regimenten (normale sterkte: 3000 
man) was, na zeven dagen strijd, 
volgens verklaringen van krijgsgevan- 
genen nog SQ man uver. 

Actie der luchtmacht 
Het offensief van-het Amcrikaan- 

sche le Leger aan den sector van 
Aken werd voorafgegaan door ge- 
duchte luchtbombardementen. Om 
ULIS in den morgen Kwamen 1200 
Liberators en Vliegende Forten van 
de Amerikaansche Be Luchtmacht 
aanvliegen uit Engeland en _ licten 
ï bommen vallen op Duitsche stel- 

en en Düren (30 
van Aken). De 

bommenwerpers -wetden door 450 
jagers hegeleid. De Luftwaffe schit- 
terde door afwezigheid. Duizenden 

  

lingen tusschen Ak 
km. ten Oosten 

  

  

van; 
splinterbammen troffen den sector 
van Eschweiler, dat halverwege Aken 
en Düren is gelegen. -In den middag 
daagden 1150 zware bommenwerpers 
van de RAF op, en teisterden de 
plaatsen Düren en Jülich, de voor- 
naamste verkeerscentra &chter het 
Duitsche front. 

De troepen van generaal Hodges 
waren om 12.45 in den middag tot 
den ganval overgegaan. Op dat- 
telfde oogenblik werd een offensief 
geopend door het Amerikaansche 9e 
Leger. Dit Leger, gecommandeerd 
door generaal Simpson,. had eind 
Augustus zijn hoofdkwartier vcr- 
plaatst naar het vasteland. Het had 
Brest veroverd, en was daarna over- 
geplaatst naar den sector, vlak be- 
noorden Aken, dje oorspronkeiijk 
door troepen van het Amerikaan- 
sche le Leger was bezet. Het 9e 
Leger viel aan tusschen Gceilenkir- 
chen en Eschweiler, en wan terrcin 
in de richting vah de rivier de Roer, 
die bij Roermond in de Maas 
stroomt. 

Tusschen Peel en Maas 
De aanval van het Britsche 2e Le- 

ger vanuit de omgeving van Neder- 
weert heeft sucees gehad. Gisteren, 
Donderdag, 48 uur na het begin 
van den aanval, waren Heythuizen, 
Baexem en Graethem bevrijd, en wa- 
ren de Britsche troepen de Maas bij 
Roermond tot op enkele kilometers 
genaderd. On Vrijdag werd de 
Maas bij Wessem bereikt. In de 
bisschopsstad Kon reeds het gedon- 
der der Geallieerde artillerie worden 
gehoord. 

Hoewel de Duitschers vele troepen 
tusschen. Peel en Maas ten Oosten 
van de Maas bleken te hebben terug- 
getrokken—zij hebben daarin de 
laatste weken met behulp van Neder- 
landsche dwangarbeiders groote stel- 
lingen laten aanleggen—moesten de 
troepen van generaal Dempsey toch 
op menige plaats hardnekkig strijden 
tegen achtergebleven groepjes Duit- 
schers. De zwaarste strijd werd gele- 
verd bij de kanalen in het Zuiden van 
de Peel. Deze hindernis werd echter 
overwonnen met behulp van de ge- 
vreesde _ Britsche, vlammenspuwende 
tanks. Bij het openen van het offen- 

L werd een middel toegepast dat 
de Britten voor het eerst in Nor- 
maendië hadden gebruikt. Kort na 
het begin van den aanval werd het 
donker. Er was geen maan. Daarop 

werd *” kunstmatig maanlicht” opge- 
wekt, doordat reusachtige schijnwer- 
pers bun stralenbundels op de wol- 
kenì richtten, die het licht naar de 
aarde weerkaatsten. ó 

In het Zuiden 
Aan de Zuidelijke sectoren van het 

meer dan 100 kilometer lange front 
is het Amerikaansche 7e Leger, on- 
der bevel van generaal Patch, in den 
aanval in de nabijheid van Lunéville, 
vlak ten zuiden van het Rijn-Marne- 
kanaal. De Duitschefs verdedigen 
zich hier hardnekkig in het moeilijke 
terrein -van de Vogezen. 5 

Wellicht nog moeilijker is het ter- 
rein waarin het Fransche le Leger 
een offensief heeft geopend. Dit is 
namelijk geschied in het dal van de 
rivier de Daubs (Fransche Jura), 
vlak ten Westen van Montbéliard. 
Het legercorps dat in den aanval is, 

  

  

   

wordt gecommandeerd door gene- 
raal Béthouard en bestaat grooten- 
deels uit Senegaleesche. Marokkaan- 
sche en Algerijnsch2 troepen. Door 
dezen aanval in de richting van de 
vlakte van den Elzas dreigen de 
Duitsche stellingen in de Poort van 
Belfort te worden overvleugeld,   
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on. Ned, Brigade “ Pringes Irene ” brengt In de 
buurt van Tilburg Duitsche gevangenen binnen. De rollen zijn omgekeerd! 

Het werk der Brigade 
In bevrijd Nederland. 

Tilburg, de Heer van de Mortel, 

13 Nov-Toen onlangs de burgemeester van 
namens de bevolking den Britschen 

bevelhebber zijn dank betgigde voor de bevrijding der stad, antwoordde 

deze: “U moet nw elgen landgenooten 
Het was welv 

Want gedurende den strijd om Til- 
burg heeft de Brigade Prinses Irene 
bezuiden de stad den spits afgebeten, 
Het waren haar soldaten, die den 
Duitschen tegenstand bij Broekhoven 
wisten te brcken, en die door deze 
actie tegelijkertijd de Duitsche strijd- 
krachten daar ter plaatse vasthielden, 
zoodat de Geallieerden Tilburg van 
het Noordoosten konden binnen- 
rukken. 

De gevechten die geleverd werden 
rond de riviertjes de Lei en de oude 
Lei waren verbltterd. Er werden 
door de Brigade vrij aanzienlijke ver- 
liezen geleden. 

De artillerie der Brigade heeft bij 
deze actie een rol van groote botees 
kenis gespeeld. Zij nam de Dudes 
mortierstellingen,. die zich tussch 
onze vooruitgeschoven elementen en 
onze dekkingstroepen bevonden, 
zuiyer onder vuur. 

Er deden zich vele gevallen van 
persoonlijke heldenmoed voor. Zoo 
trotseerde cen militaire dokter met 
een Kleine groep verplegers zwaar 
artillerievuur om eenige gewonden. 
die aan den overkant van een kanaal 
Jagen, in veiligheid te brengen. 

Sinds ** D-dag,„” 6 Juni, heeft de 
Brigade voortdurend actief deel ge- 
nomen aan de Geallieerde operaties. 
Verschillende malen verkondigde de 
Duitsche propaganda: dat de Brigade 
was “ weggevaasd”’ maar telkens 
dook deze weer op een ander strijd- 
tooneel op. 

Veelbewogen maanden 
De Hollandsche jongens bevonden 

zich in het heetst van den strijd in 

hlervaor bedanken.” 

Normandië, trokken vervolgens on 
met de zegevierende legers deor 
Frankrijk en België, waren aanwezig 
bij den slag om Nijmegen en Arn- 
hem, en tenslotte ontmoetten we ze 
weer in Brabant bij de. groote rivier. 
linie, 

Toen ik hen een bezoek bracht, be- 
waakten gij de dijken van een dezer 
rivieren en patrouilleerden de onder- 
geloopen polders om de laatste af- 
gesneden Duitsche verzetsnesten uit 
te rocien. 

Onze soldaten waren de eersten, 
die Oirschot binnentrokken, Dit 
stadje was totaal vernietigd en uitv 
geplunderd. Men vond tusschen de 
ruïnes slechts vier overlevenden, die 
op roerende wijze uiting gaven aan 
hun vreugde over de komst van hun 
landgenooten. 

Toen de Polen onlangs een over- 
tocht moesten bevechten over het 
riviertje de Mark en over het Wil- 
helminakanaal, was het wederom de 
Brigade die hen ondersteunde met 
haar artillerie. Gedurende drie 
dagen en nachten was deze onafge- 
broken in de weer, zo@ nu en dan 
het vgur onderbrekend om het 
geschut te laten afkoelen en schoon 
te maken. . : 

Nadat deze actie met succes was 
bekroond, drukte de Poolsche bevel- 
hebber in een telegram zijn warmen 
dank uit aan de Brigade voor het 
prachtige werk dat zij had verricht. 

Zoo strijdt de Brigade schouder 
aan schouder met de Geallieerden, 
tot zij gezamenlijk de bevrijding van 
Nederland zullen hebben bevochten.   

  

majoor H. 5. Kruls. 
zijn voorzien van een 

vervoer van levensmiddelen. Het 

en snel mogelijk met vrijwilligsters   

Het Nederlandsch Vrouwelijk Huipcorps, dat in Engeland is ge- 
vormd. ís in België aangekomen op doortocht naar Nederland. 

werd verwelkomd door den Chef van den Staf Militair Gezag, generaal. 
Het Hulpcorps is in cenheden gesplitst die ieder 

een 
Het Corps beschikt ook over een aantal transport-auto's voor het 

Het 

wagen en cen e. 

zal in bevrijd gebied zoo spoedig 

worden uitgebreid. 
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DE VAANDELDRAGER 
Officieel orgaan van de 

VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE „PRINSES IRENE” 

  

Voorwoord 
  

Geachte lezer, 

Uit de vele reacties welke wij mochten ontvangen is geble- 
ken dat ons nieuwe blad een schot in de roos is geweest. 

Wij danken allen die ons feliciteerden en wij doen ons best, 

waar mogelijk, het blad nòg beter te maken. 

Wij hebben ons kunnen verzekeren van de vaste medewer- 

king van Hans Sonnemans uit Best, waarvan u in het eerste 

nummer reeds verschillende artikelen hebt kunnen aantref- 

fen. Hans is dan wel geen oud-strijder, maar zoals algemeen 

bekend mag zijn, een jongeman welke uit hobby documen- 

talist is in zaken welke de Irene Brigade betreffen. 

Hij beschikt over een collectie documenten waar we de eer- 

ste 10 jaar wel uit kunnen putten. 

Uw redacteur was een weekje te gast bij het B.N.M.O. te 

Doorn, verderop in dit nummer vindt u een verslag. 

De diverse herdenkingen zijn weer achter de rug. Hedel, 

Den Haag, Horssen, Rotterdam, Apeldoorn, Wageningen 

en Wassenaar kunnen succesvol genoemd worden. 

Reportages en verslagen verderop in het blad. 

De vakantie staat weer voor de deur, velen van ons zullen er 

weer op uittrekken met Nederland of buitenland als tijde- 

lijke bestemming. 

Waar u ook heengaat, denk erom, wij willen u in september 

gezond op de jaarlijkse reünie - dit jaar in Schalkhaar - aan- 

treffen. 

Wij wensen u vanaf deze plaats een prettige vakantie toe! 

DE REDACTIE. 

    EA 

De gedenkplaat aan het oude stadhuis te Den Haag. 

 



  

  

Brieven van lezers 
  

Mijn complimenten met het eerste nummer van de Vaandel- 

drager! 

Burton H. Sanders. 
Do KOK ok IK KOK OK 

Als dochter van een van de oud-strijders van de “Irene Bri- 

gade'’ ben ik zeer geïnteresseerd in het wel en wee van uw 

vereniging. 

Ik wil u feliciteren met het zeer geslaagde eerste nummer van 

““De Vaandeldrager’’. 

Ik heb soms het gevoel, dat we nu allemaal pas de shock te 

boven komen en tot actie overgaan. Jammer dat mijn vader 

dit alles niet meer mee kan maken. 

Mijn moeder, die in een bejaardenhuis zit, heeft dit blad 

nog van A-tot-Z gelezen. Geweldig alle festiviteiten die er 

georganiseerd worden. 

Zelf zal ik nergens bij aanwezig zijn, daar ik verleden jaar, 

door de herdenking in Normandië etc. alles van in en na de 

oorlog, weer zo intens her-beleefd heb, dat ik er ziek van 

ben geworden. 

Wij houden 5 mei in Blerick een kleine nagedachtenis voor 

mijn vader, serg.maj.P.Loyen en tevens voor sgt.P.Lam- 

mers, de eerste gesneuvelde van uw Brigade. Ik wens u veel 

succes met alle herdenkingen. 

Uw “oom Paul’”’ heeft na de oorlog diverse malen bij ons 

thuis gelogeerd. In de Kort Heiligerskazerne heb ik als meis- 

je van 16 jaar met m’n moeder samen, een bezoek gebracht 

aan mijn vader die daar instructeur was en tevens de gehele 

kazerne bekeken met vele handjes geschud, maar kan alleen 

nog Bill van de Vrande, Aarts uit Venray en Collet herinne- 

ren. Adjudant Huisman was een goede vriend van mijn va- 

der. Waar blijft de tijd. … 

Vriendelijke groeten, 

M.Jansen-Loyen. 

Ik ontving, zij het met wat vertraging, ’’De Vaandeldrager”’ 

en in de eerste plaats mijn complimenten voor de inhoud en 

uitvoering daarvan. Moet toch wel een hele hoop werk bete- 

kend hebben. Ik heb het allemaal met veel genoegen gelezen 

en dat heeft uiteraard veel herinneringen opgeroepen. En 

wat is het allemaal alweer ver weg en lang geleden. 

Richard de Vries. 
De ok afs ok ok ok ok oke ok ok 

Allereerst gefeliciteerd en veel geluk met ”’De Vaandeldra- 

ger’. Uw blad voldoet werkelijk in een behoefte. 

Verder trof mij het bericht dat enk Feldhaus van Ham zijn 

ontslag als P.R.Officier heeft genomen. 

Wij, en hiermede spreek ik namens vele andere kameraden, 

betreuren dit heel erg. Wat heeft die man en niet te vergeten 

zijn vrouw Netty, veel voor ons, zeg maar gevochten en be- 

reikt. 

Enk en Netty wij wensen jullie nog veel geluk en sterkte bij 

jullie verdere arbeid. Wij hopen en rekenen zelfs op een 

spoedige come-back in het bestuur. 

Kameraadschappelijke groeten namens mij en vele anderen, 

een oud-strijder Vreemdelingenlegioen en P.[.Brigade, 

W.Anthonisse. 

(Wij zijn het geheel met de schrijver eens. Redactie). 

4 

Ik hoor nog de schoten waarmee Raymond Arnoti en Ma- 

rius Kroon geveld zijn. Ook heb ik gezorgd dat beide kame- 

raden in een kist werden begraven en niet in een deken wer- 

den weggerold, althans ik heb het initiatief daartoe geno- 

men. Ook heb ik een van mijn zonen, nu havenmeester in 

Belem (Brazilië) Raymond Mario laten noemen. Van de kis- 

ten is Tony Vlemingh en/of Ad raaymakers E.M. getuige 

geweest. 

Hendrik Koopmans, 

Portugal. 
ok kek kk kek kk 

1 wish to congratulate you on the first publication of the 

verenigingsblad The ’’Vaandeldrager’’. It is a pity that this 

has not been done before, but after all these years it is still 

very welcome. 

H.J. Jansen, 

Hatfield, England. 
ok afk ok ok ok ok ok ok ok oke 

Beste van Hooff, 

Zojuist ontving ik het eerste nummer van ”’De Vaandeldra- 

ger’ en ben wel verbaasd dat dit tijdschrift in 1985 begint, 

en denkt ieder kwartaal te kunnen verschijnen. 

Zóveel is er toch niet te herdenken, hoewel ik het met Ro- 

bert Fack eens ben, dat het tijdperk juli ’44 tot mei ’45 een 

belangrijk punt van mijn leven is gebleken. 

Buitengewoon interessant, was het een periode van volle 

physieke activiteit, een soort jaarlang ’’camping”’. 

Het tijdschrift zou o.a. ook op de verschillende ’’nationali- 

teiten’’ kunnen ingaan, die in de Brigade vertegenwoordigd 

waren. Na afloop ging dan iedereen weer terug naar zijn 

land van residentie en ook vele Nederlanders van de Brigade 

verlieten Holland. 

Ik kwam van Algerije, ging daarheen terug, maar de span- 

ning in de kolonie voelende, vertrok ik 1949 met vrouw en 

twee dochtertjes naar Californië, waar ik dan al weer een 35 

jaar lang woon en als bankier bezig ben. Later kwam nog 

een (Amerikaanse) zoon. 

Dit brengt mij tot het doel van mijn brief, de opkomende 

herdenking in Horssen van de Recce en artilleriegroep, door 

u georganiseerd. 

Ik was radio-operator in de groep die 3 oktober 1944 in 

Leeuwen zat en hoorde onmiddellijk van de dood van Arno- 

ti en Kroon, gaf het dan door an HQ in Grave. Wel ben ik 

verbaasd, dat de overledenen niet later getransporteerd wer- 

den. 

Kroon, de stoere boerenjongen, die van Argentinië kwam 

had, als ik mij niet vergis, zijn moeder in Lisse. Weet 

iemand, wie van zijn familie er nog is? Waar is zijn vriend, 

ook van Argentinië, Kolenbrander? Arnoti, frans sprekend, 

had familie in Marokko. 

Het verlies van deze twee vrienden was wel degelijk een 

klap. Er was toendertijd kritiek, dat onze kleine groep niet 

de verdediging van zo’n hele streek had moeten accepteren 

en dat de Brigade (die niet de sterkte van een Brigade had) 

zich niet zò moest versplinteren. 

Enfin, 40 jaar later kan men alleen maar zeggen, dat deze 

jongens niet vergeten zijn. 

Het spijt mij, dat ik pas begin juni dit jaar in Nederland kan 

zijn en zodoende de herdenking op 4 mei niet kan bijwo- 

nen. 

Maar geef alle kennissen mijn beste groeten. U mag deze 

brief ook in ”’De Vaandeldrager”’ gebruiken, maar corrigeer 

a.u.b. even mijn Nederlands. 

Met beste groeten, 

J.P.Elzas, Recce. 
ak ok ok ok ok ok ok ok ok ok 

 



  

Geachte redactie, 

Gisteren ontving ik ”’De Vaandeldrager’”’, waar ik erg blij 

mee was. Op blz. 6 staan diverse foto’s waarbij enkele vra- 

gen. Onder de derde foto links staat ’”’wie o wie”’? 

De linkerpersoon is mijn broer Frans van Walsem, 2e Lt. bij 

de Artillerie van de Irene Brigade. Hij deed ook mee in He- 

del. Zijn dood, begin juli 1945, was tragisch. Bij het verla- 

ten van de kazerne in Den Haag werd hij per ongeluk dood- 

geschoten door een dronken geallieerde collega. Mijn ou- 

ders (inmiddels gestorven) zijn nooit over de dood van hun 

enige zoon heengekomen. Zelf heb ik er ook nog vaak moei- 

te mee. Van onze tak van de familie ben ik de enige overle- 

vende. 

Hoe het ook zij, ik wou u laten weten wie één van de twee 

militairen op de foto was. Ik meen de andere niet te kennen. 

Hoogachtend, 

J.van Walser. 

Eksel (B). 

Dank voor Uw reactie! Wij hadden hem reeds herkend, de 

ander is Jan Gras. Red. 
dek koke ok keok 

Heren, 

Met veel plezier het eerste nummer” ontvangen hebbende, 

maak ik u allereerst m’n compliment voor deze eerste uitga- 

ve. Even enkele opmerkingen (zeker niet als kritiek bedoeld) 

wil ik maken en wel -(zie blz. 9 rechts onder)- de voornaam 

van mijn vriend Westerling is niet Raoul maar Raymond. 

Of hij heeft ons toendertijd in de maling genomen. Wij ont- 

moetten elkaar begin 1941 in Cafro, alwaar wij verzamelden 

om op weg naar Engeland te gaan. We voeren met de S.S. 

”Empress of Russia’ van de Canadian Pacific en hadden 

het goud van de Griekse koning aan boord, maar dat hoor- 

den we pas later. We voeren alleen en de reis duurde tien 

weken. Enfin, de reis ging via Aden, Durban, Kaapstad, 

Puerto Rico, Newport News (Marinehaven in Virginia) en 

Hallifax waar we van boord gingen om naar Stradford te 

worden gestuurd. Raymond sprak, zover ik me herinner 
turks, grieks, frans maar géén nederlands. 

Wij hadden hem dus de rangen geleerd, d.w.z. één ster: 

tweede luitenant, twee sterren: le luit, drie sterren: kapitein, 

balk met ster: majoor, enz. Enfin, we hadden Raymond ge- 

leerd dat als hij zich moest melden dan moest hij snel even . 

de rang vaststellen en dan zeggen: kut kapitein of kut 

majoor. Nou, aldus geschiedde en we hebben wat 

afgelachen. 

Van Canada (ditmaal geëscorteerd convooi) naar Engeland. 

Raymond, toen ook bij de 1.B., maar hij was al spoedig ver- 

dwenen, naar de commando’s geloof ik. 

Wie ik me ook nog goed herinner is pater Laureysse, na de 
oorlog —het zal ongeveer 1950-1955 geweest zijn — kwamen 
wij elkaar weer tegen in Ethiopië (bij de fam. Bitter in Won- 
ji). Pater heeft een geheugen als een olifant want hij herken- 
de mij, maar ik hem eerst niet. Vanaf deze plaats doe ik hem 
de hartelijke groeten. 
F. Gerzon 
2e Unit 
3” mortieren. 

Mijne heren, 

Na ontvangst van ”’De Vaandeldrager”’ moet ik u berichten 

dat mijn man 23 januari 1985 is overleden. 

Ik wens u succes met ’’De Vaandeldrager’’. Wat had mijn 

man dit aardig gevonden. 

Hoogachtend, 

M.T.Rueb- te Cate. 

Geachte heren, 

Veel dank voor de eerste uitgave van ’’De Vaandeldrager”’. 

Ik heb het met interesse gelezen. 

Ter introductie, ondergetekende werd als lid van de Brigade 

ingedeeld in het seiners peleton, aangevoerd door lt.van 

Oosterom en verzorgde in Normandië, samen met Victor 

Thorn Leeson en Rien Schimmel, de z.g. ”’rear-link”’ tussen 

de Recce en het Brigade Hoofdkwartier. Ik had geen betere 

strijdmakkers kunnen wensen. 

Toen ik met het 5e Contingent vanuit Zuid-Afrika in 

Wolverhampton aankwam hoorden wij dat het schip met 

het 6de Contingent aan boord was getorpedeerd in de Atlan- 

tische oceaan en dat er geen overlevenden waren. Ik meen 

mij te herinneren dat het 6de Contingent uit 60 man 

bestond, vrij zeker ook voor de Brigade bestemd waren. 

Men hoort daar weinig over en ik heb de overtuiging dat die 

60 ook hun leven voor het vaderland hebben gegeven. 

Nu las ik op pag. 21 van de Vaandeldrager dat de Brigade 
bestond uit 1294 man, waarvan er 45 sneuvelden. Ik zou 
graag zien dat die 60 man bij een volgende gelegenheid in de 
statistieken werden opgenomen. En dan, is er ergens een 
lijst van namen van die 60 mannen? Het zou voor de nabe- 
staanden ook prettig zijn te weten dat wij hun vaders en 
zonen niet hebben vergeten. 
Misschien wil ik wel te veel in eens! Hiervoor mijn excuses. 
Hoogachtend, 
Jan Walburgh Schmidt. 

ok ok okk ok ok oft ok ok ok oke 

25 Victoria Place 

Epsom Surrey 

England. 

April 1985. 

To the Veterans Association 

of The Royal Netherlands Brigade 

”’Princes Irene” 

Dear Mr.Van Hooff, 

Thank you very much for your phone calls & the kind invi- 

tation to come to Holland in May. 

I’m really very sorry Lam unable to attend. 

I should like too very much but infortenately I haven’t been 

very well and feel 1 couldn’t travel so far from home. 

But I’m so pleased my daughter Shirley and her husband 

and daughter are able to attend in my place, so there will be 

someone there for Leslie and of course my thoughts will be 

with you all. 

My thanks for your kindness to all in the association. 

I remain 

Your Sincerely 

Joan Billen. 

 



  

De Brigade ’’Prinses Irene’’, deel uitmakende van de 21ste 

Army Group (General Montgomery) overschreedt te mid- 
dernacht van 20 op 21 september 1944 de Nederlandse 
grens. De mars voerde over Eindhoven, Son naar Grave om 
de beveiliging van de Maasbrug over te nemen. Op 24 sep- 
tember sneden de Duitsers bij Veghel de verbinding af en 
eerst op 26 september slaagde men erin, deze weer te herstel- 
len. Op 30 september had de Verkennings-afdeling een ont- 
moeting met de vijand te Wamel en Leeuwen. 

Op len 2 oktober rapporteerde de Verkennings-afdeling dat 

de vijand in Wamel burgers gevangen had genomen en hui- 

zen in brand stak. 

Op 5 oktober werd de Verk.-afdeling in Horssen geplaatst 

en op 7 oktober sneuvelden Raymond Arnoti en Marinus 

Kroon. Ik behoorde toen tot de ‚„Carriertroop’’ van de Ver- 

kennings-afdeling, commandant, 1ste luitenant B.ter Haar. 
Op 6 oktober, laat in de namiddag werden we ingekwartierd 

op een boerderij iets buiten Horssen. Het was noodzaketijk 

wachtposten uit te zetten. Lex v.d. Vèn, Raymond Arnoti, 

Marinus Kroon en ondergetekende kregen als taak een stuk 

dijk richting Beneden-Leeuwen te bewaken, vanaf het in- 

vallen van de duisternis met twee man. Raymond Arnoti 

gooide een muntje op, ’’kruis of munt”, won en besloot om 

samen met Marinus Kroon de bewaking van de dijk de eer- 

ste twee uur te gaan doen. 

”’Kruis of munt’’.…., toen na 2 uur Lex van de Ven en on- 

dergetekende onze twee kameraden kwamen aflossen, was 

Raymond Arnoti gesneuveld en Marinus Kroon, zwaar ge- 

wond, enige uren later is hij overleden. Waarschijnlijk zijn 

een paar Duitsers in de donkere nacht overgevaren en heb- 

ben ongemerkt o.a. handgranaten kunnen gooien. 

Bill Susan, 

Verkennings-afdeling 

Prinses Irene Brigade. 

Geachte heer van Hooff, 

Deze week ontving ik het eerste exemplaar van het tijd- 

schrift De Vaandeldrager’’ van maart 1985. 

Met belangstelling las ik daarin op blz. 21 het artikel over de 

beknopte geschiedenis van de Brigade. 

Het viel mij echter op, dat in de eerste alinea van genoemd 

artikel gesproken wordt over Nederlanders uit Engeland, 

Amerika, Canada en Zuid-Afrika. Niet gesproken wordt 

over een categorie Nederlanders, waartoe ikzelf behoorde, 

die werd gerecruteerd in landen in het nabije Oosten, zoals 

Egypte, Sudan, Turkije enz. 

In 1941 werkte ik in Juba, Sudan, voor de regering aldaar, 

toen ik een oproep kreeg van de Nederlandse Ambassade in 

Caîro om mij te melden in Suez, waar ik met vele andere 

opgeroepen Nederlanders werd ingescheept voor vertrek op 

15 november 1941. Wij reisden via Zuid-Afrika, waar een 

groep landgenoten uit dat land werd toegevoegd, via Trini- 

dad naar New York, vanwaar onze boot met ook nog een 

grote groep Amerikanen aan boord, in convooi naar Liver- 

pool vertrok. Op 3 februari 1942 kwamen wij in Londen 

aan, waar wij in het leger werden opgenomen. Wij werden 
voorts overgebracht naar Congleton en Wolverhampton. 
Tot december 1945 bleef ik in militaire dienst. Demobilisatie 
vond plaats in het land van herkomst. 

Ik zou het zeer op prijs stellen indien u in het volgende num- 

mer van ”’De Vaandeldrager”’ een rectificatie dienaangaan- 

de zou willen plaatsen. 

Bij voorbaat dank. 

Hoogachtend, 

E.M.Léon. 

Wij hopen dat door het publiceren van uw schrijven aan uw 

verzoek is voldaan. Redactie. 

Truro, 8 maart 1985. 

Geachte heer, 

Hartelijk dank voor uw uitnodiging voor de Herdenkings- 

bijeenkomst te Horssen. 

Alhoewel ik misschien meer dan iemand anders in de Briga- 

de betrokken was bij Marius Kroon, we waren samen uit 

Argentinië gekomen en bij elkaar gebleven gedurende de 

oorlogsjaren, vrees ik echter dat ik van deze uitnodiging 

geen gebruik zal maken. M’n leeftijd (77 jaar) is van dien 

aard dat ik niet meer zo wild ben om er eens een dag uit te 

breken. Dat neemt niet weg dat ik het ten hoogste waardeer 

dat de bevolking van Horssen, en naar ik hoop Leeuwen, 

vooral deze drie jongens niet vergeten zijn. 

Je vraagt je soms af of de vrede en de vrijheid en nog zoveel 

meer waarvan we allen vandaag genieten kunnen en welke 

m.i. helaas vaak zo gruwelijk misbruikt worden, de prijs 

waard is die we ervoor betaald hebben. Marius en zoveel 

duizenden met hem hebben hun leven daarvoor gegeven, het 

minste wat wij doen kunnen hun nagedachtenis thuis daar- 

voor te eren. Tot nu toe heb ik dat hier in Canada elk jaar 

nog op mijn manier kunnen doen, wanneer we hier onze Re- 

members-day hadden voor de gevallenen van beide wereld- 

oorlogen. 

Als ik bij gelegenheid nog eens weer in Gelderland (Varsse- 

veld) kom, dan hoop ik zeker Horssen te bezoeken. 

Ik hoop dat jullie plannen en voorbereidingen in alle opzich- 

ten mogen slagen en dat het inderdaad een gedenkwaardige 

herdenkingsdag mag zijn. 

Aan alle oudstrijders mijn bijzondere groeten en allen m’n 

beste wensen bovenal Gods zegen. 

Met vriendelijke groeten, 

B.Kolenbrander 

  

Vakantie aangeboden in Middelbeers, aan niet-rokers. 

Bosrijke omgeving. Wie wil op mijn huis en hond passen 

tijdens mijn afwezigheid. Data nader overeen te komen; 

o.a. een week in oktober en 8 à 9 dagen met kerstmis. 

Feldhaus van Ham. 

 



  

  

De herdenkingen van 1985 
door Luciën Nieweg 
  

Hedel, 20 april. 

In 1983 heeft onze vereniging haar jaarlijkse reünie 

gehouden in Hedel, waarbij echter de herdenking van de 

slag om Hedel en het contact met de bevolking niet centraal 

stonden. Later is door onze leden Cor van Haalen, Lard van 

der Geyn en Math van Hooff een bezoek gebracht aan de 

boerderij ”De Woerd” in Hedel, waar van der Geyn 

gewond raakte. Door een daardoor tot stand gekomen con- 

tact met de heer van Engelen van de Stichting ’’Hedels 

Historie”, werd het idee geboren een herdenkingsdag van de 

Slag om Hedel te houden. De algehele organisatie werd 

hoofdzakelijk door de heer Hans Sonnemans en niet te ver- 

geten zijn verloofde Gerrie Damen, overgenomen. 

Er waren 89 aangemelde leden van onze vereniging, de 

meeste met echtgenote, opgekomen. Van het bestuur waren 

aanwezig de heren Herbrink, Segal en v.d.Bergh. Bijzonder 

te waarderen was de aanwezigheid van twee afgevaardigden, 

de heren Goedhard en Bouvaix, van de Belgische Brigade 

Piron, welke, zoals bekend, vlakbij o.a. in Heerewaarden 

heeft gevochten. 

Het trefpunt was het nieuw gebouwde en op 13 april offi- 

ciëel geopende dorpshuis, hetwelk op de plaats staat waar 

zich vroeger het oude veerhuis bevond, vlakbij het tweede 

landingspunt. In een tot de laatste stoel bezette zaal werden 

onder het genot van een kop koffie weer contacten gelegd en 
herinneringen opgehaald. 

Burgemeester Hoogendoorn van Hedel opende deze dag 

met een welkomstwoord en benadrukte, dat speciaal voor 

deze dag oudstrijders uit o.a. de Verenigde Staten, Canada, 

Zuid-Afrika, Groot Britannië en België aanwezig waren. 

Hij haalde verder aan, dat wij in ons motto droegen, dat 

datgene wat 40 jaar geleden is gebeurd, niet had mogen ge- 

beuren en dat wij alles, wat in het verleden is gebeurd, nooit 

mogen vergeten. De herinnering aan die jaren moet levendig 

worden gehouden, ook voor de volgende generaties. 

Na een dia-vertoning van de heer van Engelen, begaf 

iedereen zich naar het monument voor de gevallenen in de 

Bommelerwaard, waar reeds een vaandel- en een erewacht 

van het Garderegiment Fuseliers ”’Prinses Irene’”’ was aan- 

gekomen. Onder de strakke regie van de heer H.Walschot 

werd de vlag half-stok gehesen en werd samen met onderge- 

tekende het dodenappeèl gehouden. 

Kransen werden gelegd namens onze vereniging door de 

leden. De heren Kers en van der Geyn, namens het garde- 

regiment door de commandant luitenant-kolonel van 

Leeuwe en namens de gemeente Hedel door burgemeester 

Hoogendoorn. 

Schoolkinderen van de protestantse en katholieke scholen 

legden vervolgens bloemen. 

Na de Last-Post ging iedereen na deze indrukwekkende ce- 

remonie, waar ook van de zijde van de bevolking veel ge- 

interesseerden aanwezig waren, terug naar het gemeente- 

huis, waar we werden onthaald op muziek van de Hedelse 

Muziekvereniging ’’Door Eendracht Sterk’ en een show 

van de majorettes, alsmede een muzikale omlijsting door 

het muziekkorps van het garderegiment. De laatste was in 

groot ceremoniëel tenue. Hiervoor onze grote dank aan de 

commandant, overste van Leeuwe. 

Er volgden toespraken door burgemeester Hoogendoorn, 

die opriep voor begrip en respect voor datgene, waarvoor 

destijds zo hard is gestreden door mensen, die anders waren 

of andere idealen hadden dan de bezetter. Zij vocht tegen 

het onrecht, de wreedheid en de terreur, waaronder zij niet 

wilden leven en voor een vrijheid, welke slechts met vereen- 
de krachten van jong en oud behouden kan blijven. 

Door overste van Leeuwe van het Garderegiment Fuseliers 

“Prinses Irene”, die vermeldde, dat hij de daden van onze 

Brigade vaak als een spiegel aan de huidige generatie in het 

garderegiment voor houdt. Hij vroeg zich af, wat te doen 

met de vrede, 40 jaar geleden gebracht, en met de idealen, 

o.a. uitgesproken door Koningin Wilhelmina en meende, 

dat van beiden in feite weinig is terechtgekomen, vooral 

buiten Europa. Daarom is een krijgsmacht, waarin zich vol- 

gens hem de grootste pacifisten bevinden, nodig, juist om 

oorlog te voorkomen. Wij kunnen beter zeggen, dat wij de 

laatste 40 jaar in Europa gelukkig geen oorlog hebben 

gehad. Helaas is democratie een zeldzaam gegeven en heb- 

ben dictatuur en onderdrukking, waartegen wij 40-45 jaar 

geleden vochten, nog altijd de overhand. Erger nog, ook in 

Nederland kennen wij ook nu nog intolerantie, agressie, 

anarchie en bandeloosheid. Eerst als ook deze vormen zijn 

verdwenen, zullen we echt vrede kennen. 

Ook onze oud-bekende pater Laureyssen ging in op het 

begrip ’’Bevrijding” en ’’Vrijheid’’, waarvan, naar hij 

meende, het grootste deel van de Nederlandse bevolking 

niets weet. 

De oorlog 1940-’45 was in wezen een oorlog bestemd om het 

nazisme, fascisme en racisme aan anderen op te dringen. 

Diegenen, die niet mee wilden werken of die de bezetter niet 

aanstonden, verdwenen in de beruchte kampen, waar 

gruwelijke moordpartijen plaatsvonden. Daarom moet 

iedereen weten waarvoor wij 40 jaar geleden hebben 

gevochten en moet deze boodschap aan onze kinderen en 

kleinkinderen worden doorgegeven. 

Pater Laureyssen riep de jeugd van nu op een voorbeeld te 

nemen aan de mannen van onze Brigade en de slachtoffers 

van de oorlog te blijven gedenken. 

Hierna begaf iedereen zich naar de haven, voor de over- 

steek per vlot van de genie naar Fort Crevecoeur. Een aantal 

leden waagden de overtocht over de Maas met een oude 

DUKW. Het vlot voer eerst op de Maas om de herinnering 

aan toen op te roepen en de heer Sonnemans wees hierbij op 

de landingspunten en andere markante plaatsen, waarbij de 

meesten van de aanwezigen zich de situatie van 22 april 1945 

weer voor ogen konden halen. Bij aankomst op het fort 

bleef iedereen in de cantine,‚, daar het weer jammergenoeg 

uitgesproken op deze dag vrij guur was. In de overvolle kan- 

tine kon de honger met broodjes worden gestild. Door het 

gure weer en de koude wind werd het fort door niemand 

bekeken. 

Na de terugtocht heeft een groot deel van het gezelschap een 

tocht door Hedel gemaakt met de oude legervoertuigen van 

”’Keep them rolling”. Helaas bevond zich, door het weer en 

doordat het misschien niet algemeen bekend was, niet veel 

publiek langs de weg. 

Na afloop van deze tocht werd een goed verzorgde koffie- 

tafel in het dorpshuis aan tafel geserveerd, waarbij het zeer 

geanimeerd toeging. Burgemeester Hoogendoorn nodigde 

ons in zijn slottoespraak allen uit om Hedel weer te 

bezoeken waarbij wij van een goede ontvangst door de 

bevolking verzekerd kunnen zijn. Tijdens de maaltijd wer- 
den Hans Sonnemans en zijn verloofde Gerrie Damen meerma- 

Ĳ



len geprezen en bedankt, o.a. met een welverdiende staan-de 

ovatie werden zij toegezonden en kregen beiden een cadeau. 

Uiteraard danken wij ook de anderen, die zich voor het 

slagen van deze herdenking hebben ingezet, zoals de heer 

van Engelen, het Gemeentebestuur van Hedel, de afvaar- 

diging van het garderegiment met overste van leeuwe, 

Majoor Jonk van Het Fort Crevecoeur, het Ministerie van 

Defensie, de leden van ’’Keep Them Rolling’, die instellin- 

gen, welke door een subsidie hebben meegewerkt om deze 

dag tot een succes te maken en niet te vergeten Onze leden 

zelf, die door hun enthousiasme aan het welslagen hebben 

bijgedragen en de talloze verdere onbekenden. 

Door de heer W.van de Boogaard is van het gehele gebeu- 

ren een videoband gemaakt, welke ten dele in het dorps-huis 

werd vertoond. Er zal later bekend worden gemaakt of van 

deze opname een copie kan worden besteld. 

Het was oorspronkelijk de bedoeling, dat wij na de maaltijd 

nog met de bevolking zouden napraten, maar door het late 

uur vertrokken de meesten direct naar huis. 

Het was een goed georganiseerde en geslaagde herdenking, 

welke vermoedelijk met een rondleiding in het najaar een 

vervolg zal krijgen. 

    

  

Herdenking in Horssen bij 

Druten voor twee kameraden, 

gesneuveld 7 oktober 1944 

In september en oktober 1944 was de Brigade actief in het 

Land van Maas en Waal in de omgeving van Druten en 

Horssen, waarbij in Horssen de recce en een batterij artil- 

lerie werden ingezet. In die periode sneuvelden twee van on- 

ze kameraden, R.J.A.Arnoti (30 jaar) uit Noord-Afrika en 

Marius Kroon (26 jaar) uit Argentinië. 

Voor zover bekend zijn zij de enige brigadeleden, die in 

Nederland blijvend ter aarde zijn besteld op de plaats waar 

zij vielen. 

  

Kranslegging in de Westenberg - 

Kazerne, Schalkhaar 
  

Op 3 mei 1985 werd in de Westenberg-Kazerne een herden- 

king gehouden voor alle gevallenen van het Garderegiment 

Fuseliers ”’Prinses Irene”. 

Tevens werden 2 plaquettes op het monument onthuld, ter 

nagedachtenis van hen, die het regiment ontvielen tijdens de 

uitoefening van hun taken in Korea of Nieuw-Guinea. 

Ter gelegenheid hiervan kreeg onze vereniging het verzoek 

twee afgevaardigden te zenden, teneinde aan deze plechtig- 

heid deel te nemen. De heren A.C.Kelderman en L.Nieweg 

waren namens onze vereniging aanwezig, hielden het 

Dodenappêl voor onze Brigade en legden namens onze 

vereniging een krans bij het monument. 

Net als 40 jaar 

geleden: overtocht 
per DUKW juist 
voor het tweede 
landingspunt. 

Het bleek, dat aldaar tevens was begraven de engelsman 

flight warrant officer Leslie John Billen, die op 21 septem- 

ber 1944 omkwam. 

Het plan werd opgevat deze gesneuvelde kameraden, die 

sinds de bevrijding nagenoeg waren vergeten door diegenen, 

die niet in Horssen woonden, in 1985 te herdenken, wat 

tevens de eerste grote dodenherdenking sinds de oorlog in 

Horssen zou worden. Hiertoe werden door onze twee leden 

Lard v.d.Geyn en Math.van Hooff, contacten gelegd met 

allerlei personen in Horssen en werd een oorlogsherden- 

kingscomité Horssen opgericht. 

Het resultaat was, dat na enorm veel werk, ook door onze 

leden dit herdenkingsfeest op 4 mei 1985 kon plaatsvinden. 

Hiertoe waren uitgenodigd leden van de recce en de artille- 

rie, die daar indertijd zijn geweest en de familie van de ge- 

sneuvelden, voor zover deze was te achterhalen. 

Van deze families waren gekomen twee broers en de zuster



  

voornoemd van Marius Kroon en de dochter met 

echtgenoot en de kleindochter van de omgekomen Engelse 

vliegenier. Van Raymond Arnoti kon ondanks intensieve 

nasporingen helaas geen familie worden gevonden. 

De herdenking begon met een gecombineerde dienst in de 

grote R.K.Kerk ter plaatse, voorgegaan door Pastor 

Kuypers en Dominee Colijn. De kerk was tot de laatste 

plaats bezet. Het plaatselijke fanfarecorps ”Excelsior’’ had 

zich met het koor van de R.K.Kerk bij het altaar opgesteld 

en begeleidde de dienst op uitstekende wijze. Direct vóór 

alles gasten stonden opgesteld de vaandels van de Prinses 

Irene vereniging uit Congleton en van de Royal British Le- 

gion uit Eindhoven en de Nijmegen/Arnhem branche. 

Ook afvaardigingen van de Belgische brigade Piron en de 

herdenkingscomités uit Druten, Puiflijk en Beneden- 

Leeuwen waren present. Uiteraard was ook burgemeester 

H.J.Geurts van Druten, waar Horssen toe behoort, aanwe- 

zig. De Engelse Ambassade vertegenwoordigd door een 

squadron commander, die de Engelse militaire attaché, LT- 

Kolonel Woodcock verving. Overste van Leeuwe van het 

Garderegiment Fuseliers ’’Prinses Irene?’ was samen met 

zijn echtgenote aanwezig, evenals Generaal Beelaerts van 

Blokland, namens het bestuur van onze vereniging. 

De indrukwekkende en sobere dienst was goed te volgen 

voor iedereen, dankzij een speciaal voor deze gelegenheid 

gedrukt boekje, waarin de volgorde van de dienst, de 

gebeden en de gezangen waren opgenomen. De toespraken 

werden gehouden door Pastor Kuypers en Dominee Colijn. 

Na de dienst volgde de opstelling buiten voor de tocht naar 

het kleine protestantse kerkhof, waarbij de stoet werd 

voorafgegaan door het fanfarecorps. 

Van de zijde van de bevolking hadden enkelen, die de tocht 

vanaf de zijkant van de weg gadesloegen, hun oorlogs- en 

andere onderscheidingen opgespeld. 

Op en om het kerkhof vond iedereen een plaats. 
  

Na het strijken van de vlag naar half-stok waarbij de 3 

graven door een erewacht van de Fuseliers werden 

geflankeerd, volgden toespraken door burgemeester Geurts 

Generaal b.d. Beelaerts van Blokland en Pater Lau- er Lau- 

reyssen. Daarna werden kransen en bloemen gelegd door of 

namens de burgemeester, de vertegenwoordiger van de En- 

gelse Ambassade, L.v.d.Geyn en L.Nieweg voor de oud- 

strijders van de Brigade, de British Royal Legion, de Stoot- 

troepen van Maas en Waal, Overste van Leeuwe, de familie 

van Marius Kroon en schoolkinderen uit Horssen. Na de 

Last Post, geblazen door een trompetter van het Gardere- 

giment en het spelen van de Nederlandse en Engelse volks- 

liederen door het fanfarekorps, werd de terugtocht naar het 

centrum Horssen aanvaard. 

In het dorp werd eerst verzameld in het Dorpshuis, waar 

onder het genot van koffie en/of de aanwezige alcoholica, 

het kontakt zowel onderling als met de aanwezige bevolking 

kon worden verstevigd. Generaal Beelaerts hield hier nog 

een korte toespraak, waarbij vooral L.v.d.Geyn, maar ook 

M.v.Hoof, voor het verrichte werk werden bedankt. Ver- 
volgens werd in zaal Coppes de eenvoudige lunch genut- 
tigd. 

Tijdens de lunch, welke goed was verzorgd en waar druk 

met elkaar werd gepraat, sprak de heer Beelaerts o.a. in het 

bijzonder, de aanwezige familie van de omgekomen 
Engelsman Leslie John Billen toe, welke duidelijk onder de 
indruk was van de plechtigheid en hun ontroering nauwelijks 
konden bedwingen bij het overhandigen door Generaal Beel- 

aerts van een speciale medaille, ter herdenking van de 40- 

jarige bevrijding van Nederland. De medaille zou door hen 

aan de echtgenote, die op grond van haar leeftijd en de te 

verwachten emotie niet was gekomen, worden gegeven. 

Onze dank gaat ook uit naar de Gemeente Druten en de 

middenstand van Horssen, welke dank hun financiële bij- 

dragen deze dag zonder kosten voor de aanwezigen mogelijk 

hebben gemaakt, evenals naar al diegenen, die zich voor het 

welslagen van deze herdenking beschikbaar hebben gesteld. 

Het ligt in de bedoeling om ieder jaar deze drie gevallen te 

herdenken; hopelijk is dit te realiseren. 

L.Nieweg. 

  Burgemeester 
Geurts van Druten 
en echtgenote 
tijdens de 
kranslegging 

te Horssen. 

  

Rest te vermelden, dat dankzij de inzet van schrijver dezes, 

wij voor het eerst na 40 jaar met het defilé in alle media 

waren vermeld. 

  

 



  

  

Nationale Herdenking in 
Rotterdam op 5 Mei 
  

Zoals bij de meesten als bekend mag worden veronder- 

steld, was voor de viering van het feit, dat 40 jaar geleden 

Nederland werd bevrijd, een comité ’’Nationale viering Be- 

vrijding’”’ in Den Haag opgericht. Dit comité had twee na- 

tionale feesten voorzien, n.l. in Rotterdam en in Wagenin- 

gen. In Rotterdam waren twee evenementen, de nationale 

viering Bevrijding 1985 in de Ahoy Hallen en het concert 

m.m.v. Vera Lynn ’s avonds in ”’De Doelen”. 

Voor de viering in het Ahoy Sportpaleis had het bestuur van 

dit comité aan ons bestuur een delegatie gevraagd. Deze 

delegatie van ongeveer 12 personen zou dan moeten optre- 

den in oude legervoertuigen van ’’Keep them rolling”. 

Het comité Nationale Viering Bevrijding in Den Haag heeft 

daarna overleg gepleegd met de heer van Hooff, die van het 

comité 100 kaarten wist los te praten en die door de heer 

Walschot in ontvangst werden genomen. De vraag van onze 

leden was echter dermate groot, dat we successievelijk nog 

ca. 50 kaarten extra kregen; dit aantal was dusdanig samen- 

gesteld, dat het grootste gedeelte van onze oudstrijders 

samen in een voor hen gereserveerd vak zou zitten. Het is 

danook spijtig, dat moest worden vastgesteld, dat een 30-tal 

personen niet is gekomen, zonder dat zij ons de kaarten 

teruggaven, waardoor wij anderen, die wij bij gebrek aan 

kaarten eerder hadden moeten teleurstellen, ook op het laat- 

ste moment niet konden helpen. 

De familie van de Engelse vliegenier, die wij eveneens in 

Horssen hadden herdacht, had van ons kaarten gekregen en 

was eveneens aanwezig. 

Bij dit evenement waren tegenwoordig H.M.Koningin Bea- 

trix en Z.K.H.Prins Claus, alle ministers en de volledige 

Staten Generaal, alsmede andere genodigden. 

Na de aankomst van de Koningin werd dit feest geopend 

door de Marinierskapel der Koninklijke Marine, samen met 

de klaroenblazers van de Band of the Royal Marines. De 
marinierskapel zorgde gedurende het gehele feest voor een 

uitstekende begeleiding. 

Na het Wilhelmus volgden toespraken door Mr.Th.van 

Lier, voorzitter van het comité en door Minister-President 

Lubbers. Daarna volgde het eigenlijke programma, waarbij 

de nummers goed aan elkaar werden gepraat door de 

bekende toneelspeler Luc Lutz. Hij begon met een wel- 

komstwoord voor de oudstrijders uit Polen, België, 

Frankrijk, Noorwegen, Sovjet-Unie, U.S.A., Australië, 

Engeland en Canada en vermeldde uitdrukkelijk, dat hij 

van de 10 nationaliteiten, welke ons land bevrijdden er 

negen speciaal welkom werden geheten. In het programma 

werden de delegaties van oudstrijders, die in speciale loges 

rond de piste waren gezeten, gehuldigd met dansen in de stijl 

van hun eigen land, een bloemenhulde en een toespraak in 

hun eigen taal door Luc Lutz. Onze officiële afvaardiging 

zat eveneens langs de piste. 

De huldes werden afgewisseld met filmbeelden van Poly- 

goon Profilti uit de jaren 1985-1945, optredens van Oscar 

Harris met schoolkinderen, Dutch Rhythm Steel and Show- 

band, André van Duin met schoolkinderen, Lenny Kuhr, 

Hans Bloemendal. Dutch Swing College Band, Wieteke van 

Dort met Ais Lawalata en de Boenga Tandjoeng groep, solo 

optredens van de Marinierskapel en The Band of The Royal 

Marines. 
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De apotheose van dit festijn was het binnenrijden onder het 

spelen van muziek door beide kapellen samen en onder een 

daverend applaus van de aanwezige staande oudstrijders op 

de tribune van de reeds genoemde delegatie van onze 

vereniging in vier jeeps en een commandowagen, waarbij de 

commandowagen in het midden voor de tribune stilhield, 

links en rechts geflankeerd door twee jeeps. Luc Lutz kon- 

digde deze binnenkomst als volgt aan: 

”Heel aan ’t begin van dit programma zei ik U dat 

Nederland is bevrijd door strijdkrachten van tien nationali- 

teiten. En ik zei dat ik er al negen had genoemd. De tiende 

nationaliteit, dames en heren, is die van ons zelf, dat is de 

nederlandse nationaliteit. Marinierskapel en Royal Marines 

zullen nu samen een daverend ”’76 trombones” spelen, bij 

de binnenkomst van onze eigen bevrijders, veteranen van de 

Prinses Irene Brigade onder leiding van Luitenant-Kolonel 

Herbrink”’. 

Onze delegatie werd snel overstroomd door alle schoolkin- 

deren, die eerder waren opgetreden en allemaal voorzien 

van vlaggen. Hierna volgde een demonstratie door 

mariniers van het ”’touw- en kabelwerk’’, hetwelk ook veel 

succes oogstte. 
Dit feest werd tenslotte afgesloten met de volgende 

toespraak van Luc Lutz: 

”De legerwagens van de Irene Brigade riepen bij mij herin- 

neringen op aan foto’s van onze bevrijders op de Dam en 

overal elders in Nederland. Afgeladen waren ze met uitbun- 

dige jonge mensen. Zij zullen tot vervelens toe gezegd heb- 

ben aan hun kinderen wat het betekende om vrij te zijn. 

En toch moeten wij het blijven zeggen. We zien dagelijks 

hoe moeilijk het is met die vrijheid om te gaan, maar laten 

we er toch maar zuinig op zijn. Terwijl het podium zich vult 

met de tientallen medewerkers voor een afscheidsmedley, 

neem ik afscheid van U”. 

Na de finale kon onder het genot van enige dranken, ons 

door het comité aangeboden, met elkaar en de andere aan- 

wezige oudstrijders (vooral Canadezen), worden gesproken, 

waarna eenieder, tevreden over dit zeer geslaagde feest in 

een niet geheel vol bezet Ahoy Sportpaleis huiswaarts keerde. 

Bij het concert dezelfde avond in ”’De Doelen” in Rotter- 

dam, eveneens in aanwezigheid van H.M.De Koningin en 

Prins Claus, waren enkele van onze leden individueel aan- 

wezig. 

  

Festiviteiten bij de bevrijdings- 
dag in Wageningen op zondag 
5 mei 1985 
  

In Wageningen werd dit jaar de 40ste verjaardag herdacht 

van de capitulatie der Duitse en Japanse strijdkrachten. 

De festiviteiten werden in een met veel bloemen versierd 

Wageningen aangevangen met een kranslegging bij het be- 

vrijdingsmonument door H.K.H.Prinses Margriet en mees- 

ter Pieter van Vollenhoven, in plaats van Z.K.H.Prins Bern- 

hard, die verhinderd was in verband met opname in het 

Leids academisch ziekenhuis; vervolgens een drietal kransen 

door Canadese en Britse militairen en last but not least een 

 



  

krans namens de Prinses Irene Brigade door professor A.J. 

van Amerongen en de heren P. Huisman en A.Loontjens. 

Hierna volgde een defilé voor H.K.H.Prinses Margriet en 

mr.Pieter van Vollenhoven. Op het erepodium waren veel 

hoge burger en militaire autoriteiten aanwezig, waaronder 

Generaal Kitching, de Britse luchtmaarschalk Sir Louis 

Hodges en de voorzitter Nationaal comité herdenking capi- 

tulaties de heer H.J. Teengs Gerritsen. 

Het defilé bestond uit eenheden van het Essex Regiment en 

het Duke of Wellington Regiment, gevolgd door een groot 

aantal Canadese en Britse oud-strijders, die begeleid werden 

door de zeer kleurrijke Engelse en Schotse muzikanten. 

Na afloop van het defilé werd een goed verzorgd program- 

ma aangeboden in de nabij gelegen aula van de landbouw- 

hogeschool. 

Een zeer indrukwekkend verhaal door dhr.Teengs Gerrit- 

sen, prominent verzetstrijder, die vooral de nadruk legde op 

de slachtoffers van de 2e wereldoorlog, en in het bijzonder 

op de moed die sommige verzetstrijders nog konden opbren- 

gen tot en met het moment van hun executie; spreker was 

zelf de dans ontsprongen doordat voor hem de bevrijding 

net op tijd was gekomen. De eerder genoemde moed van de 

ter dood veroordeelden had zelfs de bewondering van de 

Duitse commandant gewekt, die dit na afloop persoonlijk 

kwam vertellen aan de celgenoten van de geëxecuteerden in 

de gevangenis, Ganzestraat te Utrecht. 

Drs.G.A.J.M. Peijnenburg belichtte in zijn toespraak voor- 

al de geschiedenis tussen W.O. Ien W.O. II, waarbij zijn 

toehoorders zich ongetwijfeld zullen hebben afgevraagd, 

hoe het mogelijk was dat de mensheid die beweert oorlog te 

verafschuwen, zo bewust en rechtstreeks van de ene naar de 

andere oorlog koersten. 

Tijdens een uitstekende voordracht door Eric Sneider, met 

als onderwerp ’’Het geheim’’ werd de ellende van de geïn- 

terneerden in de Japanse kampen geschetst. Het geheim 

bleek uiteindelijk te bestaan uit een Nederlandse vlag die 

door een der geïnterneerden in een zakje was verstopt en dat 

hij al die jaren angstvallig bij zich had gehad en ook wel als 

hoofdkussen gebruikte. 

Op de dag van de capitulatie van Japan had hij onze drie- 

kleur te voorschijn gehaald en in de stromende regen aan 

een bamboestok gehesen. Het zien van dit rood wit blauw 

had een onbeschrijflijke uitwerking op de uitgemergelde en 

zieke mensen. 

De toespraken en voordracht werden afgewisseld met een 

uitstekend repertoire door het koor en orkest van het Wage- 

nings lyceum onder leiding van de dirigent C.Mobach. 

Na dit programma was Prinses Margriet met haar 

echtgenoot en de Britse ambassadeur geruime tijd aanwezig 

op de receptie, waar zij glimlachend en handen schuddend 

velerlei sterke verhalen te horen kreeg. 

’s Avonds werd deze bijzondere dag in Wageningen afgeslo- 

ten met een feestavond en kon worden teruggezien op een 

onvergetelijke bevrijdingsdag. 

A.Loontjes 

Lees verder op pagina 14. 

  

Herdenking intocht in Den Haag 
  

Op 8 mei 1945 trok de Prinses Irene Brigade als eerste ge- 

alliëerde legereenheid Den Haag binnen, waar zij door een 

laaiend enthousiaste menigte werd verwelkomd. Zoals 

overal in den lande waren ook voor Den Haag talloze 

feesten voor de herdenking van de bevrijding 40 jaar gele- 

den georganiseerd. De gemeente Den Haag begon hiermee 

in september 1984, blijkens een publicatie in de Haagse 

Couranten, waaruit ook bleek dat de Nederlanders weer 

eens waren vergeten, net als vijf jaar geleden. Ons lid, de 

heer Walschot uit Den Haag, die dit direct opmerkte, heeft 

deze zaak aan ons bestuur voorgelegd en mocht dit verder 

uitzoeken, waartoe contacten werden gelegd met de pers. 

Het Algemeen Haags Comité en het Kabinet van B.&.W. 

van Den Haag. Daarna is door ons bestuur overleg gepleegd 

over deelneming onzerzijds aan de festiviteiten, waarbij 

voor ons uiteindelijk donderdag 2 mei werd gereserveerd. 

Na publicatie in ons orgaan ”’De Vaandeldrager’’ hadden 

zich uiteindelijk 248 leden, de meesten met dames, 

aangemeld en deze verzamelden zich vanaf 10.00 uur in het 

Oude Stadhuis aan de Groenmarkt, alwaar in de grote ont- 

vangstzaal op de eerste verdieping iedereen samenkwam en 

onder het genot van koffie werd verwelkomd. Het was erg 

druk, hetgeen gezien het aantal deelnemers niet verwonder- 

lijk was. Voor zover was na te gaan, was van ons bestuur het 

grootste gedeelte aanwezig. 

Uiteraard droeg iedereen het invasiekoord en de onderschei- 

dingen. Ook de pers was in ruimte mate aanwezig. 

Het welkomstwoord werd gedaan door Burgemeester Drs. 

F.G.L.L.Schols, die ons in zijn speech bedankte voor onze 

komst, waarbij het bij iedereen wel als bekend werd ver- 

ondersteld waarom. Hij benadrukte: ”’U bent van ons en 

dat zal altijd zo blijven”’. 

Eveneens in de ontvangstzaal vond de introductie plaats van 

het op die dag uitgekomen boek ’’Om nooit te vergeten” 

van onze penningmeester, de heer L.R.van Vliet. Het eerste 

exemplaar werd aan de heer Schols overhandigd. 

Hierna begaf iedereen zich naar buiten voor de onthulling 

van de gedenkplaat (of ”’steen”’ zoals de heer Beelaerts deze 

noemde) ter herinnering aan onze intocht. Deze plaat aan- 

gebracht aan de voorkant van het Stadhuis is van een dus- 

danig formaat dat deze reeds van ver moet opvallen. De 

gedenkplaat is ontstaan na overleg van ons bestuur met de 

initiatiefnemers, welke zich presenteerden als Comité Den 

Haag dankt de Irene Brigade”. 

Oorspronkelijk zou Z.K.H.Prins Bernhard de onthulling 

verrichten, maar door zijn ziekte bleek dit onmogelijk en in 

zijn plaats mochten wij verwelkomen H.K.H.Prinses Julia- 

na, die ondanks haar gevorderde leeftijd en het slechte weer 

niet schroomde deze taak op zich te nemen. Uiteraard 

danken wij H.K.H. ten zeerste voor de ons bewezen eer. 

Behalve wijzelf met onze vaandels stonden buiten aangetre- 

den erecompagnieën van de Mariniers en van het Gardere- 

giment Fuseliers ’’Prinses Irene”, beiden in ceremoniëel 

tenue met vaandel en het muziekkorps van het Garderegi- 

ment. Bij de gedenkplaat zelf stonden 2 leden van de Kon. 

Marechaussee, eveneens in groot tenue. Na aankomst van 

Prinses Juliana volgde eerst een toespraak door de heer 

M.B.M.J. van Vlijmen, Lid van de Tweede Kamer der Sta- 
ten Generaal en voorzitter van het genoemde werkcomité. 

Vervolgens verrichtte Prinses Juliana de onthulling van de 

plaat, welke de volgende tekst draagt: 
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Vereniging van Oudstrijders 
van de Koninklijke Nederlandse 
Brigade ’’Prinses Irene” 
  

ADRESSEN: 

Voorzitter: 5 

Jhr.J.J.G.Beelaerts van Blokland 
Beneden Dorpsweg 191 
6862 WH Oosterbeek. 
Tel.::085 - 33 23 52 

Vicè-voorziiter: 
A.M.Herbrink 

De Foes 23 

SS8L AP Waalre 
Tel: 04904- 33 84 _ 

Secretaris: 
H.J.F. Hielkema, 
Amethistdijk. 254: 

4706-BJ Roosendaal 
Tel: 01650 - 44 8:02 

2e Secr. tvs. penningmeester: 

M.Ségál 57 
Melis:Stokezijde 142 - 

2543-GJ ’s Gravenhage 
Tel: 07067 05 37 

Penningmeester: 

ER. van Vliet 
Juliana’van Stolberglaan 75: 
2595 CB: "s Graventiage 

Tel: 070 “83-86 63 

Leden: 3 

J.L.M. van den Bergh 
Verdilaan 27. ; 

4837 CL Breda 

Tel: 076 -61 37 11 

R.W, Hemmes 

Thorbeckelaan 74 

2564 BS 's Gravenhage 

Fel.: 070 - 68 35 66 

_ A.C. Kelderman 

Aalsterweg.38 
5401 ZR Uden 

Tel: 04132 -65 1 38 

P.W. Leloux 

Hertog Albrechtstraat 88 

1611 GP Bovenkarspel 

Tel. 02285 + 18 0.40 

A.van Wijk 

Sitiolaan 14 

3941 PN Doorn 

Tel.: 03430-12542 

Contactadres sociale aangelegen- 

hedenen steunfonds van de brigade: 

H.J. Davis 

Randveen 12 
2544 RN ’s Gravenhage 

Tel: 070 „67 04 67 

C.-Garde Regiment Fuseliers 

“Prinses lrene”: 2 

Westenbergkazerne. 
Spanjaardsdijk'45 
7433 PW Schalkhaar -… 
Tel. 05700-92 510, 

’05700-92 911 (centrale) 
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Contactadressen in het buitenland: 

BELGIË 

Heyman Roet 

Voorz. ver. v. Oudstrijders in Belgie 

Hilda Ramstraat 23 

Berchem B 2600 Antwerpen 
Tel.: 09 - 32,2.390012 

FRANKRIJK 

Robert J.N.Sanders 

44 Avenue Mozart 

Paris 75016. Frankrijk 

Tel.: 09-33.1-527-1588 

ZUID AFRIKA 

Cees Wolters 

19 Alberteijn Road 

Muizenberg 7945 

Kaapstad-Zd. Afrika 

GROOT BRITTANNIË 
Henk J. Jansen 

2A Station Road Hoekhuis 

North Nymms-Hatfield AL9 7PJ 

Herts - England 

Tel: 09.44.7072-71462 

NEDERLANDSE VERENIGING 

IN CONGLETON 

H. Weyland 

“Den Haag” 

67 Buxton Rd. 

Buglawton. CONGLETON 

Chesh. England. 

    

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden in janu- 

ari 1985 van de heer F.Gazan, gewoond hebbende te Brus- 

sel. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 23 

januari 1985 van de heer D.J.Reub, gewoond hebbende te 

Le-Rouret (F.) op de leeftijd van 71 jaar. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 27 

januari 1985 van de heer P. Le Fevre, gewoond hebbende te 

Engeland. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 30 

januari 1985 van mevrouw A.Hasselaar- van Ackooy, ge- 

woond hebbende te Den Haag. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 16 

maart 1985 van de heer C.J.Mengelers, gewoond hebbende 

te Sittard op de leeftijd van 70 jaar. 

Met leedwezen namen wij kennis vaa het overlijden op 9 

april 1985 van de heer Jacob Cornelis Bodegom, gewoond 

hebbende te Amsterdam op de leeftijd van 79 jaar. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 9 

april 1985 van de heer J.J.Plieger, gewoond hebbende te 

Holsbeek (B.) op de leeftijd van 87 jaar. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 13 

april 1985 van de heer A.J.Hibender, gewoond hebbende te 

Rotterdam op de leeftijd van 68 jaar. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 15 

april 1985 van de heer Fr.van Gijzel, gewoond hebbende te 

Tilburg op de leeftijd van 70 jaar. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 1 mei 

1985 van de heer M.Th.Born, gewoond hebbende te Leid- 

schendam. 

Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 13 

mei 1985 van de heer A.W.C. Willemen, gewoond hebbende 

te Breugel. 

„Met leedwezen namen wij kennis van het overlijden op 15 

mei 1985 van de heer C.van der Wegen, gewoond hebbende 

te Steenbergen op de leeftijd van 74 jaar. 

Vriendelijk verzoek aan onze leden: 

Wilt u overlijdensberichten s.v.p. richten aan onze sociaal- 

medewerker H.J.Davis en aan de redactie van ”’De Vaan- 

deldrager”’.



  

  

Van het Dagelijks Bestuur 
  

Telegram van Prins Bernhard. 

“Heb uit mijn bed op televisie u allen gezien en aan u ge- 

dacht. Hartelijk dank voor uw aller goede wensen - Bern- 

hard”. 

Met veel genoegen kunnen wij terugzien op de herdenkings- 

feest. Het optreden van Prinses Juliana en ’’Mevrouw” 

Irene waren daarbij de hoogtepunten. Aan allen die aan de 

verschillende organisaties voor deze feesten meewerkten, 

onze hartelijke dank. Door zo in de publiciteit te zijn ge- 

weest zal het optreden van onze Brigade bij ons volk wel niet 

meer zo gauw vergeten worden. 

Certificaten en Engelse medailles. 

Feldhaus van Ham legde zijn funktie en werkzaamheden 

neer. Wat later vroeg hij om de behandeling van certificaten 

en medailles te willen voortzetten. Gezien zijn grote verdien- 

sten stemde het bestuur hier gaarne mee in. Alle aanvragen 

dienen dus aan hem te worden gericht. 

Regionale bijeenkomsten. 

Eenmaal per jaar bijeenkomen zal voor velen te weinig zijn. 

Ook moet vereenzaming worden voorkomen. Vandaar de 

volgende enquête met verzoek om bericht voor of op de Al- 

gemene vergadering. 

-hoevaak wil men bijeenkomen; een keer in de winter, per 

kwartaal, per maand. 

-hoe wil men bijeenkomen; bij een borrel, koffiemaaltijd of 
’s avonds: 

-waar wil men bijeenkomen; centraal, of per regio b.v. west, 

oost- en zuid-Nederland. 

Het is de bedoeling deze bijeenkomsten door kleine commis- 

sies te laten organiseren en waarin zo mogelijk een be- 

stuurslid zitting heeft. 

De Algemene Vergadering 

Deze zal plaatshebben op zaterdag 28 september in Schalk- 

haar. Discussiepunten gaarne tevoren aan het bestuur opge- 

ven. Vergadering te 11.00 uur na ontvangst met koffie. Na 

vergadering lunch en gezellige middag. De oproep voor de 

vergadering zal met bijlagen later in stencilvorm worden 

rondgezonden. Het werd te laat en het werd teveel voor dit 

nummer van De Vaandeldrager”’. 

  

Graventocht in België 
op 27 oktober e.k. 
  

Wij houden dit jaar voor het laatst onze Graventocht. Wij 

verzoeken u dringend met zoveel mogelijk hieraan deel te 

willen nemen. 

Bijeenkomsten om 8.50 uur Raadshuis Leopoldsburg (30 

km. ten zuiden van Eindhoven). Deze tocht eindigt te Brus- 

sel om plm. 13.30 uur. 

  

  

Jubilea 
  

Op 29 augustus 1985 hopen Enk Feldhaus van Ham en Net- 

ty de Jong hun 40-jarig huwelijk te vieren. 

5091 te Middelbeers, Kattenbergseweg 4. 

40 jaar gehuwd: de heer Jo Swaans en Dina Cornelissen, 31 
augustus 1985. Tilburg, 5041 CM, La Sage den Broekstraat 28. 

Berichten voor deze gratis rubriek te richten aan ’’De Vaan- 

deldrager’”’. 

  

Adreswijzingen 
  

Helaas kregen wij tientallen ’’Vaandeldragers’” retour 

wegens onbestelbaarheid. Dit is natuurlijk jammer! Deze le- 

den krijgen het blad niet en wij geven portokosten uit voor 

niets! Gaat u verhuizen? Stuur ons dan een verhuisbericht, u 

doet er ons en uzelf een plezier mee! 

  

Extra exemplaren 
  

Extra exemplaren kunnen alleen nog worden verkregen te- 

gen betaling van f 4,- per exemplaar of f 10,- per abonne- 

ment (4 nummers). Bij vooruitbetaling per girokaart of eu- 

rocheque met vermelding: ’’Vaandeldrager”’. 

  

Bergen op Zoom 
  

Op 3 mei 1986 wordt een reünie gehouden te Bergen op 

Zoom voor alle leden welke in B.O.Z. gediend hebben bij 

”Oom Paul”. 

Zij die hieraan willen deelnemen dienen zich schriftelijk te 

melden bij ondergetekende. 

Kent u oud-militairen welke géén lid van de vereniging zijn, 

spoor hen dan op en geef hun adres aan mij door. 

Nadere berichten volgen in het volgende nummer van ”’De 

Vaandeldrager”’ van september. Foto’s en artikelen zijn 

welkom vóór 15 augustus a.s. 

Math van Hooff, 

Meliskerkestraat 52, 

6845 AW Arnhem. 
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Vervolg van pagina 11. 

’s Gravenhage bevrijd 

8 mei 1945 

Intocht van de 

Koninklijke 

Nederlandsche Brigade 

Prinses Irene 

Z.K.H.Prins Bernhard 

ten tijde van de bevrijding de bevelhebber 

der nederlandsche strijdkrachten 

heeft deze gedenkplaat onthuld op 

2 mei 1985 

als uitdrukking van 

de blijvende dank van ons volk 

aan de mannen van de Irene Brigade 

die veertig jaar geleden 

metterdaad de tirannie verdreven 

Hierna hield onze voorzitter de heer Beelaerts van Blokland 

een toespraak en volgde een driewerf hoera op H.K.H.Prin- 

ses Juliana. 

Na deze plechtigheid volgde de opstelling van de stoet. 

Vooraan het muziekkorps, daarna de erecompagnie 

Mariniers, dan die van de Fuseliers en hierna wij veteranen. 

Om een of andere reden moesten wij vrij lang wachten, ook 

omdat alle hoogwaardigheidsbekleders zich van het Oude 

Stadhuis eerst naar de Kneuterdijk moesten begeven, 

teneinde hun plaats op de eretribune voor de afneming van 

het defilé in te nemen. Het wachten is voor legerveteranen 

niets nieuws, alleen hadden wij wat meer zon kunnen heb- 

ben, in plaats van de motregen en de koude met een tempe- 

ratuur van 3 tot 5 graden C., welke ons op onze 2 km. lange 

tocht door Den Haag begeleidde. 

Oorspronkelijk was de opzet, volgens het idee van de heer 

Walschot, om groepen van ca. 30 man te formeren, elk met 

een commandant, zodat ordelijk kon worden gedefileerd. 

De heer Hemmes gaf eerst wel wat aanwijzingen in die 

richting, maar het bleef dan toch bij een langgerekte colon- 

ne. Dit was jammer, daar het muziekkorps zo ver van ons 
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Het defilé in Den Haag. 

was verwijderd, dat zelfs diegenen, die vooraan liepen, 

nauwelijks nog tonen opvingen en door het ontbreken in de 

stoet van andere (tamboer) korpsen geen maat kon worden 

gehouden. Uiteindelijk werd het dus een wandeling. 

Na een wandeling over het Buitenhof, gingen wij op de 

Kneuterdijk voorbij aan het podium, waar o.a. aanwezig 

waren H.K.H.Prinses Juliana (zonder mantel!), Minister 

van Defensie de Ruiter, Burgemeester Schols, Secretaris-Ge- 

neraal Ir.P.C.de Man van het Ministerie van Defensie, Lui- 

tenant-Generaal J.G.Roos, Overste van Leeuwe en 

Generaal b.d. Beelaerts van Blokland. Door het organisatie- 

comité was ook de aanwezigheid bij de eretribune van vete- 

ranen, dragers van de Militaire Willems Orde, voorzien. 

De wandeling voerde verder naar het (nieuwe) gemeentehuis 

aan het Burgemeester De Monchyplein, waar het dodenap- 

pèêl zou worden gehouden en een krans zou worden gelegd. 

Onderweg was na de Kneuterdijk nauwelijks publiek aanwe- 

zig, gezien het slechte weer misschien wel verklaarbaar. Op 

het de Monchyplein stond tot onze verrassing bij het 

monument ook model aangetreden een detachement 

Canadese veteranen. 

Het dodenappèl werd gehouden door de heren Herbrink en 

Hielkema, die namens de vereniging een krans legden. 

Na afloop vervoerden de bussen iedereen naar het congres- 

gebouw, waar ons door het gemeentebestuur een maaltijd 

werd aangeboden. Deze maaltijd werd voorafgegaan door 

een bijeenkomst in de V.1.P.-room, waar Prinses Irene door 

(bestuurs) leden van onze vereniging, samen met de andere 

hoogwaardigheidsbekleders, werd verwelkomd. 

Prinses Juliana was hierbij niet meer aanwezig. Prinses 

Irene vervoegde zich vervolgens met de andere personen bij 

de veteranen, die inmiddels aan de tafels van 8 personen elk 

hadden plaatsgenomen. Deze bijeenkomst werd geopend 

door burgemeester Schols, die in zijn redevoering nog eens 

de rol van de brigade op haar tocht van Normandië tot aan 

Den Haag onderstreepte. Onze voorzitter, de heer Beelaerts 

van Blokiand, kreeg hierbij, plaatsvervangend voor alle 

aanwezigen, de eremedaille van de gemeente Den Haag per- 

 



  

  

  

soonlijk door burgemeester Schols opgespeld, een medaille, 

welke in de loop van de middag eveneens aan alle aanwe- 

zigen werd uitgedeeld. Na de antwoordtoespraak van de 

heer Beelaerts sprak Prinses Irene die o.a. naar voren 

bracht, dat zij, toen de brigade in Engeland werd gefor- 

meerd, nog een baby was. Inmiddels was deze baby uitge- 

groeid tot een volwassen vrouw, met eigen inzichten, nor- 

men en verantwoordelijkheid. Zij zou zich echter nooit ont- 

trekken aan haar verplichtingen ten opzichte van onze 

brigade en zich altijd met ons verbonden voelen. Zij maakte 

duidelijk onderscheid tussen de situatie tijdens de oorlog en 

de huidige, reden waarom zij zich ook van het Garderegi- 

ment Fuseliers ”Prinses Irene” distantiëerde. Uiteraard 

heeft ook Prinses lrene, zoals wij allen, recht op haar eigen 

mening, welke ook wij dienen te respecteren. 

Tijdens de indische maaltijd kon bij de uitgever van het 

boek van de heer van Vliet dit boek tegen gereduceerde prijs 

worden gekocht. Hiervan werd dusdanig gebruik gemaakt, 

dat de aanwezige voorraad snel was uitverkocht. Velen 

lieten dit boek behalve door de heer van Vliet ook door 

Prinses Irene en de heer Beelaerts signeren. 

Ter gelegenheid van deze bijeenkomst zouden ook alle aan- 

wezigen, die zich tijdig schriftelijk middels de heren Segal 

en/of Walschot hadden aangemeld en op de lijst, welke bij 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken was gedeponeerd, 

waren vermeld, als blijk van bijzondere erkenning van dit 

Ministerie de zware bronzen Erasmuspenning krijgen. Deze 

penning wordt normaal alleen aan buitenlanders, die zich 

voor de nederlandse samenleving verdienstelijk hebben 

gemaakt, verstrekt. Hiertoe had de heer Walschot van het 

Ministerie 250 medailles gekregen, waarvan 21 waren be- 

stemd voor ook bij deze maaltijd aanwezige buitenlanders. 

Aangezien zich nog tot op het laatst toe leden voor het dé- 

filé enz. aanmeldden, betekende dit een aantal aanwezigen 

dat groter was dan op de officiële lijst was vermeld. 

Er wordt in overleg met het Ministerie getracht ook voor 

diegenen, die niet op de lijst stonden, maar wel aanwezig 

waren (dit is het criterium voor de verkrijging!) een 

oplossing te vinden. Helaas meenden sommige leden dit niet 

te kunnen afwachten, groepeerden zich om de uitdelings- 

tafels, ontfermden zich reeds thans over een exemplaar, 

hiermede hun ingeschreven makkers duperend. 

Generaal Beelaerts had de laatste twee erepenningen van de 

brigade meegenomen om deze aan daarvoor in aanmerking 

  

komende personen te overhandigen. Deze penningen waren 
plotseling verdwenen en doken ’s avonds weer bij één van 
onze leden thuis op. Afgezien van deze schoonheidsfouten 
was het in het congresgebouw een bijzonder geanimeerde en 
gezellige middag geworden en iedereen keerde dan ook 
voldaan en tevreden over deze dag huiswaarts. 

  

Tentoonstelling in 
”’De Bijenkorf” in Den Haag 
  

Door ons lid de heer Walschot uit Den Haag was contact ge- 

legd met het warenhuis ”’De Bijenkorf” in Den Haag, ten- 

einde de mogelijkheid na te gaan in de etalages een exposi- 

tie over de Prinses Irene Brigade in te richten. De directie 

van ”’De Bijenkorf” zegde ons de benodigde ruimte gratis 

toe en zorgde ook voor het transport van een schilderij uit 

Schalkhaar. De expositie vond plaats van 25 april tot 8 mei. 

De heer Sonnemans heeft uit zijn enorme verzameling het 

vereiste materiaal gehaald en deze etalages in overleg met de 

etaleurs van ”’De Bijenkorf” ingericht. 

De expositie werd over twee etalages verdeeld. In de linker 

etalage werd tentoongesteld het grote drieluik, hetwelk door 

ons lid A.v.d. Waal is geschilderd en normaal in Schalkhaar 

verblijft. Verder waren in deze etalage enige legerbenodigd- 

heden uitgestald. In de rechteretalage waren poppen met de 

uniformen van Looringh van Beek, een officier van de artil- 

lerie, een infanterist, een verbindingsman met zender en een 

chauffeur van de Rode Kruiswagen. Verder leger- 

benodigdheden en een stretcher. In beide etalages lagen een 

paar boeken van Hannie Meyler uitgestald. Op panelen in 

beide etalages werden bijzonderheden vermeld. 

Wij zijn grote dank verschuldigd aan de directie van ”’De 

Bijenkorf” voor het ons gratis ter beschikking stellen van 

deze etalageruimte in één van de drukste winkelstraten van 

Den Haag, direct in het centrum van de stad. Hierdoor kon 

de Prinses Irene Brigade nog eens extra onder de aandacht 

van de Haagse bevolking worden gebracht. Ook onze dank 

aan de heer Sonnemans, die van ons bestuur een tegemoet- 

koming in de kosten kreeg toegezegd, en die aan de 

inrichting veel werk heeft besteed. 

Prinses Irene 

en burgemeester 
Scholswan Den Haag.  



  

  

Deéfilé in Apeldoorn 
op 6 mei 1985 
  

Door een bericht in de pers werd de aandacht van ons lid, de 

heer H.A.Walschot uit Den Haag, gevestigd op de festivitei- 

ten in Apeldoorn ter gelegenheid van de bevrijding van die 

stad en van andere delegaties. 

Het défilé van veteranen uit de meer dan 3000 aanwezige 

oudstrijders zou o.a. worden afgenomen door 6 oudstrij- 

ders uit elk van negen in de oorlog verbonden landen, zoals 

deze ook in het Ahoy sportpaleis aanwezig waren. 

Dankzij de bemiddeling van Generaal B.D.Gijsbers in 

Apeldoorn heeft ondergetekende uitnodigingen ontvangen 

om eveneens met een delegatie van onze vereniging van oud- 

strijders het défilé af te nemen. Van deze delegatie maakten 

deel uit onze leden H.van den Berg en G.J.Kers, beiden uit 

Apeldoorn, H.C.Engelsman uit Emmen, M.van Hooff uit 

Arnhem en Linieweg uit Duiven. 

Velen van de veteranen, die deelnamen aan het défilé, waar- 

aan ook het V.L.N. met vlag en andere verenigingen van 

oudstrijders, zoals The Royal British Legion, werden onder 

de bloemen bedolven en genoten zichtbaar van het dankbare 

applaus. Het was soms wel te merken dat sommigen moeite 

hadden met het lopen van de lange weg door Apeldoorn on- 

der een warme zon. 

’s Avonds volgde een taptoe op het Marktplein door ver- 

schillende muziekkorpsen uit Nederland en Canada. 

  

Nationale herdenking en 
bevrijdingsdag Wassenaar 
  

Medio maart 1985 is door ons bestuur een uitnodiging ont- 

vangen inzake deelname Herdenking en Bevrijding Wasse- 

naar en wel omreden op 8 mei 1945 de Prinses Irene Brigade 

als eerste geallieerde eenheid Wassenaar bereikte. 

Dit verzoek werd door het bestuur aan ondergetekende 

doorgeschoven met het verzoek een en ander te willen be- 

werkstelligen. 

Ondanks het feit dat er in de bevrijdingsperiode vele herden- 

kingen waren, waarbij leden van onze vereniging aanwezig 

waren, is het toch gelukt een delegatie van 18 man bereid te 

vinden te Wassenaar aanwezig te zijn, waaronder onze 

voorzitter. 

In de Dorpskerk werd na aankomst op het Plein van het be- 

vrijdingsvuur en het spelen van de volksliederen van Canada 

en Nederland een stichtende herdenking gehouden met een 

toespraak door de Burgemeester van Wassenaar en onze 

voorzitter. Als onderwerp koos onze voorzitter Met de 

hakken over de sloot’. Zoals gebruikelijk werd zijn toe- 

spraak doorspekt met vrolijke en grappige tinten welke wel 

in de smaak vielen bij de aanwezigen. 

Het Canadese Mannenkoor ’’The Ambassadors”, alsmede 

muziekvereniging ”Excelsior’” en de Wassenaarse Orato- 

riumvereniging brachten passende liederen en muziek ten 

gehore. Bijzonder in de smaak vielen de oud-Hollandse lie- 

deren gezongen door The Ambassador. Na afloop was het 

mogelijk buiten de dorpskerk aan geplaatste zitjes met de 

plaatselijke bevolking gesprekken aan te gaan onder het 

genot van koffie met cake. 
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Gesproken kan worden van een geslaagde herdenkingsvie- 

ring en het Oranjecomité was zeer dankbaar dat er een dele- 

gatie van onze Brigade aanwezig was. 

H.A. Walschot 

  

Een verontschuldiging 
  

Tijdens de ontvangst op het Oude Stadhuis aan de Groen- 

markt te Den Haag op 2 mei l.l. werd ik aangesproken door 

een der zonen van onze penningmeester Bart van Vliet, of 

het mogelijk was zulks namens de kinderen van Vliet, aan 

hun vader een kopergravure aan te bieden, voorstellende 

een springende granaat van ’’Het Wapen”. 

Door een groot misverstand mijnerzijds liep het totaal mis 

en werd door mij het bedoelde aan Bart van Vliet namens de 

kinderen ter hand gesteld. Een blunder eerste klas, maar het 

was gebeurd. 

Zodoende wil ik bij deze zowel aan Bart van Vliet en zijn 

echtgenote, doch in het bijzonder aan de kinderen van Vliet 

mijn oprechte verontschuldiging aanbieden. Ik had het to- 

taal verkeerd begrepen. 

H.A. Walschot 

  

Pay-Day. 

    
Op oefening in Engeland met legervoertuigen uit Nederland.



  

  

  

Er wordt gefluisterd dat.……. 
  

-De ambtenaar welke belast was met uitvoering van de be- 

vrijdingsfestiviteiten in de gemeente Wageningen nog nooit 

van de Irene Brigade gehoord had. 

-Na uitleg te hebben gekregen hem een licht opging.….oh! 

riep hij uit, jullie vallen onder de categorie verzetstrijders!! 

-Van Hooff tijdens de herdenking in Hedel een onderschei- 

ding teveel droeg. 

-Er anderen waren die, ondanks het koude weer, weigerden 

hun overjas aan te trekken daar men anders hun onder- 

scheidingen niet kon zien. 

-Hans Sonnemans een staande ovatie kreeg voor de perfecte 

organisatie van de herdenking te Hedel. 

-Hij dit ook verdiend heeft, want zo perfect was het nog 

nooit. 

-Er een bestuurslid was die zijn portemonnee was vergeten. 

-Hij dus geen gulden kon bijdragen voor de attentie voor 

Hans en Gerrie. 

-Harrie Walschot de benen onder zijn gat heeft gelopen om 

in Den Haag alles naar wens te laten verlopen. 

-Men in Wageningen dacht dat mensen van plus minus 65 

jaar gemakkelijk van twee tot tien uur op de been konden 

blijven, zelfs zonder eten. 

-De contributie niet toereikend is om ook ’’De Vaandeldra- 

ger”’ te bekostigen. 

-Het niemand verboden is een extra bedrag te storten voor 

dit blad. 

-Er nog enkele stickers te koop zijn voor hetzelfde doel 

tegen de lage prijs van 1 gulden per stuk excl.de portokos- 

ten. 

-Men er het beste aan doet er 10 te bestellen, want dat 

scheelt in de verzendkosten. 

-Er reeds tientallen mensen geinteresseerd zijn in een reünie 

in Bergen op Zoom. 

-Er nog steeds leden zijn die hun contributie voor 1985 niet 

betaald hebben. 

-Zij die mogelijkheid nog steeds hebben. 

-Het gironummer nog steeds 1999533 en het banknummer 

472585762 is. 

-Zich afgelopen maand enkele tientallen nieuwe leden ge- 

meld hebben. 

-Dit practisch allen aanvullers waren die niet wisten dat ze er 

ook nog bijhoorden (net als vroeger). 

-G.van Dam na zijn verhaal over Hedel nog een aantal 

prachtige verhalen uit zijn diensttijd bij de Brigade dispo- 

nibel heeft gesteld. 

-Deze in de komende uitgaven zullen worden afgedrukt. 

-Het voor eenieder mogelijk is zulks ook te doen. 

  

Het wel en wee van de 

”Erasmuspenning’”’ 
  

“Standvastigheid is niet steeds hetzelfde te zeggen, maar 

steeds in hetzelfde te volharden”. 

Het bovengestelde is de Nederlandse vertaling van de La- 

tijnse spreuk op de keerzijde van de Erasmuspenning. 

Zo u allen weet is door het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken aan de oudstrijders van de Prinses Irene Brigade, die 

als gasten van het Gemeentebestuur op 2 mei 1985 de bevrij- 

dingsherdenkingen te Den Haag hebben bijgewoond, als 

aandenken daaraan de Erasmuspenning aangeboden. 

Helaas hebben niet allen die aanwezig waren genoemde pen- 

ning mogen ontvangen. Oorzaak hiervan is dat er meerdere 

zich niet tijdig of helemaal niet hadden opgegeven deze her- 

denkingen bij te wonen. 

In overleg met het kabinet van de burgemeester te Den Haag 

en de betrokken ambtenaar van het Min.v.Buitenlandse Za- 

ken was afgesproken dat uiterlijk 9 april 1.l. de lijsten met de 

aanmeldingen ingeleverd dienden te worden, hetgeen ook 

geschiedde. Daar er na deze datum nog meerdere aanmel- 

dingen binnenkwamen, zowel bij de heer Segal als bij onder- 

getekende, heb ik kunnen bewerkstelligen dat ik de 

nagekomen aanmeldingen nog kon opgeven. Zodoende 

diende ik weer nieuwe lijsten te maken en heb deze op de be- 

stemde bestemming enkele dagen later bezorgd. De eerste 

lijst bevatte 191 namen. De tweede 229. 

Tijdens een bespreking ten stadhuize kwam er een telefoon- 

gesprek binnen van de betrokken ambtenaar van het Min.v. 

Buitenl.Zaken. Daar ik aanwezig was, want het ging over de 

ingediende lijsten voor de penning, werd de telefoon aan mij 

overgegeven. Ik kreeg te horen dat het niet direkt de bedoe- 

ling was meergenoemde penning in grote getale uit te reiken. 

Verder was de penning eigenlijk bedoeld als aandenken voor 

buitenlandse oudstrijders, dus Engelsen, Canadezen etc. 

Door mij aan de betrokken ambtenaar van meergenoemd 

ministerie uitgelegd dat onze Brigade een wezenlijk onder- 

deel was van de geallieerde strijdkrachten en dat de Brigade 

op 8 augustus 1944 in Frankrijk aan land werd gezet en haar 

tocht als strijdende eenheid, zowel in Frankrijk als in België 

uiteraard ook in Nederland voleindigde in Den Haag en wel 

op 8 mei 1945. 

Verder door mij verteld dat enkele jaren geleden toestem- 

ming werd verleend aan de oudstrijders van de Brigade dat 

zij de hen toegekende buitenlandse militaire onderscheidin- 

gen mochten dragen, doch dat zij deze echter wel uit eigen 

middelen dienden aan te schaffen. 

Na deze verstrekte informatie kreeg ik direkt als antwoord 

dat middels het kabinet van de burgemeester ik in het bezit 

zou worden gesteld van 250 penningen. Helaas diende ik 

echter 21 penningen af te staan aan Engelse en Canadese 

oudstrijders die door de gemeente Den Haag waren uitge- 

nodigd. Voor de Brigade dus een aantal van 229. 

Gezien echter nog later binnengekomen aanmeldingen en 

aanwezigen zonder aanmelding kwam niet eenieder in het 

bezit van de penning. Het uitreiken was helaas niet geheel 

volgens mijn mededelingen verlopen, waardoor enkelen die 

zich niet hadden aangemeld toch in het bezit kwamen en en- 

kelen die wel op tijd hun deelname hadden ingezonden, de 

penning niet ontvingen. Het ging een beetje wanordelijk 

toe. 
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Door mij is in deze nader contact opgenomen met de be- 

voegde instanties en ik heb enkele dagen na 2 mei een aan- 

vullende lijst kunnen inzenden. In totaal komen op deze lijst 

39 namen voor. Volgens zeer voorzichtige informatie zou 

het mogelijk nog lukken deze aangevraagde penningen te 
bekomen. 

Zodra ik bericht heb mogen ontvangen inzake deze aanvul- 

ling zal ik middels de eerstvolgende Vaandeldrager berich- 

ten. Het uitreiken zal dan geschieden tijdens de komende 

reünie te Schalkhaar op 28 september a.s. 

Ik doe mijn best de rechthebbenden in het bezit te stellen 
van bedoelde penning. 

H.A. Walschot 

Smaragdhorst 316 

2592 RX Den Haag 

  

Humor 
  

De ritmeester houdt ’n recruut aan welke hem “vergeet” te 
groeten. “Soldaat, weet je niet dat je me moet groeten’’? 
””Waarom dan wel’? vraagt de soldaat. 
"’Kan je niet zien welke rang ik heb’’? vraagt de ritmeester. 
Nee mijnheer”, zegt de recruut. Denk maar eens aan een 
bekend sigarenmerk”’ zegt de ritmeester. De recruut begint 
te grijnzen, er gaat hem kennelijk een licht op. ”’Ja’”’, zegt hij, 
”nu zie ik het, u bent een hofnar”! 

  

      ze SAR 
GORIEN DPC 1» 

Foto: uw redacteur (in 1945 js 
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Wie? 

  

Sticker-actie 
  

  

Mede om het verschijnen van ’’De Vaandeldrager”’ te conti- 
nueren hebben wij een sticker laten maken welke verkocht 
wordt tegen een prijs van f 1,- per stuk. De opbrengst komt 
geheel ten goede van de vereniging. Bij de reünie te Schalk- 
haar zullen ze weer te koop worden aangeboden. 
Ook kunt u deze prachtige sticker kopen (eventueel voor we- 
derverkoop) door bestelling via ”’De Vaandeldrager”’, stuur 
daarvoor een Eurocheque of giro-betaalkaart van f 10,-, u 
ontvangt dan 10 stickers per kerende post. (Vanwege de be- 
perkte oplage is de sticker zéér aantrekkelijk voor verzame- 
laars). 
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NORMANDIË 1944-1984 
  

Op 6 juni 1944 was het de dag, dat de invasie op het vaste- 

land plaatsvond. Nu na 40 jaar stonden we daar, op het 

Normandische strand tesamen met een 50-tal oude strijd- 

makkers van toen. 

Het heeft mij aangegrepen, het was een emotionele er- 

varing, die ik niet meer zal vergeten en wil u graag verslag 

doen van die bijzonderere dagen in Normandië. 

Het geheel stond daar onder leiding van Enk Feldhaus van 

Ham. De organisatie en het onderbrengen van de deelne- 

mers was in handen van Robert Sanders in Parijs. 

Op 3 juni vertrok het grootste gedeelte van de deelnemers 

per bus uit Roosendaal. Enkele gingen op eigen gelegenheid 

en zouden zich ter plaatse aansluiten. 

De ontmoeting van oude makkers, sommigen overgekomen 

uit de U.S.A., Engeland en Zuid-Afrika om dit mee te kun- 

nen maken, was op zichzelf al grandioos. Eigenlijk is het 

moeilijk te beschrijven, wat het is om na al die jaren b.v. 

onze oude ziekenpaai Siem de Waal uit Zuid-Afrika weer 

terug te zien. Zoiets moet je ervaren, maar mij deed het 

meer dan ik nu kan zeggen. 

’s Avonds arriveerden we in Pont Audemer. Deze stad is, 

evenals Pont-L Evêque in 1944 door de Prinses Irene Bri- 

gade bevrijd. 

De ontvangst was hartelijk, we werden ondergebracht in 

diverse hotels, waarvan één buiten de stad, wat nogal 

storend was bij het verzamelen. 

De avond van aankomst boden wij - oud brigademannen - 

een diner aan, met als eregasten leden van het stadsbestuur. 

Het kostte geen moeite om in de kleine uurtjes te eindigen. 

De volgende dag 4 juni stond in het teken van de onthulling 

van een koperen plaquette in Pont-Audemer, waarop de 

bevrijding door de Koninklijke Brigade Prinses Irene wordt 

gememoreerd. 

Het trompetterkorps van de Cavelerie uit Amersfoort en een 

vaandelwacht van het Garderegiment Fusiliers Prinses Irene 

uit Schalkhaar zorgden voor het militaire ceremoniëel. De 

onthulling geschiedde door de burgemeester van deze stad. 

Een grote groep Franse oudstrijders, met hun vaandels, was 

present en na het spelen van de volksliederen werd afge- 

marcheerd naar het bevrijdingsmonument ter plaatse. Daar 

werden kransen gelegd om onze gesneuvelde makkers te 

eren. 

Vervolgens was er een receptie in het stadhuis. Daarna even 

tijd voor ons zelf. 

’s Avonds waren wij de gasten van het stadsbestuur bij een 

diner waaraan een 200 personen deelnamen. Een bijzonder 

moment was toen alle oudstrijders de erepenning van de 

stad en een tinnen bord met het stadswapen werd uitgereikt. 

De fijne sfeer, de goede Franse keuken en de prima wijn 

zorgden er voor dat die avond laat eindigde. 

Op 5 juni vond ’s ochtends hetzelfde ceremoniëel plaats, 

maar nu in Pont P’Evêque, met onthulling van de koperen 

plaquette, kranslegging en receptie. 

Na de middaglunch brachten we een bezoek aan de lan- 

dingsplaatsen bij Arromanches, waar de Brigade in 1944 

aan land was gegaan. Het was moeilijk, of beter gezegd, 

onmogelijk om zich een beeld te vormen van toen. De be- 

tonnen caissons in zee lagen er nog als stille getuigen. 

Vanaf het strand bij Arromanches gingen we naar de stad 

Caen, alwaar we een paar uur konden rondwandelen. We 

troffen er weinig herkenbaars aan. Alleen enkele oude 

kerken die hersteld zijn, waarvan de toegebrachte schade als 

wondlittekens altijd zichtbaar blijft. Tegen de avond 

brachten we een bezoek aan de vroegere Canadián Sector. 

Daar vond een grote militaire parade plaats, die werd af ge- 

sloten met een enorm vuurwerk. 

6 Juni zelf, de langste dag. Na een zeer mooie tocht langs 

veel kustplaatsen, kwamen we ’s middags aan de UTAH- 

beach. Tot op vele kilometers in de omtrek waren alle wegen 

afgezet en zonder speciale pas kwam je nergens door. 

Bij aankomst moesten we door een contrôle-sluis en zo 

kwamen de oudstrijders van alle deelnemende landen in 

vakken van waaruit ze het ceremoniëel konden volgen. We 

stonden niet ver van de plaats waar de staatshoofden plaats 

namen. Op het strand stond van elk deelnemend land een 

militaire eenheid met kapel en een vaandelwacht opgesteld. 

Om beurten kwam de vaandelwacht naar voren en werd on- 

der het spelen van het volkslied de vlag gehesen. Voor de 

kust lag een linie van oorlogsschepen, waaronder het Neder- 

landse fregat Hr.Ms.Callenbach. 

Tijdens zo’n herdenking gaat er wel veel door je heen. Som- 

migen werd het dan ook te veel en moesten worden afge- 

voerd. Het was voor allen een emotionele belevenis, die je 

voor het leven bijblijft. 

De volgende morgen vertrokken we naar Parijs, alwaar we 

in het schitterende stadhuis met fraai ingerichte zalen, ont- 

vangen werden door de burgemeester. 

Na een hartelijk welkomstwoord van hem werd ons door het 

stadsbestuur een grootse receptie aangeboden. ’s Middags 

maakten we een boottocht over de ricier de Seine en ’s 

avonds een ontvangst, dit keer aangeboden door de 

Nederlandse Militaire Attaché in Parijs, kolonel Wijn- 

bergen. Deze genoeglijke bijeenkomst werd besloten met 

een bustocht door nachtelijk Parijs. 

Na overnachting in een van de luxe hotels stapten we de 

ochtend van 8 juni weer in de bus terug naar Nederland. 

Vol geweldige indrukken zien we terug op een zeer geslaagd 

evenement, waarop de organisatoren trots kunnen zijn. Alle 

deelnemers waren vol lof en dankbaar dit te hebben kunnen 

meemaken. 

De hiervoor beschreven gebeurtenissen zijn door een TV- 

ploeg van de Vara-televisie opgenomen en uitgezonden in 

een 50 minuten durende documentaire op 8 oktober 1984. 

Een samenvatting zoals in alle voorgaande jaren, de Neder- 
landse bevolking weer een nietszeggend beeld over de 
Brigade werd voorgeschoteld! 

A.van Wijk. 

  
De artilleristen. 
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Een stem uit het verleden 

klinkt weer ! 
  

Bij het ontvangen van ’’De Vaandeldrager’’. Jaargang 1, 

nr.l, begon ik - als oud-lid van de Prinses Irene Brigade in 

Engeland - vanzelfsprekend dit tijdschrift met interesse te 

lezen. 

Aangezien ik een groot deel van mijn (vierjarige) diensttijd 

bij de Recce doorbracht, vond ik het bijzonder prettig op 

blz. 10 een uittreksel uit ”’De Bromtol”’ van 9 april 1943 aan 

te treffen. Zonder naar de ondertekening te kijken, begon ik 

dan - na 42 jaar! - dit artikel te herlezen (ik heb natuurlijk 

ooit àlle verschenen ’’Bromtollen’’ gekend) en na enkele re- 

gels kwam die tekst me erg bekend voor, als het ware een 

confrontatie met een lang vervlogen tijd. En toen, na nog 

enkele verdere regels gelezen te hebben, realiseerde ik met 

plots, dat ik het indertijd niet alleen gelezen had.…..maar 

ook geschreven. En een blik naar de ondertekening bevestig- 

de me dit! 

”’Ciotaden’’ was inderdaad de schuilnaam, die ik destijds 

heel wat keren gebruikte voor artikeltjes heel wat keren in 

de ”’Bromtol”’ verschenen. 

Waar die erg bevreemdende naam vandaan kwam? Wel, in 

september 1940 belandde ik, met nog vier andere Nederlan- 

ders (waaronder mijn jongere broer) in het stadje La Ciotat, 

aan de Middelandse Zee (een der allereerste filmpjes ooit ge- 

draaid, door de pionier Louis Lumière, heette ”’L’entrée du 

train dans la gare de La Ciotat”). De bevolking nam ons 

welwillend en behulpzaam, vrijgevig en ondersteunend op, 

en mij persoonlijk nog meer, toen de vier anderen naar Span- 
je en Portugal konden vertrekken en ik als enige vreemde- 
ling in het stadje achterbleef. Tot ik enkele maanden later 
ook kon vertrekken, hoe dat kon zou me hier te ver 
afleiden, en toen vonden heel wat inwoners het erg jammer 
dat ”’un Ciotaden”’ uit hun midden verdween. Dat was slechts 
héél kort vòòr het onbezette deel van Frankrijk ook bezet werd. 

Uit dankbaarheid tegenover die mensen (waarvan velen in 

de Maquis naderhand gesneuveld zijn) koos ik dan 

naderhand die schuilnaam Ciotaden. 

Drie maanden in Portugal, in Praia das Macas noordelijk 

van Lissabon, waar een Nederlands vluchtelingen-verblijf 

was ingericht, dan vanuit Oporto, via Gibraltar eerst naar 

Engeland, een reis die normaal twee dagen in beslag zou 

mogen nemen, maar er nu 22 dagen voor nodig had, een 

convooi met 49 schepen vanuit Gibraltar, maar met slechts 

34 schepen aankomend in Liverpool.….er zou nog heel wat 

over verteld kunnen worden. 

Op 1 oktober 1941 aankomst in Liverpool dus, eerst een 

kort verblijf in London, dan naar de Brigade in Wolver- 

hampton, aankomst 10 oktober. 

Soldaat! En wat voor een!!! 

Na enige tijd vooropleiding (goedgekeurd door Dr.Zak, die 

trouwens nog aangetrouwde familie bleek te zijn), ingedeeld 

bij de Recce, maar omdat mijn lichamelijke toestand niet zo 

best was, eerst te werk gesteld bij de fourier; geen al te zware 

job, voornamelijk sokken, te groot en te klein ondergoed, 

e.d. tellen. En onder andere mocht ik in de kantoren elke 

ochtend de kachels aansteken, met vochtig hout, dat enor- 

me rook ontwikkelde. Daar ben ik dikwijls als het ware ge- 

rookt uitgekomen en ook (toen nog) Kapitein J.J.G. Bee- 

laerts van Blokland vond het niet altijd leuk, en het is mis- 

schien daarom dat ik na enige tijd dan maar bevorderd werd 

tot….hulpkok. In de Recce-keuken ben ik toch wel een hele 
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tijd gebleven, dat zal dus nog wel meegevallen zijn, want we 

kookten en bakten zowel voor het lage volkje als voor de 

onderofficieren en de officieren, en aan de hand van de foto 

van Generaal J.J.G.Beelaerts van Blokland kan men zien, 

dat hij er zelfs nu nog goed uitziet. 

Met een andere soldaat (Siegfried Carvalho) schreef ik dan 

een toneelstuk ”’De Geschiedenis herhaalt zich’’, dat een pa- 

rallel trok tussen de toestand in 1913 en die in 1940 

enz.….een stuk dat we opdroegen aan en dat aanvaard werd 

door Koninging Wilhelmina, en dat inderdaad, in regie van 

Lt.Immink en mezelf, tot opvoering kwam (waarbij wij alle 

drie zelf ook speelden, alsmede de echtgenote van Dr.Zak). 

Voor de gewone wacht deugde ik niet, kon niet op mijn be- 

nen staan blijkbaar. Maar brachtwacht, dat kon toch wel, 

besliste de Kapitein B.v.Bl. En omdat hij zowel van discipli- 

ne als van een grapje hield, liet hij op een avond als driedeli- 

ge brachtwacht afroepen: Naaktgeboren - Kloot - Op ’t 

Veld. Dat veroorzaakte op het appèl heel wat hilariteit, niet 

het minst bij de kapitein zelf. Nu ja, men moet het toege- 

ven: er lopen in Nederland heel wat mensen rond met rare 

namen. 

Enorme hilariteit bij de Kapitein was er ook eens bij een 

schiet-oefening ergens ’”’on location”’. Op een strand stond 

een betonnen paaltje en de kapitein besloot, dat wie dat 

paaltje doormidden kon schieten, een paar pakjes sigaretten 

zou krijgen. Het was, meen ik, met een pas verschenen ba- 

zoeka dat het moest geschieden. Zelfs de koks moesten mee- 

doen, op het laatst, en ik als laatste. Ik wist niet eens waar 

de trekker zat, laat staan hoe ik moest richten, dus na aan- 

wijzing trok ik zo maar af. En het paaltje natuurlijk mid- 

dendoor. Toen Kapitein B.v.Bl. hoorde Wie zo succesvol 

was geweest, kreeg hij een lachkramp, en ’s avonds op het 

appèl, bij het overhandigen van de gewonnen sigaretten, 

boog hij bijna tot op de grond en zo iets komieks!!!Top- 

punt: ik rookte niet eens!!! (Ik heb die sigaretten dus aan 

een vriend gegeven, en die stikte ook bijna, niet van het la- 

chen, maar omdat het zo een zware Braziliaanse waren !). 

Kwam dan het moment dat ik werd overgeplaatst naar het 

Hoofdkwartier van de Brigade, op kantoor bij Lt.Kol.De 

Ruyter van Steveninck. Daar heb ik dan een ongelooflijk 

aantal stencils mogen tikken, honderden en honderden, 

meestal besluiten, allemaal beginnende met ’”’Wij; Wilhel- 

mna Koningin...” en dan volgden àl haar titels, die ik 

dan uiteindelijk waarschijnlijk beter kende, en in de juiste 

volgorde, dan Hare Majesteit zelve. Op den duur spookte 

dat rond in je hoofd, zelfs ’s nachts vervolgde je dat. 

De landing van de Nederlandse troepen in Normandië heb 

ik niet meegemaakt. Enige tijd tevoren werd ik met een lui- 

tenant, een sergeant (marechaussee) en twee andere soldaten 

gedetacheerd bij het Hoofdkwartier van Generaal Mont- 
gommery, als Liason Section. Daar werd ik dan éérst ”’lance- 

corporal”’, naderhand zelfs korporaal. Uiteindelijk heb ik 

dus toch nog, militair gezien, ”’carriëre”’ gemaakt!!! 

Blijkbaar vond het Nederlandse leger het toch veiliger mij 

niet meteen mee naar de overkant te nemen. Met het Mont- 

gomery Hoofdkwartier kwam ik op 1 mei 1945 in Brussel te- 

recht, toen pas waren we overgestoken, en op 8 mei was de 

oorlog uit. 

Er zou nog heel wat te vertellen zijn, maar ik zal het er (dit- 

maal?) maar bij laten. 

Misschien mag ik dan, na meer dan veertig jaar, het voor- 

gaande beschouwen als een groet van een ex-korporaal aan 

de Generaal die vroeger zijn commandant was, en tevens de 

hoop uitdrukken dat die commandant, Generaal J.J.G.Bee- 

laerts van Blokland, nog vele jaren ’’De Vaandeldrager”’ zal 

mogen meemaken, die dan eveneens in goede gezondheid. 

Van harte namens *’Ciotaden®’ eigenlijk: I. Kloot.



  

  

Zo’n twee jaar geleden werd een Veterans Association opge- 

richt in Engeland door oud-militairen welke in Thetford aan 

manoeuvres hadden deelgenomen. 

Dit oefenterrein was niet ver gelegen van de laatste basis 

waar de Brigade, voor de overtocht naar Normandië, gele- 

gerd was (in de buurt van Kingslynn/Norwich). 

Een groep van deze mensen heeft een pelgrimstocht van 

zo’n 1000 miles gemaakt en deed daarbij ook Arnhem aan. 

Via kontakten met Nederlandse oud-strijders heeft men 

toen aan de heer Beelaerts gevraagd of er een ontmoeting 

kon worden georganiseerd met prinses Irene-veteranen, het- 

geen resulteerde in een ontmoeting in de tuin van de heer 
Beelaerts. 

Deze had een aantal leden van onze vereniging met hun 

respectieve echtgenotes uitgenodigd. Het resultaat was een 

leuke meeting in ongedwongen sfeer. De Engelsen waren 

met zo’n 60 man vertegenwoordigd. 

Er werden oude herinneringen opgehaald en de heer Bee- 

laerts kreeg een wapenschild en stropdag aangeboden. 

Foto 2. 

Copyright by 

Frank L.Scott/Norwich. 

Foto l. 

  

Veterans Association 
  

Van de secretaris van deze Association kreeg uw redacteur 

een schrijven waaruit wij het volgende willen citeren: lt 

gives me great pleasure to send you copies of photographs 

taken at home of brigadier general Beelaerts van Blokland 

when we were honoured to meet and take drinks with the 

Princes Irene Brigade-veterans. I must say that that meeting 

was one of the highlights of our entire trip wich was very 

tighly packed. Once again thanking you for your hospitali- 
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wie links en recht naast Th. de Kort? 

  

  

Waar is dit? 

Wie zijn dit? 
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40 Jaar geleden 
  

Begin mei 1945, het was voor ons van boven de rivieren nog 
steeds geen bevrijding alleen die in het zuiden woonden 
waren thuis geweest. Die laatste winter en voorjaar 1945, is 
een vrij pittige tijd geweest voor de leden van de Brigade. De 
winter hadden we door gebracht in Zeeland en het laatste 
offensief in de Bommelerwaard-Hedel. 
Naar mate we naar het einde van de oorlog kwamen werd 
ook de spanning groter vooral voor het westen. Want de be- 
richten over de hongerwinter waren niet bemoedigend. Toen 
de laatste schoten op Hedel waren afgevuurd, kwam op $ 
mei ’s morgens om 08.00 uur het commando ”STAAKT 
HET VUREN” het einde van die lange oorlog. Wat er alle- 
maal door je hoofd ging, weet ik niet meer maar wel veel, je 

vrouw - familie - hoe zouden ze het maken. Veel tijd was er 

niet, materiaal opknappen. Al gauw kregen we orders 

gereedmaken voor vertrek. De Brigade werd verzameld en 

kwam de order voor afmars bestemming Wageningen. Een 

mars om nooit te vergeten. 

Een grote indruk maakte Arnhem op ons een spookstad, 

een lege en verlaten stad met vele verwoestingen zo ook Wa- 

geningen. 

Nadat de overgave was getekend, ging de Brigade op 8 mei 

op mars, bestemming Den Haag. Een onvergetelijke tocht 

langs een enthousiaste bevolking. We hadden wel opdracht 

gekregen die enthousiaste bevolking niet op de voertuigen 

toe te laten, maar dat was niet tegen te houden ook de com- 

mandanten niet, het was ook niet zo moeilijk want er werd 

soms stapvoets gereden, maar gelukkig zijn er geen onge- 

lukken gebeurd. In Wageningen kreeg ik een erg droeve 

mededeling dat m’n moeder eind maart was overleden. En 

nu waren we op weg naar het westen waar m’n vrouw en 

overige familie woonde en na dat bericht ga je je afvragen, 

hoe zouden die door die hongerwinter gekomen zijn. Het 

was natuurlijk wel een domper met al die feestvreugde. 

Op 8 mei kwamen we in Den Haag aan, een stad die op z’n 

kop stond van vreugde en vooral toen de eerste troepen de 

Brigade Prinses Irene was. Met de artillerie moesten wij 
wachten op de v.Alkemadelaan want de kazernes waren 

nog bezet door de Duitsers. 

In die tijd dat we moesten wachten hebben zich tragische 

taferelen afgespeeld, want velen kwamen naar de v.Alke- 

madelaan en kregen een sigaretje, een stukje chocolade 

maar vooral tijdens de warme maaltijd, van al wat je had 

gezien kon je zelf toch geen hap door je keel krijgen en dan 

die hongerige mensen en gaf je je eten aan die vrouw -man- 

kind die bij je stond, toestanden om nooit te vergeten, na 

het eten nog een sigaretje toe, maar velen waren niets meer 

gewend en zo gebeurde het dat sommigen in elkaar klapten - 

de emotie - te veel eten en dat sigaretje, dat was te veel. 

In Den Haag gingen mijn vriend en ik op informatie uit in 

de hoop iets van de familie te vernemen. Ik ging m’n oom 

opzoeken die daar bij de politie was, die ik vrij snel gevon- 

den had. Natuurlijk kreeg ik eerst het bericht over m’n 

moeder en dat de overige leden van de familie het redelijk 

goed maakten. Waar mijn vrouw woonde, kon hij mij niet 

vertellen. Mijn vriend Arie ging recht naar de P.T.T. en na 

even praten kreeg hij per telefoon contact met z’n vrouw in 

Haarlem. 

Onze vrouwen hadden een vaste afspraak, zij wisten altijd 

van elkaar waar ze waren of naar toe gingen en zo kreeg ik 

via m’n vriend het adres waar zij was. Ik schrok me naar, 

Stichting Vogelenzang Bennebroek, een inrichting voor 

geestelijk gestoorden, maar m’n vrouw maakte het goed, 

was het laatste bericht, dus afwachten. 

Bennebroek is niet zo ver van Den Haag, de motortassen 

gepakt, even langs de kok want die had altijd wat extra’s als 

er een naar huis ging. Met chocolade, sigaretten, een lekker 

stukje vlees, wat brood en daar ging ik, toch wel met lood in 

m’n schoenen want dat Vogelenzang stond me niets aan. 

Na een goed half uurtje stond ik voor de stichting stil om 

dat eens even te bekijken. Al snel kwamen er mensen uit de 

huizen en begonnen in het Engels vragen te stellen. Toen ik 

ze vertelde dat ze gewoon Hollands konden praten, ston-den 

ze even raar te kijken want zij konden nog niet vlaggen want 

de stichting zat nog vol Duitsers. 

Dus vertelde ik, dat de Brigade Prinses Irene in Den Haag 

was aangekomen. In Bennebroek woonde ook nog een zus 

van m’n vrouw en ik ben daar naar toe gereden om wat meer 

aan de weet te komen. Toen ik daar het garagepad op reed 

stonden m’n schoonzus en zwager in de erker te kijken, de 

één schudde ja, de ander nee, maar dat had ik gauw uit de 

doeken gedaan. Na in korte trekken het een en ander te 

hebben verteld, hoorde ik van hen dat m’n vrouw en haar 

ouders op de stichting waren geëvacueerd en dat ze het allen 

goed maakten. Wat een opluchting want de gekste dingen 

gingen al door m’n hoofd. 

Na een sigaretje te hebben gerookt ging m’n zwager op de 

fiets naar de familie om te vertellen dat ik bij hun was 

aangekomen. M’n schoonzuster ging vast thee zetten (echte 

thee die ik had meegenomen) en installeerde mij in de erker 

in afwachting dat mijn vrouw zou komen. Al vrij kort nadat 

m’n zwager weg was, zag ik m’n vrouw aan komen op de 

fiets, rustig rijdend en niets geen haast. Toen zij het garage- 

pad op reed schrok zij van de motor die daar stond met het 

teken van de Prinses Irene Brigade er op, in een flits dacht 

zij ”een ordenans met bericht van Jan”’. Ik rende het gara- 

gepad al af, haar tegemoet en trok haar bijna van de fiets af, 

maar zij wist nergens van en begreep niet dat ik voor haar 

stond, het duurde even om dat te verwerken. Zij bleek dus 

van niets te weten, want zij kwam uit Haarlem waar de be- 

vrijding al werd gevierd. 

Iets dwong haar om terug te gaan naar huis. 

Samen gingen we naar binnen, nu van de achterkant van het 

huis via de keuken en daar stond ik plotseling tegenover een 

Duitse Majoor (hij was bij hun ingekwartierd en daar had 

niemand meer aan gedacht). Hij stond op, sloeg zijn hakken 

tegen elkaar, groette en feliciteerde mijn vrouw met de 

behouden thuiskomst van mij. 

Ik zal maar niet zeggen wat ik dacht. Maar de rollen waren 

nu wel omgedraaid. Discreet had hij zich teruggetrokken in 

de keuken. 
Binnen vierden wij de terugkomst, precies na $ jaar terug 

van weggeweest (10 mei 1940 weg en 9 mei 1945 terug). 

En zo viert ieder voor zich zijn bevrijdingsfeest. 

ED: Or 
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