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Bond van Nederlandse Militaire 

oorlogs- en dienstslachtoffers 
  

Bondsbureau: Audrey Hepburnlaan 2, 3940 XG Doorn, 

tel. : 03430-14941. 

De Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslacht- 

offers is opgericht in augustus 1945, teneinde de belangen te 

behartigen van de militairen die gedurende de tweede we- 
reld-oorlog door verwondingen of ziekten blijvend invalide 

zijn geraakt. Later werd het lidmaatschap ook open gesteld 
voor de slachtoffers van de strijd in Indonesië, Korea en 

Nieuw Guinea, terwijl sinds een aantal jaren ook dienst- 
slachtoffers lid van de B.N.M.O.kunnen worden. Het lid- 
maatschap van de bond staat eveneens open voor de nagela- 
ten betrekkingen. 

Wat doet de B.N.M.O0.? 

1. de bond behartigt de belangen van zijn leden, welke door 
een verwoning of ziekte in -en- door militaire dienst blij- 
vend gehandicapt zijn; 

2. de bond tracht dit doel te bereiken door: 

a. het bestuderen van de noden en behoeften die bij leden 
bestaan op juridische, financieel, sociaal, medisch, 
psychologisch, cultureel en rekreatief gebied en het ken- 

baar maken aan overheidsorganen en andere instanties 

van ter zake bestaande wensen; 

b. het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk wel- 

zijn van de leden door daarop gerichte begeleiding en 

nazorg; 
c. het verlenen van immateriële bijstand aan de leden in 

de daartoe geëigende gevallen; 
d. het uitdragen van de doelstellingen van de bond met 

daartoe aangewezen middelen; 
e. het uitgeven van een bondsblad (’’de Kareoler’”); 

f. het samenwerken met andere organisaties, zowel bin- 

nen de landsgrenzen als daarbuiten die doelstellingen, 

aan die van de B.N.M.O. verwant, nastreven. 

Dit geldt zowel oudstrijdersorganisaties als gehandicap- 

tenorganisaties. 

Welke middelen staan de B.N.M.O. 

ter beschikking? 

Het bondsbureau van de B.N.M.O. in Doorn voert het se- 
cretariaat en de ledenadministratie. Daar worden alle bonds- 

aktiviteiten gecoördineerd. 

Teneinde zoveel mogelijk vakkennis te bundelen zijn voor 
diverse programma’s van de bond commissies ingesteld, 

zoals: 

- een pensioen- en sociale commissie; 

- een rekreatie commissie; 
- een weduwen commissie; 
- een coördinatiegroep maatschappelijk werk; 
- een commissie individuele belangenbehartiging voor juri- 

dische bijstand; 

- een commissie buitenlands kontakt; 

- een redactie team van ”’de Kareoler”’. 
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Het bondsbureau wordt geleid door een directeur die wordt 

bijgestaan door een aantal medewerkers, onder wie een ju- 
rist, een aantal maatschappelijk medewerkers, psychologen, 

therapeuten en medewerkers ten behoeve van de in- en ex- 
terne contacten en adviseurs. 

Hoe is de B.N.M.O.georganiseerd? 

De B.N.M.O. kent 15 afdelingen over het gehele land, waar 
de leden terecht kunnen voor informatie en advies; deze 

afdelingen organiseren eigen contactbijeenkomsten en ge- 

zellige aktiviteiten. 

De leden van een afdeling kiezen een eigen afdelingsbestuur. 
Elke afdeling beschikt over een eigen maatschappelijk wer- 
ker. 

Het hoofdbestuur, bestaande uit 11 leden, bepaalt in over- 

leg met de daartoe aangewezen bondsorganen het beleid, 

dat jaarlijks wordt onderworpen aan de goedkeuring van de 
algemene vergadering. 
De algemene vergadering wordt gevormd door de stemge- 
rechtigde afgevaardigden van de 1S afdelingen. Het aantal 
stemgerechtigde afgevaardigden wordt per afdeling bepaald 
naar rato van het aantal leden van de afdelingen. 

Kosten lidmaatschap 
Voor de jaarlijkse contributie die voor het lidmaatschap 
verschuldigd is (in 1985 f 45,-) ontvangen de leden het 
maandblad ’’de Kareoler’’ en het zogenaamde B‚.N.M.O.- 

Vademecum (beide uitgaven zonodig op cassetteband), 
zonodig juridische bijstand, deelname aan de nazorg-pro- 

gramma’s, de mogelijkheid deel te nemen aan (aangepaste) 

vakantiereizen in binnen-en buitenland alsmede maatschap- 

pelijke begeleiding. 

Leden van de Prinses Irene brigade, die problemen hebben 
waar ze zelf alleen niet uitkomen en die niet weten hoe en 

waar zij om hulp bij de oplossing van die problemen kunnen 
vragen, kunnen per brief /per Irene brigade-enquêteformu- 

lier hun probleem voorleggen aan het bestuur van de Irene 

brigade/”’sociale commissie”’. 
Deze brief /enquêteformulier wordt dan ter behandeling en 

hulpverlening - volgens strikte afspraken - doorgezonden 
aan de Coördinator Maatschappelijk werk van de Bond van 

Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers 

(BNMO). 
Met de BNMO heeft het bestuur van de Irene brigade name- 
lijk een overeenkomst, dat óók de Irene brigade-leden hulp 

kunnen ontvangen van het net van maatschappelijk werkers 

van de BNMO, over het gehele land verspreid. 
Zo’n maatschappelijk werker komt dan, na vooraf gemaak- 

te afspraak, thuis bij het Irene brigade-lid om te zien wat er 

aan het probleem gedaan kan worden. 
Voor de goede orde: wanneer iemand slechts recht heeft op 
een klein pensioen, dan kan ook de BNMO "er niet meer 

geld uitslepen”’, tenzij volgens de wettelijke regelingen b.v. 
na herkeuring een invaliditeits-percentage hoger vastgesteld 

wordt e.d. 
Wel kan worden nagegaan of voor betrokkene gebruik is 

gemaakt van alle mogelijkheden om een financiële uitkering 

te krijgen d.w.z. dat nagegaan wordt of soms nagelaten is 

bepaalde aanvragen in te dienen. 
De BNMO kan geen ijzer met handen breken, maar wel 
wordt een probleem tot op de bodem uitgezocht. 

H.J. Davis.
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DE VAANDELDRAGER 
Officieel orgaan van de 

VERENIGING VAN OUDSTRIJDERS VAN DE 

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BRIGADE „PRINSES IRENE 

  

Voorwoord 
  

Beste vrienden, 

Met bijzonder veel genoegen leid ik dit 
blad wat per kwartaal gaat verschijnen 
bij U in. Wij beleven een bijzonder 

jaar, 40 jarige herdenking van de 
bevrijding van ons land. Dit wettigt 

een feestelijke herdenking o.a. door 
uitgave van dit blad. Meerderen zullen 

herinneringen hebben die zij graag 

willen publiceren om anderen daarmee 
een genoegen te doen. Het blad zal een 
steun voor het bestuur zijn waarmee 

het onze leden beter kan informeren. 
Het zal zeker de onderlinge band ver- 

sterken. Ik wens de redactie veel geluk 

en hoop dat allen de redactie willen 

helpen. 

  

Voorzitter 

A dj, aL, vr? 
J.J.G. le Ss "7 
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Het eerste nummer 
  

Voor U ligt het eerste nummer van ons 

nieuwe verenigingsblad ”’De Vaandel- 

drager’’ 

De naam is afgeleid van het monument 
van de Irenesoldaat te Tilburg. 

De Vaandeldrager zal U regelmatig, 

wij denken hierbij aan vier maal per 
jaar, op de hoogte houden van allerlei 

informatie en wetenswaardigheden van 
de Vereniging van Oudstrijders van de 

Koninklijke Nederlandse Brigade 
Prinses Irene” 

In onze moderne samenleving is infor- 
matie van een zeer groot en onmisbaar 

belang; daarom hebben wij gemeend, 

dat het uitgeven van een verenigings- 
blad binnen onze vereniging eveneens 
van groot belang is. Temeer daar onze 

vereniging te maken heeft met een 

gedecentraliseerde struktuur, ofwel de 

meeste van onze leden wonen over het 
gehele land, nee zelfs over de gehele 

wereld verspreid en velen zien elkaar 
nauwelijks of nooit en daar willen wij 

door middel van ”’de Vaandeldrager”’ 
iets aan doen. 

Niet alleen een stuk voorlichting en 

informatieoverdracht, maar ook om 

kennis te nemen van hoe anderen over 

bepaalde dingen denken. 
Wij hopen dat het blad U, na het gele- 
zen te hebben, goed zal bevallen. Het 
merendeel van de artikelen in het blad 

is geleverd door de redaktie. 

Een verenigingsblad voldoet niet, als 
de leden zelf niet de mogelijkheid heb- 

ben hierin te schrijven. 

Indien U zelf een stukje wilt schrijven 
in dit blad, kunt U Uw tekst opsturen 

naar de redaktie. Mocht U wel ideeën 
hebben, doch er moeite mee hebben 

deze op papier te zetten, bel dan even 
met de redaktie. Die kan U behulpzaam 
zijn bij het schrijven van Uw artikel. 

En denk erom: het hoeft niet altijd 

over oorlog te gaan! 

De redaktie behoudt het recht bepaalde 

stukken te weigeren voor plaatsing. 

DE REDAKTIE.



  

  

  

Gedane zaken door Robbert Fack 

” Diplomatieke herinneringen’’ 
  

Bij uitgeverij Sijthoff te Amsterdam verscheen afgelopen 
jaar een boekje getiteld ”’Gedane zaken’’ (ISBN 9021833603). 

Auteur is de heer Robbert Fack, oud-ambassadeur in Groot- 
Brittanië. Deze post was de afsluiting van een lange diplo- 

matieke carriëre. Velen van U zullen de heer Fack nog ken- 
nen als kapitein Fack, inlichtingen-officier van de Irene bri- 

gade. 
Zoals gezegd handelt het boek over zijn diplomatieke herin- 

neringen, al komt er natuurlijk wel iets naar voren van de 
belevenissen bij het uitbreken van de oorlog en later in En- 

geland bij de Irene brigade. 
Het boek is vlot en boeiend geschreven. Men krijgt een goed 

idde van de ontwikkeling van de jonge onervaren officier 

die ”toevallig”’ na de oorlog bij Buitenlandse Zaken terecht 

kwam, tot de ervaren diplomaat. 
Ondanks zijn indrukwekkende ervaringen en belevenissen 

bij Buitenlandse Zaken blijkt zijn ”’Irene-periode”’ toch een 
onuitwisbare indruk op hem te hebben gemaakt. ’’Wat ik 

wel wil noteren is, dat de periode van juli 1944 tot mei 1945 
voor de meeste overlevenden van de Brigade een centraal 

stuk van hun leven is gebleken. Ook bij mij staan beelden 
uit die tijd scherp geëtst in mijn geheugen, al hebben zij geen 

verband meer met de werkelijkheid”. 
Velen van U zullen al eerder iets van Robbert Fack hebben 

gelezen. Hij schreef o.a. ”’Uit het dagboek van de Brigade”’, 

korte stukjes die destijds in de ”Pen-Gun”’ verschenen. 

Alhoewel "Gedane zaken”’ natuurlijk iets geheel anders is, 

blijft het interessante leesstof. 

Hans Sonnemans. 

  

Humor 
  

In Congleton werd les gegeven in de Engelse taal, voor het 

eerst moest uit het Engels naar het Nederlands vertaald wor- 
den, dit was het resultaat: 

There was a layer in the room - er was een luier in de room. 

He was brave in the war - hij was braaf in de war. 

Do you need a ticket, Jack? - Doe je niet ’n tikje gek? 

The girl with the soft eyes - de kerel met het soft-ijs. 
What do you mean? - wat doe je Mien? 

So soon as ever - zo, zoen es effe. 

She watched the blue sea - ze wast het bloessie. 

A walk in the town - een wolk in de tuin. 

What a life! - wat ’n lijf! 
No parking here - geen park hier. 
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Ingezonden bijdragen 
  

De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdra- 

gen en brieven te weigeren of in te korten. 
Onnodig grievende stukken worden geweigerd evenals ano- 

nieme brieven. 

Hoofdartikelen en andere bijdragen, getekend door de re- 

dactie, geven de mening van het orgaan weer. 

De overige artikelen en tekeningen of foto’s zijn voor de 
verantwoordelijkheid van de auteurs. 

  

Ingezonden 
  

Bergen op Zoom. 

Toen ik bezig was (met anderen) de meeting te Hedel en de 

herdenking te Horssen te organiseren, kwamen enkele van 

onze leden met de vraag of er een reünie kon worden geor- 
ganiseerd voor de aanvullingstroepers, welke in Bergen op 

Zoom bij ”oom Paul’ waren gerecruteerd, of na 8-8-44. 

Dit leek mij geen slecht idee, maar dan moet er wel écht be- 
langstelling voor bestaan. Uit ervaring weet ik nu dat zo’n 

organisatie veel tijd, moeite en ook wel enig geld kost. 
Ik heb daarbij gedacht een Bergen op Zoom, misschien met 
een ontvangst door B.& W. en de Kort Heiligers kazerne 

(toen prinses Irene kazerne). 

Misschien weten leden van onze vereniging nog namen en 
adressen van oud-gedienden welke daar opgekomen zijn en 

geen lid van de vereniging. 
Als je er wat voor voelt, of je hebt suggesties in die richting, 

laat dat dan weten, misschien iets voor mei 1986? 

Math van Hooff, 

Meliskerkestraat 52, 

6845 AW Arnhem. 

  

Kopy voor het volgende nummer 

vóór 15 mei s.v.p. 
  

 



  

  

  

Belangrijke mededelingen 

Herdenkingsdag Hedel 
  

- Alle gasten op deze dag hebben zich ruim van tevoren op- 

gegeven. De belangstelling was zeer groot, er zullen 75 oud- 
brigadeleden met hun echtgenotes aanwezig zijn. Nieuwe in- 
schrijvingen zijn in principe niet meer mogelijk. Komt U al- 

stublieft niet op ’’goed geluk’’ naar Hedel, want we zullen U 
om begrijpelijke organisatorische redenen moeten teleur- 

stellen. 
- Zoals vermeld in het informatiepakket dat alle deelnemers 
hebben ontvangen moet de financiële bijdrage voor 1 april 
zijn ontvangen. 

Indien er niets wordt ontvangen en wij geen nader bericht 
van U krijgen, nemen wij in principe aan dat U op de dag 
niet aanwezig zult zijn. 

Hartelijk dank voor Uw begrip en medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 

Hans Sonnemans. 

  

Programma Hedel 20 april 1985 
  

10.30 u. Ontvangst in het Dorpshuis te Hedel door het ge- 

meentebestuur. 
11.00 u. Vertoning van dia’s van het ”’oude”’ Hedel door de 

heer van Engelen van de stichting ’’Hedel’s Histo- 
rie”’. Ook zal een kort overzicht worden gegeven 

van de aktie in april 1945. 

11.45 u. Vertrek naar het monument voor de gevallenen in 
de Bommelerwaard in het centrum van Hedel. 

12.00 u. Dodenherdenking. Hierna gaat het gezelschap naar 
het vlakbij gelegen gemeentehuis. Er zal een kort 

woord worden gesproken door de burgemeester van 

Hedel, de luitenant-kolonel der Fuseliers van Leeu- 

we en pater Laureyssen, voormalig aalmoezenier 

van de Brigade. 
Hierna valt een optreden van de harmonie van He- 
del en het muziekkorps van het Garde Regiment 

Fuseliers Prinses Irene”. 
13.30 u. Vertrek vanuit de haven van Hedel per vlot van de 

Genie en originele landingsboot (een Amerikaanse 

DUKW uit W.O.II) naar Fort Crevecoeur. Na aan- 

komst volgt een officiële ontvangst door de com- 

mandant aldaar, de majoor Jonk. 
14.15 u. Gelegenheid tot het gebruiken van een bescheiden 

lunch in de kantine van het fort. Hierna kan men 
het terrein gaan ”’verkennen”’, een borreltje drin- 

ken in de kantine of de ”’stattic-show’’ van oude 

legervoertuigen (zo’n 20 stuks) gaan bewonderen. 

Daarna volgt een boottocht langs o.a.de landings- 

punten. 

15.45 u. Vertrek naar de haven van Hedel. Vanaf de haven 
zal in oude legervoertuigen een tocht worden ge- 

maakt door Hedel en zullen een aantal historische 

plaatsen worden bezocht. 
O.a.de protestantse kerk, die voor deze gelegenheid 

zal zijn opengesteld. 

18.00 u. Begin van een uitgebreide koffietafel in het Dorps- 

huis te Hedel. 
20.00 u. Vanaf dit tijdstip is het officiële programma voor- 

bij. ledereen kan naar behoeven blijven napraten. 

Ook de inwoners van Hedel zullen deze avond wel- 
kom zijn. 

Consumpties (uiteraard) voor eigen rekening. 

  

    

  

  

Oorlogsherdenkingscomité 

Horssen 
  

Horssen, maart 1985 

Beste vrienden, 

Eenheden van de ”’Irene-brigade”’ t.w. de recce en artillerie 
hebben in het laatste kwartaal van 1944 intens deelgenomen 
aan de strijd in het land van Maas en Waal. Twee van Uw 
kameraden, de soldaten Raymond Arnoti en Marius Kroon, 

gaven daarbij hun leven voor de bevrijding van dit gebied. 

Het oorlogsherdenkingscomité Horssen, opgericht op initia- 

tief van twee leden van de oud-strijders vereniging K.N.B. 

” Prinses Irene’’, van Hooff en van der Geijn, heeft de eer 
U, als oud-militair van de Irene brigade, uit te nodigen voor 

de herdenkings-bijeenkomst te Horssen, welke zal plaats- 
vinden op 4 mei 1985. 

Het programma zal er als volgt uitzien: 

10.30 uur: 

11.30 uur: 

Herdenkingsdienst in de R.K.Kerk te Horssen. 

Kranslegging op de N.H.begraafplaats op de 

graven van Raymond Arnoti, Marius Kroon en 

de Britse militair Leslie John Billen. 

12.15 uur: Wandeltocht naar het Dorpshuis waar U ont- 
vangen wordt door de burgemeester en U een 

kop koffie wordt aangeboden. 

Alleen voor de ex-recce en artilleristen is er dan nog een ge- 

zamenlijke lunch, waarvoor deze reeds een uitnodiging ont- 

vingen. 
Helaas konden wij wegens plaatsgebrek niet meer mensen 

uitnodigen. 
Bij Uw komst verzoeken wij U, indien mogelijk, in grijze 
pantalon, blauwe blazer voorzien van invasiekoord en on- 

derscheidingen, of voor de gelegenheid passende kledij te 

verschijnen. 
Verdere inlichtingen kunt U bij ondergetekende verkrijgen. 

Math van Hooff, 
Meliskerkestraat 52, 

6845 AW Arnhem. 

Tel. 085-813926. 
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Mijn belevenissen als 

aalmoezenier 
  

Zoals gewoonlijk werd ik niet op de hoogte gebracht van 

wat te gebeuren stond. 

Dat was niet uit kwaadwilligheid van het opperbevel, maar 
deels verkeerd inzicht en deels voorzichtigheid. 
Vanaf het begin, in Engeland reeds, waar de marsroute van 
de brigade werd opgesteld, werden volgens mij de geestelij- 

ke verzorgers op de verkeerde plaats gezet. 

Op de eerste marsroute werden wij geplaatst tussen postof- 
fice en paymaster, waartegen ik in Engeland reeds geprotes- 
teerd had. 

Aan het front in Frankrijk kwamen wij bij het B-echelon te- 

recht, waartegen ik protesteerde en om een dugg-outt vroeg, 
minstens op de plaats waar de HQ waren en dat was onge- 

veer op de frontlijn. 5 
De jongens hadden er nét een voor me gemaakt, toen we van 
de kolonel de opdracht kregen ons te voegen bij de verken- 

ningsgroep, die in reserve lag. 

Toen ging het beter; het was immers veel te lastig om altijd 
van achteren naar voren te moeten gaan, hetgeen een ge- 

vaarlijke weg was omdat er ’s nachts elk moment iets kon 
gebeuren en mijn aanwezigheid hierbij dan gewenst was. 

Ook zou ik dan nooit front-routine krijgen en de jongens 

zouden alras gezegd of minstens gedacht hebben dat ik bang 
was. 
Die plaatsing bij de recce bracht me ook niet veel plezier; na 

een paar dagen was er iets met het eten waardoor we buik- 
loop kregen en ik belandde dan ook prompt voor enkele 

dagen in het ziekenhuis. 

Ik heb tijdens de gehele campagne met moeilijkheden te 
kampen gehad. Het gaf mij totaal geen bevrediging dat ik 

steeds bij het B-echelon of bij het teruggetrokken HQ zat. 
Ik heb daar, dikwijls tot ongenoegen van de veldprediker en 
rabbijn, tegen geprotesteerd. 

Ik wou vooraan bij de jongens zijn en wanneer me dat lukte, 
werden ook de veldprediker en rabbijn meegestuurd maar … 

het lukte niet altijd, zoals bijvoorbeeld in Tilburg. 
Ik was daar ingedeeld bij de doktoren en het Rode Kruis; 

dat was natuurlijk noodzakelijk, want dáár werden de ge- 
wonden binnengebracht en dáár moest je dan zijn om gees- 

telijke bijstand te verlenen. 
Ik werd daar vreselijk nerveus van want ik wou naar vóren, 

naar de jongens in de frontlijn, daar was ik méér nodig vond 
ik, die hadden mijn belangstelling nodig en vooral mijn 

steun. 
Maar ja, officieel hoor je bij de verbandplaats te zijn, daar 

worden de gewonden binnengebracht en dáár kon men mij 

bereiken indien nodig. 
Dat bracht dan weer mee, dacht ik, dat je geroepen kon 

worden op de ene plaats, waardoor ik weer niet bereikbaar 
was om naar een andere geroepen te worden, voorwaar niet 

gemakkelijk. 

Gelukkig is het nooit voorgekomen dat men mij zocht voor 
iets ernstigs en mij niet heeft kunnen vinden en daar ben ik 

O.L.Heer erg dankbaar voor, ik zou dat mijn hele leven niet 

vergeten zijn. 

Ook bij Hedel was ik weer niet op de hoogte gesteld van de 
op handen zijnde operatie, maar al doende krijg je ervaring 

en ik had enkele officieren, ook niet katholieke, zover ge- 

kregen mij te tippen, zonder de geheimhouding te doorbre- 

ken van ophanden zijnde acties. 

Ik had gemerkt dat de gevechtsgroepen zich verplaatsten en 
toen ik ’s zondags de mis las voor de jongens langs de Maas, 

vermoedde ik dat er wat te gebeuren stond. 
Begrijpen deed ik het niet, dus trok ik mijn zondagse pakje 

uit, pakte mijn spullen bij elkaar en liet me door Marinus 
naar Bokhoven brengen waar ik dacht dat het gebeuren zou 

en waar ik een officier goed kende. 
En jawel hoor! Men zou die nacht oversteken naar Hedel. 

Ik begaf mij naar Engelen, waar overal grote bedrijvigheid 

heerste en de soldaten, allen in een goede stemming alsof het 

een uitstapje gold, gepakt en gezakt klaarstonden. 
Ik sloot mij aan bij de dokter en verder medisch personeel 

dat de overtocht zou meemaken. 

Na wat rondgelopen en gepraat te hebben met de jongens, 
begaven we ons in de bootjes die ons zouden overzetten, ik 
zo’n beetje als blinde passagier. 

Ik maakte mij verdienstelijk bij ’t dragen van de zware 
spullen en wij debarkeerden op de andere maasoever. 

Na gezamenlijk een dugg-out te hebben gegraven, waar we 
de gewonden enigszins zouden kunnen beveiligen, hebben 
wij ondanks de koude toch een beetje geslapen. 

Om een uur of zeven-half acht hadden we nog niets verno- 
men van de mensen die doorgegaan waren om Hedel in te 
nemen en wij waren benieuwd hoe het verlopen was. 

Samen met de dokter ging ik kijken en kwamen, via een 
weggetje met versperringen en loopgraven waaruit later nog 

verschillende Duitsers te voorschijn zijn gekomen, in Hedel. 
Wij vonden een klein huisje waar we een verbandpost in- 

richtten en begaven ons naar het dorp, waar niet veel meer 

overeind stond. 
’s Middags werd er een fiks gevecht geleverd tegen Duitsers 

die weer waren doorgedrongen tot de buitenwijken van 
Hedel, waardoor enige gewonden aan onze en vele doden 
aan Duitse zijde vielen. 
Er was daar veel werk voor mij, maar het werd enigszins 

vergemakkelijkt doordat wij alles dicht op elkaar hadden in 

een klein bruggenhoofd. 

Bij mijn rondwandelen daar is het verschillende malen voor- 
gekomen, dat de kogel van een ’”’sniper”’ vlak langs mijn 
oren vloog, maar ik had het gevoel gekregen dat ik onkwets- 

baar was en dat betekent héél wat voor tiemand die aan net 

front is. 
De eerste morgen kwam de Lt.van Voorts, die op het tegen- 

overgelegen fort Crevecoeur was gelegen, met ’n paar jon- 

gens over naar Hedel. ‚ 
Hij had, tegenover de Maas, Duitsers gezien die zich wilden 

overgeven.” 

Hij vroeg me of ik meeging op patrouille, hetgeen ik graag 

deed. 
Ik sloot de groep van vier man, waarvan de laatste een 

brengun droeg. 
Een mof werd gevangen genomen en afgevoerd, tot ik er een 

zag in de verte, die het hazepad koos. 
Ik sommeerde te vuren en de brenschutter - een vurige nieu- 

we van de aanvullingstroepen - legde aan en gaf een salvo op . 

de benen van de mof, echter zonder hem te raken. 
Ik riep toen al wat ik roepen kon om de Duitser stil te doen 

staan, wat hij een ogenblik deed, doch hij stak zijn handen 

niet op, wat ik ook riep. 

Toen beval ik maar wéér te vuren. 

De zenuwachtig geworden brenschutter sputterde en schold 
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dat hij de Duitser niet kon raken, maar deze koos tenslotte 

toch maar de juiste partij en gaf zich, bevend en rillend, met 

de handen omhoog aan ons over. Hij was te moe om nog 
verder te lopen. 

De rest van de patrouille was inmiddels al een eind verder en 
ik vond het te gevaarlijk als mijn brenschutter de Duitser 

zou afvoeren, waardoor van Voorts nog maar met één man 
zou achterblijven, de andere was met de eerste gevangene 

vertrokken. 
Besloten werd dat ik hem zou wegbrengen; ik knoopte mijn 

overjas dicht zodat hij kon zien dat ik aalmoezenier was, 
maar ik had er, voor het geval dat hij opstandig zou wor- 

den, een flink stuk hout onder verborgen. 
Hij vroeg mij of hij zijn handen mocht laten zakken, maar 

dat kon ik hem natuurlijk niet toestaan, men zou mij on- 
voorzichtigheid hebben kunnen verwijten. 
Zo kwam, tot grote pret van de jongens, de pater met een 

krijgsgevangene terug. 
De pret duurde echter maar even, hij werd mij al snel afhan- 

dig gemaakt door een kapitein, die niet onder wilde doen 
voor de pater en ook wel eens met een Duitser wilde pron- 
ken. 

Bij mijn terugkomst in Vlijmen, bleek later, ging inmiddels 

het verhaal dat ik zelfs vijf krijgsgevangen had gemaakt! 
Die nacht brachten we, nadat we ’s avonds nog een gesneu- 

velde sergeant hadden begraven, door in de verbandpost te 

Hedel. 
De dinsdag was vrij rustig, de jongens waren vermoeid en 
konden een beetje uitrusten. Er was versterking gekomen. 

Ik liep maar wat rond om zo hier en daar wat te praten. 
De mis lezen ging toch niet, ik had niks bij me en de jongens 

konden vanwege de onderbezetting hun posten niet verla- 
ten, wel heb ik bij enkele die erom vroegen, de biecht ge- 

hoord. 
De nacht van dinsdag op woensdag was betrekkelijk rustig, 

slechts enkele gewonden. 

Inmiddels waren dominee en rabbijn ook gearriveerd, we 

sliepen gezamenlijk in het stro. 
Om vijf uur in de morgen werden we gewekt! We waren 

door het helse kabaal dat losgebroken was, heengeslapen! 
Van alle kanten werd geschoten. ’’Dit is het einde”’, dachten 

we; het eerste moment durfden we niet naar buiten, maar 

het moest wel. 
Eenmaal wakker realiseerde je je wat te doen; op naar de 

eerste lijn waar verschillende gewonden waren, 

helpen….,dragen…, verzorgen…… 
Enige doden, vooral onder de jongeren van de aanvullings- 

troepen, maar ook Duitsers. 
Gevechten, man tegen man, moffen die hun spandau’s op 

ons leegschoten…. 
Daar kreeg ik veel ontzag en waardering voor onze jongens 

die hun uiterste best deden en zich niet ontzagen. 

Daar hebben zich velen ware helden getoond. 

Rond elf uur was de aanval afgeslagen. 
Onder heen en weer schieten werd de aftocht voorbereid, we 

konden geen versterking meer verwachten. 
Omstreeks negen uur, half tien ben ik, samen met de dokter 
en bevelvoerende majoor teruggetrokken, enkele jongens 

dekten de aftocht. 
Dit was de laatste veldtocht van de Irenebrigade. 

Het kostte 12 jongens van ons het leven…. 

Pater J.Laureijssen. 

  

De strijd van de brigade 

in het land van Maas en Waal 
  

Geschiedenisboeken zijn meestal erg nuchter als het om fei- 
ten gaat, meestal worden zaken vermeld als: ’’23 september, 

1.B.komt onder commando van de commandant van het le 

Luchtlandingskorps (Luit.Gen.F.Browning) samen met de 

43e divisie en een brigade van de garde pantserdivisie”’. 

Daar houdt het dan meestal mee op. 

Als men dan ooggetuigen hoort blijkt daar soms erg veel 

achter te zitten, soms met humor, maar meestal met een 

hoop tragiek. 

Laten we eens een paar van deze mensen aan het woord 

laten. 

Uit het dagboek van pastoor Zijlmans te Beneden-Leeuwen: 
24 september: ’’De geallieerden kwamen overdag hier wat 
schieten en des avonds verdwenen ze en onze ondergrond- 
sche konden weinig of niets van hun bewapening krijgen. 

Ongeveer de eenige bewapening en munitie die we hadden, 

was datgene wat men op de moffen had buitgemaakt. In het 
munitiedepôt, dat hier achter in mijn tuin was, zat bedroe- 

vend weinig in. 
In de nacht van 28 september kwamen 11 Duitsers en 3 

NSBers het Tielse veer over, ze drongen, al schietend, tot in 
Alphen en maakten 14 tietsen buit. Op 29 september werd 

een roeiboot met 12 Duitsers door mannen van de Irene bri- 
gade lek geschoten: 11 opvarenden verdronken, de 12e ont- 

kwam zwemmend naar Tiel’. 

Op donderdag 5 oktober schrijft pastoor Zijlmans: ”’wij 
zitten nog altijd te snakken naar de zuivering van de 

Betuwe. Er staat wel geregeld wacht aan de dijk, maar het 
zijn nog slechts onze eigen jongens. Hun getal en bewape- 

ning is nog te gering om aan een flinke troep moffen, die in 
het donker mochten overkomen, het hoofd te bieden.” 

Op papier was West-Maas en Waal sinds dinsdag 3 oktober 

bevrijd, maar nog steeds volgde er op de officiële bevrijding 
geen geallieerde bezetting. In feite stond het gebied onder 

Duitse terreur van over de Waal. Van Wamel sloegen de ver- 
geldingsacties over naar Leeuwen. In de nacht van 6 op 7 

oktober bereikten ze een verbijsterend hoogtepunt. 
De Leeuwense smid, Th.Gosselink, heeft de gebeurtenissen 

met grote nauwkeurigheid genoteerd. Uit zijn relaas 

drukken we hieronder het volgende af: 

Het leed dat deze nacht is geleden, zal geen mens in Leeu- 
wen ooit vergeten. Er branden in deze nacht 47 huizen tot de 

grond toe af. De Duitsers kwamen rond twee uur. Dus van 
het redden van huisraad e.d. was geen sprake. Ter hoogte 

van de fam.de Moor kwamen de Duitsers aan wal. Na eerst 

”’wachten”’ te hebben uitgezet, begint de andere ploeg met 
het vernietigingswerk. Ze gooien flessen met groene vloei- 
stof door de ramen naar binnen. In een ommezien branden 

zo de huizen. Er is weinig te redden, het beetje huisraad wat 

soms wordt gered verbrandt later nog in de vonken. De be- 
woners van de huizen worden, vaak in hun nachtgewaad, de 

straat opgejaagd. In deze bewogen nacht zijn twee soldaten 

van de Irene brigade (Arnoti en Kroon red.) gesneuveld. 

De grote brandstichting aan de Leeuwense dijk was het sein 

dat de bevolking van West-Maas en Waal niet langer aan 

hun lot en een handjevol ongeoefende en slecht bewapende



  

  

  

ondergrondsen van de O.D.(Ordedienst) kon worden over- 

gelaten. Op zaterdag 7 oktober werd de batterij artillerie 
van de Irene brigade van Grave overgeplaatst naar Horssen, 

onder bevel van het 79 Field regiment Royal Artillery. 

Op 8 oktober bleef het in Leeuwen rustig, maar in Druten 

vielen Duitse granaten op het kerkplein. De herberg tegen- 
over de Drutense kerk brandde tot de grond toe af. 

In de nacht van zondag op maandag wisten de Irene-briga- 
diers en OD’ers met voortdurend mitrailleurvuur een Duitse 
overtocht te verhinderen. Op 9 oktober betrokken de Engel- 

sen stellingen in Altforst en met hun 25 pounders bestook- 
ten ze de Duitse schuilnesten in Ochten, Opheusden en met 
name in de steenoven van IJzendoorn. 

De Irene brigade en Engelse troepen werden op 10 oktober 

versterkt door zo’n 150 man ondergrondsen uit Eindhoven. 
In het kielzog van de geallieerde opmars hadden deze jonge- 

lui onder de naam K.P. (knokploeg) een primitieve vorm 
van militaire organisatie gevonden. Op de Leenderhei waren 
zij o.a. door de latere knil-kapitein Raoul Westerling - bij- 

genaamd de turk - geoefend op wapenbeheersing. Unifor- 

men droegen ze niet, er was ook geen militaire hiërarchie; zij 
hadden zich spontaan gegroepeerd rond één leider. Het was 
een triggerhappy groep, die schoot op alles was bewoog, 
vooral ’s nachts. Niet iedereen in Maas en Waal was geluk- 

kig met de knallende Brabanders, maar dat veranderde al 

snel toen ze geuniformeerd waren ingedeeld bij de 7e com- 
pagnie stoottroepen. Vanaf dat moment zijn ze, vooral in 

Beneden-Leeuwen door de bevolking op handen gedragen. 

M.v. Hooff 

m.m.v.gegevens Johan van Os, Puiflijk. 

  

  

Datums noemen 
  

23 sept. L.B. komt onder commando van de comman- 
dant van het le luchtlandingskorps (luitenant- 

generaal F.Browning) samen met de 43e divisie 

en een brigade van de garde pantserdivisie. 

25 sept. Verkenningsafdeling houdt verkenning in het 

land van Maas en Waal en rekent 18 N.S.B.-ers 

in. 

26 sept. 

27 sept. 

28 sept. 

29 sept. 

30 sept. 

lokt. 

2 okt. 

3 okt. 

4 okt. 

5 okt. 

Nacht van 
6 op 7 okt. 

8 okt. 

9 okt. 

10 okt. 

De recce bezet een observatiepost in Druten en 

neemt bedrijvigheid van de vijand waar te Och- 
ten. 

’s Avonds wordt de recce geplaatst onder bevel 

van de commandant van de 157 brigade van de 

Lowland divisie, brigadier Russel geplaatst. 
Aanvankelijk zou deze door de lucht vervoerd 
zijn indien er een bruggehoofd gevormd zou zijn 
in Arnhem. 

De verkenningsafdeling meldde bedrijvigheid van 
de Duitsers te Dreumel, de Duitsers staken de 

Waal over met medeneming van gestolen fietsen. 

De aanvullingstroepen van de 1.B. evacueerden 

op die dag, onder granaatvuur vanuit het Reichs- 
wald, 400 bejaarden uit Nijmegen. 

Een deel van de taak van de recce wordt overge- 
nomen door de 52e verkenningsafdeling. 

1.B. voorkomt landing van Duitse roeiboot, 

schiet deze lek, waardoor 11 Duitsers omkomen 

door verdrinking en een Duitser zwemmend de 

overzijde weet te bereiken (Tiel). 

De 1.B. blijft een observatiepost in de steenfa- 

briek te Druten bezetten (overdag) en ’s nachts 
een luisterpost te Deest. 

Schermutselingen met Duitsers welke in Wamel 
en Beneden-Leeuwen huizen in brand steken en 

burgers gevangen nemen en meevoeren. 

Artillerievuur op Ochten. 

Waarneming van Duitse sleper met vier aken. 
Britten brengen sleper tot zinken. 

Verkenningsafd. wordt overgeplaatst naar Hors- 

sen (school en oude kerk), van daaruit wordt de 

patrouillegang voortgezet onder commando van 

de commandant van het 79 Field regiment Royal 

artillery. 

Duitsers steken de Waal over en steken alle wo- 
ningen op de dijk van Beneden-Leeuwen in 

brand. Arnoti en Kroon komen om bij een pa- 

trouille op die dijk. 

Artillerie bombardement van de Duitsers op Dru- 
ten. De kerk en woningen om de kerk worden 
zwaar getroffen. Overtocht van de Duitsers wordt 

verhinderd door de 1[.B. 

Royal artillery en geschut van 1.B. beschieten 

met o.a. 25 pounders Duitse schuilnesten in Och- 

ten, Opheusden en IJzendoorn. 

Versterkingen in Beneden-Leeuwen door 150 

man K.P.(knokploeg), later stoottroepen uit 

Eindhoven e.o. Deze waren opgeleid door kapt. 
Raoul Westerling (de turk). Dit was een trigger- 

happy groep, ze schoten op alles wat bewoog, 

ook koeien.
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DE REGGE-UNIT OP STAP 
Reeds sinds enkele weken zat elke 

rechtgeaarde Recce-ist met verlangen 
te wachten op den aanvang van de 
tiendaagsche, oefening, die door de 
verkênningsafdeeling zou gehouden 
worden. Dien Zaterdagmorgen heersch- 
te er dan ook een feestelijke stemming 
op het Blauwe-“Zand, waar iedereen 
druk in de weer was met het 
oppakken van bedden, dekens, kit- 
bags, ransels, enz. . . . Het leek wel 
een feest van verbroedering, want 
zeker nooit te voren waren de bewo- 
ners van de moderne sardineblikjes 
het zoo met elkaar eens geweest. 
Carriers en, bemanning werden met 
den trein gestuurd, terwijl het betere 
gedeelte, d.w.z. de staf, de keuken, de 
fourier en de store, aangevuld met den 
cantinewagen, bestemd voor het ver- 
sterken van den innerlijken- mensch 
en den waterwagen, bestemd voor het 
veranderen van den uiterlijken toe- 

stand ‘des aangezichts en handen na 
een dagoefening of een nachtrust, als 
convooi over de baan vertrok. De 
reis was voorspoedig en reeds tame- 
lijk vroeg was het eindpunt bereikt. 

Het is natuurlijk onmogelijk om in 
enkele lijnen het verloop van de 
oefening te beschrijven. Het doel was 
o.a. schieten en carrierrijden. Er is 
geschoten en met de carriers werd 
gereden, en hoe! Dus mijns inziens 
is de oefening prachtig gelukt. Daar 
ik echter tot de allerlaagste klasse van 
de militaire maatschappij behoor en 
op den koop toe nog ‘niet cens een 
schitterend lid daarvan ben, moet ik 

het oordeel overlaten aan degenen 
die zieh zoo succesvol tot onze leiders 
bebben weten op te werpen. Maar ik 
wil me er toe bepalen enkele inciden- 
ten op te halen, die kunnen be- 
wijzen hoe de stemming was en hoe 
de oefening zich voordeed. 

Is het jullie wel eens opgevallen 
welkd onmogelijke ideeën sommige 
menschen er nog op na houden, 
heelemaal niet democratisch somtijds ? 
Het is sommigen blijkbaar nog niet 
tot op de ziel doorgedrongen, dat in 
ons leger officieren, onderofficieren, 
korporaals en manschappen volkomen 
aan elkaar gelijk zijn. Bij den eersten 
avondmaaltijd, die overigens heerlijk 
was. toebercid, eere wien eere toekomt, 
kwam ik in gesprek met een nieuwer 
ling in het soldatenvak, voor het eers 
op „een - dusdanige oefening. De 
jongen zei.tegen me: “Wat? Eten de 
officieren en onderofficieren hetzelfde 
als wij? Dat zal hun wel niet erg 
bevallen !’ Wat een nonsens! ! 

Op een avond (niet in Mei) zou 
een nacht-schietpartijtje plaatsvinden; 
De black-out was schitterend in. orde, 
je. zag geen hand voor oogen, maas 
dat was overigens de bedoeling, geloof 
ik,. want. er «was voor Verey ‘licht 
gezorgd, met: de bedoeling den hemel} 
ter plaatse een nieuw. soort Noorderr 
licht te verschaffen. Het eerste pro- 
jectiel . werd aangestoken, maar 
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weigerde (dat is een eigenaardig 
verschijnsel bij eerste projectielen, 
waarom niet dadelijk met het tweede 
begonnen?). Het tweede projectie} 
ging de hoogte in . . . maar verdween 
spoorloos: het licht verdween: ind 
duisternis. De derde poging lukte, het 
ding ging omhoog, kwam weer omlaag 

„en meteen waren de 40 aanwezige 
reeecisten omgeschepen in brand, 
weeflui, want de hei vloog ìn een. wip 
in brand, en “believe me”, met. de 
black-out was het afgeloopen. . Maar 
goed dat « onze, Hoofdbrandmeester 
niet aanwezig was, want die had vast 
jaloersch geworden op:de, prachtige 
prestaties van al deze menschen, die 
niet tot zijn afdeeling .behooren.… Er 
waren er maar. twee bij, die onder 
zijn leiding ‘hadden gestaan, - 2 

Iedereen heeft in de ontspannings- 
zaal de.filmpjes kunnen bewonderen 
over het omgaan met. carriers ‘in 
cross-country ‘situaties. ‚Nu was dan 
de gelegenheid gekomen, om - het 
geziene—en geleerde—in practijk te 
stellen. Nu, er zijn heel wat hoogten 
genomen, riviertjes en kuilen over- 
gestoken en meer van dat soort 
dingen. Ergens was een heel scherpê 
helling afgebakend, waar de carriers 
af moesten glijden. Toevallig zat ik 
met een paar andere: menschen dicht 
in de buurt en vanuit onze zitplaats 
konden we gemakkelijk het heele 
terrein overzien. Carrier na carrier 
gleed naar beneden, maar hemeltjelief, 
wat was het jammer, dat we geen 
phototoestellen bij ons hadden, wand. 
sommigen der chauffeurs hadden 
kostelijke gezichten opgezet voor de 
gelegenheid. Het volgende gesprekje 
werd door ons opgevangen. Een. 
instructeur, die zelf naast den 
chauffeur zat, zei tot dezen: “Zet de 
carrier er recht voor, laat het stuur 
los, klem je handen vast aan den 
bovenkant, wees niet bang, net als ik. 
En voor de rest, God zegene ons 
beiden”. Uit dat laatste blijkt nog 
niet zooveel vertrouwen voor den man 

MEDEWERKERS: ELCK DIE WIL. 
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aan het stuur, eerlijk gezegd—of voor 
de mogelijkheden van de carrier 
natuurlijk ie 

Carrierpersoneel: is eigenlijk infat 
tevie. Tijdens de oefening werd een, 
aparte tweedaagsche (34 uur) oefening 
gehouden, waarbij gebivakeerd werd. 
in een boerderij en geleefd op nood- 
rantsoenen, nl. biscuits, sardines en 
“bully” beef. Men heeft mij verteld, 
maar ik’ durf het niet voor vasté' 
waarheid: verder verkoopen, dat: het, 
de bedoeling was van den com 
mandant de boerderij den volgenden 
morgen, bij het verlaten, plat ‘te 
schieten. Men voegde er bij: “Waar- 
schijnlijk opdat deze strategische 
plaats niet in handen van den vijand 
zou vallen”. „Aan het einde van,deze 
tweedaagsche hadden we het beleg van, 
het dorpje, waar ‘we eigenlijk ge- 
stationeerd waren, te verwachten. 
Het geheele huis, dat door ons was 
“opgeëischt” als slaapplaats, werd 
voorzien van de nieuwste boobytraps 
(men vertelt, dat er eentje verborgen 
zat in het bed van den commandant, 
maar eerlijk gezegd, daar ben ik niet 
naar gaan kijken) en thunderflashes, 
zoodat het nogal gevaarlijk was om in, 
en uit te loopen. Om vijf uur ’s avonds 
begon het beleg. Massa’s losse 
flodders werden afgeschoten, booby- 
traps en flashes ontploften. Een, 
donderbus „vloog te midden van de 
officieren en ontplofte met een 
helschen knal tot groote vreugde van 
de manschappen en, het moet, gezegd, 
van de officieren; Niettegenstaande 
het feit, dat projectielen zelfs tot in 
de keuken. vlogen, waar, enkele 
corvee-érs eieren zaten te bakken en 
zich ‘half dood schrokken, behielden 
de koks en koksmaats hun sang-froid’ 
oftewel koelbloedigheid en. dien avond 
was het eten niet eens aangebrand. 

Er zijn hoopen dergelijke incidentjes 
geweest en als je er tusschenin’ zit, 
dan amuseer je je er best mee. 8 

CIOTADEN. 
 



  

  

  

Onderzoek naar de geschiedenis van de Kon.Ned Brigade 

’”’ Prinses Irene’”’ 
  

Enkele maanden geleden (om precies te 
zijn in maart en april) werd er door mij in 

ons Maandorgaan een oproep geplaatst om 
medewerking te verlenen aan een door mij 
in te stellen onderzoek naar de geschiedenis 
en de aktiviteiten van de Irene Brigade. 
Hierop mocht ik nogal wat reakties ont- 
vangen en ík wil daarom in de eerste plaats 
iedereen hartelijk bedanken. Maar ondanks 
deze positieve reakties heb ik toch het ver- 
moeden dat er veel meer dokumenten, fo- 

to's, verhalen etc. in de archieven en ver- 
zamelingen van de leden zitten. Ik wil daar- 
om graag iets toelichten over het doel van 
het onderzoek en over de Brigade zelf. 

Toen Koningin Wilhelmina op 27 augustus 

1941 het vaandel aan de Brigade uitreikte, 

schonk zij tevens de naam van haar klein- 
dochter aan de enige Nederlandse leger- 
macht in Engeland. De Koninklijke Neder- 
landse Brigade “Prinses Irene’ was toen 
beslist nog geen goed georganiseerde, ge- 
disciplineerde en geoefende brigade. Een 
echte brigade is het zelfs nooit geworden. 
Toen de Brigade begin augustus 1944 bij 
Arromanches landde, bestond zij slechts uit 

1205 man (zonder de Kompagnie Aanvul- 
lingstroepen) verdeeld over Stafkwartier, 
Verkenningsafdeling, drie Gevechtsgroepen, 
de batterij artillerie, verbindingsafdeling, 
brigadetrein en herstellingsafdeling. Vanuit 
Frankrijk rukte de Brigade op, samen met 
de andere Geallieerden. Zij nam in de pe- 
riode 12 augustus 1944 t/m 5 mei 1945 
deel aan verscheidene gevechten in Frank- 
rijk, België en Nederland. 
Hoewel het aandeel van de Brigade in de 
Geallieerde veldtgcht niet groot lijkt, moet 
men toch bedenken dat de Brigade ondanks 

haar geringe gevechtskracht toch vrij be- 
langrijke (bewakings) taken te vervullen 

kreeg. Deze taken werden volbracht tot 
volle tevredenheid van de Geallieerde kom- 
mandanten. 

Pas na de bevrijding leek de grote ‘kater’ 

voor de militairen van de Brigade te komen. 

Ondanks de onvergetelijke ontvangsten in 

Nederland dreigde ze, samen met haar pres- 

taties, in het vergeetboek te raken. Het 
vaandel werd bij de ontbinding van de Bri- 

Jade onderscheiden met de Militaire Wil- 
lemsorde vierde klasse. Bovendien mocht 

het vaandel de volgende namen voeren: 
St. Come 1944, Pont Audemer 1944, 

Beeringen 1944, Tilburg 1944 en Hedel 

1945. Na de ontbinding ging de naam van 

de Brigade over naar het Garderegiment 

Fuseliers ‘Prinses Irene’ (opgericht in 
1947) dat ook het Brigade-vaandel uitge- 
reikt kreeg. De Engelse onderscheidingen 

waarop de ex-Brigadeleden recht hadden 

mochten ze niet in ontvangst nemen. Dit 
naar aanleiding van een nieuwe legerorder 

die Nederlandse militairen verbood om bui- 
tenlandse onderscheidingen te dragen. Was 
deze legerorder misschien opgesteld door 
een jaloerse “prikkeldraad-officier’’? 
Anno 1982 lijkt de Brigade vergeten. Bij 
de uitgebreide herdenking in 1980 nodigden 

enkele grote steden oud-strijders uit voor 
een groots onthaal. Zo ook de gemeente 
Den Haag. Maar deze gemeente scheen de 

intocht van de Irene-Brigade in 1945 ge- 

heel vergeten te zijn. Er werden geen uit- 

nodigingen verstuurd aan het adres van de 

Qud-Strijdersvereniging van de Brigade. 
Totdat de voorzitter van deze vereniging 

ingreep (Brigade-generaal b.d. J.J.G. Bee- 

laerts van Blokland, destijds als majoor der 

kavalerie als toegevoegd hoofdofficier inge- 
deeld bij de Brigade-Staf) en op het laatste 
moment een ontvangst werd voorbereid. 

Waarom wordt het Nederlandse aandeel in 
de bevrijding van Nederland vergeten? De 
moed en instelling van deze strijders was 
niet minder dan die van de andere Gealli- 
eerden, ook al was hun aantal kleiner. 

De heer Bakker uit Amersfoort vertelt: 
‘'Ik was destijds korporaal bij de Medische 

Troepen van de derde Unit (Gevechtsgroep). 

Er was destijds bij ons een Canadees die 
zich vrijwillig voor dienst had gemeld. Die 
man kwam even helpen bij de bevrijding 
van Nederland, maar hij mocht niet mee 
(overtocht naar Frankrijk) omdat hij te 
oud was voor frontdienst. Hij was enorm 

teleurgesteld, dus hebben we hem toch 

maar meegesmokkeld. Bij Hedel kwam ik 

hem tegen en riep “Hé ouwe, je bloedt als 
een rund!’ “Ben je besodemieterd, dat is 

maar een half oor! Ik heb geen geweer meer 
en dat is erger!’ Terwijl ik zijn oor ver- 
bond, informeerde ik naar de toestand 

voorin. ‘Zeg ouwe, zitten er veel Duitsers, 

denk je?’ ‘Ben je bedonderd, jòh, dat 
valt best mee.“ “Hoeveel schat je?” “Nou, 
ik denk zo’n duizend of twintig.” 

De heer de Waal schreef in zijn dagboek 

— dit als laatste illustratie van mijn boven- 
staande bewering — 25 april ‘45: Om één 
uur trekt de brigade terug (uit Hedel) en 
Maarten van Duin, onze kampioen-zwem- 
mer, maakt een reuze beurt. Maarten is bij 
de ‘signals’ en hij zit aan de rand van het 
dorp, aan de Maas-kant, als de Brigade 
terugtrekt. Hij geeft aan de artillerie door 
waar ze hun vuur moeten leggen en blijft 
zitten tot de laatste man veilig terug is. 
Dan duikt hij de Maas in en zwemt naar 
ons terug. Ook de hospik Jansen is bezig 
geweest. Op zoek naar gewonden in een 
koolveldje stapt hij bijna in een putje met 
Duitse soldaten. Hij grijpt de revolver van 
één van hen en sommeert ze daarna het 
gat uit te komen. Ze zijn totaal verbluft 
en menen omsingeld te zijn. Zes van hen 

zien dan de bluf en nemen de latten. De 

Canadees Timmer weet er dan drie van hen 
neer te leggen. De anderen blijven bij Cor 
(Jansen) die ze over de dijk brengt.” 

Dit zijn enkele voorbeelden van verhalen 

die nu nog bij diverse oud-strijders leven. 
Het zijn de laatste resten van een belangrijk 

stuk geschiedenis, waar de Brigade een be- 
langrijk deel van uitmaakte. Het zou daar- 
om jammer zijn als dit alles verloren ging. 

Daarom ben ik begonnen om die verhalen 
te verzamelen. Een dergelijk onderzoek 
kost enorm veel tijd. Maar gelukkig heb ik 
de medewerking van ontzettend veel per- 

sonen en instellingen uit binnen- en buiten- 
land. 
Wat gebeurt er nu met het resultaat? Het 
ligt in de bedoeling om enkele artikelen te 
publiceren en misschien later een uitgebreid 
verslag in boekvorm. Als er leden van de 
Documentatiegroep zijn die het op prijs 
zouden stellen als er een aantal artikelen in 
het Maandorgaan zouden verschijnen, kun- 
nen ze (schriftelijk) hun reaktie aan onder- 
staand adres sturen. Verder sta ik altijd 
open voor bijdragen in de vorm van foto's, 
tekeningen, verslagen, dagboeken, brieven 

etc. etc. (kopieën hiervan zijn ook goed). 
Verder kunnen mensen die informatie no- 
dig hebben over een bepaald onderdeel dat 
mijn onderzoeksgebied bestrijkt, altijd bij 
mij aankloppen. Ik beschik inmiddels al 
over heel wat gedetailleerde informatie en 
wie weet kunnen we elkaar helpen. 
Ik hoop dat dit alles er toe mag bijdragen 
dat de Irene Brigade diè plaats krijgt in de 
militaire krijgshistorie die ze verdient. 

H. Sonnemans 

Hoofdstraat 32 

5683 AE Best 

Informatiebronnen gebruikt bij dit artikel: 
De geschiedenis van K.N.B. “Prinses Irene'’, 
generaal-majoor V.E. Nierstrasz (Krijgsge- 
schiedk. Afd. HKGS) 
Verslag Heer Bakker, Amersfoort (eigen ar- 

chief) 
Dagboek Heer S. de Waal, Pietermaritsburg, 
Zuid Afrika (eigen archief) 
Radio-uitzending VARA, 22 mei 1982. 
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Van de voorzitter 
  

Op donderdag 2 mei zal onze vereniging door de gemeente 
Den Haag worden ontvangen. Zie daarvoor de mededelin- 
gen elders in ons blad. 

In de bevrijdings-feestweken (25 april t/m 7 mei) zal in Den 
Haag een tentoonstelling worden ingericht in de etalages 
van de Bijenkorf. Het zijn voorwerpen uit de verzameling 
van Hans Sonnemans, welke beschikt over vele documenten 

van de brigade, welke uniek te noemen zijn. Wij hebben 

gemeend hem financieel te moeten ondersteunen in de door 
hem gemaakte kosten. 

Op 20 april organiseren de documentalist Hans Sonnemans, 

de heer van Engelen van de Stichting Hedels historie en de 
leden van onze vereniging Lard van der Geijn en Math van 

Hooff een ontvangst voor de le en 3 gevechtsgroep. Hier- 
voor kunnen géén inschrijvingen meer worden gedaan. 
Op 4 mei is er een herdenking in Horssen voor de verken- 
ningsafdeling en artillerie. Dit is georganiseerd door het 
oorlogsherdenkings-comité Horssen, hetwelk is opgericht 

op initiatief van Lard v.der Geijn en Math v.Hooff. Ook 
anderen zijn welkom bij het officiële gedeelte. U kunt daar- 

over inlichtingen vinden elders in dit blad. 

Op 5 mei is de nationale herdenking in Rotterdam. Een de- 
putatie van de vereniging zal daar aanwezig zijn. 

20 April en 4 mei vallen buiten de verantwoording van de 
vereniging, doch hebben wel haar sympathie. 
Enk Feldhaus van Ham bedankte als P.R.O. Het bestuur 

betreurde zijn bedanken. Certificaten blijft hij doen, even- 

als de functie contactpersoon voor de commissie dr.Meyer- 
Zak. Gezien zijn grote verdiensten voor de vereniging gaat 

het bestuur hier natuurlijk mee accoord. 

Van een groep leden (Doorn) werden voorstellen voor actie 

gedaan. Het bestuur is dankbaar voor hun voorstellen. Een 

deputatie van het bestuur had een gesprek met hen. Een deel 
van hun voorstellen was reeds in uitvoering. 

  

  

Door uitvallen van onze P.R.O. heeft van Hooff zich bereid 
verklaard een verenigingsblad te redigeren. Het zal per 

kwartaal verschijnen en kost f 10.100,- per jaar. 

Ik bracht met Davis, onze sociaal werker, een bezoek aan 
Bronbeek. Dit huis is geheel gemoderniseerd en biedt plaats 
aan alleenstaande oud-militairen. 

Ook werd in Doorn het nieuwe revalidatiecentrum van de 

BNMO bezocht, men kan er met echtgenote 14 dagen gere- 

valideerd worden. Onderbrenging voor lange duur is be- 
perkt. 

Om het sociale werk nóg beter te doen functioneren hebben 
wij mensen uit de vereniging nodig die daar aan willen mee- 
werken. 

Indien U zich daartoe geroepen voelt, verzoeken wij U zich 

op te geven bij: dhr.H.J.Davis, Randveen 12, 2549 RN Den 
Haag. Wij zullen dit zeer op prijs stellen. 

Het bevrijdingsfeest in Den Haag leent zich niet voor een al- 

gemene vergadering; deze zal nu in het najaar en mogelijk in 
Schalkhaar plaatsvinden. 

Ruim tevoren zullen de agenda en financieel verslag worden 
gepubliceerd. 

Door het gebruikmaken van accept-girokaarten komt er 
meer geld binnen. Toch bleven velen nog in gebreke wat be- 
treft het betalen van contributie. Zoals bekend wordt men 

echter niet als lid geschrapt; diegenen die volledig insolvabel 
zijn kunnen vrijstelling verkrijgen van lidmaatschaps-, 

vergader- en lunchkosten op de door de vereniging te orga- 
niseren bijeenkomsten. 

Voorzitter, 

J.J.G.Beelaerts van Blokland. 

  

Van de penningmeester 

Wanneer mededelingen worden gedaan door de penning- 

meester, dan gaat het natuurlijk over geld. 

Het behoeft welhaast geen betoog, dat hij dient te beschik- 

ken over liquide middelen om aan allerhande ”’verplichtin- 

gen”’ te kunnen voldoen, als daar b.v.zijn: de jaarlijks te- 

rugkerende kransleggingen op de ere-begraafplaatsen, de at- 
tenties bij huwelijksjubilea en ziekten en graftakken bij 

overlijden van leden. 
Correspondentie met leden van onze vereniging in binnen- 
en buitenland, alsmede de te verzenden convocaties aan on- 
ze leden, vragen van ons secretariaat eveneens een behoor- 

lijke uitgave. 
Toegevoegd moge worden dat ons bestuur pro deo werkt. 
Het mag bekend verondersteld, dat de inkomsten van onze 

vereniging uitsluitend berusten op de contributie van onze 

leden. 
Welnu, langs deze weg mag ik een beroep op U allen doen 

Uw contributie, die wel bijzonder laag is gesteld op f 10,- 

per jaar, te willen voldoen op de wijze zoals bij de leden be- 

kend. 

De penningmeester ontveinst zich niet dat meerdere leden 

geen hoger bedrag kunnen betalen (vandaar het lage bedrag 

van f 10,-), maar daarnaast verblijdt het ons dat een aantal 

leden een veelvoud van dat bedrag overmaken. De gelden 

van de contributie hebben we zo hard nodig. Jammer is ech- 

ter dat een aantal leden niets van zich laten horen. 

Voor de goede orde zij vermeld, dat gedurende de jaarlijkse 
reünie door zeer velen hun contributie wordt betaald. 

Tot op heden hebben 28 leden, waaronder twee in het bui- 

tenland wonende leden, hun contributie voor 1985 betaald. 

Verzocht wordt niet langer te wachten en Uw contributie, 

zodra doenlijk, te willen overmaken, opdat Uw penning- 

meester een beter overzicht heeft en meer armslag krijgt. 

Voor Uw medewerking in deze betuig ik U bij voorbaat 
mijn vriendelijke dank. 

De penningmeester, 

L.R.van Vliet. 
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”’Ik zou weer zo gek zijn!’’ 
  

(Mannen van de Koninklijke Nederlandse Brigade “Prinses lrene’”’) 

Bijdragen Nederlandse Strijdkrachten ten 
behoeve van de geallieerde legers gedurende 
de periode 1940 - 1945 

In Europa 
De Koninklijke Nederlandse Brigade “Prin- 
ses lrene’’. De sterkte bij de landing in Nor- 
mandië op 8 augustus 1944 bedroeg 1295 
man (de aanvullings-compagnie inbegrepen). 

Nr. 2 (Dutch) Troop of nr 10 Interallied 
Commando: 75 man. Werving en opleiding 

o.a. in Canada, Amerika, Rhodesia en Zuid- 

Afrika. 

Nr. 322 Squadron (militaire luchtvaart). 
Opleiding in Jackson (Amerika). Van de 
marine luchtvaart: Coastal Command, het 
320 en 321 Squadron, later samengevoegd 
tot 320 Squadron Merchant Aircraft Car- 
riers, het 860 Squadron. 

In het Verre Oosten 
Van de landmacht in Australië totaal 5898 
man, waarvan één compagnie heeft deelge- 
nomen aan de herovering van Tarakan en 
één compagnie aan de herovering van Balik- 

papan. In Voor-Indië de Anglo-Dutch Coun- 

try Section: 163 man. 

Van de Militaire Luchtvaart 
18 Squadron (Bombers) 
19 Squadron (transport) 

120 Squadron (jagers) 

Van de Marine Luchtvaart 

321 Squadron ‘Marine Flight’, ingedeeld 
bij 18 Squadron van de Militaire Luchtvaart. 

Het jaar 1980, het jaar van feestelijk her- 

denken. Vijfendertig lange jaren geleden 
werd ons land bevrijd van de “Duitse” ter- 
reur. Feestelijk herdenken en onherstelbaar 

leed dansen hand in hand met vriend en vij- 
and. We hebben Hitler verdreven, de demo- 

nen behouden. Onze dankbaarheid is eer- 
lijk, maar moeilijk vol te houden. Passifis- 

me en militarisme beheersen onze levens. 
Het is aardig om te zien hoe Nederland in 

1980 de “belegen” bevrijders nogmaals 
feestelijk binnenhaalt. Vanzelfsprekend ou- 
der, strammer dan weleer. De qulle over- 
winnaarslach werd de milde of zure glim- 
lach der jaren. De medailles op de oude 
borsten getuigen van moed en herinnerin- 

gen. Niets is de stad Amsterdam, ‘n enkele 

omroep, ‘n enkele krant, te veel. We staan 
bol van opgedrongen nostalgie. “En zo gaat 

het elk jaar.” 

Oorlogs-taferelen worden naar keuze aan el- 

kaar geschreven, geplakt, getoond. Het 

meisje uit de Polder en — als we niet oppas- 

sen — de Keizer van Japan, worden van stal 

gehaald. Vooral niet tè veel verzetsmensen 

krijgen luttele minuten om over vijf jaren 
(oorlogs) ervaringen te vertellen. Zo veel ja- 
ren na de bevrijding wordt door onwetend- 
heid het ‘herdenken’, herdacht. Geen 

door: Hanny S.R. Meijler 

woord, geen beeld, over de Koninklijke Ne- 

derlandse Brigade “Prinses Irene“, 
Weten ze niet dat de Prinses lrene Brigade 

daadwerkelijk in geallieerd verband heeft 

deelgenomen aan de strijd tegen de nazi’s? 

Dat de Brigade — 8 augustus 1944 — nabij 
Courseulles sur Mer, in Normandië is ge- 

land, heeft gevochten in Frankrijk, België, 

terug in Nederland bij Tilburg... Hedel? 
“Ze wéten het niet.” 
Bij alle herdenkingen wordt de Prinses lre- 
ne Brigade vergeten, niet genoemd. Slechts 
enkele Brigadeleden nemen zo nu en dan de 

moeite om hun verdriet hierover kenbaar te 
maken. Ze hebben zich, als zo veel verzets- 

mensen en slachtoffers, neergelegd bij de 
holle, kille betweterige benadering van lie- 
den, die te pas en te onpas beweren: “Wie 
ècht iets heeft meegemaakt in de oorlog, 

praat daar niet over!’ Zo snoert men bij 

voorbaat de monden van mensen die kun- 
nen zeggen: “Wij zijn er bij geweest...” 
Tevens wordt de vraag vermeden: ‘Wat 
deed jij in de oorlog, vader?” 

Na de capitulatie van het Nederlandse le- 

ger, 14 mei 1940, hebben, volgens de gege- 
vens, 1460 man — officieren, onderofficie- 

ren, korporaals en soldaten van verschillen- 
de onderdelen, Engeland bereikt. 

Vijf jaren van huis! 
Bart van Vliet (jong gehuwd onderofficier) 
vertrok elf mei 1940 om half elf uit zijn 
standplaats Steenbergen. Hij kwam terug, 
elf mei 1945, om half twaalf. Hij was vijf 
jaren en één uur weggeweest. 

Bij Koninklijk besluit nr 10 van acht augus- 

tus 1940 werden alle Nederlanders, geboren 

tussen 1 januari 1904 en 1 januari 1921 in 
Groot-Brittannië, Noord-lerland, Canada en 

de Verenigde Staten van Amerika, zover 
niet in werkelijke dienst bij de zee- of land- 

macht, verplicht zich te melden. In 1941 
geldt dit ook voor Nederlanders in Zuid- 

Afrika. 

De resultaten van deze oproepen vallen te- 

gen. Velen onttrekken zich aan de opkomst- 
plicht. Sancties zijn niet toe te passen. In 
Amerika is dit zelfs niet mogelijk, als ook 
dit land in oorlog is. In Amerika en Canada 
geven een groot aantal Nederlanders er de 
voorkeur aan dienst te nemen in de Ameri- 
kaanse en Canadese legers. Een groep, die 

zich wel heeft gemeld, blijkt ongeschikt 

voor de dienst te velde. In 1942 zijn dienst- 

weigeraars gepakt en naar West-Indië ge- 

stuurd. In totaal zijn tien detachementen 

(ca 600 man) naar Engeland gekomen. Eén 
ervan (47 man) is getorpedeerd door een 
Duitse duikboot en is ten onder gegaan. 
Vrijwilligers komen wèl! 
Hollanders die bij het Vreemdelingen-le- 
gioen dienden (in vreemde krijgsdienst ver- 
liest men zijn Nederlanderschap) en zich 
bij de Nederlandse strijdkrachten voegen, 

krijgen hun Nederlanderschap terug. Later, 
van begin 1941 af, komen bij deze “van al- 
les en nog wat club” de Engelandvaarders. 

De meesten zijn naar Engeland gekomen 
om te vechten voor — Koningin en Vader- 
land — de bevrijding van Nederland. Met ge- 

negenheid worden ze ontvangen door Ko- 
ningin Wilhelmina en Prins Bernhard en 
meer dan eens verguisd door de mannen in 
Londen achter de bureaus. Het voert hier te 
ver om alle toestanden te beschrijven waar- 

mee men te kampen krijgt voordat het ''Ne- 
derlands Legioen’ (zo is de eerste groep ge- 

noemd) de Koninklijke Nederlandse Briga- 
de “Prinses lrene’’ wordt. De Irene Brigade 
wordt opgericht elf januari 1941 te Congle- 
ton, Groot-Brittannië. (Ontbonden 24 de- 
cember 1945). De Brigade is in traditie 
overgegaan in het Garde Regiment Fuseliers 
“Prinses Irene“ (opleiding Westenbergka- 

zerne, Schalkhaar). 

Aan zijne Excellentie, 
de minister van Defensie 

Luitenant-Kolonel 
A.Q.H. Dijxhoorn 

Londen 23 maart 1941 

Mijn vrouw en ik kunnen niet goedkeuren, 

dat de Brigade de naam van onze dochter, 

“Prinses Irene’ krijgt, zolang de officieren, 
die in de oorlogsdagen door hun defaitisme 
de achting van de troep hebben verloren, 
gehandhaafd blijven en zolang er een vrij 

groot aantal mensen maar rond hangt, zon- 
der voor welke dienst ook goed te zijn. 

(get. Bernhard) 

No 1 

WIJ WILHELMINA, bij de gratie Gods, Ko- 

ningin der Nederlanden, Prinses van Oranje- 

Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van ONZEN Minister van 
Oorlog van 22 augustus 1941, afdeeling |, 
no. 5; 

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VER- 
STAAN: 
te bepalen: 

A. dat de in Groot-Brittannië en Noord-ler- 
land gevormde brigade der Koninklijke 
landmacht den naam zal dragen van “’Ko- 
ninklijke Nederlandsche Brigade "Prinses 
lrene“’; 

B. dat door ONS aan de Koninklijke Neder- 
landsche Brigade “Prinses Irene“ een Vaan- 

del zal worden uitgereikt. 
Londen, 26 augustus 1941 

(w.g.) WILHELMINA 

De Minister van Oorlog ai, 
(w.g.) Van Boeijen 

Voor eensluidend afschrift: De Minister van 
Oorlog ai. 
Voor den Minister De Luitenant-Generaal 

(w.g.) J.F. v.d. Vijver 
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Voor eensluidend afschrift: 
De Kapitein-Adjudant (w.g.) A. Dees 

É Ki kk 

Zeven en twintig augustus 1941 brengen 

Koningin Wilhelmina en Prins Bernhard een 
bezoek aan de Koninklijke Nederlandse Bri- 
gade “Prinses Irene”. In het kamp Wrotter- 
leypark (Wolverhampton) reikt de Konin- 
gin het vaandel uit. “Het vaandel’, dat la- 

ter wordt onderscheiden met “Het ordete- 

ken’’, vastgesteld voor een Ridder in de Mi- 
litaire Willemsorde der vierde klasse’, in 

dit vaandel te mogen dragen: 
St. Come 1944, Pont Audemer 1944, Be- 
ringen 1944, Tilburg 1944, Hedel 1945. 

Dit zijn de plaatsen waar de hevigste ge- 
vechten door de Brigade zijn geleverd. Bij 
de uitreiking van het vaandel spreekt de ko- 
ningin de manschappen toe. In mooie vol- 

zinnen, passend bij haar en die tijd, zegt ze: 

Officieren, onderofficieren, korporaals en 
soldaten! Nadat wij op Vaderlandse bodem 

— tijdelijk — de wapens hebben neergelegd, 
zetten wij de strijd elders voort, bezield 

door de vaste onwrikbare wil te volharden 
tot Nederland weer vrij zal zijn. 
Velen van u zijn, dikwijls met grote opoffe- 
ring en levensgevaar, uit het Vaderland hier- 

heen gekomen, terwijl Nederlanders, wo- 
nende in Groot-Brittannië, Canada en el- 
ders, zich bij u hebben gevoegd, gevolg ge- 
vend aan de oproep tot vervulling van hun 

plicht tegenover het Vaderland. Gij vormde 
aanvankelijk het Nederlands Legioen, thans 
de Koninklijke Nederlandse Brigade. Ik 
weet dat in u leeft dezelfde geest, die onze 
landgenoten in het Vaderland bezielt, die 

ontembare moed, die alle offers ten spijt, 
volhardt, totdat het einddoel bereikt is. 
Ik weet dat gij niet voor hen zult onder- 

doen als de tijd daar is, dat er een beroep 

zal worden gedaan om tezamen met uw ka- 

meraden van Zee- en Luchtmacht daadwer- 
kelijk mee te werken tot bevrijding van het 
Vaderland. In dit vertrouwen heb ik u een 

vaandel toegedacht, zoals legeronderdelen 

in Nederland voeren. Op dit vaandel is aan- 
gebracht de naam van mijn kleindochter 

“Prinses Irene”, het Petekind van de Weer- 

macht, wier naam ik met volle toestemming 

van haar ouders aan de Brigade geef. 
Kolonel (kol. inf. H.J. Phaff), in de volle 
overtuiging, dat Gij in de onder uw bevelen 
dienenden, de eer van dit u allen toever- 

trouwd kleinood onder alle omstandighe- 

den zult hooghouden, overhandig ik u 

thans het Vaandel van de Koninklijke Ne- 

derlandse Brigade “Prinses Irene’. Vertrou- 
wend op God, onze buigzame wil en de 
overwinning onzer bondgenootschappelijke 

wapenen, zal het u gegeven zijn als zegevie- 

rende bevrijders van Nederland met dit 
vaandel, “den NEDERLANDSCHEN BO- 
DEM te betreden’. Ik nodig u uit, met mij 
aan te heffen: 

“LEVE HET VADERLAND” 

27 augustus 1941 

Ik weet het nog als de dag van gisteren, we 
staan opgesteld, wat rumoerig. Ik ben mili- 

tair, maar mijn hart en nieren doen nog niet 

mee. “Wat moeten we met een vaandel?" 
Deze gedachte neem ik voor mijn rekening! 
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Springbok (oranjekleurig khaki ondergrond). Werd gedra- 
gen door militairen uit Zuid-Afrika op linkermouw on- 
der de Nederlandse leeuw. 

  

Mouwembleem voor gebrevetteeerde parachutisten bij KL 

in Engeland (oranje valscherm met zwarte koorden). 

Mijn stemming en humeur hebben niets 
met rozen te maken. De schoonzoon enkele 

passen achter zijn schoonmoeder ... “In 
de houding enz.” Ik denk, vergeef me, maar 
ik denk: “Ze lijkt op mijn grootmoeder, 
onze koningin, ietwat popperig met een 
hoedje.” Dit ontroert me ... ik besluit me 
te warmen in haar aanblik. 

“LEVE HET VADERLAND” 

27 augustus 1941 

(J. Beelaers van Blokland, toegevoegd 
hoofdofficier): voor de parade en vaandel- 

uitreiking is er bij de troep een grote be- 

langstelling. Wij staan met 900 man aange- 
treden. Ter opluistering versierden wij onze 
pantserwagens — bij de linker-koplamp — 
met een takje oranjebloesem. Staat heel 
aardig. 

1942 
De samenstelling van de Brigade klopt niet, 

funktioneert niet. Prins Bernhard heeft al 
eerder gezegd, dat daar verandering in moet 
komen. De Brigade wordt meer gezien als 

een reserve-eenheid, dan als een legeronder- 

deel dat straks ten strijde moet trekken. De 
mensen worden overgeplaatst naar de Com- 

mando’s, koopvaardij, luchtmacht, geheime 
dienst. Daarbij worden veel mensen afge- 
keurd. De Brigade — volgens de Engelsen 
was het geen Brigade, nauwelijks twee ba- 
taljons. Maar Brigade . . . klinkt goed! 
“Dierbaar’’. 

1 januari 1943 

De samenstelling van de Brigade: Staf. Ver- 

kenningsafdeling. Drie onafhankelijke Com- 

pagnieën. Een batterij Artillerie. Verbin- 
dingsafdeling (plus trein). Reserve (herstel- 
lings) afdeling. Medische staf. 
In deze samenstelling heeft de Brigade in 
1943 en de eerste helft van 1944 geoefend, 
in weer en wind en geen weer, allerlei situa- 

ties, onder alle soorten condities. Ze zijn 

goed geoefend, goed voorbereid op hun 

“bijzonder’’ zware taak: de bevrijding van 
Nederland.   

KL-mouwembleem in Engeland (oranjekleurig op khaki 

ondergrond). 

Schouderembleem van de commando's van Nr 2 (Dutch) 
Troop (witte letters op zwarte ondergrond). 

31 januari 1944 

De sterkte van de Brigade toen: 59 officie- 
ren, 230 onderofficieren, 1008 korporaals 

en soldaten. “Een Brigadetje' dat landde 
op de stranden van Normandië bij Cour- 
seulles sur Mer. 
Toen de landingsoperatie van de geallieer- 
den 6 juni 1944 begon, was de Brigade met 
de kustbewaking belast. Aan het einde van 
de maand juni vertrok zij naar een tenten- 
kamp bij Narborough, waar oefeningen in 

groot verband werden gehouden, o.m. met 
de Belgische Brigade. 

Landingsoefeningen 
De troepen komen vanuit de zee binnen, 
moeten door de bagger kruipen om aan wal 
te komen. Aan de Normandische kust was 
het — afgezien van het vijandelijke vuur — 

beslist gemakkelijker. 

29 juli 1944 
Van het hoofdkwartier van de “een-en- 
twintigste” legergroep — generaal Montgo- 
mery — komt het bevel: twee officieren van 

de Brigadestaf moeten zich 2 augustus mel- 

den bij het commando van het Canadese 
“eerste!” leger in Normandië. De Brigade 
wordt (spoedig) ingezet. 

4 augustus 1944 

Het Brigadestafkwartier, de verkenningsaf- 

deling, en de Batterij artillerie worden inge- 
scheept op de Samvern, een Libertyschip. 

6 augustus 1944 
De gevechtstroepen vertrekken naar de Lon- 
dense Dokken om te worden ingescheept. 

“Op de valreep’ komt de minister van oor- 
log Van Lidth de Jeude (hij werd op het 
allerlaatste moment gewaarschuwd) de Bri- 

gade uitwuiven. Tot op de dag van vandaag 
kunnen de mannen van de Koninklijke Ne- 

derlandse Brigade nog zeggen: “Excellentie, 

belofte maakt schuld! 
Bij invaliditeit, zei de minister (ter opbeu- 

ring), zal goed voor de mannen worden ge- 

zorgd. Hierover bestaan — en terecht — 

twijfels. De bepalingen van 1940 gelden 
nog. Bij het passeren van de Nederlandse 

grens (Valkenswaard) gaat het voor-oorlog-



  

se soldij weer in. Het Militair Gezag en de 
mensen die nog in Engeland blijven behou- 
den hun buitenland-gevaren toelage. 

Dagorder van Koningin Wilhelmina: 
“Nu gij op het punt staat daadwerkelijk aan 

de strijd voor de bevrijding van het Vader- 

land deel te nemen, wens ik een kort woord 

tot u te richten. Vier jaren hebt gij dit grote 
ogenblik verbeid. Bijna vier jaren hebt gij u 
voorbereid tot de taak die u te wachten 
staat; jaren die niet alleen zullen blijken van 
nut te zijn geweest, maar zij hebben ook 

een geest van kameraadschap, van onderling 
vertrouwen gekweekt, die in moeilijke 
ogenblikken, die u wellicht te wachten 
staan, onontbeerlijk zal zijn. 
Schouder aan schouder strijdend met onze 
bondgenoten, gaat gij thans het Vaderland 
bevrijden van overheersing en dwingelandij. 
Mogen deze gedachten aan uw daden steeds 

de bezieling geven die u tezamen met onze 
bondgenoten als overwinnaars uit den 

strijd zullen doen treden. Ik vertrouw dat 
Gij allen Uw plicht zult doen en dat Gij de 

mooiste tradities van ons leger zult weten 
hoog te houden. 

God zegene u en onze wapenen!’ 

3 augustus 1944 

Het is zo ver! De Brigade gaat naar de 
“Marshalling area’ voor inscheping naar 

Normandië. De area, een groot kampe- 

ment, tenten en andere toestanden, waarin 

voor korte tijd geleefd en gelegerd wordt. 
Leightinstone area, aan de rand van Lon- 
den. Een ingang, de uitgang komt uit in een 

schip. Alles gaat snel. Wie een lief, een ge- 

zin achterlaat, kan niet meer schrijven. De 
eerste berichten gaan via de veldpost in 
Normandië. 

6 augustus 1944 

De ankers van de Libertyships worden ge- 

licht. ‘s Nachts varen we de Theems af, Het 

Kanaal door ... Ik (Ton Herbrink) ben of- 
ficier van de wacht. Bij het eerste ochtend- 

gloren: ongelooflijk . . . al die schepen, al 

die nationaliteiten. Ook angstig: als er nu 
Duitse vliegtuigen overkomen .. . We gaan 
voor anker, even buiten Arromanches. Men 

is bezig Mulberryhavens te maken voor de 
ontscheping. Enorme ballons hangen aan 

stalen kabels, om te voorkomen dat vlieg- 
tuigen op de schepen en troepen duiken. 

8 augustus 1944 

In Engeland is ons geleerd hoe belangrijk 
camouflage is. Tot onze schrik en verbazing 
wordt ons een “Transit Camp’ aangewe- 

zen, een groot stoppelveld op een heuvel- 
rug. Er was geen andere mogelijkheid om te 
bivakkeren. Het front was beperkt, een vijf- 

tig kilometer diep. De landingseenheden 
houden een periferie, daarachter worden 

steeds meer troepen ingepompt om de uit- 
braak uit dit bruggehoofd te ondernemen. 
De loop van het front gaf de beroemde zak 
van Falaise te zien, waarin het Duitse 5e 
pantserleger en het 7e leger in groot gevaar 

waren gebracht. 

12 augustus 1944 

De Brigade neemt het front over van de Ge 
Airborne divisie, in de omgeving van Bre- 
ville, beter bekend als Kasteel St. Come en 

Hell-fire Corner. In het vaandel prijkt de 
naam St. Come. 

  

St. Come is de eerste opgave, daardoor on- 

wennig, misschien de meest irriterende van 
de hele campagne. Je kunt nauwelijks bui- 

ten de loopgraven komen of er wordt ge- 

schoten door een sniper. Het krioelt van de 

patrouilles, van eigen eenheden en van de 

vijand. Niet zenuwachtig worden, de her- 
sens er bij houden. Het is aardig gelukt, die 
twaalfde augustus 1944. 

Zondag 6 augustus 1944 

Het is in Engeland’ haast niet anders ge- 
weest of wij werden op zondag verplaatst. 
Deze zondagmorgen om 02.30 uur reveille. 
Om 05.00 uur verlaat de hele Brigade het 
“prikkeldraad, richting Londense Dokken. 

De weg is versperd door een neergekomen 

en ontplofte ‘doodle bug“ (vliegende bom). 
Een Engelsman veegt — zingend — glas van 
de straat. (Bart van Vliet) Ik vraag hem: 
‘What about the casualties?’” Hij zegt: “As 
far as we know, one dead.’ 

In het donker ligt het Amerikaanse Lan-   

  

dingscraft 416. Hierop en hierin embarkeer- 
de de 11e Gevechtsgroep. Ik ga om 10.45 
uur aan boord. Even daarvoor viel another 
doodle bug, nu vlak bij ons. 
We varen langzaam de Theems af. Men wijst 
mij de rivier de “Medway, eens door onze 
Admiraal De Ruyter opgevaren. Aan de 
monding van de Theems gaan we voor an- 
ker. Het is prächtig weer! 19.00 uur wordt 
het anker gelicht. Wij varen langzaam naar 
de kust. Uit de scheepsradio klinkt het BBC 

koor: 

O God our help in ages past 
Our hope for years to come 
Our shelter from the stormy blast 
And our eternal home. 

Ik bleef lang aan dek. 

%* 

Normandië 8 augustus 1944 
Tegelijk met ons landt de Belgische Briga- 
de, om van de talloze andere Geallieerde 

onderdelen niet te spreken. Een niet inge- 
wijde toeschouwer kan zich afvragen, hoe 
uit die enorme warwinkel van auto’s, mo- 
torfietsen, soldaten, ducks, vrachtwagens, 
kanonnen, carriers enz., die met razende 

snelheid van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds 
laat op de smalle stranden gedeponeerd 

% 

6/7 augustus 1944 

* 

* 

* 

worden, ooit weer normale militaire onder- 

delen kunnen worden geformeerd. 

Een ingenieus verkeerssysteem is echter 
ontworpen, dat tot resultaat heeft, dat te- 

gen de avond onze Brigade volkomen intact 
verzameld staat op twee grote vlakten, juist 
onder de kust, die bekend staat onder de 

code-namen: “Goldsmith” en “Archie”. 
(Robert Fack) 

% 

Tussen hemel en water. 

Kameraden en vijand. 
"Gods wil en Gods beschikking’. 
Noodlot en geluk. 

Ik probeer mijn gedachten te ordenen. ‘t 

Valt niet mee . . . De spanning, gespeelde 
onverschilligheid, voel ik van top tot teen. 
“Ben ik bang?’ Ik weet ‘t niet. Dit onbe- 
stemde gevoel is geen angst, een combina- 
tie van angst en spanning, van weemoed! 
Al die smoelen om me heen. We zitten al- 
lemaal in dezelfde ‘schuit’. Wie van ons 
mag overleven? 

Twintig leden van de Internationale Brigade 
hebben dienst kunnen nemen bij de Prinses 
lrenebrigade, ook een aantal van het vreem- 

delingenlegioen. Van Lidt de Jeude wilde 
hen meteen het Nederlanderschap terugge- 

ven. De minister van Justitie, Van Angeren, 

maakte daar bezwaar tegen. 1 juli 1944 is 
hernaturalisatie verleend. 

Deze top in mijn leven is hoger dan de 

hoogste top van de Pyreneeën. Ik sta aan de 

voet van een nieuw begin. Ik kan me haas- 
ten, ik kan talmen ... er is niemand meer 

die op me wacht. Ik leef! Ik draai mee in 
de waanzin van het leven. Deze wonderlijke 
zomernacht zou ik willen liefhebben . . . 
lief... (NN). 

Hanny S.R. Meijler 

(In het voorjaar van 1984 zal bij uitgeverij 
“De Bezige Bij’ te Amsterdam een boek 
over de Prinses Irene Brigade verschijnen 
met als titel: “MANNEN IN DE PRINSES 
IRENE BRIGADE 1940 - 1945, door 
Hanny S.R. Meijler.) 
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De opmarsroute van de Prinses Irene Brigade. 

  

Congleton, het ’thuis van de brigade’ 
  

(deel 1) 

Congleton, gelegen in Cheshire, ergens in 
de Britse Midlands. De meeste Nederlanders 
zullen nog nooit van dit stadje gehoord 

hebben. Het ligt op enkele tientallen kilo- 
meters verwijderd van Manchester. Toch 
zijn er naar schatting zo'n zes- à zevenhon- 

derd Nederlanders die bij het horen van de 
naam weer overstelpt worden met herinne- 

ringen. Herinneringen aan een tijd die zo’n 
veertig jaar achter ons ligt. Herinneringen 
aan een korte strijd, aan een vlucht die 

wanordelijk verliep, een oversteek naar een 

voor de meesten onbekend land, een ten- 

tenkamp bij de kust van Engeland en ten- 
slotte aan een overplaatsing naar een stadje, 

waar ze spontaan werden opgenomen door 

de bevolking. Daar werd op 11 januari 

1941 de Koninklijke Nederlandse Brigade 

De Town Hall, het centrum Congleton, Wolvershampton. 
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opgericht. Later, in Wolverhampton, ont- 
ving deze Brigade een vaandel en de naam 
“Prinses Irene’. Maar daar in Congleton 

werd toch de basis gelegd voor het grote 
‘avontuur’ dat hen tenslotte in het be- 
vrijde Nederland bracht, terug bij hun fa- 
milie en gezinnen. 

September 1940: Engelanct was al een jaar 
bij de Tweede Wereldoorlog betrokken en 
Congleton was nog stiller dan voorheen. 
Veel mannen waren in het leger en er moest 

— net zoals overal in Engeland — veel van 

het werk worden overgenomen door de 

vrouwen. Toen kwamen de eerste vrachtwa- 

gens met Nederlanders het stille stadje bin- 

nen. Ze namen hun intrek in ter plaatse 

leegstaande ‘mills’ (fabrieksgebouwen van 
de eens bloeiende zijde-industrie) en plot- 
seling leek het stadje weer wakker te wor- 

den. 

  Lid 

  

De heer Van Pelt (tegenwoordig nog steeds 
in Congleton woonachtig): “In iedere mill 
kreeg een groep een plaats toegewezen. Dat 
ging in de trant van: zo, in deze mill kun- 
nen dertig man slapen. Hier liggen zakken, 
buiten ligt stro en verder zoeken jullie het 
maar uit.” 

De heer Van Pelt had trouwens nog een 
‘probleem’: hij was 18 maanden oud toen 
zijn ouders vanuit Nederland naar Engeland 

vertrokken en hij sprak zodoende alleen 

maar Engels. “We kwamen daar aan bij de 
mill waar we gelegerd werden. Een vrouw- 
tje kwam naar ons toe terwijl we de wagens 

bewaakten. Ze vroeg of we een kop thee 

lustten. Natuurlijk hadden we trek en ver- 

telden haar dat, in het Engels dus. “Wat 
spreken jullie al goed Engels’, zei ze. ‘Dat 
vind ik nog eens verbazend!” ‘Nog sterker, 
dame”, zei ik, “ik spreek niet eens Neder- 

lands’. Ze keek alsof ik haar voor de gek 

stond te houden! Toen ik haar tenslotte 
overtuigde dat het de waarheid was, was 
ze stomverbaasd’ 

De bevolking van Congleton zou zich in de 
toekomst nog méér verbazen. De troepen- 

macht die te Congleton gelegerd werd, was 
een samenraapsel van allerlei mensen met 

allerlei verschillende achtergronden, ge- 
woonten en talen. Vooral taalproblemen 

vierden hoogtij. Er werden namelijk zo’n 

26 talen gesproken binnen het Nederlandse 
Legioen. Al deze mensen waren vrijwillig 
in dienst gekomen of waren dienstplichtig. 
Bij Koninklijk Besluit van 8 augustus 1940 
werden namelijk alle Nederlanders, geboren 
tussen 1 januari 1904 en 1 januari 1921, 
die woonden in Groot-Brittannië, Noord- 

lerland, Canada en de Verenigde Staten van 

Amerika, voor zover niet in werkelijke 

dienst van land- of zeemacht, verplicht zich 
voor de dienst te doen inschrijven. Zij zou- 
den gewoon ‘dienstplichtige’ worden en 
verplicht zijn dienst te verrichten bij de 

land- of zeemacht voor de duur van de oor- 
log of zoveel langer als de Regering nodig 
zou achten. Dit was in de praktijk echter 

allemaal niet zo simpel. Veel landen werk- 

ten niet mee. Zeer veel mensen werden af- 
gekeurd of kregen, om soms onduidelijke 
redenen, vrijstelling. Dit alles vormt een 
verhaal apart, maar een feit is dat de leger- 
macht die in Congleton zijn legerplaats 
kreeg, nog lang niet de indruk van een sterk 
en goed georganiseerd legeronderdeel maak- 
te. 
Officieel werden de eerste troepen op 2 ok- 
tober in Congleton gelegerd. Dit waren de 
zogenaamde ‘mobiele troepen’ het A-ge- 
deelte van het Nederlands Legioen. Deze 
mobiele troepen bestonden uit: 

— le Bataljon: 5 infanteriecompagnieën 
plus 1 compagnie motordienst 

— 1 Compagnie Mobiele Marechaussee van 

4 secties 

— 1 Detachement Politietroepen van 60 
man 

In november arriveerde het zogenaamde 

““Depotbataljon’’ eveneens in Congleton, na 
een korte legering in Conway (Noord-Wales). 
Dit Depotbataljon bestond uit: 
— 3 rekrutencompagnieën van 95 man 
— 1 compagnie subsistenten en rekruten 

van de categorieën b, c en d (ongeschikt 
voor dienst te velde) van 145 man.
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De Nederlanders werden langzaam opgeno- 
men in de gemeenschap van Congleton. 
Hoewel langzaam . .. De bewoners spraken 
van een invasie van Hollanders! De eerste 

keer dat de naam van een Nederlandse offi- 
cier opdook in de plaatselijke krant (de 
“Congleton Chronicle’) was al op 13 okto- 
ber 1940. De kapitein F. van der Kroon van 
de bereden politietroepen raakte betrokken 

bij een verkeersongeval. De krant maakte 

melding van het feit dat de kapitein, “ge- 
stationeerd ergens in Engeland’, in een au- 

to, die werd bestuurd door een onderoffi- 
cier, in botsing kwam met de brandweerwa- 

gen van Congleton. Er was alleen beperkte 
schade. 

Op woensdag 23 oktober gaven de “Dutch 
troops’ een good-will concert bij de Town 
Hall. De baten hiervan kwamen ten goede 
aan Congleton's Appeal Fund “for com- 
forts for men serving in H.M. Forces’, 
De mannen van het Legioen vonden snel 
hun weg in de pubs van Congleton en wer- 

den zeer gewaardeerd door de dames die in 

de laatste maanden niet zo heel veel manne- 
lijk gezelschap gewend waren. En dus wa- 
ren deze stoere militairen met hun grappige 

accent (althans de meesten) zeer welkom 
gezelschap. Dit wekte natuurlijk nogal wat 
jaloezie bij de Engelse militairen die met 

verlof waren. En zodoende zijn er in Con- 
gleton wel eens Hollands-Engelse veldsla- 
gen geleverd die niet in het oefenprogram- 
ma stonden . . . In het gewone leven wer- 
den de Hollanders zeer goed geaccepteerd. 

Anders dan de andere “vreemdelingen” in 
het Verenigd Koninkrijk (Amerikanen, Po- 
len, etc.) stonden ze niet op eigen gelegen- 
heden, zoals clubs en kerken. Ze mengden 
zich gewoon met de bevolking en maakten 

zodoende zeer veel vrienden. 

Ondertussen was in Londen al zeer uitvoe- 
rig over de bestemming van het Legioen ge- 
sproken en werd besloten tot de vorming 
van een Brigade (regiment). De organisatie 
werd doorgespeeld naar de Inspekteur der 
Nederlandse Troepen. Dit was de reserve- 

kolonel G.B. Noothoven van Goor, die op 

23 mei 1940 benoemd was tot generaal- 
majoor en vervolgens dus tot I.N.T. Gene- 
raal Noothoven van Goor was naar Enge- 
land uitgeweken nadat hij enige tijd had ge- 
fungeerd als hoofd van de militaire missie 
bij het Belgische opperbevel. De I.N.T. had 

in oktober eveneens zijn standplaats in 
Porthcawl verlaten om zich, op enige tien- 

tallen mijlen van Congleton verwijderd, in 
het plaatsje Knutsford te vestigen. 
Volgens een schrijven van de generaal werd 

op 12 januari 1941 de Koninklijke Neder- 
landsche Brigade opgericht. Deze Brigade 

zou voorlopig bestaan uit een staf en twee 

bataljons volgens de Britse organisatie. Het 
le Bataljon werd gevormd uit het bestaande 

le Bataljon, het 2e Bataljon uit het Depot- 
bataljon en de Compagnie Mobiele Mare- 

chaussees. Deze Compagnie zou per 1 ja- 

nuari in het bataljonsverband treden. Het 

zou echter nog tot 7 maart duren eer de 
Compagnie, de te Ranton Abbey legerde, 

werd opgeheven. Op die datum werd Ran- 
ton Abbey namelijk door brand verwoest 

en moesten de marechaussees wel naar Con- 
gleton. Het lag toendertijd nog in de bedoe- 
ling een komplete Brigade volgens Britse 
organisatie en een Pantserverkenningsafde- 
ling te vormen. 

  
Eén van de Mills, waarin de mannen van de brigade werden ingekwartierd. 

Voor de mannen van de nieuwe Brigade 
had deze hele reorganisatie nog weinig ge- 
volgen. Enkelen veranderden misschien van 

‘baan’ en werden misschien in een andere 
mill gelegerd. Van ceremonieel vertoon was 
op de “oprichtingsdatum’’ geen sprake, het 

Ne een zuiver administratieve aangelegen- 
eid. 

Wolverhampton. 

Hollanders verloren toen met 2-1 van de 
Belgen. Een half jaar later werd er overigens 
een officiële Holland - België wedstrijd ge- 
organiseerd in het Wembley Stadion in 

Voor de voetballiefhebbers is het misschien 

wel leuk te vermelden dat rond die tijd ge- 
start werd met een ‘nationaal elftal’. Het 
werd een selektie van voetballers van de Ne- 

derlandse strijdkrachten die uitkwamen in 

“interlands’”. Voor het eerst kwamen ze uit 

in het “Inter-Allied Armies Football Tour- 
nament’’, waarin ze de finale bereikten. De 

  

Londen met medewerking van o.a. de Hol- 
landse en de Belgische regering. Ook deze 
wedstrijd werd verloren... 

H.E. Sonnemans/Best 
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Ingezonden bijdragen 
  

Als ik zo aan de veldtocht van de Brigade ”’Prinses Irene” 
denk, zou ik die in verschillende fases indelen; 
fase 1, veldtocht Frankrijk en België. 

fase 2, opmars in Nederland en de operatie in het land van 
Maas en Waal. 

fase 3, operatie in Noord-Brabant. 

fase 4, operatie in Zeeland. 

fase 5, Hedel einde oorlog - Wageningen en tocht naar Den 
Haag. 

Wat jammer eigenlijk dat je geen tijd had om gedurende de 

veldtocht een dagboek bij te houden. Want er zijn zoveel ge- 
beurtenissen - acties die je nu kwijt bent. 
De Iste fase zat er op: Frankrijk - België. 

Bij Beringen lagen we in stelling en afwachting voor de vol- 
gende fase. We zaten te popelen om Nederland in te trekken 

- want de geruchten waren niet van de lucht - vooral toen wij 
hoorden van bijltjesdag in Breda, waar nu alle moffen al 
weg zouden zijn. 

Op 18 of 19 september kregen wij van onze commandant te 
horen over de operatie ’”’Market Garden”. 
Duizenden vliegtuigen - jagers - bommenwerpers - vliegtuigen 
die de glijders trokken, zagen wij later overkomen. 
Een geweldig gezicht, dat een enorme indruk op ons maakte 

en ben je van mening dat de komende actie moet kunnen 
slagen. 

Eindhoven-Son-St.Oederode-Veghel-Grave-Nijmegen-Arn- 

hem naar het IJselmeer. We stonden te popelen naar Hol- 
land te gaan. 

Op 20 september tegen de avond kregen wij orders te moven 

en in de nacht van 20/21 september werd de Nederlandse 

grens overschreden, een moment om nooit te vergeten, na 

bijna 4% jaar weer terug in eigen land. 

Om op de 21ste een zo lang mogelijke dag voor de opmars te 
hebben werd er om plm.5 uur gestopt voor ontbijt. 

Wij stonden met de artillerie in Aalst, een plaatsje in diepe 

rust, tenminste dat dachten wij. Maar door die doortrek- 

kende troepen waren er toch veel bewoners wakker. Toen 
wij waren gestopt kwamen er enkele nieuwsgierige een kijk- 

je nemen, maar toen die vernamen dat de Hollandse Brigade 

het was, leek het wel of ieder wakker was en gekleed of in 

nachtkleding stond men buiten, maar even later was ieder 
van de straat en behalve de wachten was ieder binnen. 
Wat een vreugde en een onthaal van de bevolking. Het ge- 
volg was dat de kok met z’n ontbijt bleef zitten. Zelf stond 
ik stil bij een café. Daar werden wij onthaald met een borrel 

en echte Hollandse sigaren, die de kastelein voor de moffen 
achter had kunnen houden. 

Maar de vreugde was van korte duur, want al vlug moesten 
we verder. Om de opmars vlot te doen verlopen werd de le 
Britse div. bij Arnhem gedropt, bij Grave en Nijmegen de 

82e Amk.airborne div. en de 101 Amk.airborne bij Veghel- 

St.Oederode en Son, als dat allemaal zou lukken zouden alle 
bruggen gespaard blijven en konden de troepen vrij opruk- 
ken, wat tot Arnhem ook is gebeurd. 

Zo trokken wij ’s morgens vroeg door Eindhoven, de bevol- 

king was nog down, daar de stad de nacht daarvoor nog was 
gebombardeerd door de moffen. Maar toen wij de stad 

doortrokken was de down-stemming weg en kwam er een 
feeststemming en enthousiasme daarvoor in de plaats. 

Het was een indrukwekkende tocht door Eindhoven, maar 

wij moesten door. Voor de oorlog woonde ik in Veghel en 
diende daar toen bij een strategische groep van het korps 

20 

Politietroepen. Tijdens die tocht door Eindhoven hoorde ik 

mijn naam nog roepen en kreeg daar de eerste groeten van 

bekenden van mij, jammer maar we moesten door. Nu was 
de frontbreedte eigenlijk de breedte van de opmarsweg. Niet 
lang na Eindhoven kwam de oorlogswerkelijkheid weer, 

want tussen Eindhoven en St.Oederode werd de Brigade 

onder vuur genomen, met een crash-action kwamen wij in 

stelling en konden die moffen buiten gevecht stellen. En 
ging de feestopmars zou ik haast zeggen verder. In Veghel 
kwam ik langs m’n huis waar ik voor de oorlog woonde en 

daar met bloemen verwelkomd, m’n vrouw was in 1940 na 
mijn vertrek terug gegaan naar haar familie. 

Van m’n commandant kreeg ik door dat ik maar even moest 

afstappen, want hij komt niet door Veghel, op het Heilig 
Hartplein stond een groot deel van de Veghelse bevolking de 

doortrekkende troepen juichend te verwelkomen en daar 

stonden vele vrienden en bekenden van mij, na afgestapt te 

zijn werd ik gewoon de lucht in gegooid en welkom geheten. 
Daar kwam m’n grote vriend Kees v.d. Heuvel (woont nu in 
Canada) met een brief in de lucht stekend, een brief van 

mijn vrouw van nog geen 14 dagen oud. Sinds ons vertrek 

uit Engeland had ik niets meer gehoord, voor het zelfde was 
zij ook in Veghel geweest, want daar had zij een uitnodiging 

voor, maar in verband met de oorlogstoestand is zij maar 
thuis gebleven (Bennebroek). Maar m’n oponthoud kon 

maar van korte duur zijn en moest m’n onderdeel achterna. 

Tussen Uden en Zeeland had ik weer aansluiting. Vroeg in 

de middag passeerden wij de brug van Grave, die dus ook 
geheel nog intact was. Maar kort daarna hield de opmars 

stil, wat er toen aan de hand was wisten wij nog niet. 
Die avond en nacht stonden wij op een klein weilandje in bi- 
vak rechts van de weg in afwachting, om later weer verder te 

gaan. Maar dat werd een teleurstelling, voorlopig was de 
aanval op Arnhem mislukt. Een deel van de Brigade kreeg 

tot taak en opdracht de brug van Grave te bewaken. De ar- 

tillerie kwam daartoe in stelling te Balgoy, in een boom- 

gaard. Het was voor ons een rustige stelling zodat er driftig 
onderhoud werd gepleegd aan het materiaal en dat was ook 
nodig, en veel wacht lopen. 
Tot Balgoy bestond onze voeding uit de bekende kaakjes en 
de warme hap uit blik. Maar bij de boer waar we in stelling 

stonden was wat te organiseren. Wij kregen echte 
aardappels en als groente appelmoes, in ruil voor onze blik- 

ken, wat hebben wij daarvan gesmuld. Een andere luxe was 

dat we bij toerbeurt konden gaan baden. Ook wisten we een 

adres (café) bij Wijchen, waar we een borreltje konden krij- 

gen. Het was een rustige periode, tot wij ik meen 6 oct. op- 
dracht kregen stelling te nemen bij Horssen. Dat is een 
drukke tijd geworden. Daar hebben we kat en muis gespeeld 

met de Duitsers, die aan de andere zijde van de Waal lagen 

in die steenfabrieken. Je kon bijna zien wat die lui ’s mor- 
gens bij het ontbijt kregen en wij zorgden dan dat zij van 

ons er hagelslag bij kregen. Wat hebben wij gebeukt op die 

stellingen van hen. 

Wanneer wij onze rondjes hadden verschoten was het in- 
pakken en wegwezen om op een andere plaats weer in stel- 
ling te komen, om op andere plaatsen de vijand weer onder 

vuur te nemen, en zo graasden wij de overkant van de Waal 
af. In de periode van 7 tot 16 oct. hebben wij ruim 1300 

projectielen verschoten, waar wij hen veel onrust en verlie- 

zen hebben toegebracht. 
Toen kwam de teleurstelling, want Arnhem kon men niet 
intrekken en op 17 oct. kreeg de Brigade opdracht naar Bra- 

bant te gaan, een drukke maar ook prettige periode met de 

bevolking was voor ons voorbij, niet wetende welk een 

zware opgave ons te wachten stond in Brabant. 

J.D. Gras.



  

  

  

Beknopte geschiedenis van de 

Koninklijke Nederlandse Brigade 

Prinses Irene 
  

De Irene Brigade is opgericht en samengesteld uit militairen 

welke na de Duitse inval in mei 1940 ontkwamen naar Enge- 
land, Engelandvaarders, Nederlanders welke in Engeland, 

Amerika, Canada en Zuid-Afrika werden gerecruteerd en 

vrijwilligers. 
Pogingen om tot een komplete brigade (regiment) te komen, 
versterkt met een artillerie en een tank-onderdeel waren niet 

suksesvol. 

Uiteindelijk bestond de brigade uit: 
Hoofdkwartier, drie ’’Combat teams’’ compagniën met ma- 

chinegeweren, mortieren, antie-tank geschut en lichte lucht- 
doel artillerie, een verkennings onderdeel (met pantserwa- 
gens), een artillerie batterij en de trein (vrachtwagens etc.). 

Bovendien was er een aanvullingscompagnie gevormd met 

de bedoeling de brigade te velde te volgen. De tweede ge- 
vechtsgroep bestond hoofdzakelijk uit mariniers welke in 
Amerika waren getraind. 

In juli 1943 werd de brigade (onder commando van luite- 

nant-kolonel A.C.de Ruyter van Steveninck) toegevoegd 
aan de 21 Army group (onder commando van generaal 

Montgommery). 

Vanaf toen trainden ze samen met Britse onderdelen en wer- 
den ingezet bij de bewaking van de Britse kust in de omge- 

ving van Harwich. 
Op 6 augustus 1944 werd ingescheept en om op 7 en 8 augus- 
tus te landen in Normandië, waar men werd toegevoegd bij 

de 6e Airborne Division ten oosten van de Orne; op 12 au- 

gustus werd de frontlijn-positie ingenomen. Van 17 tot 31 
augustus nam de brigade deel aan de opmars naar de Seine 
en op 26 augustus veroverde zij als eerste Pont Audemer. 

Was de brigade aanvankelijk toegevoegd aan het le Cana- 

dese leger gedurende de opmars over de Seine, op $ septem- 
ber werd zij overgeplaatst naar het 2e Britse leger en na een 

snelle opmars via Brussel en Leuven werd het Albert kanaal 

bij Beeringen bereikt, waar de brigade aktief deelnam aan 

de strijd. 
Tijdens de operatie Market Garden” werd de brigade 
overgeplaatst naar Grave, dit geschiedde op 20 september en 
verrichtte daar bewakings- en verkenningsdiensten o.a. in 
het land van Maas en Waal. Tot 17 oktober. Op deze datum 

werd de brigade overgeplaatst naar het Wilhelmina kanaal 

ten zuiden van Oirschot en toegevoegd aan de 5le divisie. 
Zij nam deel aan de operaties waarbij de Duitsers verdreven 

werden uit centraal en West-Noord Brabant. Op 25 en 26 

oktober werd een aanvalspositie ingenomen bij Broekhoven 

na aanhoudende aanvallen op Tilburg. 

Na de val van Tilburg werd de brigade verplaatst naar Weel- 
de (B), Rijen en Raamsdonk. Dan, van 5 tot 11 november 

kreeg ze de opdracht de Maas in de omgeving van Waalwijk 
te bewaken. Op 9 november werd de commandant bevor- 

derd tot de rang van kolonel. 
Nadat de brigade was overgeplaatst naar Wuustwezel in Bel- 
gië (11 nov.), werd zij verplaatst naar Zeeland, waar zij ge- 
durende de gehele winter bewakings- en verkenningsdien- 

sten uitvoerde, vooral Walcheren en Noord-Beveland. Ge- 

durende deze periode werd de brigade toegevoegd, respec- 
tievelijk de 52 British Commando-brigade tot 23 maart 1945 
en tot het ”’Nederlandse districht”’. 

In maart, bij haar bezoek aan Walcheren, bezocht Hare 

Majesteit koningin Wilhelmina de brigade. 
Het mariniers contingent verliet de brigade op 31 maart, 
hetgeen resulteerde in het opheffen van de verkennings-unit. 

Tussen 10 en 14 april, toen de geallieerde opmars in Oost- 

Nederland en Duitsland in volle gang was, werd de brigade 

samen met een bataljon van de Belgische brigade verplaatst 

naar het district Heusden /Hedel. 
De brigade was toegevoegd aan de 116th Mariniers brigade 
en veroverde op 23 april een bruggehoofd in Hedel voor de 

aanval op de Bommelerwaard. 
Zij wist dit bruggehoofd, ondanks hevige tegenaanvallen 

van de Duitsers te behouden, doch de aanval op de Bomme- 

lerwaard kon niet worden geëffecteerd, waardoor er orders 
kwamen het bruggehoofd prijs te geven. 

Na de kapitulatie van de Duitsers op 5 mei 1945, werd de 
brigade overgeplaatst naar Wageningen en op 8 mei trok ze 

als eerste geallieerd onderdeel Den Haag binnen. In decem- 
br 1945 werd de Irene brigade ontbonden en op 15 april 

1946 werd het garde regiment fuseliers Prinses Irene opge- 
richt, welke de tradities van de brigade voortzet. 

De brigade bestond uit 1294 man waarvan er 45 sneuvelden. 

  

Stichting tot Behoud 

Collectie Irene Brigade 
  

Na vele jaren speuren en werken op het terrein van de ge- 
schiedenis van de Brigade, is Hans Sonnemans uit Best in 

het bezit gekomen van een grote collectie uniformen, uitrus- 
ting, wapens, allerlei documentatie en foto’s van de Irene 

Brigade. Vele schonken hun laatste tastbare herinneringen 
aan hun Brigade-tijd aan hem en dit werd dan enthousiast 
opgenomen in de collectie. Het materiaal werd dan onder 

andere gebruikt bij tentoonstellingen, zodat ook het grote 

publiek met de Irene Brigade kon kennismaken (al is dat 

dan wel wat laat). 
Inmiddels is de collectie uit historisch oogpunt zo waardevol 
geworden dat de verantwoording om alles bijeen te blijven 
houden, niet meer verantwoord is. Daarom ontstond het 

idee om een Stichting op te richten. 
Deze Stichting zal dan geen eigenaar worden, maar meer op- 

treden als een commissie van toezicht. Ze zal onder meer een 

lijst bijhouden van alle schenkingen en er zo op toezien dat 
alles ook inderdaad binnen de collectie blijft. Verder zal ze 

moeten zorgen, dat indien de huidige eigenaar niet meer tot 
beheer in staat is, het geheel overgaat naar een instelling die 
hier wel voor kan zorgen. Het stichtingsbestuur zou zich 
verder in kunnen zetten voor het vinden van een permanente 

expostitieruimte. Dit alles, om alle schenkers de garantie te 

geven dat hun materiaal altijd zorgvuldig zal worden 

bewaard. 
Het bestuur van de te vormen stichting zal gaan bestaan uit 

oud-brigadeleden, terwijl ook de commandant van het Gar- 

de Regiment Fuseliers °’Prinses Irene”’ hierin zitting wil ne- 

men. 
De heer M.van Hooff, A.v.d.Geijn, pater J.Laureijssen en 
prof.dr.H.A.van Oort zijn oud-brigadeleden die al hebben 

laten weten helemaal achter dit idee te staan. 
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De laatste terugtocht 

Hedel, 23-25 april 1945 door G.G.van Dam. 

  

Terwijl de geallieerden met Seys-Inquart onderhandelden 

over voedselzendingen voor de hongerlijdende bevolking in 
het bezette gebied en Hitler in zijn Führerbunker in Berlijn 
tegen zijn generaals tekeer ging en het voor iedereen duide- 

lijk was dat de oorlog nog maar een kwestie van dagen was, 
spoedde de ”’Irene brigade” zich in de vroege ochtenduren 
van 23 april 1945 in een zwak doorbrekende voorjaarszon in 
amfibievoertuigen over de Maas richting Hedel. De Irene 

brigade’’ was ingedeeld bij de Britse 116e brigade die op 19 

april 1945 opdracht had ontvangen om de Bommelerwaard 
te bezetten. Het plan was dat bruggehoofden zouden 
worden gevormd door de Britse 30 Royal Marines bij Alem 
en door de ”Irene brigade” bij Hedel. Daarna zouden de 

Royal Marines en de ”’Irene brigade” bij Bommelerwaard 
binnenrukken en ondermeer Zaltbommel bezetten. Sterke 
patrouilles die de brigade in de nacht van twintig op eenen- 

twintig april vanuit Bokhoven uitgestuurd had naar de om- 
streken van Wel, Ammerzoden en Hedel brachten zodanige 

inlichtingen terug dat verwacht mocht worden dat door een 
flink opgezette actie het beoogde doel bereikt zou worden. 
Tanks en ander groot materieel zou niet ingezet worden, de 

infanterie met wat ondersteuningswapens moest het deze 
keer alleen zien te klaren. 

De 3’’-mortiergroep van de le Gevechtsgroep waarbij ik als 
schutter was ingedeeld, bevond zich aan boord van een Buf- 
falo, een licht gepantserd amfibievoertuig dat te land en te 

water kon opereren. Ik had een plaatsje gezocht op de rand 

van het voertuig, vanwaar ik een fraai uitzicht over de rivier 

had. De zorgeloosheid waarmee ik en een paar anderen zich 

gedurende de overtocht blootstelden kwam voort uit de 
mening dat er weinig of geen weerstand van de Duitsers te 

verwachten zou zijn. Erg lekker voelde ik mij bepaald niet. 

Wij hadden de nacht doorgebracht in Crèvecouer, een oud 
fort dat zo kil en vochtig was dat wij open vuren hadden 

moeten stoken om warm te blijven en om wat thee te zetten. 
Door de ontstane rook- en roetvorming zagen wij er alle- 

maal nogal smoezelig uit. Vanwege de opwinding over de op 

handen zijnde actie was er van slapen niet veel terecht geko- 

men. Ook het rantsoen rum dat vóór inscheping was ver- 
strekt en dat ik in één teug had opgedronken, speelde mij nu 
parten. De mortiergroep zou om ongeveer tien uur in Hedel 

aan land gaan en wij waren nu ongeveer halverwege ons 
doel. Behalve het geluid van de motor en het geklots van het 

boegwater verstoorde niets de stilte. De infanterie was al 
even na middernacht overgestoken en volgens sergeant van 
Oort was Hedel al geheel in onze handen. Een paar verraste 

Duitsers aan de zuidrand van Hedel hadden zich zonder slag 

of stoot overgegeven. Een fluitje van een cent dus, dacht 

ik en schurkte mij tevreden in de warme zon. Pal onder mij, 
met zijn rug tegen de wand, zat de Bruin rokend voor zich 

uit te staren. Hij was net als ik negentien jaar oud en hij 

kwam uit Roozendaal. Hij behoorde tot de ’’hap”’ uit Leo- 
poldsburg, waar wij samen veel met elkaar hadden omge- 
gaan. Klein van stuk, met asblond haar en een bleek gezicht, 

maakte hij mede door een vrouwelijke manier van lopen een 

beetje nichterige indruk. 

Her en der verspreid tussen de uitrustingsstukken en wapens 
zaten de overige manschappen van de mortiergroep. Bij de 
landingsklep stond sergeant-majoor Trienekens, de 
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wordt vervolgd 

commandant van de mortiergroep, gebogen over een kaart 

te praten met sergeant van Oort en korporaal Roskam. Half 
soezend werd ik plotseling opgeschrikt door een paar kogels 
die langs mij floten en met een tjokgeluid in het water achter 
mij terecht kwamen. Het vuur scheen te komen uit de 

richting van de spoorbrug, waarvan het middengedeelte op- 

geblazen was en schuin in het water stak. Bliksemsnel liet ik 
mij van de rand vallen, boven op de Bruin die mij ruw van 

zich afduwde. ”’Sorry hoor’”’, zei ik, ’’maar ze schoten op 
me”! Hoe durven ze’’, was het lakonieke antwoord van de 

Bruin. Meer vuur werd er niet afgegeven en de rest van de 

overtocht verliep zonder incidenten. 

Bij Hedel lag een stenen glooiing die uit het water de wal op- 

liep, waarschijnlijk vroeger de aanlegplaats van een pont- 

veer. De bemanning van de Buffalo stuurde het voertuig 
behendig de kant op waar de landingsklep met een ratelend 
geluid op de stenen sloeg. Snel sprong de mortiergroep aan 
wal. keek even om zich heen en begon snel met het uitladen 
van de mortieren en verdere uitrusting en munitie. Wij be- 
vonden ons op een kale steenweg die over een lengte van een 

paar honderd meter van de rivier naar de dijk liep. Deze 
weg, die over de dijk overging in de hoofdweg, die door het 
dorp liep, was kaarsrecht en bood geen enkele dekking. Op 

de dijk zag ik een paar man van de brigade lopen, maar voor 
de rest was alles rustig, althans voor een bruggehoofd op 
vijandelijk gebied. Op bevel van Trienekens nam ieder zijn 

spullen op en liep achter hem aan de weg op. Behalve mijn 

geweer en mijn rugzak droeg ik ook een mortierloop en twee 

houders met mortiergranaten. Ondanks de vroege tijd inhet 

jaar was het al vrij warm en het zweet gutste al gauw langs 
mijn voorhoofd. Voor ons, in de richting van het centrum 
van het dorp klonk nu geweervuur. In snelle pas liepen wij 
de weg af om in de veilige beschutting van de huizen op de 

dijk te komen. Daar aangekomen liep Trienekens de achter- 
tuin in van het huis dat op de hoek van de dijk en de hoofd- 
straat stond en gaf de opdracht om de drie mortieren van de 

groep op onderlinge afstand van een paar meter in de tuin in 

te graven. Hij wees een paar man aan om de putten te 

graven en de granaten er rondomheen te stapelen. De overi- 
gen, waaronder ik, moesten op de landingsplaats granaten 
en andere uitrustingsstukken ophalen die in snel tempo door 
Buffalo’s werden aangebracht. Gedurende de tijd dat wij 

hiermee bezig waren werd er slechts één keer op ons gescho- 

ten, vermoedelijk vanuit een huis ergens op de dijk. 

Toen er voldoende voorraden bij de stelling waren aange- 

voerd ging ik in de tuin vlak bij de mortieren zitten en stak 

een sigaret op. Trienekens en Roskam waren naar voren ge- 

gaan om een observatiepost in te richten. De verbinding tus- 

sen deze post en de mortieropstelling zou met een radioset 

onderhouden worden. Van Oort zat op zijn gemak met een 

kopmicrofoon op de rand van een mortierput te wachten tot 

de verbinding tot stand zou komen. Na een poosje stond ik 

op en liep ik de hoofdstraat op die langs onze stelling naar 

het centrum van het dorp liep. Voor zover ik kon zien was er 

bijna geen enkel huis beschadigd. Hedel had in de vooraf- 

gaande wintermaanden zeer door artillerievuur geleden en 

de straten lagen bezaaid met puin en stukken huisraad. Bij 

sommige huizen waren ladders en stoelen tegen de gevels 

geplaatst, waarmede de Duitsers de aanwezigheid van mij- 

nen en boobytraps aangaven.



  

Inmiddels was de verbinding met de observatiepost tot stand 
gekomen en ik begaf mij terug naar de stelling. Van Oort 

gaf opdracht om positie bij de stukken in te nemen en al 

gauw volgden snel de vuurbevelen die hij van Trienekens 
ontving. Gewoontegetrouw ging het hierbij om inschieten 

op bepaalde punten in het doelgebied. Ditmaal waren dit de 
wegen vóór het steunpunt bij De Woerd waar het 3e peloton 

lag en bij de spoorwegovergang ten zuiden van het station. 
Routinematig smeet ik de granaten in de mortierloop en 

dook automatisch ineen om de klap van de explosies en de 
steekvlam te ontwijken. Wij waren al een tijdje bezig ge- 

weest met inschieten toen het mij opviel dat er vóór ons uit 
de richting van het centrum geweervuur klonk dat geleide- 

lijk in hevigheid toenam. Gedurende een korte vuurpauze 
van de mortieren liep ik op van Oort toe om te vragen of hij 

soms van de observatiepost gehoord had wat er van voren 
gebeurde. Van Oort, een rasechte Amsterdammer van tegen 
de veertig, had een sombere aard en ik had hem nog nooit 

spontaan horen lachen. Veel kon hij mij niet vertellen. Wat 

hij van Trienekens begrepen had was, dat goed gebruik 
makend van een terrein, een sterke Duitse afdeling onge- 
merkt naderbij was gekomen en een aanval had uitgevoerd 
op het peloton bij De Woerd. Plotseling kwam Trienekens 

gejaagd via de radio-set met nieuwe vuurbevelen ter onder- 

steuning van het 3e peloton. De mortieren bleven nu aan een 
stuk door in actie tot rond het middaguur. Tegen die tijd 
waren de Duitsers doorgedrongen tot de RK kerk en wat later 

ook tot de Hervormde kerk. Het vuren moest toen gestaakt 

worden omdat de schootsafstand te kort was geworden. Ik 

klom uit de mortierput en liep weer de hoofdstraat op. Uit 
alle richtingen klonk nu geweer- en mitrailleurvuur. Een pe- 
loton van de le gevechtsgroep kwam in looppas de 

hoofdstraat afrennen en nam posities in de huizen aan 

weerszijden van de straat in. Aan het eind van de straat zag 

ik Duitsers tussen de huizen doorrennen, die door de solda- 
ten links en rechts van mij beschoten werden. Het werd mij 

nu toch te warm hier op straat en gebukt rende ik terug naar 

de beschutting van de mortierstelling. De manschappen hin- 
gen daar vanwege de vuurpauze zo maar een beetje in het 
rond. Ik ging naast van Oort zitten en bood hem een sigaret 

aan. 
”Ja, van Dam’’, zei hij, een rookwolk voor zich uitblazend, 

”zo rot als hier hebben wij nog nooit gezeten. Achter ons de 
Maas en vóór ons God mag het weten wat’. En het ergste is 
dat ik nog niet eens kan zwemmen, voegde ik er in gedach- 
ten aan toe. Erg op mijn gemak voelde ik mij niet en ruste- 

loos door het gedwongen nietsdoen liep ik langs de mortie- 

ren, pakte mijn geweer en ging weer de hoofdstraat op. 
Daar zag ik Hulsker aankomen die zes Duitse krijgsgevan- 
genen voor zich uitdreef. Vlak bij de plek waar ik stond ge- 

baarde Hulsker de Duitsers om halt te houden in afwachting 

van wat er verder met hen moest gebeuren. De Duitsers 

zagen er bezweet en haveloos uit. Ik liep op een van hen toe, 
een knaap van ongeveer twintig jaar met een arrogante kop 
en het Verwundeten Abzeichen op zijn borst. ”’Gibt’s noch 

viele Soldaten dort drüben?”’ vroeg ik. De Duitser keek mij 

oplettend aan. ”’Ja, noch ein ganzer Haufen’’, antwoordde 

hij met een grijns. Ik zag aan zijn blik dat hij mijn bezorgd- 
heid over de situatie had bemerkt. Hierdoor geïrriteerd 

haalde ik fel uit en sloeg hem met de vlakke hand in het ge- 
zicht. Hij verroerde zich niet en bleef strak voor zich uitkij- 

ken. Wrevelig en met een onvoldaan gevoel draaide ik mij 

om en liep terug naar de mortierstelling. 

De gevechten speelden zich hoofdzakelijk af in de huizen en 
straten rond de twee kerken. Vroeg in de middag kwam de 

tegenstoot van de brigade op gang, ondersteund door artil- 

  

lerie- en mortiervuur. Tegen 17.30 uur hielden de Duitsers 

het voor gezien en trokken ze langzaam uit het dorp weg. 
Wij bleven met onze mortieren nog vrij lang in actie om 
vuur uit te brengen op groepjes Duitsers die zich rond Hedel 

verspreid hadden. 

Inmiddels was bekend geworden dat de Britse mariniers bij 
Kerkdriel-Alem over de Maas waren teruggeslagen en dat 
de bezetting van de Bommelerwaard derhalve moest worden 

uitgesteld. Op bevel van de commandant van de 116e briga- 
de moest Hedel echter als bruggehoofd bezet blijven. De 
commandant van de ”Irene brigade” gaf nu opdracht aan 

de 3e Gevechtsgroep die in Vlijmen lag om twee infanterie- 
pelotons naar Hedel te zenden ter aanvulling van de geleden 
verliezen. 

In de late avond drong om ongeveer 22.30 uur een sterke 

Duitse patrouille Hedel binnen en het kostte de infanterie de 

grootst mogelijke moeite om deze groep op te rollen. Met 
uitzondering van Duitse patrouilles, die gedurende de nacht 

uit verschillende richtingen vuur bleven afgeven, bleef het 
verder rustig. 

De tweede dag, 24 april, verliep in het algemeen rustig en 
werd hoofdzakelijk besteed aan het versterken van de posi- 
ties en de aanvoer van munitie. In de momenten dat we niets 

te doen hadden ging ik in mijn eentje op verkenning uit. Ik 

liep dan de dijk op, ging huis in en uit, scharrelde wat rond, 

keek in kasten en laden, bekeek boeken en bladerde in oude 
foto-albums. In de meeste huizen was het een chaos en het 
was duidelijk dat menige Duitser mij voorgegaan was. In 

een kleine kapperszaak op de dijk lagen nog wat scheerattri- 

buten uitgestald en ik ging mij uitgebreid voor een grote spie- 
gel staan scheren, waarna ik mij rijkelijk met restjes lotion 
besprenkelde. Op mijn tochten kwam ik niemand tegen en 

op den duur ging de stilte in de woningen, alleen door mijn 

eigen voetstappen verbroken, mij beklemmen. Ook kon ik 

niet de gedachte van mij afzetten dat er in een der huizen 

nog wel eens een Duitser zou kunnen zitten. Na de middag 
liep ik door de hoofdstraat naar het centrum van het dorp. 

Op de stoep van de N.H.kerk lag een zestal gesneuvelde 

Duitsers en ook rond de R.K.kerk lag een aantal doden. Aan 
de lijken zag ik dat velen meerdere malen gewond waren ge- 
weest en in plaats van zich over te geven, er schijnbaar nog 

steeds de voorkeur aan gegeven hadden om voor de Führer 

te sterven. Ik praatte nog even met de Lange, die ik bij de 
R.K.kerk tegenkwam en die een lang verhaal over de actie 
van de vorige dag tegen mij ophing. Daarna keerde ik terug 

naar de mortierstelling, waar de rest van de dag besteed 
werd aan het schoonmaken van de mortieren en het klaar- 

leggen van munitie. Het was prachtig weer en wij bleven nog 

lang bij de stukken in het gras zitten. Tegen tienen echter 

was iedereen in de dijkwoning verdwenen voor een welver- 
diende nachtrust. Een man of acht sliep beneden op de vloer 
van de woonkamer en een paar man hadden boven in de 

slaapkamer een gerieflijk onderkomen gevonden. 

Trienekens, die beneden in de hoek van de kamer vlak bij de 
deur sliep, snurkte als een os. Ik lag naast de Bruin, die niet 

kon slapen en aan een stuk door lag te roken. Na een poosje 

werd het stiller in de kamer, werd ook boven het geklos op 

de vloer minder en langzaam sukkelde ik in slaap.



  

  

 


